Protestantse Gemeente Sassenheim

ZONDAGSBRIEF 20 juli 2025, JAARGANG 8, NR.28
www.pgsassenheim.nl

KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : ds. Ellis Ezinga

Ouderling van dienst : Jaap Kruik

Organist/Pianist : George Germans

Lector : Eva Kilijn

Koster : Bert Nijman

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1¢ collecte: Herstelfonds Midden-Oosten, 28 collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website: Gezinshuis ALAS in Voorhout
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : geen dienst

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST
HEILIG AVONDMAAL

Thema: Doen en laten
ORGELSPEL
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
We zingen als intochtslied: Gezang 283:1, 2 en 3 (in de
veelheid van geluiden)
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen (vervolg): Gezang 283:4 en 5
Gebed om ontferming
De gesproken woorden worden afgewisseld met: Lied 367b (Heer, onze Heer, ontferm U over ons)
We zingen als Glorialied: Psalm 150a (Geprezen zij God)

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
Inleiding op het thema: Doen en laten
Lezing uit het Oude Testament door de lector: Psalm 123:1 berijmde versie
Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.
Lezing uit het Nieuwe Testament door de lector: Lucas 10,38-42
We zingen: Gezang 313:1 en 5 (Een rijke schat van wijsheid...aan voeten zitten)
Preek (Thema: Doen en laten)
Muzikaal meditatief moment
We zingen: Gezang 840:1 en 2 (Lieve Heer gij zegt kom en ik kom)
Tijdens het naspel komen de kinderen terug.

AANDACHT VOOR DE COLLECTEN: 1® Collecte: Avondmaalscollecte, 2¢ Collecte: Diaconie en Kerk
We zingen: Hanna Lam; melodie: lied 650

1. Ik zal er zijn voor jou 2. Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd. met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou, Ik zal er zijn voor jou

met vrede en met recht. mijn liefde is zo groot.



3. Ik zal er zijn voor jou 4. Ik zal er zijn voor jou

een schaduw aan je zij. ik laat je niet alleen.

Ik zal er zijn voor jou Ik zal er zijn voor jou

Ik ben er altijd bij. mijn licht straalt om je heen
NODIGING

Tafelgebed en Onze Vader met daarin verwerkt de voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Teken van vrede naar de mensen om ons heen
We zingen: Lied 381:4,5 (Wie geeft het brood)

Inzettingswoorden:
Op de avond voor zijn dood Jezus nam op die avond ook de beker
heeft Jezus voor zijn leerlingen het brood en liet die rondgaan bij allen en zei:
gebroken met de woorden: “Neem, drink, dit is het nieuwe verbond in mijn
“"Neem, eet, want dit is mijn lichaam, bloed, doe dit om Mij te gedenken.”
doet dit om Mij te gedenken.” Daarom is de beker die wij met dankbaarheid
Daarom is het brood dat wij breken zegenen
gemeenschap met het lichaam van Christus, gemeenschap met het bloed van Christus,
teken van zijn eindeloze liefde teken van zijn eindeloze liefde
en van de vergeving van onze zonden. en van de vergeving van onze zonden.

Delen van brood en wijn
Dankgebed

HEENZENDING EN ZEGEN
We zingen als slotlied: Gezang 912 (Neem mijn leven laat het Heer), allen:1 2,4,6; vrouwen 3;
mannen: 5

We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x).

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN
De bloemen. De bloemen van de kerk gaan met een groet van u als gemeente naar dhr. H. Kulk,
Vijfmeiweg 5.

Van de predikanten

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).

Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Ds Sietske van der Hoek blijft actief voor PG Sassenheim

Enkele weken geleden heeft de beroepingscie. gemeld dat het niet is gelukt om een (2°) predikant te
beroepen. U heeft erover gelezen in deze Zondagsbrief. Aan ds. Sietske van der Hoek is vervolgens
gevraagd of zij het komende jaar (01.09.25 - 31.08.26) ambulant predikant wil zijn/blijven. Hierop
heeft zij volmondig positief gereageerd. Hierna is het Mobiliteitscentrum (PKN) gevraagd om het
ambulantschap met een jaar te verlengen. Dit is maandag jl. geaccordeerd. De kerkenraad meldt u
dan ook dankbaar verheugd dat ds. Sietske van der Hoek het komende jaar actief zal zijn en wenst
haar bovenal Gods Zegen toe in het werk voor PG Sassenheim.

Wel en wee

e Dhr Henk de Bruijn (Rembrandtlaan) is opgenomen in het Alrijne, Houtlaan 55 te Leiden. Zijn
schouder is gebroken en van daaruit gaat hij steeds naar het ziekenhuis voor behandeling. (9
juli dsEE)

e Bij Jantien en Frank is op vrijdag 20 juni Nienke Astrid geboren. Moeder en kind verblijven
voorlopig in Veldhoven, omdat Nienke 3 maanden te vroeg geboren is, en een couveuse nodig
heeft. Op dit moment is er dichterbij huis helaas geen couveuse beschikbaar. Het adres van het
Ronald McDonaldhuis is De Run 4604, 5504 DB Veldhoven.

We feliciteren de Frank en Jantien hartelijk en natuurlijk ook alle grootouders en zusje. We
hopen op voorspoedige groei van de kleine Nienke. (25 juni SvdH)

e Arie Buurman verblijft na een herseninfarct voor revalidatie in het Alrijne, Houtlaan 55 te
Leiden (9 juli dsEE)



e Mevrouw Tine van der Plas - van der Linden en haar man Nico en hun familie (Jupiterstraat 17)
maken samen een moeilijke tijd door, al maanden moet Tine revalideren in Alrijne (Houtlaan
Leiden), ze is nu in afwachting van een geschikt verpleeghuis. (2 juli ds EE)

Collectedoel: Nood in de wereld

Anders dan in het collecterooster staat is het doel van zondag niet Open Doors maar collecteren we
voor het Herstelfonds voor het Midden-Oosten. Gezien de enorme nood in die regio is dit een goede
besteding van de avondmaalscollecte. Het gaat om hulp die geboden wordt in heel het Midden-Oosten,
Libanon, Syrié€, Israél, Gaza, etc. Onze hulp is heel hard nodig.

Kwartaaldoel kastjes: Gezinshuis ALAS in Voorhout.

ALAS is Spaans voor vleugels, en dat is waar het gezinshuis voor staat, het biedt beschermende
vleugels aan jonge ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Deze, vaak onzekere,
jonge mensen worden door ALAS geholpen om uiteindelijk hun kind zelfstandig op te voeden. Ook
worden er kinderen opgevangen die, tijdelijk, niet thuis kunnen wonen en bij ALAS begeleid worden
naar zelfstandigheid. ALAS is mede afhankelijk van giften en donaties, ze zijn ANBI erkend dus het
geld dat binnenkomt wordt goed besteed. In Voorhout en Warmond is dit doel een jaarproject van de
diaconie, dus het wordt breed gedragen in Teylingen.

Gebedsgroep. Maandag 21 juli 19.30 uur: Bijeenkomst van de Gebedsgroep in Het Venster. Iedereen
is welkom! Voorbede aanvragen? Bel 21 44 43 of mail naar: gebedsgroep.pgs@gmail.com

Kloosterweekend: Er is nog een plekje voor u en jou

Op t.v. zie je BN’ers die kennis willen maken met het kloosterleven. Al kijkend delen we in hun
ervaringen. Vanuit onze kerken bezoeken we al jarenlang het klooster. Het staat in het programma
van Vorming en Toerusting. Pastoor en dominee gaan mee. Dit jaar voor het eerst in de zomer: het
weekend van 22- 24 augustus, bij de abdij van St. Adelbert in Egmond-Binnen. Door omstandigheden
zijn er een paar plekken open gevallen. U en jij kunnen dus nog mee!

Voor informatie/opgave: pastor Owel (0252 211568), Marja de Lange( 06-28 52 50 42)

Zomersamenzang en een gezellige middag met Johannes de Heer liederen in Het Venster.
Thema: Zoek de zon op! Woensdagmiddag 23 juli van 15.00 uur tot 16.00 uur gaan we Johannes de
Heer liederen zingen in Het Venster. Uiteraard afgewisseld met gebeden en gedichten. Voorganger is
ds. Ellis Ezinga en organist is George Germans. Het is fijn al u laat weten dat u komt zingen, dan
weten we ongeveer op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. U bent welkom vanaf 14.30 uur, dan
wordt u welkom geheten met een kopje koffie of thee. Na afloop van al het zingen is er nog een
gezellige nazit met een hapje en een drankje. Aanmelden en verzoek voor vervoer (uiterlijk maandag
21 juli) kunt doorgeven aan de leden van het Pastoraal Beraad: Henriétte Wilbrink, tel. 06 29560473
of e-mail henriettewilbrink@gmail.com, Anke Zandbergen, e-mail: anke@zandbergendekker.nl. of tel.
0205216454

STTTTT hoort u ook de stilte........

U heeft het vast al gelezen in Op weg, of misschien heeft u vorige maand meegewandeld. De
Oecumenische Parkdienst Sassenheim organiseert op de laatste zondag van de maand Juli en
Augustus een Stilte- of Inspiratiewandeling! Met het thema van de Parkdienst op 14 september
2025 'In het spoor van....” Met deze wandeling krijgt u de gelegenheid om even uit de drukte van het
dagelijkse leven te stappen en uw aandacht te richten op de omgeving om de stilte bewust binnen te
laten komen. De 2¢ wandeling is op zondag 27 juli, de wandeling wordt begeleid door dominee
Ellis Ezinga en we wandelen met elkaar door een ander deel van Sassenheim dit keer naar St.
Pancratiuskerk, waar er onder genot van een kopje koffie/thee gelegenheid is om elkaar te spreken.
Start is om 19.00 uur vanuit het kerkelijk centrum Het Venster, adres Westerstraat 8a te Sassenheim.
We lopen met elkaar ongeveer 3 km. Bent u slecht ter been en of bent u niet in de mogelijkheid om
mee te wandelen, dan bieden we u op deze avond de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Stilte in
Het Venster. Ook hier zullen we d.m.v. stilte- of inspiratiekaarten de stilte en rust ervaren. Begeleiding
wordt verzorgd door dominee Sietske van der Hoek. Aanvang 19.00 uur. Graag vooraf aanmelden via
e-mail: parkdienstsassenheim@gmail.com of telefoon 06-57740149 inspreken antwoordapparaat. U
wandelt toch ook met ons mee? De Parkdienst.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 24 juli (v66r 18:00 uur) bij Tineke Braam - Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



