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                                                                 www.pgsassenheim.nl  
KERKDIENST(EN)                    
10.00 uur Dorpskerk    
Voorganger        : Ds. W. Biesheuvel uit Leidschendam 
Ouderling van dienst : Linda Meijer-Koning  
Pianist  : Ad de Joode 
Lector   : Andrea Knight    
Koster : Hans de Nooij      
Collectes   :  In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website: 

     1e collecte: 40 Dagencollecte, 2e collecte: Kerk en Diaconie                       
   Via de kastjes, de kerkapp of website: Voedselbank Teylingen  
Koffiedrinken    : Ontmoeting na de dienst in Het Venster 
19:00 uur Dorpskerk    : geen dienst 
     
LITURGIE VAN DE MORGENDIENST   
Zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmzondag, de kleur van de zondag is paars 

Thema: ‘Koning van Armenhuizen’ 
  

 PIANOSPEL 
   Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
VOORBEREIDING  
   We zingen als intochtslied: Psalm 98:1 en 3 
   Moment van stilte  
   Bemoediging en groet: 
  v: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
  a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  v: In zijn naam: genade voor u! 
  a: En vrede voor alle mensen! 
  We zingen: Psalm 98:4 
  Over het thema 
  Gebed om ontferming, met als gezongen bede  
  Lied 558:1, 2 en 9 (3 x 1 couplet)  
 
RONDOM HET WOORD 
   We zingen: Het projectlied bij het 40-dagentijdproject ‘Locatie Jeruzalem’  
   Refrein:  
   Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
   en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
   Samen met Hem zijn wij onderweg, 
   wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 
 
   ‘Nee,’ denkt Pilatus, ‘ze hebben het mis,      
   die Jezus, die heeft niets gedaan.’      
   Toch schreeuwen de mensen: ‘Hij moet aan het kruis! 
   En laat dan Barabbas maar gaan.’ 
   Ze schreeuwen zo hard – het zijn er zoveel. 
   Pilatus besluit om te doen wat men wil.  
   Refrein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst  
 
RONDOM HET WOORD 
   Gebed bij de opening van de Schrift 
    
 
 
 
 



 
 
  Eerste Schriftlezing door de lector: Psalm 72 in een bewerking van Hans Bouma 
     
  Leve de koning 
  die sterk is in gerechtigheid, 
  voortvarend in vrede. 
 
  Een begenadigde is hij, 
  hij regeert 
  bij de gratie van de Allerhoogste. 
  
  Armen, verdrukten 
  prijzen zich gelukkig met hem. 
  Brood is hij, een nieuw begin. 
  Altijd tot hun dienst. 
 
  Wat een koning! 
  Als regen voor de rechtvaardigen, 
  Prachtig bloeien zij open. 

 
 
Alles wat leeft 
ondergaat zijn invloed, 
bergen druipend van vrede, 
graan zingend op het land. 
 
Leve de koning 
die troont 
te midden van de ontrechten. 
 
Leve de koning 
die een dienaar, 
de heer die een knecht is. 
 

 
   
  We zingen: Lied 459:1, 2, 3 en 7 
  Tweede Schriftlezing: Marcus 11:1-11 
  We zingen: Lied 550 
  Preek – thema: ‘Koning van Armenhuizen’  
  Muzikaal meditatief moment  
  We zingen: Lied 552  
 
RONDOM ONS ANTWOORD  
  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  Aandacht voor de collecten   
  Palmpasenoptocht; terwijl de kinderen met hun Palmpaasstokken de kerk in komen zingen we:   
  ‘Hosanna, hosanna, de koning komt’ (Opwekking 240) 
  
 Vrouwen, 2 x  

1. Hosanna, hosanna, de Koning komt  
         in de naam van de God van Israël 
                 Allen refrein, 2 x    
  Hosanna, hosanna, de koning van Israël  
 
 Mannen, 2 x  

2. Wees welkom, wees welkom o 
vredevorst 

          in de naam van de God van Israël  
    Refrein allen 
 
 
 

Allen, 2x  
3. Hij geeft ons het leven en overvloed 

           in de naam van de God van Israël  
Refrein allen  

 
Allen, 2 x  

4. Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
         in de naam van de God van Israël  
    Refrein allen  
 
Allen, 2 x  

5. Gij zendt van de Vader de heil’ge Geest 
          in de naam van de God van Israël  
          Refrein allen, in canon met couplet 1  

 
  Uitleg over de symbolen van de Palmpaasstok 
  We zingen als slotlied: Lied 556: 1,2 en 5 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
   We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met ‘Amen”(3x) 
 
PIANOSPEL 
 
 
MEDEDELINGEN  
De bloemen.  
De bloemen gaan met een groet van u als gemeente  dhr. J. Breedijk, Rietschelftlaan 48, Sassenheim. 
  
 



 
 
 
Van de predikanten 
Ds Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429. 
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag). 
Ds Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921. 
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten. 
 
Wel en wee   

 Mw Wilma van der Staay - Jansen, Zuiderstraat, is heel akelig gevallen waarbij ze een hersen-
schudding en heel veel blauwe plekken opgelopen heeft. Daardoor was ze opeens heel erg 
hulpbehoevend. Daarom is ze opgenomen in Topaz Revitel, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden, 
kamer 946 (21 maart ds EE). 

 Ien Zuilhof-Eigenraam (Hyacinthenstraat) verblijft sinds woensdag 11 maart in Activite 
Noorderbrink, Klompenmaker 156, K 242, 2401 PR in Alphen aan den Rijn. Helaas was Ien 
wederom gevallen, waarna intensieve zorg en rust nodig is. Een kaartje wordt zeker op prijs 
gesteld! (11 maart ds EME) 
 

Zangdienst op 12 april. De aangekondigde zangdienst op 26 april is verplaatst naar zondag 12 
april, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Ellis Ezinga, m.m.v. Canticum Vocale o.l.v. Ad de Joode. 
 
Collectedoel: 40 dagen collecte/ Nederland, Pasen als missionaire kans. Het landelijke evenement 
The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen mensen thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. 
Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen 
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven en 
doorpraten over de betekenis van Pasen. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden 
voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel naar de kerk 
als lager ervaren. 
 
Bloemen voor het Paaskruis 
Al jarenlang is het houten Paaskruis op eerste Paasdag versierd met bloemen. Wat een kleurig gezicht 
op de Dag van de Opstanding, op de dag van het nieuwe leven! Bloemen die door de gemeenteleden 
worden gebracht. Ook dit jaar aan u het vriendelijke verzoek om bloemen te brengen voor het 
Paaskruis. 
Aanleveren van de bloemen: 

 Vrijdagavond 3 april bij de avonddienst op Goede Vrijdag kunt u bloemen bij het houten kruis    
leggen. 

 Zaterdag 4 april kunt bloemen brengen tijdens Dorpskerk Open, 12.00-15.00 uur. Het is 
mogelijk op deze dag, buiten genoemde tijd, de bloemen in de emmers te plaatsen die bij de 
deur van de consistorie staan. 

 Of u kunt de bloemen meenemen bij de avonddienst op Stille Zaterdag. 
 Zondagmorgen 5 april kunt eveneens bloemen meenemen. Met de opmerking dat de bloemen  

op eerste Paasdag vanaf 8.30 uur door o.a. jongeren van Solid Friends op het houten Paaskruis 
worden gestoken. 

 Met nog (steeds) de vraag wie gedurende de hiervoor genoemde dagen een en ander wil coördineren? 
 Coördinatie van een en ander is nodig, wie helpt? Gaarne aanmelding (tot 31.03) bij Kees de Jong.     
 
Palmzondag.  
De Palmpasen stok heeft te maken met vernieuwing. De Palmpasen stok vertelt ons ook over de week 
die komen gaat, de laatste week voor Pasen. Het kruis herinnert ons aan de kruisdood van Jezus. De 
(buxus)tak herinnert ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem; groen is de kleur van hoop en nieuw 
leven. Bovenop de palmpaasstok staat altijd een broodhaantje. Een haan kraait als de zon opkomt, bij 
het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid en van inkeer, vergeving 
en een nieuw begin. Het haantje is van brood gemaakt, het herinnert ons aan het Laatste Avondmaal. 
De versiering verwijst naar het naderend feest van Pasen; een slinger of krans van pinda’s, nootjes, 
rozijnen of snoepjes verwijst naar de kringloop van het leven. Een ei symboliseert de verrijzenis van 
Jezus, nieuw leven en vruchtbaarheid. Vandaag brengen de kinderen hun Palmpasen stok in de kerk. 
Na de dienst nemen ze hun eigen Palmpasen stok mee naar huis. Het is de bedoeling dat deze dan 
wordt gegeven aan iemand die ziek of verdrietig is.  
 
Gebedsgroep. Maandag 30 maart 19.30 uur: Bijeenkomst van de Gebedsgroep in Het Venster. 
Iedereen is welkom! Voorbede laten doen? Bel Marijke Loenen tel. 214443 of mail naar: 
gebedsgroep.pgs@gmail.com 
 
 



 
 
 
Paasontbijt.  
Op zondag 5 april, is er om 9.00 uur, voorafgaand aan de Paasdienst, een Paasontbijt; de inloop is 
vanaf 8.45 uur. Wat zal het fijn zijn om weer met veel mensen aan een gezellig paas-ontbijt te zitten, 
dus van harte welkom!! Tijdens het paasontbijt collecteren we altijd voor een goed doel. Opgave over 
het aantal personen en/of dieetwensen graag naar erica.vd.lans@gmail.com of appen naar 06-
16854791. Voor meer informatie dan kun je ook altijd even contact opnemen. Vriendelijke groet Piet 
en Erica van der Lans. 
 
Walking Dinner op zondag 19 april!   
Je/U bent weer van harte welkom om mee te doen! Het Walking Dinner start om 16.00 uur met een 
gezamenlijke opening in de Dorpskerk. We sluiten af met een dessertbuffet, georganiseerd door de 
eters, om 18.45 uur in Het Venster! Je/U kunt zich tot 5 april opgeven door te mailen naar 
walkingdinner@pgsassenheim.nl U krijgt altijd een bevestiging per email. Wanneer u deze heeft 
ontvangen bent u pas echt aangemeld! Wilt u bij uw aanmelding de onderstaande gegevens 
doorgeven?                                                                                                                                                                                 

- Ik ga graag langs om te eten (optioneel: samen met……(max. 2 anderen) 
- Ik wil graag koken. Vermeld naam, adres (kokers), telefoonnummer en e-mailadres. Heeft u 

dieetwensen of eet u vegetarisch, dan horen wij dit graag. Wanneer u geen eigen vervoer heeft 
horen wij dat ook graag. 

 
Pastoraatsgroep 50+. Bezoek De Universeel Soefiecentrum & bezinningscentrum   
Op zondag 19 april 2026 nodigt de Pastoraatsgroep 50+ u uit om samen de eredienst bij te wonen 
in het Soefiecentrum  in Katwijk aan Zee. De Universele Eredienst is gebaseerd op de eenheid van 
religieuze idealen van het soefisme, waaronder liefde, harmonie en schoonheid. De dienst start om 
11.00 uur (deuren open om 10.30 uur). Bij mooi weer willen we graag  per fiets vertrekken vanaf het 
Venster om 09.45 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken. Graag 
willen wij weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen. Daarom graag aanmelden voor 11 
april via: pgsgroep5065@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen inleveren t/m donderdag 2 april  (vóór 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl  
 


