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Opmaat     

De zomer staat voor de deur

Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar de afgelo-
pen week was het voor veel mensen te heet om
goed te kunnen nadenken, om hard te kunnen
werken, om lekker te kunnen slapen ’s nachts. En
het is vast niet voor het laatst. De temperaturen
lopen op, op onze mooie aarde. En misschien
vinden wij dat voor het voor- en najaar wel fijn,
maar in de zomer is het gauw te warm. Wilde je
vroeger graag naar Spanje of Italië, tegenwoordig
laat je dat een beetje links liggen. Meer dan 40
graden in de schaduw, tja… 
Er staan veel teksten over schep-
ping in de Bijbel. Over de
schoonheid ervan, over hoe won-
derlijk alles in elkaar grijpt. Hoe
God met vreugde ernaar kijkt. En
hoe nietig de mens in dat geheel
is. Dat vinden we in de Psalmen,
in de profeten en hier en daar in
andere teksten. Toch zijn er maar
twee verhalen in Genesis die we
‘scheppingsverhalen’ noemen, in
Genesis 1 en in Genesis 2. Ze vertellen op ver-
schillende manieren over de prachtige wereld die
God met woorden (Gen. 1) en met eigen handen
(Gen. 2) gemaakt heeft. We weten niet hoe het
allemaal precies gegaan is, maar dat is ook niet
de bedoeling van deze teksten. Ze gaan vooral
over hoe het leven op aarde zou moeten zijn, het
zijn meer richtingaanwijzers dan oorsprongsver-
halen. Want hoe ga je om met wat je gegeven is?
En dat is een vraag die theologen meer en meer
gaan stellen.
Je kunt wel zeggen dat er altijd klimaatschomme-
lingen zijn geweest, en dat is ook zo, maar hoe
de generaties mensen na de uitvinden van de
stoommachine met de aarde zijn omgesprongen,
dat heeft toch wel degelijk geleid tot de uitput-
ting waar we nu tegenaan lopen. En wie de
Bijbel niet naar de letter maar naar de Geest
leest, die vindt daar allerlei gedachten over.
Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de talenten die je
gegeven zijn, hoe we de aarde mogen beheren in
plaats van overheersen. Hoe de hele schepping
zal delen in de verlossing, in plaats van alleen de
mens. Hoe we uitgenodigd zijn op het feestmaal
van God met juist de kneusjes van de samenle-

ving. Met andere woorden: ook en juist voor hen
is het voedsel dat de aarde opbrengt, niet alleen
voor wie rijk is en alles voor elkaar heeft. Want
voor God zijn de kleintjes het belangrijkste.
Degenen die buiten de boot vallen, de zieken en
de lammen in de  Bijbel. De weduwen en de
wezen en de vreemdelingen.
Niet voor niets delen we bij het Heilig Avond-
maal slechts één stukje brood en één slokje wijn:
Christus deelt aan ieder van de gemeente. En dan
stellen we als theologen de vraag: wat is die

gemeente? Alleen wij die hier toevallig
samenzijn? Of ook onze broeders en zusters
die na ons komen? Of onze broeders en
zusters in Soedan, Afghanistan of Palestina?
Landen waar droogte en honger en (bur-
ger)oorlog met dood en verderf, en onrecht
heersen. Landen waar christenen niet vrij
zijn om hun geloof te vieren, om brood en
wijn te delen en de verhalen van Gods
hoopvolle toekomst te delen. En misschien
ook onze broeders en zusters in West-Afri-

ka waar een leefbaar bestaan nauwelijks op te
bouwen is, waar mensen vluchten voor uitzicht-
loze armoede in de hoop op een zinvolle toe-
komst in vrede, en met genoeg voor henzelf en
hun kinderen, en die vervolgens in gruwelijke
kampen in Libië belanden, of op zee verdrinken
in gammele bootjes en als ze het toch halen hier
‘gelukszoekers’ worden genoemd. 
Wie is onze naaste? Wie maakt deel uit van de
gemeente? Wie mag delen in Gods rijke schep-
ping waar in principe genoeg is voor iedereen?
Als wij weten te delen in Gods naam (ik zet die
twee woorden bewust apart), dan vermenigvul-
digt zich Gods liefde. Dat betekent misschien een
beetje inschikken. Maar hoe erg is dat? Hoeveel
komen wij  nu tekort? En hoeveel hebben we
over? 
Zomaar wat vragen om de zomer mee door te
komen. Zegen is niet dat jou niets overkomt,
maar dat je weet dat je er niet alleen voor staat.
Dat de Goede God met je mee gaat. Wat er ook
gebeurt. En dat wens ik u allen van harte toe.

ds. Sietske van der Hoek

- 1 -



agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster 

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

Woensdag 23 juli : Liederen zingen van Johannes de Heer in Het Venster van 15.00 tot 16.00 uur

woensdag 27 aug. : Pastoraatsgroep 80+ zomerse maaltijd om 16.00 uur in Het Venster

zaterdag 30 aug. : Vrijwilligers barbecue van 17.00 tot 2100 uur in Het Venster 

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-

veren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 02 september

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 25 augustus

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

Bedankt!
Beste mensen,
Toen ik 27 mei getroffen werd door
een hartinfarct was dat wel even
schrikken. Doordat we er snel bij
waren, de huisarts alert reageerde
en door een snelle behandeling in
het LUMC is de schade aan het
hart gelukkig beperkt gebleven.
De vele lieve reacties en de kaart
van de Gebedsgroep deden mij
beseffen dat er meer mensen mee-
leven dan je denkt. Dat was en is
een fijne ervaring. Hartelijk dank
daarvoor.

Hans Hauwert en partner Eefje
Bakker

Dank!
Wat bijzonder om zoveel medeleven te
ervaren vanuit onze gemeente! Mailtjes,
kaartjes, bloemen, telefoontjes en appjes
zowel tijdens de zwangerschap als na de
geboorte! We zijn blij dat onze dochter
Nienke het ondanks de vroeggeboorte zo
goed doet en haar situatie stabiel is.
Groet vanuit Veldhoven en hopelijk tot
snel.
Frank, Jantien, Merel en Nienke.

Groet,
Jantien

18-05
25-05
01-06
08-06
15-06
22-06
29-06
06-07
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Zoek de zon op…
Toen ik, een aantal weken geleden, het thema
bedacht voor de zomersamenzangbijeenkomst
met Johannes de Heer liederen, die 23 juli in
samenwerking met het Pastoraal Beraad wordt
gehouden, was het eigenlijk best koud en had ik
regelmatig een jas aan, sjaaltje om, dat soort
dingen. Op het moment dat ik dit inlever leven
we in warme tijden, waarin de zon wellicht niet
zozeer opgezocht dient te worden, maar verme-
den, met parasols, koele ka-
mers met de gordijnen
dicht….  Maar wie kent niet
dat leuke liedje van Lou
Bandy: Zoek de zon op dat is
wel fijn/want een beetje zon-
neschijn dat moet er zijn/’t
staat wel aardig op zo’n mahoniehouten
huid/maar als je boter op je hoofd hebt blijf er
dan maar liever uit/Wil je niet opstaan, blijf je
maar liggen, moet je maar weten wat er van
komt. Ja,ja,ja, die heerlijke zon! De zanger is
overleden in 1959 (ik was nog niet eens gebo-
ren), maar zijn lied leeft nog voort, het heeft iets
aanstekelijks. De zon heeft een enorme aantrek-
kingskracht op mensen, terecht, want we krijgen
er letterlijk energie ervan. Niet voor niks wordt
God vergeleken met de zon! En de zon in alle
schakeringen vertelt ons ook veel over ons leven.
Tijdens de gesprekken de komende tijd die ik bij
u thuis mag hebben, zal ik de vraag regelmatig
stellen: Wanneer gaat voor u de zon op? En
andere vragen rondom de zon. Tijdens de overd-
enking in de zomersamenzang wil ik daar verder
op ingaan.

Pastoralia 67 plus
Mw. Rita Wijkhuizen (Platanenlaan 535) is nog
steeds bezig met een intensief traject voor een
levertransplantatie, en staat nu op een wachtlijst
voor een nieuwe lever!

Henk Kulk is na een hartoperatie in het LUMC
weer thuis. Mooie uitspraak Henk: ´Thuis zijn is
ook een medicijn´.

Arie Buurman (Angelenhorst 3) is na een
herseninfarct, vol goede moed een revalidatietra-
ject ingegaan in het Alrijne, Leiden.

Mevrouw Tine van der Plas - van der Linden
en haar man Nico en hun familie (Jupiterstraat
17) maken samen een moeilijke tijd door, na
maandenlange revalidatie in Alrijne (Houtlaan
Leiden), moet ze nu op zoek naar een plek in een
verzorgingshuis.

Mevrouw Ans van Starkenburg-Haasnoot
heeft het ziekenhuis verlaten en verblijft momen-
teel in verzorgingstehuis Berkhout in Lisse voor
verder herstel en revalidatie, en haar gezondheid
is broos. Bezoek is daardoor nog erg intensief
voor haar en enkel mogelijk na overleg met de
familie.

ds. Ellis Ezinga

Tienergroep
Negen keer per jaar komen een tiental tieners bij
elkaar om met elkaar te eten, en met elkaar te
praten over drie verschillende onderwerpen. De
eerste 3x van dit jaar ging het met Martin Koster
over gastvrijheid. De tweede 3x keer hebben we
het over Jezus gehad. En de 3de serie ging over
Vrijheid. Ook omdat we dit jaar 80 jaar vrijheid
vierden. We hebben krentenbrood gebakken en
uitgedeeld, we hadden een Kahootquiz (vraag
vooral aan de tieners in uw omgeving wat dat is,
en doe er ook eens eentje!), we hadden grote
vellen papier over de laatste week van Jezus, en
een doos waar we onze geheimen in kwijt kon-
den. We hadden grote vellen papier en kaartjes
over vrijheid. En we hadden twee jonge vluchte-
lingen op bezoek met wie we in gesprek konden
nadat we met elkaar vragen hadden opgesteld.
We deelden door Cees en Hans gebakken patat
met snacks en na afloop bleven een aantal tieners
nog lang buiten staan napraten. Nogmaals dank
aan Cees en Hans, die razendsnel de kookpannen
ter hand genomen hebben toen bleek dat onze
favoriete snackbar op maandag dicht is!
En nu is het de vraag wat we het komende sei-
zoen gaan doen. Ik heb al een paar suggesties
gekregen: de tien geboden en de tien plagen. Het
verhaal van de zondvloed en al die dieren. Samen
een dienst maken. Lijkt me allemaal heel leuk en
inspirerend en leerzaam. Het concept van samen
eten is ook goed: iedereen moet eten tenslotte,

Predikanttekeningen
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Begin maar gewoon 

Wie altijd maar wacht tot de anderen zover
zijn
of tot de meerderheid er aan toe is,
komt nooit toe aan het verwerkelijken
van zijn plannen en dromen.
Wie altijd maar wacht tot de stemming
beter is
of de omstandigheden gunstiger,
kan wachten tot hij een ons weegt
en komt nooit verder.
Wie altijd maar wacht tot hij alles doordacht
heeft
en alles kan berekenen en alles overzien,
blijft zitten waar hij zit
en zal nooit in actie komen.
Begin maar gewoon,
op hoop van zegen.
Begin maar gewoon,
hier en nu.
Je kunt niet alles voorzien.
Begin er maar gewoon aan te werken

van: Greet Brokerhof-van der Waa

maar we hebben maar weinig tijd met elkaar.
Hoe dan ook: ik heb met veel plezier met de
Sassemse tieners deze bijeenkomsten beleefd. En
ik ga er graag mee door, als dat kan (je weet
maar nooit).

Overstapdienst en nieuwe tienergroep 
Op 13 juli was de overstapdienst: kinderen uit
groep 8 verlaten de basisschool en gaan naar het
voortgezet onderwijs. Een hele nieuwe levensfa-
se breekt aan. Nieuwe school, nieuwe manier van
les krijgen, nieuwe vakken, nieuwe leraren,
nieuwe kinderen in je klas, misschien wel een
heel eind fietsen. Je verlaat je vertrouwde kleine
school en komt misschien wel op een heel grote
nieuwe terecht. Dan heb je wel een steuntje in de
rug nodig. 
Dat steuntje gaven we je op zondag 13 juli in de
dienst. Al vrij snel aan het begin maakten we met
jullie de overstap. En daarna mochten de ‘nieu-
we’ tieners samen met de ‘oude’ tieners een
speurtocht gaan maken.

Na de zomer gaat een nieuwe tienergroep van
start. Ook daar zullen we geregeld samen eten.
Het gaat ‘P met de predikant’ heten. De data
komen later. Het zal zijn onder etenstijd, en dan
eten we van alles wat met een P begint. Ik hoop
dat er veel kinderen op af komen.
Hartelijk welkom in ieder geval!

Schilderworkshop op 19 juli 
Vlak voor Kerst en vlak voor
Pasen hebben sommige mensen
op een zaterdagmiddag bij el-
kaar gezeten en geschilderd. Het
Kerstevangelie is in al die kunst-
werken vertoond op een groot
scherm na de Kerstnachtdienst
en de Kerstmorgendienst. Het

verhaal van Witte Donderdag hebben mensen
stilletjes mee naar huis genomen.
De schilders waren lang niet allemaal ervaren.
Sommigen hadden niet meer geschilderd sinds
hun schooltijd lang geleden. Maar dat geeft
helemaal niets. Iedereen was even welkom.
We gaan ook in deze zomer een keer schilderen,
en wel op zaterdag 19 juli van 14.00 tot 16.00. Ik
zoek een mooie Bijbeltekst uit. En ik zal het deze
keer wat anders aanpakken. We gaan de stilte
zoeken, de rust, de ontspanning. Iedereen mag
meedoen. Je hoeft geen bijzonder talent te heb-
ben. Doe wel kleren aan die vies mogen worden.
Ik zorg voor verf en doek. Een kleine bijdrage

wordt gewaardeerd.
Ook in het volgende seizoen, na de zomer, zullen
we een paar keer samen schilderen, op 4 oktober
en 21 maart. Aankondiging volgt natuurlijk nog
een keer als het bijna zover is.

Zomervakantie
Ook predikanten hebben rust nodig. Daarom ben
ik op vakantie van 16 augustus tot 12 september.
Daarna hoop ik op een mooi nieuw kerkelijk
seizoen met jullie

Plannen 2025-2026
Ik speel stiekem met de gedachte om een nieuwe
groep op te zetten onder het motto ‘Onder koffie-
tijd’, voor iedereen die op woensdagochtend 1x
per maand zin heeft om met elkaar van gedach-
ten te wisselen over een bepaald onderwerp. Dat
kan een Bijbelverhaal zijn, of een begrip dat in
de kerk steeds aan de orde komt en dat we wel
eens nader willen bekijken. Of een boekje dat we
bespreken, of zoiets als het nieuws of ons werk
en wat dat met ons geloof te maken heeft. Niet
alleen voor ouderen, maar juist ook voor mensen
die nog niet met pensioen zijn. Ik ben benieuwd
wat jullie ervan vinden en hoor graag of er
mensen zijn die daar belangstelling voor hebben.

ds. Sietske van der Hoek
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De voorzitter schrijft.... 

De vakantie is voor deze zomer)periode weer
achter de rug. Als gebruikelijk naar het eiland
Kreta dat meer en meer ons tweede thuis is. De
zon, het strand en al datgene wat we gedurende
de vakantie ervaren. Met de I-pad (online) ver-
bonden met PG Sassenheim. En deze vakantie
ook veelvuldig met de plaatselijke Grieks Ortho-
doxe kerk, de Agios Nektarios kerk.
Het is kort dag tot kopijsluiting en waar over te
schrijven gezien mijn afwezigheid op het kerke-
lijk erf in de afgelopen weken. Probeer voor
mezelf op een rijtje te plaatsen wat er tijdens
onze vakantie zoal binnen PG Sassenheim is
gebeurd, is georganiseerd, is gedaan. En dat is
heel veel. Een gedeelte hiervan is op de website
en PGSamen app geplaatst. Zomaar wat zaken
die zijn gelezen in de vakantie.

- Het 50e kerkenweekend en de afronding
middels vele foto’s.

- Het vervolg van de actie Kerkbalans, de
herinnering voor hen die nog niet hebben
gereageerd begin dit jaar.

- Het zomerse festijn met soep, pizza en
springkussen voor PG Sassenheim ‘Jong’.

- Pastoraatsactiviteiten.
- De start van de drie Stilte Inspiratie wande-

lingen ‘In het spoor van’, vooruitlopend op
de aanstaande Parkdienst.

- Het bericht omtrent de Beroepingscommis-
sie. U heeft er over gelezen o.a. in de Zon-
dagsbrief en ook in deze ‘Op weg’.

- De livestream elke zondag opdat de ere-
dienst ook thuis is te volgen.

- Het wel en wee van PG Sassenheim.
- Het verdriet van overlijden van gemeentele-

den en de vreugdevolle geboorte van een
nieuw gemeentelid.

- De oproep voor een BBQ voor alle PG
Sassenheim vrijwilligers en dat zijn er heel
veel.

- Het orgelconcert van George Germans
tijdens Dorpskerk open op een zaterdagmid-
dag.

- De nieuwe picknicktafel op het terras bij
Het Venster.

- De gehouden kinderdiensten en de slotacti-
viteit van Solid Friends.

- De gehouden erediensten met predikanten,
organisten, kinderneven- en oppasdiensten,
kosters, koffieschenkers, redactie Zondags-
brief en nog veel meer. 

- De aanstaande overstapdienst met als thema
‘Op Reis’ voor hen die de basisschool verla-
ten.

- De initiatieven ‘samen schilderen’ en ‘onder
koffietijd’.

- De uitnodiging van de Gebedsgroep.
En dat is slechts een greep uit de vele PG Sassen-
heim activiteiten en gebeurtenissen in de afgelo-
pen (vakantie)weken.

Agios Nektarioskerk
In Griekenland dra-
gen tal van Grieks
Orthodoxe kerken
de naam Agios
Nektarios waaron-
der de kerk in de
plaats waar we on-
ze vakantie hebben

doorgebracht. Een Griekse heilige die bekend
staat om zijn wonderen. De kerk is in 1990 in
Byzantijnse stijl gebouwd, betrekkelijk nieuw
dus. Was al eerder in deze kerk geweest maar in
deze vakantie liet de kerk me ‘niet los’. De kerk
ligt midden in het uitgaansleven en is als het
ware een verbinding tussen het oude dorp en het
vele dat in de toeristische sector is bijgebouwd.
Kan me voorstellen dat de vroegere generaties
nog steeds niet beseffen wat hen is overkomen.
Eerst het werken op het rood gekleurde en ong-
erepte akkerland of in de dag)visserij met kleine
bootjes de Middellandse Zee op. Vervolgens
vanaf 1970 de omschakeling waarin de nieuwe
generaties bijna allen werkzaam zijn in het
toerisme. Een cultuurschok, dan zal het (ge-
weest) zijn.
Elke dag is de kerk geopend van 17.00-20.00
uur, zoals de Dorpskerk elke zaterdagmiddag in
Sassenheim is geopend. Met een oudere Griekse
als gastvrouw en bij de ingang van de kerk zit de
pappas, een Grieks Orthodoxe priester, veelal
gekleed in grijze pij. Na enkele malen de kerk te
zijn binnen gelopen herkenbaarheid, een weder-
zijds glimlach. Eenmaal in de kerkzaal impone-
ren de fraaie kleurdecoraties, tekeningen en
schilderingen van het laagste- tot het hoogste
deel van de kerkzaal, prachtige grote- en kleine
kroonluchters en vele iconen ontbreken niet. Zit
op een van de ongeveer 150 rijk gedecoreerde
handgemaakte stoelen. En ontdek meer en meer
dat de tekeningen en schilderingen op de muren
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tal van Bijbelse vertellingen en gelijkenissen van
de Here Jezus uitbeelden. Zijn ontmoetingen,
gelijkenissen, genezingen, avondmaal met de 12
apostelen. Teveel om op te noemen. 

Telkens kijk ik naar de hoge koepel met centraal
een beeltenis van Jezus
en rondom hem de 12
apostelen die in de cirkel
van de koepel naar Hem
kijken. Waarbij de blik
van Jezus niet is gericht
op de apostelen maar op
de wereld beneden.
Evenals in de christelij-
ke kerken zijn in de
Grieks Orthodoxe Kerk de 12 apostelen belang-
rijke personen. De eerste volgelingen van Jezus
Christus die zijn uitgezonden om Zijn boodschap
te verkondigen.
Zaterdagavond (18.30 uur) bezoek ik een dienst
en ga zitten op een stoel achterin de kerkzaal.
Het lijkt op een gebedsdienst waarin vrijwel
onophoudelijk gebeden worden uitgesproken. De
kerkzaal is gevuld met zo’n 60 Grieken, veelal

vrouwelijke bewoners (jong en oud) van het dorp
waar we verblijven. De kledingkleur zwart is
gangbaar en word er op geattendeerd dat een
korte broek eigenlijk niet gewenst is. Achteraf
bleek dit niet zo te zijn, nog enkele Grieken in
zomerkledij, lopen tijdens de dienst de kerkzaal
binnen. Een oudere Griekse vrouw, in het zwart
gekleed, wijst me erop om de knieën niet over
elkaar te doen maar beide benen op de grond te
houden, dan is het goed.  
Naast de twee priesters zijn ook gemeenteleden,
waaronder een oudere man, een jonge vrouw, in
zwarte pij geklede jongemannen en een jongen,
betrokken bij de lezingen. Kan er niets van
verstaan maar het intrigeert me. Wat opvalt is het
kruisteken dat wordt gemaakt. Een ieder die

binnenkomt loopt naar een- of meerdere iconen
en slaat het kruisteken gevolgd door een kus op
de afbeelding/icoon. Het is een kruisteken te-
gengesteld als gebruikelijk in de katholieke kerk.
Van boven naar beneden, van rechts naar links.
Men gebruikt de duim, wijsvinger en middel-
vinger samen als symbool van de Heilige Drie-
eenheid en men vouwt als het ware de ringvinger
en pink naar binnen. Naar het voorhoofd als
symbool van God de Vader, naar de borst als
symbool van God de Zoon, naar de rechterschou-
der als symbool van God de Heilige Geest en dan
naar de linkerschouder. Het kruisteken symboli-
seert de kruisiging en opstanding van Christus en
de verbinding tussen hemel en aarde.
Na afloop van de dienst verzamelen de aanwezi-
gen zich op het kerkplein en bij het verlaten van
de kerk is er voor een ieder een (zoet) broodje en
een bakje met eetbaars.
Apostel Paulus is in het verre verleden op Kreta
geweest en vervolgens heeft zijn leerling Titus 
leiding gegeven aan kerkelijke gemeenten die
zijn ontstaan. Orthodox Kreta in de voetsporen
van Paulus en Titus?!
Ben zo’n 15 keer de kerk binnengelopen en
steeds bij het verlaten van de kerk een kaarsje
aangestoken. Voor gezin en familie, voor de
onrustige wereld, voor hen die het moeilijk
hebben, voor PG Sassenheim voor nu en de
toekomst.  

Zoals de scriba al schrijft een aantal weken
zomerreces. Donderdag 10 juli nog een vergade-
ring van de Kleine Kerkenraad waarin de lopen-
de zaken worden besproken. 
In deze bijdrage derhalve geen bespiegelingen
voor de komende periode. Het werk van de kerk
gaat gewoon door, maar nu even geen vergade-
ringen en bijeenkomsten. 

Het ga u goed
Voor een ieder die met vakantie gaat, het ga u
allen goed waar u ook vertoeft. Geniet van het
verblijf, van de omgeving, van uw gezin, van hen
die met u zijn in de vakantie. Dat de woorden
van Psalm 121 u en uw dierbaren vergezellen:
‘De Heer houdt de wacht over je komen en gaan,
van nu tot in eeuwigheid’.

Kees de Jong, voorzitter
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We gedenken...
# Petronella Hendrika Dijkstra-Vledder   

Nel (8 december 1929  - 30 mei 2025)
Nel en haar in 2018 overleden echtgenoot Eef
woonden ruim 50 jaar aan de Wilgenlaan; daar
kregen ze Jeanette en Karin, daar werden de vier
kleinkinderen warm onthaald op lekkere maaltij-
den en gezellige uitstapjes; Nel was een lieve
echtgenote, moeder, oma en ook overgrootmoe-
der, een lieve vriendin. 
Ze was graag thuis en las vele detectives die ze
bij de bibliotheek haalde. Toch ging ze er ook
graag op uit, voor een stijldansles met Eef, of een
verre vakantie aan hun favoriete Gardameer in
Italië, Nel was beslist een levensgenieter. 
Toen ze aan het einde van haar
leven toch in Berkhout (Lisse)
moest gaan wonen, kreeg ze op
haar oude dag een nieuwe hob-
by: spelletjes doen! Jeu de bou-
les, sjoelen, bingo… Ook waag-
de ze zich aan een rolstoeldans-
je. 
Voor Nel was de kerk en het
geloof het fundament van haar
leven. Voor haar levenseinde had ze opgeschre-
ven als Bijbeltekst Mattheüs 28: 20, waarin Jezus
aan zijn leerlingen vertelt: Ik ben met jullie tot
aan de voltooiing van deze wereld. Dit hebben
we gelezen tijdens de afscheidsdienst in besloten
kring voorafgaande aan de begrafenis op de
Begraafplaats, want dat wilde ze zo, Nel was
graag op zichzelf. 
Daar las dochter Jeanette ook het volgende
ontroerende gedicht: 
Loslaten. 
Het valt niet mee om los te laten
Er is zoveel wat ons verbindt
Het valt niet mee om te beseffen
Ineens een ouderloos kind
Het valt niet mee om los te laten
Als er zoveel is geweest
Zoveel om op terug te kijken 
Wat mis ik straks het meest
Het valt niet mee om vooruit te kijken
Zonder jou erbij
Zal je bij me moeten dragen
Zoveel van jou in mij
Het valt niet mee om los te laten
Maar we hebben het goed gedaan
Het mooiste van jou blijft achter
Het is slechts je lichaam dat we laten gaan.

# Jannetje van der Vegte-van der Linden  
Jannie (18 april 1932  -  29 juni 2025)

Het harde werken dat ze geleerd heeft op de
boerderij van haar fijne jeugd in Barendrecht, als
8e in een gezin van 9 kinderen, heeft Jannie nooit
verleerd. Heel lang was ze dan ook krachtig en
gezond. Ook was ze ad rem en had een sterk
karakter, en nam daarbij het leven niet altijd
licht. 
Met haar ongeveer 30 jaar geleden overleden
echtgenoot Henk, kreeg ze drie kinderen, Henk,
Jannie en Jacco. Met dit mooie gezin heeft ze 17
jaar in Wapenveld gewoond, in de buurt van een
locatie van Sikkens waar haar man werk vond.

Daar heeft ze zelf met plezier als coupeuse
gewerkt, en daar ook les in gegeven. 
Daarna kwamen ze, wederom i.v.m. het werk
van haar man, in Sassenheim terecht, wat
dichterbij de geliefde geboorteboerderij, zo
ervoer ze opgelucht. 
We hebben tijdens de dankdienst voor haar
leven in de Dorpskerk op donderdag 3 juli
voorafgaande aan de begrafenis op het kerk-
hof, dan ook Prediker 3 gelezen, waar de

tijden van ons leven beschreven worden, zoals:
Er is een tijd van planten en een tijd van oogsten. 
Jannie heeft een arbeidzaam leven gehad, veel
geplant als het ware en de oogst was groot, ze
heeft vele zegeningen mogen ervaren. Wat was
ze trots op haar drie kinderen, vier kleinkinderen
en vijf achterkleinkinderen, zo kon ze graag in
een telrijtje zeggen. En dit alles loslaten is moei-
lijk. 
Tijdens een van de laatste weken van haar leven,
zei ze een keer tegen haar kinderen: Ik ben bij
God geweest. De Eeuwige zelf reikte haar de
hand.

# Leentje Jacoba Eikelenboom-Verschoor 
Lenie (27 april 1935  -  29 juni 2025)

‘Als je je niet kan herinneren dat je moeder lang
ziek is geweest, dan is dat toch iets heel geluk-
kigs’, zo begon zoon Siem het verhaal over het
leven van zijn moeder, op vrijdag 4 juli in de
Dorpskerk, tijdens de afscheidsdienst vooraf-
gaande aan de begrafenis op het kerkhof, onder
leiding van vriend van de familie ds Kees Haas-
noot, die vroeger ook in het bollenbedrijf van de
familie heeft gewerkt. 
Siem, Conny, Jeannette, en hun kinderen en
kleinkinderen, ook het gezin van de overleden
oudste dochter Anneke, kijken met liefde terug
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Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloe-
men. Heb er erg van genoten. Het voelt goed
dat er zo veel gemeenteleden met me mee-
denken in deze moeilijke tijd dat mijn man in
Gerto is in Voorhout.
Hartelijke groet,
Mevr. J.C. de Jong, Koningsstraat 6

op een vrouw die zorgzaam en wijs was voor wie
haar nodig had en ook tot op hoge leeftijd opmer-
kelijk sportief is geweest, op haar 87e zat ze nog
op de fiets naar Zwitserland. 
Ze ging graag op pad, ook met wijlen haar
echtgenoot Simon Thomas Eikelenboom, ze zijn
de hele wereld overgegaan. Daarom is ook een
gedeelte van Psalm 121 gelezen tijdens haar
afscheid, het lied over de weg die we gaan door
het leven: De Heer bewaart je voor het kwaad, je
ziel, je leven zal bewaard zijn, overal. Waar je
ook komt of waar je gaat – voor nu en na dit
leven zal Hij bescherming geven.

ds. Ellis Ezinga

# Astrid Johanna Batenburg-Heijns
Astrid (25-05-1960 - 13-06-2025)

Astrid Johanna Heijns werd geboren op 25 mei
1960 als tweede dochter van Jo en Kees Heijns,
nadat hun eerste dochter levenloos geboren was.
In die tijd was dat iets wat je niet deelde. En er
was ook vanuit de kerk weinig aandacht voor.
Astrid werd zo de oudste uit het gezin, waar nog
twee zusjes werden geboren.
Ze leerde via de voetbalvereniging Nico Baten-
burg kennen en ze kregen al gauw verkering. Ze
trouwden jong en kregen drie kinderen: Niels en
Pauline en Frank. Astrid was actief in de kerk. In
het jeugdwerk en de Diaconie. Ze was een bevlo-
gen vrouw die wist wat ze wilde. Dat was wel
eens lastig voor wie met haar samenwerkte,
omdat ze ook van anderen om haar heen ver-
wachtte dat die dezelfde inzet hadden als zij.
Mede omdat ze dat soms miste, raakte ze wat
verder van de kerk af.
Ze was een sterke
vrouw die voor haar
omgeving niet wilde
weten dat ze ook kwets-
baar was. Toen ze borst-
kanker kreeg, hield ze
dat voor zich. Haar fa-
milie wist het, maar
verder niemand. Wel
leerde ze Adrie Talakua
kennen, een Moluks-
Westerse sjamaan. Met
hem leerde ze omgaan met haar eigen weg, haar
ziekte en dat wat haar geestelijk kon helen. In
een interview dat op YouTube te vinden is, staat
een gesprek dat zij met hem voerde, over hoe
zijn kracht en de westerse geneeskunde elkaar
positief kunnen beïnvloeden. 

De borstkanker was weg, maar later werd er in
haar hersens een tumor gevonden die zich uitein-
delijk niet liet genezen. Ook dat wilde ze niet
bekend maken. Voor de familie ingewikkeld,
want zij hadden wel behoefte aan steun. Geluk-
kig konden ze elkaar wel vasthouden in de rouw
om wat verloren zou gaan. Astrid is op vrijdag
13 juni overleden na de zegen te hebben ont-
vangen. Ze was net 65 jaar. We hebben afscheid
van haar genomen in het crematorium in Lisse,
op vrijdag 20 juni, met uitzicht op de fontein. Er
waren veel mensen om afscheid van haar te
nemen. Er klonk muziek, we hebben kaarsen
aangestoken, gebeden en gelezen uit 1 Johannes
4 over de liefde van God en de liefde die wij
kunnen doorgeven. Die is uiteindelijk het belang-
rijkste van alles. 
We wensen haar man Nico, hun kinderen Niels,
Pauline, Frank, met hun partners en kinderen, en
ook haar moeder Jo, en haar zussen Irene en
Joyce veel sterkte met dit verlies. Moge de
Levende God hen troosten en elkaars nabijheid
geven.

ds. Sietske van der Hoek

Doorgaande post

Veel heb ik u niet meer te zeggen,
alleen nog een enkele vraag.
Heeft u al een briefje geschreven?
Nee? Doe het dan vlug, vandaag.

De boodschap die u hebt ontvangen
is niet enkel voor u alleen.
Dus schrijf nu een brief aan de wereld
en stuur die dan overal heen.

Want Jezus is niet maar vrezen
voor enkele mensen alleen.
Hij heeft juist de dood overwonnen
voor u, voor mij, voor iedereen.
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Kerkenraadsberichten
Energie gezocht
Het seizoen van het kerkelijk werk is bijna afge-
rond. Er is het afgelopen seizoen veel gebeurd,
maar er komen ook weer nieuwe taken bij.
Daarover is in de laatste vergadering van de
Kleine Kerkenraad gesproken.

We eten dagelijks op meestal vaste tijden. Nodig
om over voldoende energie te blijven beschik-
ken. Doen we dat niet, dan dooft ons kaarsje
langzaam uit. In het kerkenwerk is het niet
anders. Zonder energie gaat het niet. En daar zijn
we ons als kerkgemeenschap met heel veel
vrijwilligers zeer van bewust. 
In de Kleine Kerkenraad komen met enige
regelmaat onderwerpen aan de orde, die vragen
om energie van de kerkenraadsleden of juist van
hen die geen deel uitmaken van de Kerkenraad.
Dat betreft bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende
vraag hoe we onze vacatures ingevuld krijgen.
Vorig jaar zijn meer dan twintig gemeenteleden
benaderd, twee ervan konden we bevestigen als
diaken. Overigens waren er valide redenen voor
veel gevraagden om geen ja te zeggen. Ook dit
jaar en komend jaar willen er kerkenraadsleden
het stokje doorgeven. Dat is ook goed, want, als
ik voor mezelf spreek, dan merk ik dat na zeven
best pittige jaren de batterijen wel een beetje leeg
beginnen te raken. Tijd voor vervanging. Ook
andere kerkenraadsleden hebben dit zo uitgespro-
ken. En weet dat ja zeggen niet automatisch
betekent dat u acht jaar een ambt vervult. Eerst
maar eens met vier beginnen, en wie weet is dat
voor u voldoende. Dus als u komende tijd van
iemand vanuit de Kerkenraad de vraag krijgt om
voor een periode een taak op u te nemen, neem
dan dit verhaal in uw overweging mee. Het
goede nieuws is overigens dat er al enkele ge-
meenteleden actief hebben gemeld, een ambt te
overwegen. 

Andere organisatie
In deze discussie komt ook een andere vraag
mee: moeten we ons wel zo blijven organiseren
als we al decennialang doen? Een Kerkenraad
met 25 ambtsdragers, dat kom je niet meer vaak
tegen. In veel andere kerken, ook onze directe
omgeving, is de bezetting aanmerkelijk geringer.
Een ontwikkeling die ook de landelijke kerk ziet
en daar dus over nadenkt en handvatten aanreikt.
Voor de Kerkenraad reden om een werkgroep te
starten die gaat kijken naar een andere opzet van

de kerkelijke organisatie. Daarbij zal het niet
alleen gaan om de Kerkenraad, maar om alle
activiteiten die we als PGS ondernemen, en dat
zijn er nogal wat. Tijdens de gemeenteavond van
28 januari hebben we alvast wat ervaring opge-
daan met het door onze diaken Raymond Fok-
kens uitgewerkte Kerkelijk Canvas Model. Waar
zitten de kansen en bedreigingen van al die
activiteiten? Moeten we altijd blijven doen wat
we deden en kan het ook anders? Met die vragen
gaat de werkgroep na de zomer met volle energie
aan de slag. Overigens is het niet de bedoeling
dat dit weer een klusje is voor de Kerkenraad.
Integendeel, dit gaat ons als gehele gemeente aan
en dus zal ook hier een beroep worden gedaan
om een aantal gemeenteleden. 

Wie kent ons?
In dit licht is ook gekeken
naar onze communicatie.
Daarbij gaat het erom hoe
we ons als PGS presente-
ren. Dat gaat deels om de
informatievoorziening
binnen de kerkgemeen-
schap en deels om die
naar buiten toe. Als Ker-
kenraad stellen we vast,
dat er veel gebeurt op het
terrein van interne com-
municatie, maar dat hier niet zoveel coördinatie
plaatsvindt. En dus gaat er veel goed, maar kan
het soms ook best wat beter.
Naar buiten toe is de vraag ‘Wie kent ons?’
misschien wel de kortste die we kunnen bedenk-
en. Op die vraag zal menig Sassenheimer die
geen lid is van PGS het antwoord niet weten. We
zijn namelijk niet zo zichtbaar in de Sassenheim-
se samenleving. En dat doet geen recht aan alle
energie die wij als kerkgemeenschap steken in
zoveel positieve dingen. Elke zondag een kerk-
dienst waar iedereen welkom is en door de weeks
enorm veel activiteiten in ons kerkelijk centrum
Het Venster. Dat levert vragen op als: ‘Wat leest
een willekeurige bezoeker die op onze website
kijkt over wie wij zijn?’ en ‘Wat leggen wij uit
over ons prachtige kerkelijk centrum aan een
willekeurige voorbijganger?’ Kortom, ook hier is
energie nodig om mee aan de slag te gaan. We
maken daarbij gebruik van professionele hulp,
maar die kan niet zonder de inbreng vanuit de
gemeente. Ook hiermee gaan we in het nieuwe
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seizoen van start. 

Jaarrekeningen
In de Brede Kerkenraad van 12 juni zijn de
jaarrekeningen van het College van Kerkrent-
meesters en Diakenen besproken. Veel lof was er
voor de wijze waarop de penningmeesters Tewis
Zandbergen en Raymond Fokkens hun werk
hebben gedaan. Ook veel dank aan Rob de Graaf
en Paul Kruik, die dit jaar de rol van kascontro-
leur hebben uitgevoerd: snel, kritisch en deskun-
dig. De jaarrekeningen zijn aansluitend vastge-
steld door de Kleine Kerkenraad.

Beroepingswerk
Zoals u hebt kunnen lezen in de app en op de
Zondagsbrief heeft de Beroepingscommissie haar
opdracht teruggegeven aan de Kerkenraad. Na
het geslaagde beroep vorig jaar op ds. Ellis
Ezinga is de Beroepingscommissie er niet in
geslaagd om de vacature voor een fulltime
predikant in te vullen. Belangrijk om u te realise-
ren dat dit niet ligt aan de inzet van de Beroe-
pingscommissie. Die heeft de afgelopen twee
jaar heel veel energie besteed aan deze pittige
taak. Voor de fulltime predikant werd een geheel
andere route gevolgd dan gebruikelijk is, maar
helaas heeft dat niet tot het uitbrengen van een

beroep geleid. Na de zomer gaat de kerkenraad
na welke vervolgstappen nodig zijn. Zij zal dit
doen in overleg met consulent ds. Rianne de
Reus en met enkele leden van de Beroepings-
commissie. We zijn voor al het werk dat is
gedaan in ieder geval heel dankbaar. 
Omdat we dus nog een periode vacant blijven,
zal ds. Sietske van der Hoek haar werk als ambu-
lant predikant in onze gemeente voortzetten. De
Kerkenraad heeft hiermee van harte ingestemd.
We zijn blij dat ds. Sietske van der Hoek nog een
periode onze gemeente wil ondersteunen. 

Even opladen
De komende we-
ken staat het ker-
kenwerk op een
laag pitje, gelukkig
ook bij de scriba.
Even tijd om energie op te doen. Weer op te
laden voor het nieuwe seizoen. Ik wens iedereen,
voor zover van toepassing, een goede zomer met
genoeg tijd om leeg te worden, want dat is de
betekenis van het Latijnse woord vacare, waar
ons woord vakantie van is afgeleid. En wie leeg
is, kan weer worden gevuld met nieuwe energie.

Arie Dwarswaard, scriba

Bedankt!
Lieve mensen,
Wat heb ik zondagmiddag weer genoten
met het walking dinner. Eerst hadden we
een korte kerkdienst. Het orgel werd heer-
lijk bespeeld en iedereen zong gezellig mee.
Daarna gingen wij naar 2 families toe.
Misschien vonden ze mij een beetje stil
maar ik ben nou eenmaal een stille genieter
en kom de andere dag pas los. Ik heb ontzettend
genoten en wil daarom alle kooksters en kokers
bedanken voor het heerlijke eten, de gezelligheid
en de gastvrijheid.

Pim Bloemsma

Heel graag willen wij, langs deze weg, onze
dank uitspreken
Tijdens een periode van veel spanning en zorg,
hebben we ons gedragen gevoeld door uw gebed,
meeleven en aandacht. Het was een beetje veel!
Drie operaties in vijf maanden, maar nu is er ook
heel veel dankbaarheid voor een voorspoedig
herstel!

Wat zijn we blij geworden van al die mooie
kaarten, appjes, bezoekjes en bloemen!
Ook de prachtige bos bloemen uit de kerk
als groet van de gemeente heeft hier prach-
tig gestaan! 

Nogmaals: Heel veel dank voor alles en een
hartelijke groet aan u allen,

Jan en Lia Spaanderman-Algera

Bedankt!
Op 5 juni heb ik een nieuwe hartklep gekregen.
Totaal onverwachts, en een ingrijpende operatie.
Er staat mij nog een traject van hartrevalidatie te
wachten.
Ik wil iedereen bedanken die aan ons dachten,
voor ons hebben gebeden, een kaartje, mail of
appje stuurden. Het is fijn je gedragen te weten
door zoveel medeleven.
Lieve groet, 

Mariska en Bram Hofland
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College van  Diakenen

Soms krijgen we de vraag
van u, of de doelen waar we
voor collecteren of het
kwartaaldoel, blij zijn met onze donatie!

Van de Stichting het vergeten kind, kwartaaldoel
2025, ontvingen we onderstaande bedankbrief:

Beste leden van de Protestantse Gemeente Sas-
senheim, Diaconie,

Hartelijk dank voor jullie geweldige donatie van
€ 5000,- die wij hebben mogen ontvangen.
Het Vergeten Kind zet zich in voor de duizenden
kinderen in Nederland die niet de kans krijgen
om kind te zijn door problemen in hun thuissitua-
tie. Bij ruim 40.000 kinderen is de situatie zo
ernstig dat ze niet eens meer thuis wonen. Al die
trauma’s in hun nog zo jonge leventje laten diepe
sporen na en staan een gezonde ontwikkeling in
de weg. Daarom knokken wij er dagelijks voor
om hun situatie te veranderen. Om ze weer te
zien opbloeien en weer écht kind te laten zijn.
Jullie donatie draagt bij aan de verschillende
programma’s die we organiseren voor kwetsbare
kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld activiteiten
waarbij wij hen even onbezorgd kind laten zijn.
Even al hun zorgen vergeten door plezier te
maken, vriendschappen te sluiten en positieve
herinneringen te creëren. Zodat ze de toekomst
weer positief tegemoet zien. Denk hierbij aan de

Heppie Vakantie & Weekenden, de
Heppie Tour
en de Heppie Box.

Maar onze hulp aan kwetsbare kinderen houdt
niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke
steun. Om écht het verschil te kunnen maken, is
er meer nodig. Daarom richten wij ons ook op
het duurzaam en structureel verbeteren van de
situatie. Dit doen wij door de overheid en jeug-
daanbieders aan te jagen om te zorgen dat het
belang van alle kinderen echt centraal komt te
staan in beleid en uitvoering. Zodat de kwaliteit
van de zorg en hulp verbetert. Bijvoorbeeld met
onze jaarlijks campagne. Daarnaast laten wij zien
hoe het ook kan  met het Heppie
(t)Huis.
Wij waarderen het enorm dat jullie
ons helpen bij dit, vooral voor deze kinderen,
levensbelangrijke werk. Als stichting zijn wij
volledig afhankelijk van vrijwillige giften, zoals
die van jullie. Mede dankzij jullie bijdrage,
kunnen wij er samen zorg voor dragen dat verge-
ten kinderen een toekomst krijgen waarin een
lach én goede jeugdzorg geen uitzondering zijn,
maar een recht!
Namens alle vergeten kinderen, nogmaals harte-
lijk dank voor jullie betrokkenheid en bijdrage!
Met vriendelijke groet,

Team Het Vergetenkind

Hulphond
Het is beter te geven,
dan te nemen.
Door een attent lid van
onze gemeente werden
wij gewezen op een “be-

delbrief” voor een hulphond. Die vraag om
ondersteuning kwam uit Warmond.
Het was ons onbekend wat zo’n hulphond kost (€
25000).

Het nut van zo’n hond kunnen we ons echter wel
weer goed voorstellen.
Daarom hebben we, namens de PGS, een mooie
donatie gedaan.
Mocht u een hulpvraag tegen komen geef die dan
gerust door aan uw Diaconie.
Wij gaan met uw verzoek zorgvuldig en vertrou-
welijk om.

Team Diaconie
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Heeft u, heb jij ?

Heeft u, heb jij iets (b.v. ziekte, opna-
me, jubileum of diploma !) te delen met
de predikant, ouderling, diaken of
contactpersoon, neem dan gerust con-
tact met hen op.
Zo kunnen we meer voor elkaar beteke-
nen.

Verjaardagen

Als u wilt dat uw naam niet vermeld
wordt in de rubriek- Hartelijk gefelici-
teerd- wilt u dit dan even melden bij het
Kerkelijk bureau. 

Uitnodiging Vrijwilligersbarbecue

Als dank voor al het werk dat door vele van jullie
gedaan wordt, organiseren we een Vrijwilligers-
barbecue. Op zaterdag 30 augustus vanaf 17.00
tot 21.00 uur in Het Venster.
Het maakt echt niet uit of je veel of weinig doet of
gedaan hebt, dit is onze manier om je te bedank-
en.
Wel vragen we jullie om je aan te melden als je
komt, zodat Cees en Hans weten wat er ingekocht
moet worden aan drankjes, vlees en vegetarische
lekkernijen. Dit kan tot 25 augustus.
Je aanmelden kan per e-mail:
pgsintekenen@gmail.com
Of je naam noteren op de intekenlijst die in Het
Venster hangt. Zet er dan ook even bij of je liever
vegetarisch eet, of andere dieet wensen hebt.

Programma Havencafé

U bent van harte welkom bij onze middagactiviteiten, van 14.15 uur tot 16.15 uur. 
We serveren daarbij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, gebakken door cliënten van het
Raamwerk. De activiteiten zijn gratis, maar u bent vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.

Activiteiten:
11 september: keramiek deel 1, 25 september: hartje met bloemen

Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangenmaaltijd voor u. Inloop
17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een bijdrage van € 6,00. Graag aanmelden bij Anita de
Kreij (0252 218268) op de maandag in de week van de betreffende maaltijd, vanaf 9.00 uur. Er is plaats
voor 20 personen.

Maaltijden:
25 september

Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim
Voor meer info: www.havenkerksassenheim.nl

App
Dag leden van de PGS

We zijn recent gestart met de “durf te vragen
app”. De kans om hulp uit bekende kring te
vragen en te ontvangen. Inmiddels kunnen alle
leden van de PGSamen-app er gebruik van
maken.
Iets wat nieuw is, is echter ook vaak nog onbe-
kend. Vandaar deze vraag om uw aandacht!

Gunt u vooral uw mede
PGS leden de kans voor
een helpende hand!
Durf te vragen!

Namens Team Diaconie,

Gert Lutjeboer
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Zomersamenzang en gezellige middag met Johannes de Heer 

liederen in het Venster. Thema: Zoek de zon op!

Woensdagmiddag 23 juli 15.00 uur tot 16.00 uur
gaan we Johannes de Heer liederen zingen in Het
Venster! Uiteraard afgewisseld met gebeden en
gedichten etc.. Voorganger is dominee Ellis
Ezinga en organist George Germans. Het Pasto-
raal Beraad helpt mee met de organisatie.
De keuze van de liederen is “interactief”. We
hebben de afgelopen weken iedereen uitgenodigd
om haar of zijn lievelingslied(eren) van Johannes
de Heer in te leveren. De sluitingsdatum was
zondag 13 juli. Uit de aangemelde liederen zal
een keuze gemaakt worden en u begrijpt dat
zeker bij een overstelpend groot aantal liederen
uiteraard niet alles gezongen kan worden. Wel-
licht dan een volgende keer….Na afloop van al

dat zingen hebben we nog een gezellige nazit.
Het is fijn als u laat weten dat u komt zingen, dan
weten we ongeveer op hoeveel aanwezigen we
moeten rekenen. Wilt u opgehaald worden dan
kunt u dat ook doorgeven. 
Voor aanmelden en voor vervoer (tot uiterlijk
maandag 21 juli) kunt u zich melden bij leden
van het Pastoraal Beraad: Anke Zandbergen, tel.
0252 216454 of e-mail:
anke@zandbergendekker.nl of bij Henriëtte
Wilbrink, tel. 06 29560473 of e-mail:
henriettewilbrink@gmail.com.

ds. Ellis Ezinga

Reserveer 17 september Startavond Kringen PGS

Op woensdag 17 september 2025 heeft u de kans
kennis te maken met ca. 40 mensen van de
Kringen van PGS. 
De startavond voor de 5 Kringen (seizoen 2025-
2026) is in het Venster gepland.

Ds. Ellis Ezinga introduceert het jaarthema
Moderne profeten.

Juist u als “niet-kring lid” bent van harte wel-
kom.

Er zijn best een aantal kringen waar u komende
seizoen kunt aansluiten.
Het gaat om 6-8 kring-
avonden van september
t/m juni.

Vragen?

Gijsje Duijzer, Ineke Scheffers, Wim Olden en
Jaap de Ruijter staan u graag te woord.

Advertentie

- 13 -



Een andere kijk…….. vanuit de driewieler.

Hij is er! De driewieler. Hoera! Nu kan ik weer
gaan en staan wanneer en waar ik heen wil.
Als gevolg van het infarct is m’n balans niet
meer wat het was. De therapeut in Basalt vond
dat ik me niet meer aan m’n vertrouwde fiets
moest en mocht wagen. Te onzeker en dus
gevaarlijk. Voor mezelf en voor mede wegge-
bruikers. 
Ik stribbelde tegen. Hij gaf wat toe: op een zon-
dagmorgen om half zes in een doodlopende
straat en zonder enig ander verkeer zou mis-
schien nog een keer gaan. Maar meer zat er niet
in. Einde tweewieler.

Aan het begin van dit jaar zette ik de knop in
mijn hoofd om. En koos uiteindelijk toch voor een driewieler. Maar wat voor een?
Als je naar aangepaste fietsen kijkt, gaat er een wereld open. Een mevrouw van de
gemeentelijke organisaties WMO/ISD hielp me heel goed om tot een keuze te komen, die
past bij mijn beperking (balans). In de jaren die gaan komen zullen mijn krachten eerder
af- dan toenemen. Dus koos ik voor iets waar ik een jaar geleden niet aan had moeten
deken: elektrische ondersteuning. 

Sinds kort rijd ik er op. Het is nu mijn fiets En eerlijk is eerlijk - ik moet er dubbel aan
wennen. 
Aan de fiets en aan het verkeer, waar ik een jaar niet actief aan heb deelgenomen.   
Op mijn nieuwe rijwiel trap ik niet naar beneden , maar naar voren. 
Omdat ik laag zit, is een hoog vlaggetje achterop noodzakelijk. Het is geen versiering
maar een signaal naar de andere weggebruikers (zeker bussen en vrachtwagens): “Ik ben
er!” Een teken van mijn aanwezigheid.
Omdat ik laag zit, zie ik naast me eerder wielen dan gezichten. Dat is anders dan vroeger.
Alle kinderen weten er van mee te praten. Als ze opgroeien verandert ook hun blikveld.
Dat heb ik achter de rug. Nu heb ik een lager niveau en dat blijft zo. Mijn hoofd zit op de
hoogte van de heupen van een tweewielrijder. Dus kijk ik tegen mijn medeweggebruikers
op Ze zitten hoger. Dat maakt me wat onzeker en angstig, want ik heb niet het vertrouwde
overzicht. 
Toen ik in een groepje scholieren terecht kwam, raakte ik een beetje in paniek. Het voelde
alsof ze met hun brede banden en hun bulderend geluid, me van het fietspad af duwden.
Zo bedoelden ze het niet, maar zo beleefde ik het wel. Kwetsbaarder ben ik geworden.
Ook op m’n fiets.

Als je vanuit een lage positie naar de wereld kijkt, ziet die
er anders uit. Je kijkt zelf anders en wordt anders bekeken.
Steeds weer waren en zijn er individuen, groepen die dit
meemaken. Soms zelfs generaties lang. Uit m’n eigen
leven: De landarbeider in Midwolda die met Pasen een ei
van de hereboer kreeg en daar heel dankbaar voor moest
zijn. De werkster bij de aannemer in de Biesbosch, die
voor een grijpstuiver 24 uur beschikbaar moest zijn. De
Molukkers, die trouw waren aan de Nederlandse vlag,
maar toen ze naar Nederland kwamen, geen warm welkom
kregen. De Mexicaanse arbeider die wel goed genoeg was
om in de VS te werken, maar niet om er te leven.
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De waterlelie

Ik heb de witte waterlelie lief,
die daar zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ‘t licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden (1860-1932)

Een andere kijk…….. vanuit beneden. Een
dominee op een fiets blijft een dominee. En dus
kan ik het niet laten.
Ook zonder driewieler kun je zo kijken. Dat is
hoe Jezus kijkt. Daardoor ziet hij iets anders in
mensen dan de Farizeeën en de Schriftgeleerden.
Steeds weer laat hij zien, hoe God kijkt.

Dat kunnen en willen Bijbelverhalen met ons
doen: dat we anders gaan kijken.

Van onderaf aan.

TM

Pastoraatsgroep 67+
Verslag van de excursie van de 67+groep op
14 mei naar de Bijbelse tuin bij de Johannes
de Doper kerk in Hoofddorp.
De opkomst was iets min-
der dan we verwacht had-
den (17 personen). We zijn
gestart in Het Venster met
koffie en daarna naar
Hoofddorp gereden, waar
we werden opgewacht
door 2 gidsen.
Als eerste werden de af-
beeldingen op de deur van de kerk over het
levenswerk van Johannes de Doper nader toege-
licht. Daarna werden we gewezen op de fraaie

Bijbelse mozaïeken op het plein voor de kerk.
Rondom de kerk is onder de bezielende leiding
van pastoor Kees van Lent de verwaarloosde
kloostertuin de begraafplaats aangepast en een
bloementuin met vooral bijbelse planten en een
beeldentuin aangelegd. In totaal zijn er meer dan
50 kunstwerken uit het Oude en Nieuwe Testa-
ment vanaf de Schepping tot aan de Opstanding 
van de Here Christus. Na de zeer uitgebreide
rondgang met de nodige toelichtingen hebben we
nog wat nagepraat over de rondleiding onder het
genot van koffie met gebak. Al met al een waar-
devolle ochtend en een bezoek aan de tuin zeker
waard.

Gedeelde Maaltijd: ‘Internationale Smaken’
Pastoraatsgroep 67+ nodigt
u van harte uit voor een
g e z e l l i g e  g e d e e l d e
maaltijd, waarin we samen
de smaken van onze
vakantielanden kunnen
proeven! Neem een gerecht mee dat je heb
ontdekt tijdens één van je laatste reizen en laten
we samen genieten van elkaars verhalen Ver-
halen ophalen, nieuwe smaken ontdekken en
samen genieten… dat is ons doel!
Datum: woensdag 20 augustus 
Tijd: 16.45 uur tot ongeveer 20.00 uur
Plaats: Het Venster 
Kosten: Breng uw vakantiegerecht mee. 
Voor drankjes en koffie na wordt gezorgd
Aanmelden: t/m maandag 18 augustus bij:  

Gerry van Prooijen tel: 221 960
Riet Ruijgrok tel: 214 244
e-mail: pgs67plus@gmail.com

Laat ons weten of je erbij kunt zijn en wat je gaat
meebrengen. We kijken ernaar uit om samen te

tafelen!
Met vriendelijke groet namens de pg67+ werk-
groep,

Gerry, Riet en Joke 

PS Vergeet niet om het recept mee te nemen,
zodat we het ook thuis kunnen proberen!
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Pastoraatsgroep 80+
Nieuws van de Pastoraatsgroep 80+
Verslag lunch d.d. 21 mei 2025
Woensdag 21 mei jl. was er een lunch van de
80+ Pastoraatsgroep in Het Venster. De zaal zag
er gezellig uit en er was een goede opkomst. Na
het welkom werden een paar verzen uit Lucas 22
gelezen en het Onze vader gebeden. Toen werd
de lunch begonnen en die was heerlijk! Greet
Broekstra las een mooi gedicht voor. Aan het
eind werd lied 675 gezongen.
Het was voor ons de eerste keer, maar zeker niet
de laatste.
We hebben genoten!

Wil, Truida en Dittie 

Uitnodiging zomerse maaltijd op woensdag 27
augustus 2025
Het wordt inmiddels traditie. Voor de derde keer
willen wij, als activiteitencommissie van de
Pastoraatsgroep 80+, een zomerse maaltijd voor
u organiseren. U wordt daarvoor hartelijk uitge-

nodigd op woensdagmiddag 27 augustus a.s.
om 16.00 uur in ons kerkelijk centrum “Het
Venster”. De bijeenkomst duurt tot ongeveer
19.00 uur. 
U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met
zondag 24 augustus a.s. bij één van de volgende
dames:
Janske Colijn; tel.nr.: 0252-214813 / 06-
23952741 of Gerry Eenkhoorn; tel.nr.: 0252-
230901 / 06-23777437. Eventuele dieetwensen
kunt u dan ook doorgeven. Voor het organiseren
van deze bijeenkomst zullen de nodige kosten
gemaakt worden. Daarom vragen wij u vriende-
lijk een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon.
Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent
geworden of dit binnenkort hoopt te worden.
Namens alle leden van de activiteitencommissie
wens ik u fijne voortzetting van de zomer en tot
ziens op 27 augustus a.s..

Gerry Eenkhoorn

Beroepingswerk
Als bekend is het de beroepingscommissie (BC) niet gelukt om na ds. Ellis Ezinga een tweede predikant
te (laten) beroepen. Onderstaand is vanuit de Kerkenraad met de BC en consulent predikant Rianne
de Reus gedeeld. 

Beste leden van de Beroepingscie. (BC),
Beste Rianne,

Na de drukte van deze vrijdag - met vooruitblik
naar komende vakantie - even de rust van de
avond. Na het telefoontje van Sandra vanmorgen
met de stand van zaken vanuit de BC, moest een
en ander nog indalen. Moment van reflectie dus.

Oktober ’23 zijn jullie gestart als BC in een
samenstelling van zeven gemeenteleden en drie
ambtsdragers. Een BC bestaande uit diverse
geledingen, PG Sassenheim vertegenwoordigend. 
Na maanden van ‘achter de schermen’ hard
werken, predikanten benaderen en nog veel
meer, resulteerde dit in het kunnen beroepen van
ds. Ellis Ezinga. Herinner me nog het applaus
tijdens de gemeentebijeenkomst juli ’24 waarin
ruim 100 gemeenteleden Ellis welkom heten. 
Een applaus dat zeker ook jullie toekomt, gezien
het vele gedane werk tot dat moment. 
En….. ds. Ellis Ezinga is ‘goed geland’ in PG
Sassenheim, dat is zeker!

Hierna de ‘opstart’ voor de ‘tweede fase’, een te
beroepen predikant. Tevens de switch van consu-
lent ds. Marius van Duijn naar ds. Rianne de
Reus. Vandaag van haar een reactie ontvangen
waarin ze haar waardering uitspreekt voor het
gedane werk in alle zorgvuldigheid door de BC
gedaan.
Bij de opstart van de tweede fase nog enige
vertraging vanwege kerkordelijke aangelegenhe-
den. Ook dit werd overwonnen, resulterend in
een hernieuwde start begin ‘25. Niet te vergeten
het feit dat (helaas) twee BC leden voortijdig zijn
gestopt. Ook dat heeft van een ieder aandacht,
tijd en ‘resetting’ gevraagd. Toch verder met de
tweede fase. Een hernieuwde zoektocht en weet
zeker dat jullie alle wegen (en meer) hebben
bewandeld om dit alles succesvol af te ronden. 
Wetende dat het ‘aanbod’ van te beroepen predi-
kanten minimaal was en is. Het is niet gelukt, dat
is spijtig. Jullie hebben er veel energie, aandacht
en zeker ook tijd aan besteed.

Het is goed te noemen dat jullie het werk in alle
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discretie en onder uiterste geheimhouding heb-
ben gedaan, vanaf de start tot nu toe. Zelfs als
voorzitter van de Kerkenraad is mij in de (twee)
perioden van jullie werkzaamheden niets ter ore
gekomen. In de tijd van social media heel mooi,
mijn en onze oprechte complimenten daarvoor. 

Voor dit alles worden jullie bedankt. Bijna twee
jaar onder geheimhouding met elkaar opgetrok-
ken. Veel vergaderd, veel met elkaar gesproken,
veel werk verzet. Ds. Ellis Ezinga was het eerste
positieve resultaat en jullie hadden o zo graag
 een tweede positief resultaat kenbaar willen

maken aan de Kerkenraad, aan PG Sassenheim.
Moeilijk dat zal het zeker voor jullie zijn. Dank
jullie wel voor het vele dat is gedaan. Maar…..
Gods werk stopt niet, dat gaat door. Vandaag,
alle dagen van de week. Dat we ons gesterkt
blijven voelen door Zijn Geest voor nu en de
toekomst.

Met groet, namens de Kerkenraad, 

Kees de Jong

College van Kerkrentmeesters
Giften
De opbrengst van de collectes voor de kerk
bedroeg in maart € 610,- en in april € 451,-.

Solidariteitskas
De Solidariteitskas is bedoeld om gemeenten die
tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, voor korte
tijd op weg te helpen. Als leden van de PG
Sassenheim is u in een brief gevraagd om daar-
aan € 12,50 bij te dragen. De verplichte jaaraf-
dracht voor 2025 is € 4.200. Tot 24 juni  is €
2.507 ontvangen. Daar komen we dus nog op
tekort. Wilt u alsnog…. uw bijdrage kunt u
overmaken op NL36RABO0373728476 t.n.v.
CvK Protestante Gemeente Sassenheim o.v.v.
Bijdrage Solidariteitskas 2025.

Bijdrage ‘Op weg’
Bij deze ‘Op weg’ vindt u  een brief over de
bijdrage voor het kerkblad. Wij vragen een
bijdrage voor ‘Op weg’ van € 27,50 voor de
papieren versie en € 6 voor de digitale versie.
Wilt u het bedrag overmaken op ons bankreke-
ningnummer: NL36RABO0373728476
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim. U
kunt ook bijdragen via de kerkapp PGSamen of
door middel van de QR-code op de brief.

Actie ‘Picknick/Groen’ voor Het Venster
Om het terras van Het Venster verder aan te
kleden en de damwanden in de parkeergarage op
te fleuren is een oproep gedaan om financieel
mee te doen aan de actie ‘Picknick/Groen’. En
niet zonder resultaat, want deze actie heeft tot
dusver € 785,- opgebracht. Aangevuld met een
cheque van € 1.000 die we als PGS bij de ope-

ning van Het Venster van de aannemer, architect
en bouwbegeleider hebben gekregen, hebben we
een mooi bedrag dat we hiervoor kunnen gebrui-
ken. Inmiddels is de (eerste) picknicktafel ge-
kocht en onder een stralende zon op het terras in
gebruik genomen. Ook wordt het e.e.a. aan groen
bij de damwand gerealiseerd. De komende tijd
hopen we dat het terras helemaal ‘bestraat’ wordt
en dan zal ook het terras verder worden ingericht.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of haar
bijdrage om Het Venster nog mooier te maken.
En mocht u nog mee willen doen aan deze actie:
u kunt uw bijdrage overmaken naar
NL36RABO0373728476 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Sassenheim o.v.v. Picknick of Groen.

Kerkhof
In het kader van onderhoud zijn op het kerkhof
twee paden herbestraat. Op het middenpad van
het kerkhof komen lantaarnpalen. Naar verwach-
ting worden ze geplaatst voordat de avonden
vroeg gaan vallen.

Verkoop Julianakerk gestart
Half mei 2025 is de verkoopprocedure van de
Julianakerk formeel gestart. De werkgroep had
een lijst met geïnteresseerden die zich al eerder
hadden gemeld. Aan hen is half mei een ver-
koopbrochure toegestuurd. Via de berichten in de
lokale pers en ook andere kanalen hebben nog
meer bedrijven en organisaties gemeld dat zij
ook interesse hebben in de locatie van de Juliana-
kerk. Na de formele aanmelding hebben zij
uitgebreidere informatie ontvangen over de
locatie. Op 4 en 11 juni zijn er kijkdagen ge-
weest, waar een flink aantal bedrijven en organi-
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saties ook gebruik van heeft gemaakt. Binnenkort
is er nog een mogelijkheid voor de geïnteresseer-
den om met de erfgoedcommissie van de ge-
meente Teylingen te overleggen over de
(on)mogelijkheden van verbouwen van de Julia-
nakerk tot (zorg)appartementen. Dit is nodig
omdat de Julianakerk een gemeentelijk monu-
ment is. De tenderprocedure loopt tot 1 septem-
ber, tot die tijd kunnen potentiële kopers een
bieding uitbrengen op de locatie, daarbij moeten
zij ook vermelden wat zij van plan zijn te gaan
realiseren. Begin september zullen de biedingen
samen met de plannen worden beoordeeld en zal
er een keuze worden gemaakt om tot  een defini-
tieve verkoop te komen.

Achter de schermen….
Dit zal de laatste bijdrage
zijn van achter de schermen
in deze vorm. Verschillende
mensen zijn aan het woord
geweest en velen ook niet.
Zoals Tom Wilbrink die het
archief beheert, de mensen
achter KerkBalans, zoals
Henk Brouwer, Karen Zand-
bergen en Saskia Vermeulen
en nog heel veel anderen, zoals de schoonmaak-
ploeg, de kosters, de hele groep rond Hans en
Cees, die het ook verdienen een keer voor het
voetlicht gezet te worden. 
Net als alle andere vrijwilligers, die in wat voor
vorm dan ook helpen om onze kerkelijke ge-
meente draaiende te houden. Daarom willen we
u allen uitnodigen voor een vrijwilligersbarbecue

op zaterdag 30 augustus! Met een drankje in de
hand en wat te eten in de andere, is het goed om
bij te praten en vakantie ervaringen uit te wisse-
len op het terras van Het Venster, of waar u ook
het liefste zit. Dit is het laatste weekend van de
vakantie en op de drempel naar september, de
maand waarin weer heel veel groepen starten met
een nieuw seizoen. Wij menen dat zonder de
vrijwilligers het kerkenwerk stil zou komen te
liggen, en willen op deze manier blijk geven van
onze dank. Namens het CvK,

Marja Mantel

Actie Kerkbalans 2025
In 2025 is tot nu toe (07-07-2025) een bedrag
van € 210.597,51 toegezegd door 755 leden.
Hiervan is een bedrag van € 130.760,81 binneng-
ekomen. Nog niet iedereen heeft gereageerd op
de uitnodiging om een toezegging te doen en
daarom hebben we in de afgelopen periode de
leden die nog niet gereageerd hebben, nogmaals
benaderd. We hopen dus nog meer toezeggingen
binnen te krijgen, waardoor we verwachten dat
het toegezegde bedrag van 2025 nog iets zal
oplopen. Aan u dan ook de vraag als u nog niet
gereageerd heeft, of u het toezeggingsformulier
wilt opsturen of digitaal wilt invullen. U kunt uw
toezegging ook naar ons mailen:
kerkbalans@pgsassenheim.nl
Ook als u vragen heeft, kunt u via dit mailadres
altijd contact met ons opnemen! 

Advertentie
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Rondom de kerkdiensten
Overstapdienst en nieuwe tienergroep 
Op 13 juli was de overstapdienst: kinderen uit
groep 8 verlaten de basisschool en gaan naar het
voortgezet onderwijs. Een hele nieuwe levensfa-
se breekt aan. Nieuwe school, nieuwe manier van
les krijgen, nieuwe vakken, nieuwe leraren,
nieuwe kinderen in je klas, misschien wel een
heel eind fietsen. Je verlaat je vertrouwde kleine
school en komt misschien wel op een heel grote
nieuwe terecht. Dan heb je wel een steuntje in de
rug nodig. 
Dat steuntje gaven we je op zondag 13 juli in de
dienst. Al vrij snel aan het begin maakten we met
jullie de overstap. En daarna mochten de ‘nieu-
we’ tieners samen met de ‘oude’ tieners een
speurtocht gaan maken.

Na de zomer gaat een nieuwe tienergroep van
start. Ook daar zullen we geregeld samen eten.
Het gaat ‘P met de predikant’ heten. De data
komen later. Het zal zijn onder etenstijd, en dan
eten we van alles wat met een P begint. Ik hoop
dat er veel kinderen op af komen.
Hartelijk welkom in ieder geval!

ds. Sietske van der Hoek

Zomersamenzang en gezellige middag met
Johannes de Heer liederen in het Venster.
Thema: Zoek de zon op!

Woensdagmiddag 23 juli 15.00 uur tot 16.00 uur
gaan we Johannes de Heer liederen zingen in Het
Venster! Uiteraard afgewisseld met gebeden en
gedichten etc.. Voorganger is dominee Ellis
Ezinga en organist George Germans. Het Pasto-
raal Beraad helpt mee met de organisatie.
De keuze van de liederen is “interactief”. We
hebben de afgelopen weken iedereen uitgenodigd
om haar of zijn lievelingslied(eren) van Johannes
de Heer in te leveren. De sluitingsdatum was
zondag 13 juli. Uit de aangemelde liederen zal
een keuze gemaakt worden en u begrijpt dat
zeker bij een overstelpend groot aantal liederen
uiteraard niet alles gezongen kan worden. Wel-
licht dan een volgende keer….Na afloop van al
dat zingen hebben we nog een gezellige nazit.
Het is fijn als u laat weten dat u komt zingen, dan
weten we ongeveer op hoeveel aanwezigen we
moeten rekenen. Wilt u opgehaald worden dan
kunt u dat ook doorgeven. 
Voor aanmelden en voor vervoer (tot uiterlijk
maandag 21 juli) kunt u zich melden bij leden
van het Pastoraal Beraad: Anke Zandbergen, tel.
0252 216454 of e-mail:
anke@zandbergendekker.nl of bij Henriëtte
Wilbrink, tel. 06 29560473 of e-mail: henriette-
wilbrink@gmail.com.

ds. Ellis Ezinga 

Afscheidsinterview René de Reuver: Makkelijke woorden doen geen recht

Deze week neemt ds. René de Reuver afscheid als scriba van de Protestant-
se Kerk in Nederland. Een gesprek over indrukwekkende ontmoetingen, het
belang van oecumene en kerk-zijn in een tijd van krimp.  

# Na negen jaar als scriba van de Protestant-
se Kerk draag je het stokje over. Hoe heb
je de rol van scriba al die jaren ervaren? 

“De eerste woorden die bij me opkomen, zijn de
woorden ‘voorrecht’ en ‘dankbaarheid’. Het is
een voorrecht dat het je wordt toevertrouwd om
stem te geven aan het kerk-zijn. Dat heb ik
ervaren als iets bijzonders. Scriba zijn is ook een
voorrecht omdat je op plekken komt waar je
anders niet zo snel komt: bij andere kerkgenoot-
schappen, bij bijzondere initiatieven in het land,
aan tafel bij de overheid, bij partners van Kerk in
Actie. Door die ontmoetingen worden je geloof

en je visie verrijkt. Ik
ben dankbaar dat ik
dat heb mogen erva-
ren. 
Tegelijkertijd is deze
rol ook een last. Het
is een grote verantwoordelijkheid en je bent nooit
klaar. Bovendien wordt er ook wel eens op de
man gespeeld. Deze dingen gelden in zekere zin
natuurlijk voor álle predikanten, maar ik heb die
last in deze rol wel extra ervaren. Daarom is het
ook goed om nu het stokje door te geven.” 
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# Zijn er momenten die je in het bijzonder
bij zijn gebleven? 

“Ik was nog maar net scriba toen we 500 jaar
Reformatie vierden, in de Domkerk. Dat was een
bijzondere gebeurtenis, met de koning, mensen
uit het kabinet en geestelijk leiders van allerlei
geloofsgemeenschappen. Het was met name
bijzonder om – juist op dit historische moment -
samen met de rooms-katholieke bisschop Hans
van den Hende het verlangen naar eenheid uit te
spreken. Die viering legde de basis voor allerlei
lijntjes die ik in de loop van de jaren daarna heb
mogen onderhouden. 
Iets anders dat grote indruk heeft gemaakt was
een bezoek met Kerk in Actie aan het vluchte-
lingenkamp Moria, op Lesbos. Ik zag daar met
eigen ogen de dikke rijen prikkeldraad en de
hekken die de vluchtelingen binnen dat kamp
moesten houden. Verschrikkelijk. Later was ik er
getuige van hoe een vluchtelingenboot aankwam.
Ik sprak een man van een jaar of 25, die vertelde
dat hij twee keuzes had: óf vechten in het leger
van Assad, óf vluchten. Ik zag zijn ogen glinste-
ren omdat hij dacht: ik heb het gehaald! Maar wij
kwamen net uit dat kamp met die rijen prikkel-
draad en wisten: over een paar uur zit jij dáár. En
het zal nog een hele lange weg voor je worden.” 

# Wat riep die ontmoeting bij je op? 
“Ik ervaarde heel sterk wat voor diepe dilemma's
deze situatie opleverde. Aan de ene kant voelde
ik een diepe betrokkenheid bij deze mensen, en
een soort boosheid ten opzichte van makkelijke
woorden over gelukszoekers. Die woorden doen
echt geen recht aan de verhalen van de vluchte-
lingen die ik sprak. Maar ik hoorde óók de
verhalen van mensen op het eiland, die vertelden
hoe ze eerst op een vredige plek woonden en nu
werden overspoeld door vluchtelingen. Die kant
begrijp je dan ook. In dit soort complexe situaties
zijn er geen eenvoudige oplossingen. Dat heb ik
in mijn periode als scriba steeds opnieuw erva-
ren.” 

# In de afgelopen negen jaar is de Protes-
tantse Kerk kleiner geworden. Sommige
gemeenten hebben hun deuren moeten
sluiten. Hoe heb je dat beleefd? 

“Ik herken de rouw die veel mensen ervaren.
Zeker als het gaat om al die mensen die hun
beste krachten gegeven hebben, en dan toch hun
gemeente onder hun handen hebben zien afbrok-
kelen. Dat doet pijn.

Toch ben ik ervan overtuigd dat de beweging van
God in onze samenleving door zal gaan. We
komen uit een soort systeem van kerkelijke
verkaveling: overal in Nederland moest een
protestantse gemeente zijn. Dat systeem is in de
huidige tijd praktisch niet meer houdbaar, en je
kunt er bovendien ook theologische vraagtekens
bij zetten. Waarom zou juist ónze kerk overal
present moeten zijn? Als een andere kerk ergens
present is, is dat óók het Lichaam van Christus.
Daarom ben ik blij met de beweging naar een
‘mozaïek van kerkplekken’, dat ervan uitgaat dat
de kerk in meerdere gestalten aanwezig kan zijn.
De contacten met andere kerkgenootschappen -
migrantenkerken, evangelische kerken, de Sy-
risch-Orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke
Kerk - hebben dat besef versterkt. Ik realiseerde
me in de loop van de tijd steeds sterker dat je
elkaar nodig hebt om het geheimenis van de
liefde van God in Christus te kennen.” 

# Die overtuiging komt ook terug in je boek
dat deze week verschijnt, een essay over
hoopvol kerk-zijn. Wat heb je daarin
willen uitdrukken? 

“In het boek reflecteer ik op het feit dat de eerste
christenen ‘mensen van de Weg’ werden ge-
noemd. Als je vervolgens ziet hoe de Weg van de
Heer verloopt, is dat anders dan ze vooraf be-
dacht en gepland hadden. Ze zijn volgers op de
weg die de Geest wijst - tot hun eigen verrassing
en verwondering. Dat vind ik een hoopvol beeld
voor de kerk in onze tijd. Hoe de kerk er morgen
uit zal zien weet niemand. Maar we mogen onze
weg gaan in het vertrouwen dat Hij nieuwe
wegen zal vinden. Meestal maken wij zelf onze
plannen en bidden we daarna of God die plannen
wil zegenen. Maar we mogen ontdekken dat
Christus vooropgaat, dat zijn Geest de Weg
baant. De indringende vraag aan ons is: zijn wij
waar Hij is? Meer dan ooit komt het aan op een
spiritualiteit van ontvankelijkheid en alertheid.”

# Wat vraagt dat volgens jou van protestan-
ten in deze tijd? 

“Volgens mij gaat het om drie dingen. Ten
eerste: zorg voor je ziel – ga naar vieringen, doe
aan meditatie. De huidige atmosfeer is zo kil, dat
we de woorden van God heel hard nodig hebben.
Ten tweede: zoek een gemeenschap. Protestanten
kunnen heel individualistisch zijn, maar je hebt
elkaar echt nodig om je leven met elkaar te delen
en elkaars geloof te verrijken. En ten derde: wees
bewogen in deze samenleving. Wees bewogen
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met mensen in de knel, zoals God dat Zelf ook is. 
Deze dingen vragen wel iets van je, geloof komt
je niet aanwaaien. Juist omdat het geloof in de
huidige cultuur veel minder ingebed is dan
vroeger, moet je er actief ruimte voor maken.” 

# Je hebt volop nagedacht over de toekomst
van de kerk, maar ongetwijfeld ook over je
eigen toekomst. Hoe gaat de komende tijd
er voor je uitzien? 

"Allereerst is het goed dat er na deze intensieve
tijd iets meer ruimte komt voor ‘thuis’. Maar ik
ga vanaf september ook drie dagen in de week
aan de slag bij de PThU, waar ik een bijdrage zal
leveren aan de Permanente Educatie voor predi-
kanten en kerkelijk werkers. Ik ga met hen

nadenken over kerk-zijn in deze tijd, om zo de
visie uit mijn essay te kunnen vertalen naar de
praktijk. Ook ga ik onderzoek doen naar de
theologische actualiteit van het werk van Gerrit
de Kruijf, die mij persoonlijk heeft geïnspireerd
met zijn ideeën over de verkondiging in de
huidige tijd en kerk zijn in een democratische
samenleving. Ik vind het mooi als een nieuwe
generatie kennis kan maken met zijn theologi-
sche erfenis. Op deze manieren kan ik indirect
iets delen van wat ik zelf ontvangen heb.” 

Het boek ‘Toekom(s)t. Hoopvol kerk-zijn' is te
bestellen via kokboekencentrum.nl. 

Foto: Eljee Bergwerff

Protestantse diensten in de Bernardus
vrijdags om 16.00 uur in de Kapel:

15 augustus ds. Ellis Ezinga
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Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 20 juli
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Viering Maaltijd van de Heer
ds. E.M. Ezinga
1e Open Doors
2e Diaconie + Kerk
In het Venster

donderdag 27 juli 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. S. van der Hoek
1e Moldavië
2e Diaconie + Kerk
In het Venster

zondag 3 augustus

Gezamenlijke dienst
met PG Voorhout 
en PG Warmond

10.00 uur
collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

Bij PG Warmond: Herenweg 82 in Warmond
ds. Rianne de Reus
1e Vluchtelingenwerk
2e Diaconie + Kerk
In ‘t Zenit

ds. M.J. Wattel (Hoofddorp)
Diaconie + Kerk

zondag 10 augustus 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. Ellis Ezinga
1e Cubaanse kerken bieden hoop
2e Diaconie + Kerk
In Het Venster

zondag 17 augustus 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. K.E. Bras (Haarlem)
1e Vluchtelingenwerk
2e Diaconie + Kerk
In Het Venster

zondag 24 augustus

Gezamenlijke dienst
met PG Voorhout 

10.00 uur
collecte

oppasdienst

Bij PG Voorhout: Kleine Kerk 
       dr. Aletta Jacobslaan 6     

ds. H. Klipp
1e Cubaanse kerken bieden hoop
2e Diaconie + Kerk
In de Verdieping

zondag 31 augustus

Gezamenlijke dienst
met PG Voorhout 

10.00 uur
collecte

oppasdienst

Bij PG Sassenheim: Dorpskerk
dhr. M. de Ridder
1e Mensenkinderen
2e Diaconie + Kerk
In Het Venster

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er
voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



Vakantie...
mens waar hol je naar toe?

Van lawaaierige,
zenuwslopende werkplaats
naar het  lawaaierige,
overbevolkte strand
om langs lawaaierige,
overbezette wegen
terug te keren 
naar de lawaaierige,
zenuwslopende werkplaats...

De verte, de vrede,
de echte vakantie
ligt niet in het aantal kilometers,
maar wordt bepaald
door de stilte, de rust
en het zuiver genieten.
Bij zon in veld en bos
kan heerlijker zijn
dan de Azoren.
Wandelen in de vrije natuur,
eten als je honger hebt,
slapen als je moe bent,
fietsen en tuinieren
en praten met de bomen,
en de dieren.

Het is fantastisch
en volkomen gratis.

uit: Bloemen van geluk moet je zelf planten
van: Phil Bosmans


