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Opmaat     

 “Raak me niet aan “ of “Houd me niet vast”      (Johannes 20:17)

Het was een onbekend woord voor me. Pas in de
coronatijd dook het op: huidhonger. Het is
verlangen naar fysiek contact. Niet gek, want
aanrakingen zijn van levensbelang. 

Een simpele knuffel of streling van de huid
geeft een ontspannen, vertrouwd en veilig ge-
voel. Dat herken ik in het gewone leven. Op
vergaderingen hechtte ik er altijd aan om ieder-
een een hand te geven. En een hand terug te
krijgen. Zo maakten we contact. Dan hadden we
wat.

Aanraking is net zoals zuurstof en voeding een
primaire levensbehoefte.

Er is ooit onderzoek gedaan naar babyaapjes
die niet aangeraakt werden en alleen mechanisch
voeding toegediend kregen. Zij werden ziek en
stierven door het gebrek aan huid-op-huidcon-
tact. Aanraking is dus echt van levensbelang.

Behoefte aan lichamelijkheid verdwijnt niet
met het ouder worden; iedereen heeft behoefte
aan huid-op-huidcontact.
Voor ouderen met de-
mentie wordt fysiek con-
tact uiteindelijk de enige
manier die ze nog heb-
ben om te communice-
ren. 

In het Evangelie wordt er ook vaak aangeraakt.
Jezus deed soms iets wat taboe was: hij raakte
iemand aan met een huidziekte (Marcus 1). Het
zal die man goed gedaan hebben, want bijna
niemand raakte hem aan. Hij werd er beter van.
En veel mensen wilden Jezus niet alleen zien,
maar ook voelen. Bij zonder is het als we hem
dan horen zeggen tegen Maria: “Raak me niet
aan”.

Er zijn dus momenten waarop aanraking juist
niet past. Twee herinneringen.

Toen Ina bezig was om van ons eerste kind te
bevallen, had ze al haar aandacht nodig om dit te
volbrengen. Ze ging er zo op in dat ze het niet
kon hebben om aangeraakt te worden. 

Toen mijn oude moeder ziek was en krachten
verloor, raakte ik haar vaak aan. We zaten hand

in hand of ik kuste haar voorhoofd. Zo bleven we
dicht bij elkaar.

Maar toen haar sterven naderde, zei ze: “Laat
me maar los”. Dat gaf haar blijkbaar de ruimte
om weg te gaan. En ik kreeg de ruimte om
afscheid te nemen. Zo konden we elk doen wat
we moesten doen. Zij ging naar de hemel en ik
ging verder op aarde.

Op de Paasmorgen horen we van de ontmoeting
van Jezus met Maria Magdala. Ze herkent de
Opgestane niet aan zijn gestalte. Net zomin als
de Emmaüsgangers of de discipelen aan het
meer. Jezus verschijnt als de Levende, maar
anders dan voor zijn dood. Als hij haar roept
“Maria”, keert ze zich om. Naar het leven, naar
de Levende. 

Toen wilde ze Jezus vasthouden. Om hem
voor zichzelf te houden, om houvast te hebben?
Om weer met hem te zijn zoals het was voordat
hij gekruisigd werd?

Dan klinkt er: “Houd mij niet vast Ik ben nog
niet opgestegen naar de Vader.” Hij is nog maar
net opgestaan uit de dood. Hij is zelf nog bezig
om aan dat nieuwe leven te wennen. Om dat
nieuwe leven te zijn. Om die Levende te zijn.

Raak me niet aan. Hij gaat zo in zijn taak op,
dat hij het niet kan hebben om aangeraakt te
worden.

Ik moet mensen, ik moet heel de schepping nog
roepen. Tot nieuw leven roepen. Daar is Jezus
mee begonnen op de Paasmorgen; met die nieu-
we schepping. Hij is de eerste en hij roept Maria
om zijn helper te zijn.

“Ga naar mijn broeders en zusters en zeg
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook
jullie Vader is, naar mijn God , die ook jullie
God is.”

Houd me niet vast. Laat mij mijn gang gaan.
En ga jij jouw eigen gang bij het wakker maken
van mensen. Zo zijn Jezus en Maria voor altijd
verbonden.

Wij ook.
TM
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke maandag : Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit de Witte Zaal.
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

zaterdag 30 maart : Open Kerk op zaterdag met muziek uit de Mattheus Passion van
12.00-15.00 uur in de Dorpskerk

zaterdag 6 april : Open Kerk op zaterdag met concert opleidingsorkest Crescendo en
leden van Cecilia van 12.00-15.00 uur in de Dorpskerk

zondag 7 april : Zangdienst om 19.00 uur in de Dorpskerk
maandag 8 april : Thema-avond: Iconen ‘Vensters op de eeuwigheid’ om 20.00 uur in

Parochiecentrum Pancratiuskerk
zondag 14 april : Laatste Eredienst in de Julianakerk om 10.00 uur
zondag 21 april : Feestelijke start Erediensten in de Dorpskerk en in gebruikname van

‘Het Venster’ om 10.00 uur
zondag 21 april : Kind op schootdienst om 15.30 uur in de Prot. Kerk te Warmond
zondag 21 april : Walking dinner start om 16.00 uur in de Dorpskerk
woensdag 15 mei : Pastoraatsgroep 80+ Koffie en lunch om10.30 uur in ‘Het Venster’

Kringloopwinkel : Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep : Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur (data en plaats worden vermeld op de

Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 15 mei
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 6 mei
binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding
‘kopij Op weg’ op de Julianalaan 6. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl  

11-02
18-02
25-02
03-03
10-03
17-03
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Predikanttekeningen
pastoraat

Nu-hier-dan-daar predikant

Pastoraat
Met name voor ouderen kan een moment komen
dat je niet meer zelfstandig en alleen thuis kunt
wonen. Meestal betekent dat afscheid nemen van
je vertrouwde huis en verhuizen naar een zorgin-
stelling. Ik ben de laatste jaren echter een paar
keer bij mensen thuis geweest die iemand (ver-
bonden aan een organisatie) in lieten wonen die
24-uurs zorg bood. Uiteraard is dit niet voor
ieder in iedere situatie weggelegd. Je hebt er
minstens een logeerkamer voor nodig. Ik breng
het wel eens ter sprake en merk dan dat dit soort
zorg over het algemeen niet bekend is. Daarom
noem ik het hier. En ik vermoed dat de huisarts
belangstellenden aan verdere informatie kan
helpen.

In mijn tweede gemeente sprak ik ruim twintig
jaar geleden een vrouw die me vertelde dat ze
lang verdriet had gehad van een gebeurtenis
tijdens het sterven van haar man. Toen ze hem
een kus wilde geven draaide hij zich om en
weerde haar af. Niet lang daarna overleed hij.
Pas jaren later vertelde ze haar ervaring aan
iemand die mensen helpt met rouwverwerking.
Die vertelde haar dat dit vaker voorkomt. De
stervende, zo legde zij uit, kan in een fase zijn
dat hij of zij het aardse aan het loslaten is. Aanra-
king door geliefden zou de stervende het gevoel
kunnen geven weer  teruggetrokken te worden.
De beweging om los te laten is dan zo sterk dat
het terugtrekken wordt afgeweerd. Het is dus
geen afweer of afkeer van de geliefde maar een
stervensgebaar in de zin van ‘liefste, liefsten, laat
mij gaan’.

Ook vertelde iemand mij dat haar geliefde heel
bewust zijn naderend afscheid onder ogen zag.
Het overlijden leek niet ver meer weg, mede
omdat met de arts was afgesproken dat er pijn-
stilling en verdoving zou worden gegeven om
benauwdheid bij het sterven te voorkomen.
Voordat het zover was, had hij nog heel bewust
afscheid genomen o.a. door voor veel van zijn
geliefden nog iets op te schrijven. Als laatste
zwaaide hij naar ieder. Ook zij maakte kort
daarna mee dat hij haar afweerde. Zij had hier al
met iemand over gesproken en noemde het ook 

in het gesprek met mij. De eerste met wie zij
sprak had haar uitleg gegeven zoals ik hierboven
heb beschreven. Alles overziend kwamen we tot
een beeld dat verhelderde. Als een stervende
afscheid neemt en aan het loslaten is, kan dat
lijken op het afscheid dat mensen van elkaar

nemen als de één een lange scheepsreis gaat
maken. Op de kade omarm en kus je elkaar nog.
Vervolgens gaat die ander aan boord. Wie op de
kade achterblijft zou het schip wel aan de kant
willen trekken maar dat kan niet. Degene aan
boord zal roepen: “Lieverd, niet doen, laat los, ik
moet op weg”. En als het schip dan van wal
steekt, kun je alleen nog naar elkaar zwaaien.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-
nacht
Samen met een zestal gemeenteleden zijn de
kerkdiensten van bovengenoemde feest- en
gedenkdagen voorbereid. Op Witte Donderdag
vieren we het Heilig Avondmaal in de kring.
Deze keer bereiden we ons daarop voor door het
betreffende gedeelte over Jezus’ laatste Pesach-
maaltijd uit het Marcus evangelie te lezen,
afgewisseld met Taizéliederen. We doen het
zingen zo, dat eerst de organist het lied speelt,
daarna zingen we het één maal eenstemmig, dan
twee maal meerstemmig, en tot slot nog één maal
eenstemmig. Wie thuis van te voren de liederen
al in wil kijken, kan het liturgieblad via de e-mail
bij ondergetekende opvragen. Vrijwel alle liede-
ren zijn in Nederlandse vertaling. 

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevan-
gelie volgens Marcus afgewisseld met bijna

- 3 -



allemaal bekende liederen uit de lijdenstijd. Eén
lied is wellicht nieuw: lied 945. De tekst ervan is
een reactie op het gewelddadige moment in het
lijdensevangelie dat Jezus met vuistslagen in het
gezicht geslagen wordt. Het lied vertolk een
wanhopig gemoed dat God eisend smeekt om in
te grijpen, een gemoed dat even later haast
bezwijkt onder de gedachte dat deze gekwelde
mens-naar-Gods-hart ons zal redden. Hieronder
de tekst die we zingen (vertaling uit het Duitse
origineel door ondergetekende aan de hand van
Lied 945).

1 Ja ook ik hoor daar bij, bij 
die drammers die roepen:
“Laat toch God zich verheffen 
met die almacht van Hem!”

2 En ik hoop en verwacht 
dat het uur van de waarheid,
dat Gods ingreep zal komen 
in een wereld in nood.

3 “Kijk naar hier, zie de Mens!”, 
en ik blik in die richting,
en ik zie daar een onmacht 
die mijzelf ook zo kwelt.

4 En ik dreig met mijn vuist: 
Nee, als dit ons moet redden -
is dit hemelse redding? 
Moet een mens het dan doen?

5 Ja ook ik hoor daar bij, 
bij dat roepen naar boven
“dat een God zich erbarme!” 
Ja ook ik hoor daar bij.

6 En ik klaag met het volk, 
ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor de tekens 
in ons weerloos gelaat.

De Goede Vrijdag dienst sluiten we
af met voorbeden en met Psalm 92,
de Psalm van de sabbat. Als Jezus
in het graf is gelegd, breekt de Sab-
bat aan, dag van licht en vreugde en
samenzijn - die  je zult vieren hoe
dan ook. Van joodse vrienden hoor-
de ik dat je, wat er ook gebeurt, op
sabbat je sores tussen haken zet. De
woorden van deze Psalm duiden
ook nadrukkelijk op het kwade dat

zich heeft voorgedaan maar beschrijven op het
eind mensen die groot zullen worden in gerech-
tigheid, als palmen en ceders.

In de Paasnacht wordt het vernieuwde Licht
van Christus de kerk ingedragen, lezen we uit de
wet en de profeten, vernieuwen we onze doopge-
lofte, doen voorbeden en eindigen we met het
doorgeven van het Licht  onder lezing van het
Paasevangelie.

Op de voorkant van de liturgie-
bladen staan kunstwerken van
schilder en glazenier Jaap Min
(1914-1987).

Martin Koster ambulant predikant

tel: 070-406 58 71  
e-mail: m.koster@kpnplanet.nl

In principe op maandag en dinsdag in Sassen-
heim

Bedankt
Op zondag 4 februari ont-
ving ik een mooi boeket
bloemen uit de kerk. Op het
aangehechte kaartje was
vermeld ‘Met een hartelijke
groet van alle gemeentele-
den’. Dat ‘alle’ viel mij op.
Dat is nogal wat, zelfs bij teruglopende ledenaan-
tallen. Wil heeft het boeket gelijk in een mooie
vaas gezet.

Kort daarna ontving ik een mooie kaart van de
Gebedsgroep met een persoonlijke tekst en een
toepasselijk gedicht. Voor beide attenties onze
hartelijke dank.

Het gaat gelukkig beter met mij. Wij zijn daar
dankbaar voor. Om het uit de kerk gaan te verge-
makkelijken gaan wij voortaan beneden zitten.

Met een hartelijke groet,
Wil en Jasper Booij
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De voorzitter schrijft.... 

Het is zondag 10 maart, de laatste keer dat het
Heilig Avondmaal in de Julianakerk wordt
gehouden.

Je hoopt en verwacht dat bij een dergelijke
(bijzondere) eredienst het kerkbezoek ‘boven
gemiddeld’ is. Het is immers het laatste Avond-
maal in de Julianakerk en zou toch herinneringen
bij tal van (voormalige) kerkgangers moeten
oproepen. Zoals ook de laatste Kerstdienst en
komende Paasdienst de laatste keer is dat deze in
de Julianakerk wordt gehouden.

Nee dus en ik moet u zeggen dat dit enige
teleurstelling bij me gaf. Maar snel over de
teleurstelling heenstappen, wetende dat er op
deze zondag twee lange rijen met gemeenteleden
deelnamen aan het laatste Avondmaal in de
Julianakerk. 

En.... zondagavond was de vertrouwde
Taizéviering waarin eveneens ds. Tim Moll
voorging. Het is goed te zien dat zo’n 65 vingers
omhoog werden gestoken op de vraag of er een
vervolg moet komen voor deze diensten. Vanaf
het najaar het vervolg met opnieuw twee
Taizévieringen. En als u een idee of voorstel
heeft voor de invulling van deze diensten, neem
dan contact met ds. Moll. De kracht van deze
diensten is de verstilling, de herhaling van het
gezongen lied en gebed door zanggroep en
kerkgangers, de oecumenische gedachte, de
gemeenschapszin. In de hectiek die maatschappij
‘24 heet is het belangrijk dat met deze diensten in
de sfeervolle Dorpskerk de rust wordt gevonden
met luisteren, zingen en bidden. 

Pastoraatswerk
In de afgelopen weken zijn er weer verschillende
pastoraatsactiviteiten gehouden, de laatste maal
in de Julianakerk. Van boeren- en zuurkool tot
‘koffie met wat lekkers inloop’ en zelfs een
aanstaand bezoek aan het LAM museum in
Lisse. Hoewel niet direct ‘pastoraatswerk’ noem
ik ook de tweede cyclus
‘Maaltijd & Gesprek’
met ds. Martin Koster.
Deze keer is het thema
‘vrij of gevangen’. Een
trouwe groep van zo’n
10 jongeren (leeftijd: 1e

en 2e klas, voortgezet onderwijs) neemt hieraan
deel. Ds. Jan Willem Korpelshoek was op de
tweede avond aanwezig om de jongelui te vertel-

len over zijn ervaringen als predikant van Tey-
lingereind. Mooi ook dat in deze cyclus de tien
geboden meekomen. Zoals deze er ook waren in
de eredienst van ds. Marius van Duijn en pastor
Maurits de Ridder. Het bracht me weer bij de o
zo belangrijke levenslessen van en voor ons
allen.

Sluitingen en openingen 
Ik heb de gewoonte om elk overleg of vergade-
ring voor het kerkelijk werk te openen met gebed
of Bijbellezing. Zo af en toe kost het wat nadenk-
werk om juist dat Bijbelgedeelte te lezen dat
passend is.

Des te fijner is het dat er in deze periode voor
PG Sassenheim de Veertigdagengids is. Met
passende (dag- en Taizé)teksten. Pasen, onlosma-
kelijk verbonden met opstanding. Met (veel)
dank aan gemeentelid Arja Meijer die er elk jaar
voor zorgt dat er niet alleen op zondag wordt stil
gestaan bij de Veertig Dagen. Zeker niet, elke
dag is er een verrassende tekst, thema of creatie-
ve gedachte op weg naar Pasen. En als over
openingen wordt gesproken dan wordt ook
enkele data genoemd. U bent hierover geïnfor-
meerd tijdens de gemeentemiddag en -avond en
middels de agenda die voor u beschikbaar is.
Achtereenvolgens wordt kort genoemd: vrijdag
12 april - inloop Julianakerk, zondag 14 april -
laatste dienst Julianakerk en zondag 21 april -
morgendienst(en) in Dorpskerk en ingebruik-
name ‘Het Venster’. Eind mei is de officiële
opening van ‘Het Venster’. Meer info treft u aan
in deze ‘Op weg’. Er is nog het nodige te doen
op het kerkelijk erf om dit alles te realiseren. 

Gemeentemiddag en -avond
Woensdag 28 februari werd de interactieve
gemeentemiddag en -avond gehouden betreffen-
de het nieuwe beleidsplan 2024-2028 ‘Venster
op onze Toekomst’. In deze ‘Op weg’ een ver-
slag van de middag en avond. Moet u zeggen dat
ik blij was met de positieve inbreng van de
ongeveer 85 gemeenteleden. Een inbreng die
gaat leiden tot missionaire activiteiten oftewel de
kerk naar buiten. Wel de opmerking dat ik
persoonlijk enigszins teleurgesteld was over de
avondopkomst met slechts veertig gemeentele-
den. Maar zij die er wel waren hebben met elkaar
een opbouwende middag en avond gehad. Dank
aan de voorbereidende werkgroep die een en
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ander pasklaar heeft uitgewerkt zowel in de
voorbereiding als daarna.

Bezwaarschriften
De Kerkenraad heeft in de afgelopen periode
enkele bezwaarschriften ontvangen. Een be-
zwaarschrift ingediend bij de gemeente Teylin-
gen, volgend op de aanvraag omgevingsvergun-
ning ‘inrichting Dorpskerk’. Dit bezwaarschrift
is onder handen bij de gemeente Teylingen.
Volgend op het indienen van de omgevingsver-
gunning heeft PG Sassenheim c.q. het CvK  de
nodige aanvullende informatie verstrekt aan de
gemeente Teylingen. Al met al in afwachting van
het vervolg en verdere afronding.

Een tweetal bezwaarschriften zijn in de afge-
lopen maanden ingediend bij het Classicaal
College Bezwaren & Geschillen (CCBG) PKN.
Een bezwaar betreffende de inrichting van de
Dorpskerk en een bewaar betreffende de invul-
ling van het kosterschap. Door de Kerkenraad is
een verweer in eerste- en tweede termijn inge-
diend. Ook bij deze bezwaren in afwachting van
het vervolg en afronding, wetende dat PG Sas-
senheim voor het eerste bezwaar ‘inrichting
Dorpskerk’ door het CCBG in het gelijk is
gesteld. Hoewel het tijd en aandacht vraagt van
de Kerkenraad zijn dit de mogelijkheden van een
ieder om besluiten van een Kerkenraad en kerke-
lijke gemeente ‘tegen het licht te houden’ mid-
dels het indienen van een bezwaar bij verschil-
lende instanties. Niet meer en niet minder.

Verhuizing, wat gaat er (niet) mee?
Met enige regelmaat vragen gemeenteleden wat
er zoal meegaat van het ‘Julianagebouw’ naar
‘Het Venster’. Welke goederen en materialen
worden verhuisd en wat blijft er achter? Als
bekend is door de werkgroep ‘Verhuizing’ een
inventarisatie gemaakt wat er zoal aan goederen
en materialen (met en zonder waarde) in het
Julianagebouw aanwezig is, inclusief de duiding
of dit nog enige waarde kan hebben. Een belang-
rijk deel van het meubilair wordt verhuisd en
gebruikt in ‘Het Venster’. Verder worden door
de verschillende kerkelijke geledingen die mate-
rialen verhuisd die sowieso nodig zijn en ge-
bruikt gaan worden. Dan moet u denken aan
keukenmaterialen, al hetgeen wat nodig is voor
het drukwerk, Kerkelijk Bureau, kantoorartike-
len, diaconale zaken, materialen voor Oppas- en
Kinderdienst, de HobbyGroep, etc., etc. Na de
verhuizing worden er kijkmomenten gepland in
de Julianakerk voor gemeenteleden, externe

belangstellenden, Kringloopwinkel om de over-
gebleven materialen en goederen ‘uit te venten’.
En wat er hierna overblijft gaat naar de milieu-
straat. En wat is de status van het orgel? Als
bekend zijn CvK en enkele gemeenteleden
doende met het herbestemmen van het kerkorgel.
Er is interesse uit de markt, binnenkort meer
hierover. 

Is alles al klaar?
Een vraag die gemeenteleden stellen omtrent de
verhuizing van Julianakerk naar Dorpskerk en
‘Het Venster’? Ja, het kerkelijk centrum is klaar,
de oplevering door de aannemer heeft op maan-
dag 11 maart plaatsgevonden. Hierna nog ver-
schillende werkzaamheden (kasten e.d.) die door
PG Sassenheim gerealiseerd moeten worden.
Vanaf begin april schoonma-
ken en hierna verhuizen. Is dan
alles geregeld in zowel de
Dorpskerk als ook Het Ven-
ster? Neen, niet alles wat is
gepland, wordt nu al gereali-
seerd. Heel simpel, daarvoor
ontbreken op dit moment de
centjes in afwachting van on-
der andere het vervreemden
van Julianakerk en kerkelijk erf. Hierbij moet u
denken aan inrichtingszaken als beam- en stream,
geluid in ‘Het Venster’ en de Dorpskerk evenals
een tweede orgel om de gemeentezang te bege-
leiden en de meer flexibele inrichting van de
kerkzaal (deel van de banken vervangen door
stoelen). In de Dorpskerk zal er overigens wel
een tijdelijke stream (en wellicht ook beam?)
worden gerealiseerd. Daarbij komt, hiervoor al
genoemd, het traject van de lopende omgevings-
vergunning en bezwaarprocedure.

De infrastructuur onder het middenpad van het
kerkhof is aangebracht, echter de trap en traplift
tussen terras en kerkhof laat nog enkele weken
op zich wachten vanwege werkplanning bij
leveranciers. Er is veel, heel veel gerealiseerd in
de afgelopen jaren, er zijn keuzes gemaakt,
investeringen gedaan om de rood geschreven
jaarrekeningen en begrotingen naar de toekomst
toe weer positief te laten worden. Eind mei de
officiële opening van ‘Het Venster’. Een tijdperk
van veel en hard werken door de Bouwcommis-
sie met ondersteuning door tal van betrokkenen
als werkgroepen, vrijwilligers voor en achter de
schermen, is bijna afgerond. Als kerkgemeen-
schap verder gaan in het centrum van Sassen-
heim. Met hopelijk een te beroepen predikant,
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een volwaardige Kerkenraad, tientallen vrijwilli-
gers en heel veel gemeenteleden die laten zien en
merken dat de PG Sassenheim er toe doet. Voor
mens en maatschappij.

Kijkmoment ‘Het Venster’
Kort na de oplevering van ‘Het Venster’ was er
een tweede kijkmoment voor de gemeenteleden.
De eerste maal was er een kijkmoment tijdens de
bouw, juli jl. En dan zondag 17 maart, na de
eredienst en koffiedrinken, opnieuw binnenlo-
pen. En hiervan werd door tal van gemeenteleden
gebruik gemaakt. Er wordt een positieve ‘vibe’
bemerkt bij de aanwezigen tijdens het bezoek aan
parkeergarage en de verschillende ruimten in het
gebouw. Centraal de ontvangsthal met keuken,
de mooie (hoge) zalen aan de linkerzijde en de
verschillende kleinere ruimten aan de rechterzij-
de. Met prominent in zicht -in het verlengde van
het gebouw- de Dorpskerk. Moderne architectuur
en historische bouw middels (en onder) het
middenpad van het kerkhof met elkaar verbon-
den. Na dit kijkmoment vanaf half april de
ingebruikname door en voor gemeenteleden van
PG Sassenheim tesamen met hen die ook gebruik
gaan maken van ‘Het Venster’. 

Satelliet en asteroïde
God schiep het hemelgewelf, de zon, de maan en
de sterren. Daar moest ik aan denken tijdens een
bezoek aan een gemeentelid die visite had van
een familielid. We raakten aan de praat en hij
vertelde over zijn werk. Het ontwerpen van een
satelliet die na een reis van 2,5 jaar! moet gaan
landen op een asteroïde met een diameter van
zo’n 150 meter. Tijdens de reis, de landing en
daarna worden wetenschappelijke gegevens
verzameld. Een asteroïde is een stuk materie die
zich in een baan om de zon beweegt en wel
tussen de planeten Mars en Jupiter. Wat is het
heelal toch oneindig groot met de achterliggende
gedachte dat het scheppingsverhaal ook oneindig
groot is. Zo oneindig groot dat het goed be-
schouwd niet te beseffen is hoe groot. Maar niet
te lang bij stil staan of juist wel stil staan bij het
wonder van het scheppingsverhaal?

Vespers en Paascyclus
Wat voor de huiskringen geldt, is er ook voor het
bijwonen van de serie Vespers in de Pancratius-
kerk.

Ik was er eerst niet zo van maar bemerk nu dat
ik met genoegen de fiets pak om op dinsdag-
avond naar de kerk te gaan. Zomaar een half

uurtje in de stilte van de kerk om met zo’n 30
kerkgangers samen te zijn. Moest eerst wennen
aan de wijze waarop de ‘katholieke vespers’
verlopen. Maar juist de stiltemomenten zijn er
dan om de gezongen en uitgesproken ‘wissel’
teksten nog eens door te lezen en te laten landen.
In de hectiek van de dag, de stilte in de kerk.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zater-
dag, Eerste Paasdag, u bent er toch ook bij?
Parkeer de waan van de dag, vergeet een moment
het boodschappenlijstje, de agenda en al die
andere zogenaamde verplichtingen, zet de mobiel
een klein uurtje stil en bezoek de Dorpskerk (en
zaterdagavond park Rusthoff).   

Kinder- en Oppasdienst en nog zo veel 
Zomaar even de aandacht voor....? Het is goed te
zien dat er veel aandacht is voor de Kinder- en
Oppasdienst. Complimenten voor hen die hier-
voor alle aandacht hebben. De jeugdouderlin-
gen, Jongerenraad en helpende handen tijdens de
diensten. Het gebeurt toch allemaal in en voor
onze kerk. Het lijkt ge-
woon maar is toch bij-
zonder. Zoals er zoveel
zaken zijn op het kerke-
lijk erf die met volle aandacht, met veel tijd en
energie worden gedaan. Waarbij tal van gemeen-
teleden zijn betrokken. Daarvoor past dankbaar-
heid.  

Navalny en Marioepol
Onlangs, kort na elkaar, een tweetal indrukwek-
kende reportages op televisie gezien. Reportages
die emotie oproepen waarbij je als kijker wordt
bepaald wat het leven ook kan zijn.

De reportage ‘Aleksey Navalny’ met beelden
van zijn leven en zelf wetende dat deze beelden
worden uitgezonden bij overlijden, als hij ver-
moord zou worden. Indrukwekkend de wijze
waarop hij heeft geleefd, gewerkt, oppositie heeft
gevoerd en de corruptie heeft bestreden. De
vergelijking met de Duitse predikant Dietrich
Bonhoeffer wordt gemaakt. Of met priester Titus
Brandsma en zoveel anderen die openlijk verzet
pleegden tegen onmenselijkheid. Of zoals Naval-
ny heeft uitgesproken: ‘Ik voel voldoening omdat
ik in een moeilijk tijd deed wat goed was’.
Zouden ook wij in een tijd van onmenselijkheid
doen wat goed is? 

Kort hierna de onlangs met een Oscar be-
kroonde documentaire ’20 dagen in Marioepol’
gezien van de Oekraïense journalist Chernov.
Onvoorstelbaar leed wat mensen elkaar kunnen
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Predikanttekeningen

aandoen. Heb werkelijk onthutst naar de ver-
woestende beelden en verschrikkingen gekeken.

“Blijf filmen”, roept een arts woedend als een
klein kind -na een bombardement op de kraamaf-
deling van een ziekenhuis- wordt gereanimeerd. 
‘De verantwoordelijken moeten de ogen van dit
kind zien’.  

‘Oorlog is net een röntgenfoto’ zegt een
andere arts. ‘Het laat het binnenste van een mens
zien. Goede mensen worden beter en slechte
mensen worden slechter’. 

Dit is dus ook de wereld waarin we leven.
Zonder hoop, zonder zicht op toekomst, zonder
leven. Maar dan klinkt daar toch een hoopgevend
lied ‘God zal voor ons zorgen’ waarvan het
laatste couplet luidt: ‘Hij zal over ons waken,
ieder uur van de nacht. Onze God gaat niet
slapen. Hij houdt de wacht’.

Het ga u allen goed, op weg naar het voorjaar en
als kerkgemeenschap naar het centrum van
Sassenheim. 

Kees de Jong

Overleden
Op 8 januari is, in de leeftijd van 90 jaar, Helena
Cornelia Kroes-Bakker overleden. Ze was de
weduwe van Jan Kroes en woonde in Sassigt 204
(Bernardus). 

Leny Kroes, zoals ze werd genoemd, is in
1930 in Lisse geboren, waar ze ook is opge-
groeid. Na de MULO is ze op het kantoor van
een bloembollenbedrijf gaan werken en dat heeft
ze vele jaren gedaan. In 1958 is ze met de Sas-
senheimer Jan Kroes getrouwd. Ze kregen twee
kinderen: Yvon en Fred. Die vonden hun part-
ners, waarna er vijf kleinkinderen kwamen en
twee achterkleinkinderen. Voor allen was ze een
liefdevolle en zorgzame moeder en oma. Ook
voor anderen is ze, behulpzaam als ze kon zijn,
van grote betekenis geweest. 

Groot was haar verdriet toen Jan in 2008
overleed. Maar gelukkig wist ze na een tijd toch
de draad van het leven weer op te pakken en kon
ze, zo veerkrachtig als ze was, toch steeds weer

lichtpuntjes zien. Toen Leny met Jan Kroes
trouwde, kregen ze in de dienst als Bijbeltekst
mee ‘En wandelt in de liefde, zoals ook Christus
u heeft liefgehad’. Deze liefde is tot op het laatst
kenmerkend voor Leny geweest. 

In alle rust en vrede en
het volste vertrouwen is ze
naar haar Heer en Heiland
gegaan. Op 16 februari zijn
we Leny gaan begraven op
de begraafplaats bij de
Dorpskerk, nadat we in de-
ze kerk God hebben ge-
dankt voor haar leven en
voor alles wat ze daarin
voor velen heeft mogen betekenen. Moge haar
nagedachtenis tot zegen zijn.

Pastor Maurits de Ridder

Een morgenstond
als nooit tevoren,
het graf is open
Jezus leeft!

Een lied wordt
in ons hart geboren
omdat ons leven
toekomst heeft.

De wereld mag
dit loflied horen
wij prijzen Hem
die Leven geeft.
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BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Nieuw collecterooster 2024
Sinds 1 januari is het nieuwe collecterooster voor
2024 gestart. En daarin zijn een paar vernieu-
wingen in aangebracht waarmee we onze diaco-
nale taak als gemeente wat nadrukkelijker in
praktijk brengen. Een belangrijke verandering is
dat wij u als gemeente meer zijn gaan betrekken
bij de projecten, die de Diaconie namens u
steunt. We laten u mee naar buiten onze gemeen-
te kijken en helpen. Ook de collecte voor onze
gemeente zelf is aangepast. We leggen het hier
graag uit.

Om te beginnen is de eerste collecte vanaf
2024 altijd bestemd voor een diaconaal doel
buiten de gemeente. Dat kan
zijn een door ons gekozen
doel waarvoor we op twee
zondagen collecteren, of een
KIA -Kerk in Actie van de
PKN- doel. Ook daarvoor col-
lecteren we dan op twee zon-
dagen. En op de zondagen
waarop het Avondmaal wordt gevierd, zullen we
de collecte bestemmen voor de nood in de we-
reld. Daarbij kijken we dan wat er op dat mo-
ment aan nood is en kunnen we met de collectes
daarop inspelen. We gaan hierdoor wel minder
projecten en doelen steunen, maar wel langduri-
ger en hopelijk met een wat hogere opbrengst.
We gaan dus voor een doel op twee zondagen
collecteren. En we koppelen aan sommige doelen
ook een duidelijk streefbedrag, een ambitie,
waarmee dat doel willen helpen. Dat wil zeggen
dat we concreet maken waarvoor we collecteren.
Dan weet u waaraan u bijdraagt!

De tweede collecte is voortaan bestemd voor
de kerk en onze lokale Diaconie. Voorlopig
hanteren we daarbij de verhouding van 50/50 per
collecte. Daardoor gaat de helft naar de diaconale
doelen binnen PG Sassenheim en de andere helft
naar de andere kerkelijke doelen (Kerk). In de
loop van het jaar bekijken we of deze verhouding
goed uitkomt ten opzichte van de begrotingen. 

En we collecteren als derde elk kwartaal voor
een specifiek doel via de kastjes bij de uitgang.
Zo collecteren we in het eerste kwartaal voor
Hospice Duin en Bollenstraat in Sassenheim.

Daaraan is al een streefbedrag gekoppeld. Per
dag moet elke gast daar zelf € 55,00 mee betalen.
Maar steeds meer gasten vinden het moeilijk om
dat nog op te brengen. We hadden vooraf be-
dacht dat wij daar 25 dagen voor onze rekening
zouden kunnen nemen, dus voor € 1375,00.
Inmiddels is dat bedrag al verdubbeld!! Wanneer
het streefbedrag, onze ambitie, een keer niet zal
worden gehaald -wat natuurlijk haast ondenkbaar
is- dan zullen we dat uit de algemene opbreng-
sten van de Diaconie bijleggen. Tussentijds
praten we u bij over de stand van de collectes,
zodat u weet hoeveel er nog nodig is om het doel
te behalen. Ook voor sommige eerste collectes
willen we een streefbedrag vaststellen en u
daartoe oproepen.

U heeft op de zondagen al tijdens de dienst
gemerkt hoe we u bijpraten over de bestemmin-
gen en de resultaten tot die zondag. Daarmee
gaan we natuurlijk enthousiast verder. Hopelijk
kunnen we zo de ‘Dienst aan de ander’ samen
verlenen.

In april tot en met juni zullen we voor de
Voedselbank collecteren. Daarbij hebben we als
nieuw streefbedrag € 2500,- bedacht. En omdat
elk pakket € 5,00 kost sparen we dan 500 pakket-
ten. Dat zou toch moeten kunnen lukken! Het
tweede kwartaaldoel: De Voedselbank.

Tenslotte treft u hieronder een overzicht aan
van de collecteopbrengsten van januari en febru-
ari. Daaruit blijkt dat de bijdrage aan onze eigen
kerk en Diaconie (tweede collecte) wat extra’s
kunnen gebruiken. Maar veel dank voor uw
bijdragen, via collectezakjes, kastjes, app of
bankoverschrijvingen!

Raymond Fokkens, penningmeester 

Verantwoording collectes januari en februari
Eerste collecte:

Binnenlands diaconaat € 280,50
Mercy ships - 624,86
Nood in de wereld (Gaza) - 242,70
Jonge generaties - 237,55
Hoop voor Albanië - 564,50
Veertigdagentijdcollecte - 564,50
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Tweede collecte:

Diaconie + Kerk PGS € 1712,40
- doelstelling € 2479,17

Derde collecte:

Hospice Duin en Bollenstreek - 2546,75
doelstelling € 1375,-

Avondmaal in de Dorpskerk
Nu we in april de overstap maken naar de Dorps-
kerk, hebben we als Diaconie nagedacht over het
Avondmaal. Hoe gaan we dit met elkaar vieren?
Het wordt een lopend Avondmaal, net als in de
Julianakerk en net als het vroeger in de Dorps-
kerk was. We gebruiken wel kleine bekertjes.
Wat dat betreft verandert er niet zoveel. Alleen
logistiek is het iets anders ingericht. 

Het belangrijkste wat u, als gemeente, moet
weten is dat het zitgedeelte
onder de toren gebruikt
gaat worden door gemeen-
teleden die liever niet lo-
pend aan het Avondmaal
gaan. Dit omdat de banken
blijven staan, en zo er geen
mogelijkheid is om aan de
ene kant de bank uit te
gaan en aan de andere kan
er weer in te gaan. De gemeenteleden die in het
midden- en in het koorgedeelte zitten, gaan
lopend aan het Avondmaal. 

U wordt uitgenodigd door een ambtsdrager en
u loopt naar de liturgietafel, waar u brood ont-
vangt en verderop de wijn. U loopt via de andere
kant de bank weer in.

Het zal best even wennen zijn met elkaar,
maar we hebben er vertrouwen in dat het goed
gaat. 

Mocht u hier nog andere ideeën over hebben,
dan horen we het graag.

Namens de Diaconie,
Mariska Hofland

Afronding jaarproject 2023
Vorig jaar is, door de diaconieën van de geza-
menlijke Protestantse Kerken van Teylingen,
stichting ‘Het Huisgezin’ als jaarproject uitgeko-
zen. Dit Friese ‘Huisgezin’ vangt onder andere
jonge moeders en kinderen op. 

Het jaarproject werd met een gezamenlijke
dienst in de Julianakerk op 12 november 2023
afgesloten en heeft maar liefs € 4100,- opge-
bracht. Op zondag 25 februari jl. is in de Kleine
Kerk te Voorhout het bedrag symbolisch overge-
dragen. 

Enkele van de afgevaardigden, die vanuit Fries-
land aanwezig waren, hebben in hun dankwoord
nog verder toegelicht wat er met het geld verwe-
zenlijkt zal worden.

Opbrengst kerstcollecte overhandigd aan...
 ‘In de Buurt-Winkel’
De diaconieën van de samenwerkende kerkge-
meenschappen zijn overtuigd van de positieve
bijdrage die de deelnemers van de ‘In de Buurt-
Winkel’ leveren aan ons dorp. Daarom werd met
veel plezier de cheque ter waarde van € 300,- aan
het personeel en deelnemers overhandigd. Onder
het genot van een kop thee werd ‘werk-in-uitvoe-
ring’ bekeken en is gezellig kennis gemaakt met
elkaar.

Op 14 december 2023 is de gezamenlijke
kerstviering gehouden voor senioren van de
Havenkerk en Protestantse Gemeente Sassen-
heim. In ‘Op weg’ van januari heeft u hierover
kunnen lezen. 

Hoewel deze viering al enige tijd geleden
plaatsvond, waren de giften van de collecte nog
niet overhandigd aan het vooraf bepaalde doel.
De werkgroep met leden vanuit beide kerkelijke
gemeentes, dacht er goed aan te doen om de
plaatselijke ‘In de Buurt-Winkel’ te ondersteunen
met de financiële opbrengst van de collecte die
tijdens deze kerstviering werd gehouden.

De deelnemers van de ‘In de Buurt-Winkel’
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Pasen

Een diep verdriet 
dat ons is aangedaan
kan soms, 
na bittere tranen, 
onverwacht
gelenigd zijn. 
Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, 
zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks 
een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, 
een kindje staan.
Het wees en wees 
en keek mij stralend aan
De maartse regen 
had het ‘s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, 
in sterkers gezaaid.

van: Ida Gerhardt

voeren een verscheidenheid aan werkzaamheden
uit en zoeken verbinding in de wijk via diverse
projecten. Op deze manier participeert men in de
lokale gemeenschap en ontwikkelen zichzelf
tegelijkertijd.  

Cheque overhandiging door Anita de Kreij en Gert

Lutjeboer aan personeel en deelnemers van ‘In de

Buurt-Winkel’ Foto: Jan Luijk

Overzicht financiën: periode december 2023

* Collecteopbrengsten 

Gezamenlijke collecte € 253
Diaconie december - 164
Kastjes Pastoraal Fonds - 329
Avondmaalscollecte 3-12 - 212
Kerstmiddag 13-12 - 309
Kinderen Oekraïne 24-12 - 641
Binnenlands Diaconaat - 304
Kinderen in de knel - 782

* Ontvangen op bankrekening Diaconie en 

   via de website / PG Samen-App

Bijdragen Diaconie collectes € 25
Diaconie collecte nov - 277
Zending Kia 5-11 - 55
Werelddiaconaat  12-11 - 281
Jaarproject Diac. 2023 nov - 103
Diaconie 26-11 - 64
Kastjes Past Fonds - 213
Giften Diaconie - 718
Collecten Kind Oekraïne 24+25-12 - 100
KerkWebRadio - 115
Zending - 785
Zending Kia nov - 459

* Uitgaven bankrekening Diaconie

Stichting Happy and Joy € 26

Het College van Diakenen bedankt u hartelijk
voor uw financiële bijdragen,

Jan Mosselaar en Raymond Fokkens

Bedankt
Graag willen wij alle gemeenteleden bedanken
voor de felicitaties die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk, dat wij
met dankbaarheid aan God op 28 februari
mochten gedenken. 

Wij kregen via Heleen Ker-
sten een prachtige witte hortensia
namens de gemeente. Hartelijk
dank daarvoor. Ook het mooie
gedicht op de kaart van de Ge-
bedsgroep heeft ons ontroerd.

Tevens willen wij namens Huib een ieder danken
voor de kaarten die onze broer en zwager mocht
ontvangen voor zijn 85e verjaardag. Bij ons en in
Berkhout kwamen de felicitaties binnen voor
Huib. Het maakte hem heel blij.

Een hartelijke groet voor allen,

Jan en Nely van der Molen en Huib Tukker
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Kerkenraadsberichten
Overstap nadert
Al sinds 2018 is de Kerkenraad bezig met het
onderwerp verhuizing van Julianakerk naar
Dorpskerk in combinatie met de bouw van ‘Het
Venster’. Zoveel jaar klinkt als een marathon, en
zo voelt het ook. Half april is het moment van de
overstap. Zoals we dat elk jaar vieren met de
kinderen van groep 8 die naar het voortgezet
onderwijs gaan, zo markeren we ook het moment
dat we de Julianakerk verlaten en de Dorpskerk
als huis van de onze gemeente gaan betrekken.

Tijdens de vergadering van de Kleine Kerken-
raad van 7 maart kwamen diverse aspecten die
hierop betrekking hebben, aan de orde. Heel
simpel: er moet nog wel het nodige worden
geregeld voor deze momenten. Onze kerkge-
meenschap kan dat goed, maar mensen moeten
dit wel willen oppakken. Een groep van vijf
personen is inmiddels al bijeen geweest om aan
deze momenten organisatorische invulling te
geven.

Ook kwam een voorstel ter tafel van Werk-
groep 11 Pastoraat en liturgie. Daarin stelt de
werkgroep voor om het liturgisch centrum dat nu
in de Julianakerk staat, over te brengen naar de
Dorpskerk. Achterliggen-
de gedachte is dat als
twee mensen samen ver-
der gaan door het leven,
ze graag allebei voorwer-
pen waaraan ze gehecht
zijn een plaats willen ge-
ven in hun gezamenlijke
woningen. Passen doet
het liturgisch centrum,
maar hoe kijkt de Kerkenraad hiernaar? De
meningen waren hierover verdeeld. Waar de een
het erg mooi vond staan, pleitte de ander voor het
plaatsen van een beperkt aantal elementen, zoals
de antependia. Om hierover een goed afgewogen
besluit te nemen, zal ook de Brede Kerkenraad
van 21 maart zich hierover uitspreken. 

Door het College van Diakenen is een voorstel
gemaakt om het Heilig Avondmaal te vieren in
de Dorpskerk. We blijven dat lopend doen en
met kleine bekertjes. Hiertoe is een speciale
compacte stapelbare avondsmaalstray voor de
bekertjes aangeschaft. Wezenlijk verschil met de
Avondmaalsviering in de Julianakerk is dat in de
Dorpskerk de ambtsdragers en de voorganger
tijdens het inzettingsritueel - waarbij gebruik
wordt gemaakt van het eeuwenoude avondmaals-

zilver van de Dorpskerk - als eerste brood en
wijn tot zich nemen. Met dank voor het werk van
de diakenen stemde de Kleine Kerkenraad in met
dit voorstel. 

Aan de slag
Een onderwerp dat de afgelopen jaren vaker is
besproken, betreft het betrekken van de leeftijds-
groep 30-50 jaar bij onze kerk. Een fase van het
leven die veel van ouders vraagt. Werk, opgroei-
ende kinderen, tal van activiteiten voor ouders en
kinderen en dan is er ook nog de kerk. In het
verleden zijn er al wel activiteiten georganiseerd
vanuit onze kerk, maar kan dat ook anders? Door
kerkenraadslid Jaap de Ruijter werd het voorstel
ingediend om gebruik te maken van de ervaring
die de landelijke PKN heeft opgedaan binnen het
project Nieuw Kerkelijk Peil. Immers, wij zijn
niet de eerste en de enige kerk die zich graag wil
inzetten voor deze leeftijdsgroep. De Kleine
Kerk heeft met dit voorstel van harte ingestemd.
Voor de uitvoering zal wel een beroep worden
gedaan op gemeenteleden uit deze leeftijdsgroep.
Ook zal de Jongerenraad hierin een rol gaan
spelen. 

Ook kan de communicatie beter in onze
gemeente. Hoewel er enthousiast wordt geschre-
ven voor ‘Op weg’, in de app en op de website
bereiken we toch niet alle gemeenteleden met
onze informatie. Ook over dit onderwerp is een
voorstel besproken. Besloten is om met dit
onderwerp aan de slag te gaan in mei of juni. 

Ook gaan we aan de slag met de opbrengst
van de gemeentebijeenkomsten van woensdag 28
februari. In totaal hebben 85 gemeenteleden deze
bijeenkomsten bezocht. De voorbereidingsgroep
zal alle reacties samenvoegen, hetgeen zal leiden
tot een jaarplan voor dit jaar. Een van de aspec-
ten waarmee al direct is begonnen, is het navraag
doen bij gemeenteleden die zich begin dit jaar
hebben laten uitschrijven. In het nieuwe Beleids-
plan is dit als actiepunt opgenomen. De geformu-
leerde vragen zijn door de Kerkenraad besproken
en aan hen die zich hebben uitgeschreven worden
voorgelegd. 

Tenslotte nog dit
De afgelopen paar jaar is door gemeenteleden
aangegeven dat zij in de veronderstelling leefden
dat ‘Het Venster’ is gebouwd om als kerk te
fungeren op zondagmorgen. Het is voor ons als
Kerkenraad erg lastig na te gaan waar dit idee
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vandaan komt. Mogelijk betreft het de opmer-
king die enkele keren is gemaakt, dat bij een te
volle Dorpskerk ‘Het Venster’ kan fungeren als
extra ruimte. Er is echter nooit sprake geweest
van een functie voor de zondagse eredienst. ‘Het
Venster’ is gebouwd om als kerkelijk centrum te
dienen waar tal van activiteiten kunnen worden
gehouden. 

Arie Dwarswaard, scriba

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen die mij ,tijdens
mijn verblijf in ziekenhuis en Noorderbrink,
bedanken voor alle kaarten en telefoontjes . Ik
waardeer de belangstelling die ik mocht onder-
vinden. En ook voor  de prachtige bloemen van
de kerk, Bedankt.

Met vriendelijke groet,
Lies Wagenmakers

Wandeling van JK naar DK

Op zondag 21 april kunt u letterlijk de over-
stap maken van Julianakerk naar Dorpskerk
met een gezamenlijke wandeling.
We verzamelen om 9.30 uur op het kerkplein
van de Julianakerk en vertrekken om 9.40
uur. 

Paasontbijt
Op eerste paasdag is er
weer een paasontbijt.
Om 9.00 uur in de Blauwe
Zaal.
Vooraf aanmelden bij:
erica.vd.lans@gmail.com
of per app:
06-168 54 791

Improvisatie’s gevraagd
Lieve gemeenteleden,
Aan alles komt een
einde, ook aan het
luisteren naar, genie-
ten van, meezing-
en met en bespelen
van het prachtige
orgel in de Juliana-
kerk.
Aan het einde van de
laatste kerkdienst op
14 april, wil ik u
graag in de gelegen-
heid stellen uw keuze voor een laatste orge-
limprovisatie in te dienen.
U kunt kiezen uit bekende thema's van im-
provisaties die ik de laatste jaren na de kerk-
dienst heb gespeeld.
Ook kunt u, nog niet eerder vertolkte, nieuwe
thema’s ter improvisatie aandragen.
U kunt uw keuze doorgeven op: addejood-
e@gmail.com

Ik kijk ernaar uit!

Ad de Joode

† = *+* +   <* + +

- 13 -



Jongerenraad..... 

De jongerenraad zit niet stil en laat graag de handjes wapperen. Dat bleek ook maar weer in de

afgelopen tijd. 

Er is een doopschelpenavond georganiseerd,
waarin naar voren kwam dat (jonge) ouders
graag doorpraten over hoe ze hun kinderen in
geloof kunnen opvoeden. Van elkaar leren is een
wens, daar gaan we mee aan de slag! 

We hebben de kasten van de Jeugdzolder leeg
gehaald en drie groepen van spullen gemaakt:
meenemen naar Het Venster, weggooien, wel-
licht leuk voor iemand uit onze gemeente? Veel
spullen vallen in de derde groep, dus mocht u
even willen rondneuzen, daar komt nog een
moment voor. 

We hebben ons laten in-
formeren over het con-
cept Kliederkerk; een
missionaire vorm van
kerk-zijn voor families
en anderen. Er staan Bij-
belverhalen centraal, het
is voor mensen van alle
leeftijden. Het lijkt ons
de moeite waard om dit eens uit te proberen! 

Daarnaast zijn we in overleg met Martin het
concept ‘keuzedienst’ aan het inventariseren,
waarin je kunt kiezen om bij de preek te blijven,
een creatieve activiteit te doen, of....? Daar
komen we nog op terug. 

De kleinste kinderen kunnen voorlopig hun hart
ophalen tijdens de oppasdiensten op zondag. Het
rooster is gelukkig weer rond t/m de zomer met
veel nieuwe gezichten. Fijn! 

We willen kinderen en jongeren meer verbinden
en betrekken bij kerkelijke activiteiten en hen
daarmee meer verantwoordelijkheden geven. Net
zoals er ook bij sportclubs gedaan wordt om
iedereen in zijn en haar kracht te zetten en mee te
helpen met activiteiten. Hierover brainstormen
we de volgende vergadering weer verder.

Oproep
Dan nog een oproep: is er iets wat wij moeten
weten over een jongere (positief of negatief)?
Laat het ons weten! En kent u iemand die de
examenperiode in gaat of doe je zelf examen?

Laat het ons weten! Dan sturen we groetjes en
succeswensen en horen we achteraf graag hoe het
ging 

Tot zover! 

Namens de Jongerenraad, 
Jantien

Palmzondag
Op Palmzondag hebben de kinderen van de
kinderdienst een palmpasenstok gemaakt.

De palmpasenstok heeft te maken met ver-
nieuwing. Jezus’ opstanding met Pasen betekent
voor mensen dat we steeds opnieuw mogen
beginnen, met een belofte van redding en uit-
zicht.

De palmpasenstok vertelt ons ook over de
laatste week voor Pasen. Het kruis herinnert ons
aan de kruisdood van Jezus. Het takje herinnert
ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem; groen
is de kleur van hoop en nieuw leven. Bovenop de
palmpaasstok staat altijd een broodhaantje. Een
haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van
een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van
waakzaamheid en van inkeer, vergeving en een
nieuw begin. Het haantje is van
brood gemaakt, het herinnert
ons aan het Laatste Avondmaal.
De versiering verwijst naar het
naderend feest van Pasen; een
slinger of krans van pinda’s,
nootjes, rozijnen of snoepjes
verwijst naar de kringloop van
het leven. Een ei symboliseert
de verrijzenis van Jezus, nieuw
leven en vruchtbaarheid.

Op Palmzondag brengen de kinderen hun
palmpasenstok in de kerk. Na de dienst neemt
ieder zijn/haar eigen palmpasenstok mee naar
huis. Het is de bedoeling dat deze dan wordt
gegeven aan iemand die ziek of verdrietig is.

Kinderdienstleiding
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Pasoraatsgroep 50+
Presentatie Stichting Oud Sassenheim
Op donderdag 18 april organiseert Pastoraats-
groep 50+ een avond waar Stichting Oud Sassen-
heim een tweetal presentaties gaat geven. Dit
vindt plaats in gebouw De Coy, Kagerdreef 72
Sassenheim. 

Frans van de Wiel zal voor de pauze een
presentatie geven over ‘Wandelen door heden en
verleden’ en na de pauze volgt een presentatie uit
de bekende serie ‘Kent u ze nog, de Sassemers’.
De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45
uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten en na te praten onder het genot van een
drankje. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om te
weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen
rekenen graag aanmelden, uiterlijk tot 17 april,
per e-mail: pgsgroep5065@gmail.com

Verslag filmavond
Op dinsdag 6 februari kwamen ruim dertig
gemeenteleden bij elkaar in de Julianakerk om
met elkaar de film ‘The father’ te kijken. De
filmavond werd ingeleid door ds. T. Moll. Hij
nodigde ons uit om na afloop van de film met
elkaar onze eigen ervaringen met het ouder
worden van onze ouders te delen. Dit leidde na
de film tot bewogen en soms intense gesprekken. 

Deze aangrijpende Engel-
se film uit 2020 gaat over
de relatie tussen een va-
der en een dochter. Het is
een portret van een de-
menterende man die zijn
grip op de realiteit aan
het verliezen is. Zijn
dochter staat voor een
groot dilemma. Ze weet
dat ze niet langer in staat
is haar vader de hulp te
bieden die hij nodig heeft. Haar onmacht maar
ook haar liefde voor haar vader zijn tastbaar. Het
bijzondere van de film is dat deze voornamelijk
door de ogen van de vader beleefd wordt. De
verwarring die hem ten deel valt wordt ook door
de kijker zo beleefd. 

Na afloop van de film was er genoeg gelegen-
heid om met elkaar onze indrukken en herinne-
ringen te delen onder het genot van een hapje en
een drankje. Het was een heel geslaagde avond. 

Vriendelijke groet namens de activiteitencom-
missie,

Anda Dijkstra en Nico Kersten

Pastoraatsgroep 80+
Eerste bijeenkomst in ‘Het Venster’
De activiteitencommissie van Pastoraatsgroep
80+ nodigt u allen uit in ons nieuwe kerkelijk
centrum ‘Het Venster’ op woensdag 15 mei. 

Wij willen dit eerste samenzijn in ‘Het Ven-
ster’ een feestelijk tintje geven. U wordt om
10.30 uur verwacht, waarna wij starten met een
kop koffie en iets lekkers erbij.

Tussendoor zal er een spel
georganiseerd worden onder
het genot van een hapje en een
drankje. Tot slot serveren wij
een broodje met kroket; zodat u
met een goed gevulde maag
thuiskomt.

In verband met de nodige bestellingen vragen
wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden. Dit

kan tot en met zondag 12 mei bij één van de
volgende dames:

Janske Colijn 
• tel.: 21 48 13 of 06-239 52 741 
Gerry Eenkhoorn 
• tel.: 23 09 01 of 06-237 77 437 

Eventuele dieetwensen (vegetarisch) kunt u dan
ook doorgeven. Uiteraard zullen wij, evenals
voorgaande keren, weer een vrijwillige bijdrage
vragen voor de gemaakte kosten.

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent
geworden of dit binnenkort hoopt te worden.

Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn
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Afscheid en verder.....
van Julianakerk naar Het Venster - Dorpskerk

De dag die je wist dat zou komen
Sinds 2013 popt het zinnetje nogal eens op.
Grammaticaal gruwelijk, maar het geeft het
gevoel heel precies weer. Je kijkt er naar uit, je
ziet er tegenop en toch sluit je ook de ogen niet.
Er gaat iets gebeuren.

In 2013 was het de kroning van prins Willem
Alexander; een sprong in het diepe van koning
zijn in het Nederland van de 21e eeuw.

In 2024 zijn het woorden om het afscheid van
de Julianakerk te benoemen. Voor de één een
vertrouwd gebouw ‘ik ben er gedoopt, getrouwd,
belijdenis-gedaan, gerouwd en tussendoor bijna
alles schoongemaakt’. Voor de ander een tijdelijk
verblijf, nadat de morgendiensten veelal aan de
Julianalaan gehouden werden. 

Op gemeentebijeenkomsten en via ‘Op weg’
zijn we telkens bijgepraat door een tiental werk-
groepen. Hoe gaat ‘Het Venster’ er uitzien, hoe
doen we dat met beheer en welke aanpassingen
zullen er zijn in de Dorpskerk. Het ging daarbij
over financiering, stoelen, een orgel en nog meer;
het leverde stem en tegenstem op, passend bij
een gemeente die er wat van vindt.

Werkgroep 11 kwam daar vorig jaar nog eens
bij. Niet als de bekende spuit 11, die ook nog wat
wilde zeggen maar met de gerichte opdracht om
de transitie van het ene (tijdperk) naar het andere
zo goed mogelijk te laten verlopen. Als ondertitel
had de werkgroep de naam ‘Pastoraat en liturgie
rond het afscheid van de Julianakerk en de
overgang naar de Dorpskerk’.  

Met elkaar hebben we geprobeerd de gevoe-
lens te peilen, links en rechts te luisteren naar
gedachten om deze verandering zo goed moge-
lijk te laten plaatsvinden. Uiteraard kwamen de
vragen op ‘mag dit mee? Krijgt dat z’n plekkie of
de verzuchting ‘het blijft toch wel zoals het is’.
En de werkgroep luisterde....

Dat niet alleen, we zaten mid-
den in de winter te vernikkelen in
de Julianakerk en noteerden wat
dierbaar was en gingen op excur-
sie in de Dorpskerk; hoe voelt
dit? We hebben zelfs een keer
het hele liturgisch centrum van
de Julianakerk naar het oude
Godshuis gesjouwd. Alles om
met allen rekening te houden en
iedereen een nieuw en vertrouwd thuis-gevoel te
kunnen geven.

Nu is het zover, de dag die je wist dat ging
komen.

Zondag 14 april
Zondag 14 april, afscheid van de Julianakerk,
met medewerking van Canticum Vocale en beide
organisten. Hoe doe je dat? Afscheid nemen van
een gebouw. 

‘Zomaar een dak boven wat hoofden’, dichte
Oosterhuis. Tsja, dat voelt op vele zondagen zo,
maar niet op de 14e. Dan is er ruimte om te
zingen dat we jaren in de Julianakerk bij God
onder de pannen zaten. Alle reden om dank te
uiten aan de Heer en in alle tonen en liederen de
lof van God te laten klinken. We nemen afscheid
maar ook mee; diverse zaken uit de kerkruimte
dragen we de 21e naar de Dorpskerk.

Één van de liederen -die we overigens niet
zullen zingen die zondag- is het Lied tot troost,
dat een aantal jaren geleden gemaakt werd voor
een kerk in Leeuwarden (voor de Friezen onder
ons, het is er ook in die taal).

Lied tot troost
Hoe pijnlijk het verlies 

van wat niet blijven mocht,

Voor ieder die zo trouw de eigen kerk bezocht.

Hier werd gedoopt, het zegel, 

teken van ’t verbond.

Hier klonk bij brood en wijn 

de dank uit hart en mond.

Refr.: Is dit ons huis niet meer,

wees, Heer, ons onderkomen,

een toevlucht zonder schromen.

Wil in ons wonen, Heer.

Hier vond het afscheid plaats van liefsten, 

jong of oud.

Hier klonk het ‘ja’ van mensen 

aan U toevertrouwd.

Geef, Heer, geloof: 

wij staan in Christus niet alleen.

Schenk ons uw troost: 

de kerk is meer dan hout en steen.

Zondag 21 april
En dan maken we gelijk een sprongetje naar
zondag 21 april. Terug en/of vooruit naar de
Dorpskerk, dat is wisselend voor diverse kerk-
gangers. Maar voor iedereen is ‘Het Venster’
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nieuw. En ook het besef dat deze nieuwe combi
een nieuwe uitdaging is voor de PGS. De derde
zondag na Pasen is door de Protestantse Kerk
Nederland benoemd als Roepingenzondag; een
vraag die heel de gemeente geldt, om als levende
stenen voor het nieuwe gebouw gebruikt te gaan
worden.

Het zal nog passen en meten worden, kampe-
ren ook, want nog niet alles is zoals het is be-
dacht. De één vindt dat vervelend, een ander is
dat thuis ook al gewend (help, mijn man is
klusser); bovendien wordt er altijd aan de kerk
gebouwd. Wie wat googelt, komt de foto’s van
de Dorpskerk tegen; in een eeuw tijd heeft de
kansel op een drietal wanden gehangen. Hoe het
er in 2050 -da’s maar een kwart eeuw vanaf nu-
uit zal zien, is voor wie dan de schouders onder
dit gebouw zal zetten.

Voor nu gaan we van start. Met een kinderlied
op de lippen.

De Heer bouwt Zijn huis

Daar zijn wij de stenen van

ieder heeft z'n plekje in dat huis

Dat God er wonen kan

Eén voor één, steen voor steen

Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen

Niet alleen, maar

samen zijn wij het huis van de Heer

Samen, zoveel verschillende namen

Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen

Namens Werkgroep 11, 
Andrea, Arie, Arja, José, Maaike, Marius, 
Tineke, Wil en Willem

Opbrengst kwartaaldoel voor het Pastoraal Fonds 
De opbrengst van de kastjes in de kerken in het
vierde kwartaal van 2023 waren bestemd voor de
aanschaf van schoonmaak- en toiletartikelen. Dit,
omdat bij de gesprekken met onze contactperso-
nen bleek dat hier grote behoefte aan was, onder
andere vanwege de inflatie en de gebrekkige
leveranties naar de winkels aldaar.

Via een school in Voorhout werd ook een
aanzienlijke hoeveelheid artikelen ingezameld,
welke voor een groot deel met het transport van
februari dit jaar naar Oekraïne zijn verstuurd.

Met het ingezamelde geld zijn ook wasmidde-
len aangeschaft welke in december naar Roeme-

nië zijn gestuurd en met het volgende transport
naar Oekraïne zullen de nog resterende schoon-
maakartikelen worden gestuurd samen met een
nog aan te schaffen hoeveelheid wasmiddelen.

U heeft als gemeenteleden gehoor gegeven
door in de kastjes en via de QR codes een totaal
bedrag van € 1.722,11 te doneren, waaronder ook
een aantal mooie giften.

Het Pastoraal Fonds en alle ontvangers zijn u
enorm dankbaar voor al deze bijdragen.

Namens het Pastoraal Fonds,
Jan Lindhout

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

tekst: Sytze de Vries
melodie: Willem Vogel
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Het Venster verwondert me

Het was een groot geel bord. Het stond maandenlang bij Nieuwkoop. Er stond op ‘Laan
der Verwondering afgesloten’. Daar had vroeger een boerderij gestaan die zo heette ‘De
Verwondering’ en nu is daar een nieuwbouwwijk gekomen. Fijn voor de bewoners.

Toch geeft zo’n afgesloten weg te denken. Waar moet het met ons heen als we ons niet
meer kunnen verwonderen?

Tijdens het kloosterweekend in de Abdij van Egmond lazen we Psalm16. Niet zo bekend,
maar prachtig: een loflied op God, de goedheid van het leven. Daar horen we de psalmist
zijn verwondering uitroepen. Hij leeft er van. Hij leeft er uit.

Het wordt herkend door de natuurkundige Albert Einstein, die
eens zei: “Wie niet langer in verwondering en verbijstering kan
staan, is zo goed als dood”.

Maar verwonderen gaat niet vanzelf. Ergeren vind ik makkelijker. Redenen genoeg.
Ergernis over onrecht, domheid, over Gaza , over Poetin en Trump, over populistische
uitspraken, over gebrek aan moed om besluiten te nemen. Dat maakt me boos en als ik
niet oppas word ik cynisch.

Dan raakt de Laan van Verwondering afgesloten. Nooit verrassingen. Nooit kun je dan
van me horen: “Hé, kijk daar eens, wat mooi!” Ik laat me niet verrassen en val terug in
sleur, vastgeroeste ideeën, in gemopper en vooral noemen wat niet goed gaat.

Maar het kan anders. In deze tijd voor Pasen zijn Bijbelse verhalen voor me als een
venster, waar licht doorheen valt op ons leven. Licht uit de hemel op de aarde. Van God
voor ons.
Wat is dat voor een God die tot ons komt in een lijdend mensenlijf? Dat moet liefde,
compassie zijn met lijdende mensen. 

Dan ben ik verwonderd over wat ons toevalt aan goedheid en warmte. Tijdens de dienst
in de kerk waarin we samen brood en wijn deelden, proefde ik dat me zomaar brood om
te leven werd gegeven.  

De afstand tussen het eerste plan en de uiteinde-
lijke voltooiing van ons Kerkelijk Centrum is
lang en soms teleurstellend geweest. Een weg
met veel  bochten, heuvels en dalen. Soms gele
borden. Dan ging de bouw langzamer of kon
tijdelijk niet verder.
Van buiten af (corona, inflatie, formele proce-
dures) vertraging en veel kosten.
Ook van binnen uit, vanuit onze gemeente was
er kritiek en weerstand. Soms begrijpelijk, soms
niet. Dan gaf het meer chagrijn dan vreugde. 
Maar -ondanks alles- is het gelukt! Het gebouw
staat er en het ziet er mooi uit. Als ik er de laatste maanden langs reed, werd ik blij van
ons nieuwe huis. 

Vandaag ben ik binnen geweest. Wat een verrukking. Wat mooi! Wat mij betreft staat
‘Het Venster’ aan de ‘Laan der Verwondering’.

TM
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Oplevering ‘Het Venster’ door de aannemer 

Op 1 april 2022 hebben de PGS en aannemer Veenman & Vink na een lang
gezamenlijk voorbereidingstraject een contract getekend voor de bouw van
een Multifunctioneel Centrum. De start van de bouw was op 1 september
2022 en de geplande einddatum: vóór het Kerstreces van 2023. Daaraan
voorafgaand had de PGS in de maand juni ’22 al een stalen damwandkuip
laten aanbrengen door een funderingsbedrijf. 

Helaas bleek dat Liander zich niet hield aan de overeenkomst voor de
stroomaansluiting, waardoor er ongeveer drie maanden vertraging is
opgelopen. Maar op 11 maart 2024 was de bouwer dan toch gereed en kon het
werk worden opgeleverd, waarbij de PGS is vertegenwoordigd door Cees
Pronk en Henk Burger, die gedurende de voorbereiding en de bouw vanuit de
opdrachtgever hebben begeleid. 

Kijken in Het Venster ná de oplevering

De opgeleverd van Het Venster aan de PGS was voor het
kerkbestuur aanleiding om het gebouw op zondag 17 maart
open te stellen voor de gemeenteleden, van 11.30 tot 12.30.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om te komen
kijken en zij toonden zich verrast en enthousiast door het
resultaat: een prachtig gebouw voor onze gemeente als we
verhuizen naar de Dorpskerk.
De beide beheerders, Cees Faber en Hans Ruijgrok maakten
slim gebruik van de gelegenheid om helpers te werven voor
het schoonhouden van onze gebouwen en ook voor de nog
komende feestelijke opening.
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Pasen

Opstaan kan ik
Pasen beleven deze dag
als jij mij aanspreekt
vriendschap deelt
bevestiging geeft.

Opstaan kan ik
Pasen beleven deze dag 
door jou
als jij kijken ziet
luisterend verstaat
in je stilte 
ontvankelijk wordt.

Opstaan kan ik
Pasen beleven deze dag
als jij met mij
en velen samen
handen reikt
aan wie miskend
geslagen
onderdrukt
opdat 
soms onopgemerkt
ook zij 
met jou en mij
en velen samen
opstanding vieren.

van:  Theo Sloot

Open Kerk 
Op zaterdag in de Dorpskerk
De vrijwilligers die op zaterdag de Dorpskerk
gastvrij openzetten, gaan meer voor de bezoekers
betekenen. De openingstijd wordt met ingang
van 7 april van 12.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens
de openstelling zal op de achtergrond muziek
klinken en op de laatste zaterdag van de maand
zal om 14.30 uur op het Goltfuss orgel gespeeld
worden.

Er is een folder over de
Dorpskerk samengesteld
en deze is beschikbaar
voor bezoekers.

U kunt een waxinelichtje
aansteken aan de Paas-
kaars. Er ligt een boek
waar men een reactie in
kan schrijven. Voor de
jeugd komt er een puzzel
te liggen en er is koffie beschikbaar.

Extra geplande activiteiten:
23 maart Open Kerk en Kerkhof in samen-

werking met de Diaconie
30 maart  Muziek van de Mattheus Passion

wordt gedraaid.
6 april  Concert Opleidingsorkest Crescendo

en leden van Mathias en Cecilia

U bent van harte welkom in de Kerk!
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Heer, blijf bij ons,
want het is avond
en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons, met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.

Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

van: Luther

Gemeentemiddag en -avond 

Verslag van 28 februari
Het vervolg op de Gemeenteavond van 7 novem-
ber is met veel enthousiasme voorbereid door
Mirjam, Jaap, Marius en Arjet. De gemeentemid-
dag en -avond werden geopend door de voorzit-
ter van de Kerkenraad, Kees de Jong. Ds. Marius
van Duijn nam ons mee in een toelichting op het
‘Beleidsplan 2024-2028’. 

PGSassenheim wil missionair zijn. De missionai-
re gemeente heeft weet van de bron van het
Evangelie en straalt dat uit! Of je wilt of niet, je
bent getuige. Mensen in onze omgeving zien
kerkgebouwen en ontmoeten mensen die gelo-
ven. Dat geeft een indruk. Positief of negatief.
We hoeven ons dus niet af te vragen of we een
missionaire gemeente willen worden want we
zijn het al. Dat idee mag ons helpen om ontspan-
nen te kijken naar hoe we invulling geven aan de
missionaire gemeente.

Mirjam gaf uitleg over de creatieve en verrassen-
de ideeën van de vorige Gemeenteavond. Daarna
kwam het jaarplan 2024 aan de orde. Een goed
jaarplan voer je uit en kijk je op terug. Is het
gelukt, wat was fijn en succesvol. Wat ging
minder goed en kan beter? 

Jaap noemde het belang van onze kerkge-
meenschap om met elkaar te groeien in geloof en
ons te verbinden met andere kerken en groepen
om ons heen. Je wilt je als PGSassenheim op je
omgeving richten in daad en woord. En dit als
vanzelfsprekend uitstralen! Dichtbij en veraf.
Ook activiteiten aanbieden voor verschillende
doelgroepen. Voor ‘iedereen’ leuk om aan mee te
doen of om te organiseren. En niet alleen voor
onszelf.

Alles hebben we zorgvuldig met elkaar be-
sproken en we zijn tot de volgende uitwerking
gekomen.

Versterken Verbinden Naar buiten Activiteiten

Optie1 Bijbelstudies Muzikale variatie Instuif Pannenkoekenfestival

Optie2 Gezinsdienst E-meeting 2.0 Ontmoetingsplek Spelletjesmiddag

Optie3 Huiskringen Napraten Evensong Zangmiddag

Zowel in de middag als avond spraken we in groepen over de aangegeven opties.

Marius gaf een samenvatting van wat er in de
groepen was besproken en vroeg naar de erva-
ringen. Een aantal mensen heeft zich aangemeld
om te helpen bij een gekozen onderwerp.

Het vervolg en de uitvoering van het jaarplan
2024 werken we uit. Aanbevelingen zullen we
doen naar de Kleine Kerkenraad. Daarna met
elkaar aan de slag!

In totaal waren er zo'n 90 gemeenteleden aanwe-
zig, verdeeld over de middag en avond. Zingend
sloten we met elkaar ons samenzijn af.

Dank voor uw belangstelling en u hoort van ons!

Mirjam Betting, Jaap de Ruijter, 
Marius van Duijn en Arjet Vriend
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Verhuizen is....

... opeens zover 
En dan staat ‘ie er.... de verhuiswagen. De laatste
dozen; nog even de stofzuiger er doorheen. Een
laatste blik in alle kamers. De deur achter je
dicht. ‘Dankjewel huis’.

Sommigen maken het nooit mee. Anderen
zien er naar uit. Een nieuwe omgeving, een
nieuwe start. Wat gaat het brengen? 

Hoe verkas je als het gaat om het huis van God?
In de woestijn was het redelijk eenvoudig; een
draagbaar heiligdom; de plaats varieerde, de tent
bleef hetzelfde. 

Later werd dat lastiger; de heilige plaatsen,
waar iets van de Heer ervaren was; soms op een
verrassend nieuwe plek. Uiteindelijk de ene
tempel in Jeruzalem, megagroot en wonder-
schoon. Herbouwd na de Ballingschap, maar ook
weer verwoest; een Klaagmuur is stille getuige.

De geschiedenis herhaalt zich; kerken worden
gebouwd, verbouwd, afgebroken. Ik kwam eens
iemand tegen die het al vijf keer had meege-
maakt. Telkens dat koude moment van buiten
staan. Maar ze had ook die woorden van Jezus
ter harte genomen; Waar twee of drie in mijn

naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.

Soms zie je daar weer verrassende vormen van;
een pioniersplek in een buurthuis, kerk, in een
café als een paar mensen de Bijbel lezen.

Protestants Sassenheim is alweer een flink aantal
jaren samen op weg. Een pad met de nodige
keuzes en heroverwegingen, het lef om te gaan of
juist weer even stil te staan en opnieuw de koers
te bepalen.

Nog even en we verhuizen; het vertrouwde
 Godshuis aan de Julianalaan, de oude 
Dorpskerk, het nieuwe Venster. 
Hoe doe je dat? We brengen de groet: 
Julianakerk, bedankt! Als 
koningskind’ren gaan we op 
weg naar een nieuwe ontmoe-
tingsplek. We gaan niet 
terug maar vooruit. 
Nieuwsgierig naar de 
vorm die de kerk de komen-
de 25 jaar in het midden van de Sassemse dorps-
gemeenschap zal krijgen.

Toet-toet, we gaan.....

Met vriendelijke groet,

Marius van Duijn, interim-predikant

tel: 06-397 68 140

         Beroepingscommissie
Beste gemeenteleden, 
Inmiddels heeft u in de kerkdienst en via de
Zondagsbrief al van ons gehoord. Graag vertel ik
u in dit stukje nog iets meer over de Beroepings-
commissie. 

Ik zal starten met nog eens te noemen welke
gemeenteleden u vertegenwoordigen in de
beroepingscommissie. Dit zijn: Kitty Middel-
koop (notulist), Sandra Muilwijk, Koos Burg-

graaf, Raymond Fokkens, Mark Roijers, Jaap de
Ruijter (secretaris), Piet van der Salm, Christian
Schaap, Piet de Vries en ondergetekende (voor-
zitter).

Inmiddels hebben we al heel wat keren verga-
derd, want er moet een hoop geregeld worden.
De Protestantse Kerk Nederland geeft richtlijnen
en adviezen waar we gebruik van kunnen maken.
Om het werk zo goed mogelijk te doen hebben
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we in de Beroepingscommissie de taken ver-
deeld. Zo moet er bijvoorbeeld een advertentie
gemaakt worden, moet er nagedacht worden over
de communicatie met kandidaten, moet er een
informatiepakket gemaakt worden voor kandida-
ten etc. Graag zouden we u inhoudelijk meer
vertellen, maar het werk van de Beroepingscom-
missie wordt onder strikte geheimhouding ge-
daan. 

Mocht u nog kandidaten willen aandragen,
dan kunt u mailen naar:
• beroepingcommissie@pgsassenheim.nl 
Wilt u indien mogelijk uw voordracht voorzien
van een korte motivatie? Alvast hartelijk dank.

U zult weer meer van ons horen zodra we nieuws
te delen hebben! Wij hebben een fijne groep, we
gaan ervoor en hebben er alle vertrouwen in dat
we een goede predikant en kerkelijk werker voor
onze gemeente gaan vinden!

Hartelijke groeten, 
Marina Reehoorn-Luijk, voorzitter 

Walking Dinner 2024 

Zondag 21 april staat een heel bijzonder Walking
Dinner gepland. Jong en oud zijn van harte
welkom om mee te doen! U kunt bij verschillen-
de gemeenteleden aan tafel aanschuiven om te
eten of u kunt zelf het keukengerei ter hand
nemen en samen met gemeenteleden een gezellig
diner hebben. Het Walking Dinner start om 16.00
uur met een opening in de Dorpskerk.  

Deze zondag is de eerste dag
dat wij kerken in de Dorpskerk
en dus ook gebruik gaan maken
van ‘Het Venster’. Hier willen
wij een feestje van maken!
Daarom sluiten wij het Walking
Dinner om 18.45 uur af met een dessert-buffet in
‘Het Venster’. Wij willen hiervoor vragen of alle
eters iets willen meenemen voor het dessert. Dit
kunnen zij voorafgaand aan de opening, in ‘Het
Venster’ brengen. Er is een koelkast en vriezer
aanwezig.  

U kunt zich aanmelden voor het Walking Dinner
tot zondag 7 april door te mailen naar onder-
staand e-mailadres. Lukt dit niet, dan kunt u één
van ons aanspreken. U krijgt altijd een bevesti-

ging per e-mail. Wanneer u deze heeft ontvangen
bent u pas echt aangemeld!

Meedoen om te eten kan individueel of in
groepjes van twee of drie personen. U (of uw
groepje) gaat voor het voor- en hoofdgerecht
naar twee verschillende adressen. We komen met
z'n allen in ‘Het Venster’ voor het nagerecht.
Wanneer u gaat koken, verzorgt u voor hooguit
zes gasten een diner. Wilt u bij uw aanmelding
de onderstaande gegevens doorgeven? 

G Ik ga graag langs om te eten (optioneel: samen
met..... (max. twee anderen) 

G Ik wil graag koken 

Naam, adres (kokers), telefoonnummer en e-
mailadres. Heeft u dieetwensen of eet u vegeta-
risch, dan horen wij dit graag. Heeft u nog
vragen, stuur dan gerust een e-mail naar:
• e-mail:  walkingdinner@pgsassenheim.nl 

We zien elkaar graag op 21 april!

Frank Reijerse, Loes Roos, Sandra Muilwijk,
Evanne Stad en Lily Kruik

Licht uit licht

De liefde bidt voor wie 
niet weten wat zij doen; 
gekruisigd blijft zij stil 
voor wie de hamer heft. 

En na de sabbath keert 
zij tot de treurenden, 
verrezen uit het graf 
wandelt zij in de hof. 

Onherkend zit zij aan, 
met hen, met u, met mij 
te Emmaüs, tot het brood 
door Hem gebroken wordt. 

van: Ida Gerhardt
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Kerkenweekend 2024
Eind februari is de Kerkenweekendcommissie
weer voor het eerst bij elkaar gekomen ter voor-
bereiding op Kerkenweekend 2024. Er zijn al
veel plannen gemaakt en het belooft weer een
gezellig weekend te worden met programma-
onderdelen, zoals ‘Heel Ker-
kenweekend bakt’, het
pannen-koekenbakken, de
vlaggenroof, een excursie,
het nachtspel, de zaterdag-
avondquiz, de langste ontbijt-
tafel en natuurlijk de open-
lucht kerkdienst!

Wat is het Kerkenweekend nu eigenlijk? 
Voor gemeenteleden die nog niet bekend zijn
met het Kerkenweekend en nieuwsgierig zijn wat
dit nu eigenlijk inhoudt: al sinds 1975 gaan wij
als gemeente met elkaar een paar dagen kampe-
ren tijdens het Hemelvaartsweekend. Met onge-
veer 100 personen, van jong tot oud, staan we op
een veld op een camping in Nederland. Er is tijd
om mee te doen aan spellen en uitstapjes, maar er
is ook genoeg tijd en ruimte om uw eigen tijd in
te vullen. Er is een open lucht kerkdienst midden
op het kampeerveld, dus stoeltje mee (en een
paraplu als het regent), luisteren, zingen én
daarna koffie drinken met elkaar. Voor de kinde-
ren één groot feest om een heel weekend lekker
samen buiten te spelen, voor jongeren om tijd
met elkaar door te brengen, voor gezinnen om
deel te nemen aan het
gevarieerde program-
ma en voor de oude-
ren om ook mee te
doen en elkaar te ont-
moeten op en rond
het veld!

Aanmelden en kosten
De kosten voor het Hemelvaartsweekend van
woensdag t/m zondag zijn: volwassenen € 60,-
en kinderen vanaf 2 t/m 18 jaar € 44,-. Dit is
inclusief overnachtingen, excursie, diner op de
zaterdagavond en diversen.

Wilt u dus voor het eerst mee of gaat u élk jaar
mee, meld u vooral aan! Het weekend zal dit jaar
plaatsvinden van woensdag 8 mei (om 20.00 uur
is de opening) tot en met zondag 12 mei (vanaf
13.00 uur begint iedereen met haringen trekken
en inpakken). Allurepark De Lucht in Renswou-
de heeft het veld weer voor ons gereserveerd.

Wilt u zich aanmelden óf meer informatie over
dit gezellige Kerkenweekend, neem dan contact
op met de kerkenweekendcommissie via
• kkwsas@gmail.com

Dit jaar valt het Hemelvaartweekend in de
meivakantie. Er is mogelijkheid om eerder naar
‘De Lucht’ te komen en zaterdag 4 mei is het
groepsveld beschikbaar. Tevens is er mogelijk-
heid om langer te blijven; het groepsveld moet
op donderdag 15 mei in de ochtend weer leeg
zijn. Mocht u dit willen, neem hiervoor zelf
contact op met ‘De Lucht’ op info@delucht.com
en vermeld in de reservering bij de opmerking
‘groep Sassenheim’. Er gelden helaas geen
aangepaste tarieven voor ons.

Hopelijk tot ziens op het Kerkenweekend!

Met vriendelijke groet van de kerkenweekend-
commissie,

Debbie & Sjoerd Schrama, Tim Zwaan, 
Mark Cornet en Robert & Maaike Vlugt

Opstanding

Zeggen ze dat Hij is opgestaan
waarom is de wereld dan dezelfde,
lijdt Hij zelf dan nog in al de zijnen,
sterft Hij dagelijks nog duizend doden,
altijd door zoals het immers is?

Weegt het lijden deze korte tijd
ook niet op tegen de heerlijkheid
die eens komen zal, is duizend jaar
als de dag van gisteren, als een droom,

altijd duurt die boze droom nog voort,
roept het bloed van Abel van de aarde,
wordt de stem in Rama weer gehoord,
altijd weer hetzelfde, Rachel weent
om haar kinderen die niet meer zijn.

En daar blijft mijn ongeloof bij staan,
dat ik net als Thomas twijfel,
enkel in zijn wonde Hem herken.

van: J.W. Schulte Nordholt
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Commissie Liturgie & Vieren
Net gestart: Commissie Liturgie & Vieren
Sinds kort kent onze kerkgemeenschap een
nieuwe commissie. Het is de Commissie Liturgie
& Vieren. Deze is opgericht op advies van de
Werkgroep Liturgie en Pastoraat. De Kleine
Kerkenraad heeft dat advies overgenomen en
positief besloten in de vergadering van mei 2023.
Een oproep in de gemeente om leden heeft een
mooi aantal leden opgeleverd. 

Half februari is de CLV gestart met een eerste
kennismaking en uitwisseling van ideeën over
liturgie en vieren. In maart is de werkgroep
opnieuw bijeen gekomen. Waarover spreekt zo’n
werkgroep zoal? Voornamelijk over alle aspecten
die te maken hebben met de zondagse eredienst.
Zo kwam ter sprake dat tijdens de afgelopen
gemeentebijeenkomsten gevraagd is om meer
variatie in erediensten. De Protestante Gemeente
Sassenheim heeft op dat punt een rijke traditie.
Tot corona zijn er E-meetings georganiseerd. In
avonddiensten is er soms een zangdienst rond
liederen van Johannes de Heer. We hebben een
lange traditie van Taizédiensten, die gelukkig
wordt voortgezet. Maar er zijn de afgelopen jaren

elders in ons land ook erva-
ringen opgedaan met nieuwe
vormen van vieren, zoals de
Kliederkerk.
Als werkgroep hebben we in
de tweede vergadering ook nagedacht over het
gedenken van gemeenteleden. Nu doen we dat
met een kruisje op het regenboogbord in de
Julianakerk. Dat bord is groot. Welke mogelijk-
heden zijn er in de Dorpskerk en wat voor andere
vormen hebben commissieleden in andere kerken
gezien. Als we een voorstel hebben, dan zal dat
uiteraard aan de Kerkenraad worden voorgelegd.

Ten slotte zouden we graag nog enkele jon-
geren willen betrekken bij deze commissie. Voor
aanmelden of meer informatie, mail:
• scriba@pgsassenheim.nl 

We hopen als commissie op deze manier een
bijdrage te kunnen leveren aan liturgie en vieren
in onze gemeente.

Namens de werkgroep,
Arie Dwarswaard

Vorming & Toerusting
Slotavond V&T over iconen
Maandag 8 april is de laatste activiteit van dit
seizoen van de Commissie Vorming & Toerus-
ting. We kijken als commissie terug op een mooi
en afwisselend seizoen, waarbij veel gemeentele-
den hebben deelgenomen aan een of meer activi-
teiten. Op 8 april is het woord aan de heer Piet
van der Ploeg uit Noordwijk. Zijn onderwerp:
Iconen: Vensters op de eeuwigheid.
Iconen horen vanouds bij de oosters-orthodoxe
kerk. Christelijke kerken in West-Europa zijn de
afgelopen decennia ook steeds meer in iconen
geïnteresseerd geraakt. De onderwerpen die op
iconen staan afgebeeld, hebben altijd een Bijbel-
se achtergrond. Zo worden er vaak heiligen
afgebeeld, maar ook Maria en Jezus. 
Het schilderen van iconen is een bijzondere
techniek. Deze heeft Piet van der Ploeg zich
eigen gemaakt via cursussen in Amstelveen en
enkele kloosters in België. Al enkele jaren geeft
hij zelf cursussen. Tijdens deze avond geeft Van

der Ploeg een toelichting op iconen en het schil-
deren ervan.

De avond wordt gehouden in het Parochiecen-
trum van de Sint Pancratiuskerk en begint om
20.00 uur. Graag vooraf aanmelden bij Tineke
Braam. Er geldt een eigen bijdrage van € 3,00.

Ideeën, suggesties?
De commissie is al weer aan het nadenken over
het nieuwe seizoen. Ideeën zijn er altijd, maar
wellicht heeft u ook suggesties die voor de
commissie bruikbaar zijn. Als u die heeft, graag
dan voorzien van een korte toelichting of een
naam van iemand die meer over het door u
aangedragen onderwerp weet. Suggesties kunt u
sturen naar mevrouw Tineke Braam-Luijk,
• tineke.braam@hetnet.nl 

Namens de commissie,
Arie Dwarswaard
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College van Kerkrentmeesters
Collectes en overige giften
De opbrengst van de collectes bedroeg in januari
2024 

- Kerk € 479
- Jongerenraad - 202

Opbrengst in februari 2024 
- Kerk € 466

Het College van Kerkrentmeesters bedankt u
allen hartelijk voor uw bijdragen.

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het
geloof dat ons van generatie op generatie is
overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk,
waar we samen bidden, zingen en nadenken over
het leven. Waar we belangrijke momenten als
geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij
ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienst-
baar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap:
we zien om naar zieken, naar ouderen en naar
mensen in nood. 

Het geloof dat ons is overgedragen mogen wij
op onze beurt weer doorgeven aan volgende
generaties. Dat kan onder meer door de kerk op
te nemen in uw testament. In een testament kunt
u vastleggen dat u naast kinderen, familie of
vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf
mocht ontvangen. U draagt dan met uw nalaten-
schap bij aan een kerk die ook in de toekomst
een levendige diaconale en missionaire gemeen-
schap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een be-
stemming dicht bij huis en dicht bij uw hart. Wilt
u meer weten over de mogelijkheid om na te
laten aan onze kerk, neem dan contact op met de
secretaris van het CvK,
• e-mail: secretaris.cvk@pgsassenheim.nl 

Orgel Julianakerk
Na de overgang naar de
Dorpskerk zal de Julia-
nakerk niet langer als
kerk gebruikt worden.
Het is de bedoeling het
pand af te stoten. Het
orgel uit de Julianakerk
willen we apart verko-
pen. We zijn hierover al
met een partij in gesprek.

Het Venster
Op het moment dat u dit leest is de bouwkundige
oplevering achter de rug. Na de dienst van 17

maart was u in de gelegenheid ‘Het Venster’ te
bezichtigen. Nu is de tijd aangebroken om ons
als PGS op de verhuizing en alles wat daar bij
komt te richten. Veel mensen zijn hierbij betrok-
ken. Wilt u ook hierbij en in de toekomst een
helpende hand bieden? Dan kunt u zich aanmel-
den bij Cees Faber
• e-mail: reservering@pgsassenheim.nl 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, secretaris

Het orgel speelt

‘Het orgel speelt’
stond op de liturgie.
De organist dacht:
zal ik dan maar
in de kerk gaan zitten
en af gaan wachten
wat er komt?

Hij keek de kerk
eens rond.
Opeens werd hij gegrepen
door een beroerde
toets van zijn geweten
en terstond
speelde de organist
vol gratie
zijn meest ontroerende
improvisatie.

Dit is nog eens
een gave van de Geest
wist hij die nu begreep
hoe je die regel leest.

van: Coby Poelman-Duisterwinkel
uit: Velden vol melodieën  (2016)
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Actie Kerkbalans
In de afgelopen periode is de werkgroep Kerkbalans bezig om de Kerkbalans van 2023 af te ronden en
daarnaast de toegezegde bedragen voor Kerkbalans 2024 verder te verwerken. 

Kerkbalans 2023 en 2024
Hieronder kunt u de resultaten van 2023 en 2024 lezen. 

Tot nu toe is er in 2024 een bedrag van € 214.246,12 toegezegd; in 2023 was het totaal toegezegde
bedrag € 233.030,30. Helaas is het resultaat, net als voorgaande jaren, weer iets gedaald. Wel zien we
dat het gemiddelde toegezegde bedrag, net als vorig jaar, weer iets is opgelopen. Ook dit is een mooi
resultaat! We willen u, namens het College van Kerkrentmeesters, weer heel hartelijk bedanken voor
uw bijdrage! Ook een groot woord van dank aan de vele vrijwilligers die ons steeds behulpzaam zijn!

Nog enkele feitjes van de afgelopen jaren op een rij:

De komende periode zullen
de leden, die nog niet gerea-
geerd hebben, nogmaals
benaderd worden. We ho-
pen de komende periode
meer toezeggingen binnen
te krijgen, waardoor we ver-
wachten dat het toegezegde
bedrag van 2024 zal oplo-
pen. Aan u dan ook de vraag
als u nog niet gereageerd
heeft, of u dan het toezeg-
gingsformulier wilt opstu-
ren, digitaal wilt invullen of
uw toezegging via de app
PGSamen wilt doen. Voor
onze gemeente is het van
groot belang om te weten op
welke inkomsten we mogen
rekenen. Want alleen dan
kunnen we er rekening mee
houden in ons financieel
beleid en onze activiteiten
uitvoeren. Daarom hopen
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we van harte dat u alsnog uw toezegging wilt doen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.  

Wij merken dat het ons veel werk scheelt als de Kerkbalans digitaal verstuurd kan worden. Ook als u
uw toezegging doet via de PGSamen-app, gaat uw toezegging automatisch het systeem in, wat voor
ons erg prettig werkt. Het is fijn om te zien dat de app ook dit jaar gebruikt is om de toezegging te
doen! Wij ontvangen graag uw mailadres zodat u volgend jaar uw toezegging digitaal of via de app
kunt doen. U kunt daarvoor een mail sturen met uw naam, adres en e-mailadres naar:
• kerkbalans@pgsassenheim.nl 
Ook voor vragen, opmerkingen over de Actie Kerkbalans kunt u uiteraard op dit mailadres terecht! 

Met vriendelijke groet Werkgroep Kerkbalans,

Henk Brouwer, Saskia Vermeulen en Karen Zandbergen

Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim

Deel xxv: vereeniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te sassenheim 1930 - 1945

De nieuwe school is geopend en in gebruik
genomen.
De eerste bestuursvergadering vindt plaats op 16
september met een vervolg op 22 september
1930. Aan de orde komt het aanstellen van de
conciërge, de instructies voor het schoonhouden
en verder alle werkzaamheden die een conciërge
behoort te doen.

Het salaris van de conciërge wordt vastgesteld
op fl. 60,00 per maand, plus fl 25,00 per jaar voor
de grote schoonmaak, zodat hij per jaar in totaal
fl 745,00 salaris geniet, zonder aanspraak of recht
op één of andere meerdere vergoeding. De heer
Overvliet neemt met alles genoegen en wordt tot
31 december 1931 als conciërge aangesteld.

Erg lang heeft hij zijn werkzaamheden als
conciërge van de school niet kunnen verrichten,
want tijdens de ledenvergadering op 4 januari
1932 wijdt de voorzitter enige woorden ter
nagedachtenis aan de conciërge, dhr. A. Over-
vliet.

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u
reageren naar aanleiding van Andere tijden: Het
Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim?
Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvullende
informatie aan: hansdenooij@xs4all.nl

Hans de Nooij

Feitelijk gebeurt er in de periode 1930-1940
erg weinig.
De secretaris opent de jaarverslagen gedurende
deze periode vaak met: Het is voor de Vereniging

een matig jaar geweest, er valt voor dit jaar niet

veel te vermelden.

Als er dan iets vermeld moet worden, dan
betreft dat meestal het wisselend leerlingaantal.
Over het jaar 1933 is het aantal leerlingen

eenigszins achteruit gegaan. Het aantal bedraagt

nu even hooger dan 170. Het jaar daarop be-
draagt het leerlingaantal 186. De reden dat het
leerlingaantal zo belangrijk gevonden wordt, is
vanwege het gevolg voor het aantal leerkrachten
dat benoemd kan worden. Het hoogste aantal
bedraagt op 1 januari 1939: 190 leerlingen. De

heer Den Haan (hds) wordt bijgestaan door de

dames Schaum en Wilbrink en de heren Boelens,

De Hoop en Tigchelaar. 

Een ander onderwerp dat geregeld in de notulen
genoemd wordt, zijn de bezuinigingen. In het
jaarverslag over 1934 vermeldt de secretaris:
Mede door de Bezuinigingswetten en maatrege-

len die de Regeering de Schoolbesturen voor-

schrijft en mede door de opheffing der Openbare

School Alhier, gaat onze Vereeniging er finan-

cieel niet op vooruit.

In 1933 is de Openbare School opgeheven.
Vanwege de opheffing zijn enkele leerlingen
naar de Hervormde School gekomen, maar de
school ontvangt minder gelden omdat de financi-
ele gelijkstelling niet opgaat.

In het jaarverslag over het jaar 1936 klaagt de
secretaris steen en been: Het wordt het hoofd en

onderwijzend personeel onzer school door

velerlei en allerlei bepalingen van hooger hand

opgelegd in den tegenwoordigen tijd, niet gemak-
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kelijk gemaakt: één of anderhalve of, ja soms,

twee klassen met veel leerlingen per onderwijzer,

lange dagen en veel correctiewerk, maar wij

allen in het algemeen, de Bestuursleden in het

bijzonder, kunnen met genoegen en met dank-

baarheid constateren, dat het onderwijs op onze

school gegeven, op hoog peil staat. Van

Regeerings- en Gemeente-, en daardoor automa-

tisch van Bestuurszijde, wordt steeds op bezuini-

ging aangedrongen, daar, waar niet bezuinigd

kan worden. En als men dan hoort fluisteren wat

onze gemeenteraad ons in dit nu afgeloopen jaar

en in de komende jaren als fooitje in handen wil

stoppen, dan moeten we toch bedenkelijk het

hoofd schudden en zeggen “Waar moet dat

heen”?

De pen van het kind, alhoewel reeds niet best,

moet nog maar een poosje worden gebruikt; men

moet zuinig zijn. 

Het is zonneklaar dat de hand op de knip
moet. Maar waarop moet dan bezuinigd worden?
De heer Vliem vraagt naar het onderhoud van de

tuin. Wordt het onderhoud dier tuin geregeld aan

dezelfde persoon opgedragen of hoe gaat dat?

De voorzitter antwoordt dat vanwege de bezuini-
gingen het niet mogelijk is om eenige gelden

voor onderhoud van den tuin beschikbaar te

stellen. We kunnen tenslotte beter op den tuin

bezuinigen dan op het onderwijs. De tuin zal als

zoodanig moeten vervallen en zal alles of althans

het grootste gedeelte met boomschors of grint of

iets dergelijks bestrooid moeten worden, waar-

door wel niet het eerste jaar, maar dan toch het

volgende jaar de kosten van onderhoud zullen

worden bespaard.

Met betrekking tot de plannen betreffende het
onderhoud van de tuin heeft zich na de ledenver-
gadering van 31 januari 1935 een commissie, met

de Heeren C. van Pijpen en L. Verdoes aan het

hoofd, gevormd, ten einde gedaan te krijgen, dat

die wreede plannen niet ten uitvoer zouden

worden gebracht. Die commissie heeft zich met

de Bestuursleden in verbinding gesteld en vol-

macht en toestemming gekregen om zonder

bezwaren van de kas van onzen Penningmeester

den tuin te behouden en te laten onderhouden,

zooals het nog nooit tevoren was gebeurd.”

Helaas! Tijdens de ledenvergadering van 11
januari 1937 moet de heer Verdoes tot zijn spijt

mededeelen, dat de Commissie ‘onderhoud tuin’

die taak niet verder meer op zich kan nemen. Hij

klaagt over te weinig medewerking van de overi-

ge leden; het geheele onderhoud moet door of

vanwege die Commissie geschieden en dat gaat

niet!” De voorzitter doet via het kerkblaadje een
oproep voor sollicitanten, die het onderhoud van
de tuin gratis op zich willen nemen.

In het jaarverslag over 1937 meldt de secreta-
ris dat de heer Koppier de tuin geheel belange-

loos onderhoudt, waarvoor “onzen besten dank”.

De tuin ligt er schitterend bij!

Een verslag over 1940!!
Een verslag over een normaal jaar hoort men het

liefst zoo uitvoerig mogelijk. Het verslag over

1940 van onze schoolvereeniging is echter over

een niet normaal jaar en U zult het allemaal wel

met me eens zijn: Hoe minder gezegd wordt over

1940, hoe beter.

Zullen we gaan morren over de dagen van 10

tot 20 mei 1940 toen onze school door den

oorlog was gesloten. Zullen we gaan mopperen,

omdat ook wat onze school betreft er zooveel

minder aangename dingen zich afspelen?

Neen, we willen stil zijn, met de bede in het

hart “O God doet ons niet naar onze zonden en

vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden!!”

Moge die vurige wensch die in ons aller harten

leeft en ons allen bekend is, spoedig vervuld

worden.

Evenals heel veel andere scholen wordt ons

schoolgebouw met speelplaats op 14 october

1941 in beslag genomen door de Duitsche Weer-

macht.

Het bestuur van de ‘School met den Bijbel’
stelt direct vier lokalen ter beschikking en in het
gebouw van de Protestantenbond aan de Juliana-
laan wordt onderwijs gegeven aan twee klassen.
Dat is van korte duur, want de heer den Haan
deelt in de bestuursvergadering van 14 januari
1942 mede dat hij met die klassen, welke waren

ondergebracht in het kerklokaal van den Prot.

Bond, gaat verhuizen naar de School met den

Bijbel, waar het in elke geval beter is.

Voor de door de Duitsche Weermacht gevor-
derde lokalen ontvangt het bestuur een tegemoet-
koming van fl. 1150,00 per jaar. Dit bedrag
wordt later in het jaar verhoogd tot fl.2331,00.

Inmiddels is ook de School met den Bijbel
door de Duitsche Weermacht gevorderd. De
klassen kunnen daar dus niet meer blijven; het
schoolbestuur moet op zoek gaan naar ander
onderkomen. Besloten wordt om een gedeelte

onder te brengen in het ‘Oude Koningshuis’, een

gedeelte in het Vereenigingsgebouw en desnoods

nog een gedeelte in de consistoriekamer.

Op 23 juli 1942 ontvangt het bestuur een
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Pasen

Hoe moet je verder
als wanhoop je deel is?
Hoe moet je door
als je weg je versperd?
hoe ga je om met
verdriet dat teveel is,
als wat je droomde
een nachtmerrie werd?

Pasen is even
het donker zien wijken.
Pasen is zien wat 
je niet had verwacht,
is een blofte om verder te kijken:
er is een weg door
het holst van de nacht.

Pasen is opstaan
om verder te komen,
zoeken naar dat
wat je kansen vergroot.
Pasen is hopen
en doorgaan met dromen,
leven en weten:
de weg loopt niet door.

van: Greet Brokerhof-van de Waa
uit: Jaarringen

schrijven van de Burgemeester van de gemeente
Sassenheim dat met ingang van 23 juli 1942 de
schoolgebouwen door de Duitsche Weermacht

zijn vrijgegeven. Door het bestuurslid, de heer J.
Oudshoorn is een schaderapport opgesteld over
de periode dat de school door de Duitsche Weer-

macht gevorderd was. Het schadebedrag is
vastgesteld op fl. 4130,35.

Het bestuur ontvangt op 23 juli 1942 een
opmerkelijke brief van de heer Boelens, onder-
wijzer van de school. De heer Boelens deelt
mede, dat hij niet verder meer wil helpen aan het

Zondagschoolwerk. De voorzitter, ds. Krijkamp, 

betreurt het, dat het personeel van onze school

zoo weinig belangstelt in het jeugdwerk onzer

gemeente in het algemeen en in het werk er der

Zondagschool in het bijzonder. Dat kan heel

anders en moet eigenlijk ook heel anders. Het
personeel van de school heeft bij het benoemen
op de desbetreffende vraag van het bestuur
geantwoord, dat ze bereid waren om zoveel als in

hun vermogen was, hun krachten te geven voor

het jeugd- en zondagschoolwerk in onze Her-

vormde Gemeente.

Het bestuur besluit om de brief met de heer
Boelens en de overige personeelsleden te bespre-
ken. Dat gesprek vindt plaats en de voorzitter, ds.
Krijkamp geeft aan dat hij het betreurt dat het
personeel zo bitter weinig doet aan jeugdwerk en
Zondagschool.

De heer Boelens geeft aan dat hem bij de
benoeming niet is gevraagd om hieraan mee te
willen werken. Zou het hem gevraagd zijn, dan

zou hij zeker met ‘neen’ hebben geantwoord. Hij

voelt niets voor dat werk, dat is voor de dominee

en Kerkenraad, maar niet voor het personeel van

de school, die toch de geheele week jeugdwerk

verrichten. Ook de andere personeelsleden geven
om verschillende redenen aan geen zondags-
choolwerk te willen doen.

De voorzitter zou zoo gaarne zien, dat het

personeel onzer School, wat toch een onderdeel

onzer Kerk is, ook wat betreft het jeugdwerk, zich

tot een voorbeeld stelde, maar zooals het nu is,

stoot zij door haar houding af, in plaats van aan

te trekken. De voorzitter zeide nog, dat hij na-

mens het bestuur bij elke toekomstige benoeming,

de voorwaarde zou stellen, dat de nieuw benoem-

de zich bereid zou moeten verklaren aan het

jeugdwerk te willen mee helpen, anders zou in

elk geval geen benoeming plaats vinden. 

In deze periode vindt ook de kwestie rondom de
stichting van een V.G.L.O-school plaats. Dit

onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in
‘Andere tijden’ deel XI. In de bestuursvergade-
ring van 10 juni 1943 wordt de wens geuit om
het schoolhuis te verkopen. Echter, het kan aan
niemand anders verkocht worden dan aan de
Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente.

Na ampele besprekingen wordt besloten om
het huis te verkopen voor fl. 10.000,00, te ver-
minderen met fl 1500,00. Dit bedrag is geschon-
ken uit de geldinzameling door de Gemeente
voor Kerk, Diaconie en School. Zoodat, indien

de koop doorgaat, wij nog fl. 8500,00 in handen

krijgen.

De secretaris, de heer Zonneveld, denkt dat de
transactie wel door zal gaan. Hij gaat het met de
heren Kerkvoogden overleggen, maar de heren
Kerkvoogden vinden de prijs van fl. 8500,00 wel
erg hoog. Afgesproken wordt dat zodra de ver-

goedingen van Rijk en/of Gemeente voor schade

aan gebouwen en voor exploitatiekosten door het

bestuur zijn ontvangen en daardoor meer geld in

kas is, om dat gedeelte, wat over is en gemist kan

worden aan de kas der Ned. Hervormde Gemeen-

te zal worden afgedragen, als zoogenaamde

vermindering kostprijs schoolhuis. 
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Kerkelijke stand

Protestantse diensten om 

16.00 uur in de Tuinzaal Bernardus

vrijdag 19 april: dhr. Jan Joost Snoek

Zoekend naar licht

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

refr. Chrsitus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats voor U gebouwd.

refr: Christus, ons licht.... 

Lied 1005 uit Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk
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Kerkdiensten Julianakerk Dorpskerk

donderdag 28 maart

19.30
collecte

Stille Week Witte Donderdag
Viering Maaltijd van de Heer
ds. M. Koster
1e Nood in de wereld
2e Diaconie + Kerk

vrijdag 29 maart
19.30 uur

Stille Week Goede Vrijdag - Kruiswake
ds. M. Koster

zaterdag 30 maart
21.30 uur

Stille Week Stille Zaterdag - Paaswake
ds. M. Koster

zondag 31 maart
10.00 uur

m.m.v.
collecte

oppasdienst

Pasen
ds. T. Moll
Canticum Vocale
1e Veertigdagentijdcollecte
2e Diaconie + Kerk
Mieneke Zwaan / Tess Koning

zondag 7 april
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. A. Wicke (Noordwijk)
1e De Hoop (Dordrecht)
2e Diaconie + Kerk
Gerry Eenkhoorn / Leia Poot

 

Zangdienst
dhr. M. de Ridder
Diaconie + Kerk

zondag 14 april
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Laatste dienst Julianakerk
ds. M. v. Duijn
1e Zending
2e Diaconie + Kerk
Linda Meijer / Laura Nijman

Zondag 21 april
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Eerste dienst Dorpskerk
ds. M. Koster
1e De Hoop (Dordrecht)
2e Diaconie + Kerk
Mariëlle v.d. Zwam / Anne Lutjeboer

zondag 28 april 
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Viering Maaltijd van de Heer
ds. A.A. van Houwelingen (Noordwijk)
1e Nood in de wereld
2e Diaconie + Kerk
Lily Kruik / Noë Eenkhoorn

zondag 5 mei
10.00 uur

collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. N.C. Smit (Oegsgeest)
1e Noodhulp mei
2e Diaconie + Kerk
Mieneke Zwaan / Rosemarijn v. Drimmelen

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Diaconie + Kerk

donderdag 9 mei
9.30 uur
collecte

oppasdienst

Hemelvaartsdag
ds. R.J. Bakker
1e Noodhulp mei
2e Diaconie + Kerk
Sandra v. Muilwijk / Wil de Ruijter

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in de Witte Zaal voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor
kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor
kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



 

Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.
Een vriend gaat van je heen.
Je huwelijk valt uit elkaar.
Contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal de steen wegrollen?

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting plaatsvinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tikt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.

Je kijkt niet in een donker gat, 
maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft.
De wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig.


