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Opmaat     

Wie een kaars draagt, moet beide handen gebruiken

Minder dan de helft van alle Nederlanders is nog
lid van een kerkgemeenschap. We zijn daarmee
dus een minderheid geworden. Moeten we
daarom maar bij de pakken neer gaan zitten? We
doen er immers toch niet meer toe. Het is een
verleidelijke gedachte, maar hij is niet terecht. 
Tijdens een treinreis die ik half september maak-
te met onze jongste doch-
ter door het oosten van
Duitsland, bezochten we
onder meer Leipzig. Op
kerkengebied vooral be-
kend vanwege de Thomas-
kirche, omdat de bekende
componist Johann Sebasti-
an Bach daar begraven
ligt, overigens pas sinds
1949. Maar er is in Leipzig
vlak bij die kerk nog een andere kerk: de Nicolai-
kirche. Ook daar was Bach overigens cantor-
organist. 
Leipzig werd na de Tweede Wereldoorlog stad in
de Deutsche Demokratische Republik (DDR),
een staat die verre van democratisch was. In deze
communistische heilstaat was eigenlijk geen
ruimte voor de kerk. Maar, heel bijzonder, de
kerk maakte geen deel uit van de staatsorganisa-
tie. En dus konden er toch in de Nicolaikirche
diensten worden gehouden. En zo ontstond begin
jaren tachtig, toen ook Nederland zich uitsprak
tegen de wapenwedloop, het initiatief om vredes-
tiendaagse gehouden. De kerk was de enige plek
waar men zich over deze kwestie kon uitspreken.
Toen die tiendaagse voorbij waren, nam de Junge
Gemeinde in Leipzig het initiatief om elke
maandag om 17.00 uur bijeen te komen om te
bidden om vrede. 
Eind jaren tachtig wilde een groeiende groep
burgers de DDR verlaten, waaronder ook niet-
christenen. Zij konden alleen in de kerk terecht
om elkaar te ontmoeten en zo groeide de Nicolai-
kirche uit tot de plaats waar het verzet tegen de
DDR vorm kreeg. De kerk koos ervoor om,
ondanks dat er ook niet-kerkelijken aanwezig
waren, toch de samenkomsten een kerkelijk
karakter te blijven geven. Najaar 1989 groeide
dit initiatief uit tot de massale protesten tegen de
DDR. Met als meest gedenkwaardige dag 9

oktober 1989, toen er 600 leden van de SED (de
geheime dienst) aanwezig waren. Zij hoorden net
als alle andere aanwezigen het evangelie en
werden door de bisschop opgeroepen tot geweld-
loosheid. Die avond lieten tienduizenden inwo-
ners uit Leipzig merken het niet eens te zijn met
het leven in de DDR. Ze hadden een kaars in hun

hand. En, zo schrijft ds. Christian
Fürher in een folder die we in de
kerk vonden: wie een kaars
draagt, moet beide handen gebrui-
ken. Men moet de vlam bescher-
men, opdat die niet wordt uitge-
blazen. Dan kan men niet tegelijk
een steen of stok in de hand hou-
den.
Bijzonder is dat ook na de Wende
het maandagavondgebed is geble-

ven. Nog steeds komen er elke maandag mensen
bijeen om te bidden voor vrede. 

Ik vind dit een voorbeeld van een kerk die zich in
de marge van de maatschappij bevond, maar toch
zijn plaats innam om het op te nemen tegen de
leiding van het land. Wij hebben het op dat punt
wel gemakkelijker, maar toch voelen we ons
maar al te vaak verlegen met het appèl om in
actie te komen. Liever kiezen we voor het doen
van stevige uitspraken. Maar moeten de kerken
wel standpunten uitbrengen over allerlei kwes-
ties, terwijl de eigen achterban even veelkleurig
is als de wereld buiten de kerk? Columnist James
Kenny schreef daar op 21 september 2024 in
dagblad Trouw een verhelderend verhaal over,
dat naadloos aansloot bij het verhaal dat ik had
gelezen over de Nikolaikirche. Hij citeert daarbij
Coen Wessel, nieuwe algemeen directeur van de
Raad van Kerken. Hij zegt: “Als je in de maat-
schappij met je kerkleden het goede doet, zoals
zorgen voor vluchtelingen, dan heeft de kerk
kennis, draagvlak als recht van spreken.” Geen
willekeurig voorbeeld, vindt Kennedy. “Als er
een terrein is waar de kerken goed en langdurig
werk hebben verricht, dan is het wel op het
gebied van vluchtelingenzorg. En misschien is
het daarom toch tijd dat de kerken meer van zich
laten horen tegen ‘het strengste asielbeleid
ooit’.”
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agenda  -  agenda  -  agenda  -  agenda  

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie

wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

donderdag 17 okt. : Havencafé: Herfstactiviteit om 14.15 uur in de Havenkerk

donderdag 17 okt. : Havencafé: Maaltijd om 17.00 uur in de Havenkerk

donderdag 17 okt. : Pastoraatsgroep 67+, Envoy Miep van der Woude, Leger des Heils in Het

Venster aanvang 20.00 uur

woensdag 23 okt. : Pastoraatsgroep 80+, de verhalen kist m.m.v. mevr. Petra Harland aanvang

14.30 uur in Het Venster

donderdag 24 okt. : Bloemschikken: Wij gedenken.... van 10.00-12.00 uur en van 19.30-12.00

uur bij Bloomdezign, Wasbeeklaan 2 Warmond

dinsdag 5 nov. : Themamiddag - Desiderius Erasmus om 14.30 uur in Het Venster

woensdag 13 nov. : Thema–avond - Rouwen is liefde om 19.30 uur in Het Venster

dinsdag 19 nov. : Bijbelstudie - Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen? Om 20.00 uur in Pa-

rochiecentrum Pancratiuskerk

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-

veren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur op de kleine of grote Jeugdzolder ingang

links van de Witte Zaal (data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 20 november

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 11 november

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl 

Maar we zijn, ook in Sassenheim, wel een krim-
pende kerk. Hoe moet dat dan? Wat kunnen we
doen, kunnen we wat doen? Vorig jaar oktober
werd in Noordwijk ds. Mark van Pelt bevestigd
als classispredikant voor de Classis Zuid-Holland
Noord. Van Pelt werkte jaren in Zuid-Amerika,
waar hij soms dagen onderweg was om ergens in
de bergen een kleine geloofsgemeenschap van
niet veel meer dan dertig gelovigen te bezoeken.
Die tijd leerde hem iets heel belangrijks, dat hij
als volgt verwoordde: “Wie zegt mij dat een

kleine kerk ook een zwakke kerk is?” Een zin die
me raakte. 
In ons nieuwe Beleidsplan is bewust het begrip
Missionaire gemeente opgenomen. Vanuit onze
kleinheid kunnen we nog steeds van betekenis en
van waarde zijn in de wereld om ons heen. Door
een kaars vast te houden en de vlam te laten
branden. 

Arie Dwarswaard
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Predikanttekeningen

Nu hier dan daar predikant
Nog een kleine twee maanden
zal ik werkzaam zijn in
uw/jullie gemeente. Collega
Sietske van der Hoek werkt nu
voor u als ambulant predikant
en heeft van mij reeds een aan-
tal werkzaamheden overgeno-
men. En vanaf eind novem-
ber/begin december gaat colle-
ga Ellis Ezinga als vaste predikant in Sassenheim
aan het werk. 
Ik zal nog een aantal bezoeken brengen die
gepland staan en hoop nog drie keer met de
Maaltijd & Gespreksgroep samen te komen. Met
deze groep jongeren gaan we het hebben over
gastvrijheid en hopen ook weer interviews te
houden in de gemeente. De planning is dat de
interviews gaan plaatsvinden op maandag 4
november zo tussen 18.00 en 19.00 uur. Iets van
wat we leerden laten we dan zien tijdens de
kerkdienst van 15 december.

Martin Koster 
ambulant predikant
070-4065871 
m.koster@kpnplanet.nl
In principe op woensdag in Sassenheim tot en
met eind november 2024

Overleden
Op 22 augustus is Hendrika Neeltje Wijling-van
der Hulle overleden in de leeftijd van ruim 87
jaar. Henny, zoals de meeste mensen haar ken-
den, is in 1936 in Sassenheim geboren. Ze was
het negende kind in een gezin dat in de crisistijd
uit Zeeland naar Sassenheim was gekomen
omdat haar vader in Sassenheim werk had ge-
vonden. Hier is ze ook opgegroeid en naar school
gegaan. Vervolgens is ze in het drukke gezin als
hulp voor haar moeder thuis in de huishouding
gaan werken. In 1962 is ze met Pim Wijling
getrouwd. Ze kregen twee zoons en zes kleinkin-
deren. Samen genoten ze intens van hun gezin,
tot Pim helaas al in 2007 is overleden. Gelukkig
wist ze, gesteund door haar kinderen en kleinkin-

deren en andere meelevende mensen om zich
heen, de draad van haar leven wel weer op te
pakken.
Henny was een gelovige vrouw en ze had een
goede band met de kerk. Ze vond het telkens
weer fijn als ze door een do-
minee of contactpersoon van-
uit onze gemeente bezoek
kreeg. En ze was dan ook
altijd in voor een goed ge-
sprek. Henny kwam ook we-
kelijks om te breien naar de
hobbyclub, destijds bij de
Julianakerk. Toen ze niet
meer naar de Dorpskerk kon,
volgde ze de diensten heel
graag wekelijks op haar IPad.
Op 28 augustus hebben we, in de afscheidsdienst
in de Dorpskerk, God gedankt voor haar leven en
voor alles wat Henny voor haar geliefden maar
ook voor veel anderen, heeft mogen betekenen.
Moge haar nagedachtenis allen tot zegen zijn.

Pastor Maurits de Ridder

Geen vreemden voor elkaar

We zijn geen vreemden voor elkaar
al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar
we zijn van één zon de stralen.

We zijn naar ‘t zelfde beeld gevormd
al zien we met andere ogen.
We zijn naar ‘t zelfde beeld gevormd
door één levensgeest bewogen.
We zijn een leven onderweg
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen.

van: Marcel Zagers
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De voorzitter schrijft.... 

Het is woensdag 18 september en duurt nog even
voordat de datum ‘inleveren kopij’ nadert. Toch
maar gestart met het schrijven van de periodieke
bijdrage voor de ‘Op weg’.
Nog maar enkele dagen geleden werd met he-
mels zonnig weer de Parkdienst gehouden.
Gestart in 2005 en nu dus voor de twintigste
keer. Twee decennia met de gezamenlijke kerken
in park Rusthoff, als opmaat voor het kerkelijk
seizoen en de Sassemse feestweek, de eredienst
vieren. Met dank aan de Oranjevereniging die
zorg draagt voor alle randvoorwaarden en zeker
ook dank voor alle vrijwilligers die zorg dragen
dat de dienst kan worden gehouden.
De voorgangers Jan Lamberts en Jan Joost Snoek
met het opgewekte koor Soul2Soul. Afgesloten
met een kop koffie/thee, een feestelijke zondag-
morgen, dat is zeker. En als dan op diezelfde
zondagmiddag heel veel kinderen volop genieten

van de springkussen, dat is deze zondag nog
feestelijker. Twintig jaar Parkdienst overziend
kan de conclusie worden getrokken dat dit vanaf
het begin in 2005 goed is geweest. De formule
van twintig jaar geleden werkt nog steeds. In het
groene centrum van Sassenheim, in de buiten-
lucht met elkaar kerk zijn. Het thema ‘Samen
kom je verder’ was dan ook treffend gekozen.
Waren er de eerste jaren nog ruim 1000 park-
gangers de laatste jaren wordt bemerkt dat het
aantal bezoekers zo’n 500 is. Geheel in lijn met
het kerkbezoek in de afgelopen 20 jaar. Moeten
we daarover wakker liggen? Wel zeker niet. We
mogen en kunnen immers nog steeds genieten
van de Parkdienst! Of zoals in het eerste couplet
van het openingslied werd gezongen:

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
Beide ontspringen nieuw aan het woord.

Ds. Sietske van der Hoek en ds. Ellis Ezinga
Sinds enkele weken is ds. Sietske van der Hoek
voor 20 uur/week als ambulant predikant actief 
voor PG Sassenheim. In deze ‘Op weg’ stelt zij
zich voor. Na enkele introductiedagen waarin ds.
van der Hoek kennis heeft gemaakt met verschil-
lende kerkelijke disciplines gaat ze in het komen-
de jaar het pastoraat ondersteunen. Waarbij ze
een en ander van ds. Martin Koster zal overne-
men. Het is dan ook fijn dat ds. Martin Koster
nog een dag/week tot het einde van dit jaar
inzetbaar is voor PG Sassenheim. In de dienst
van zondag 6 oktober wordt ds. Van der Hoek
aan onze gemeente verbonden door ds. Jan
Willem Korpelshoek. Op zondag 13 oktober zal
zij voorgaan in de eredienst in de Dorpskerk.
Sietske, hartelijk welkom in onze gemeente in de
verwachting dat het ‘kerkelijk thuisgevoel’ er
snel zal zijn.
Onlangs is er een eerste ‘werkgesprek’ geweest
met de aanstaande nieuwe predikant ds. Ellis
Ezinga. In dit gesprek zijn verschillende afspra-
ken gemaakt als opstart naar de laatste week van
november. Eind november zal ds. Ezinga starten
als predikant ouderenpastoraat (0,5 FTE).
Gevolgd door de dienst van verbintenis op
zondag 1 december, de eerste Adventzondag. 
Ds. Ellis Ezinga heeft aangegeven dat ze beves-
tigd wil worden door ds. Hendrik Betting. Overi-
gens zonder dat Ellis dit wist, bleek Hendrik al
enige tijd voor deze datum in het preekrooster te
staan. Dat is een mooie ‘samenloop van omstan-
digheden’. We zien uit naar de komst van ds.
Ezinga.

Ambtsdragers
Er dienen zich een 9-tal vacante plaatsen aan in
de Kerkenraad. Een 3-tal plaatsen waren al
vacant en deze worden aangevuld met een 6-tal
scheidende ambtsdragers. Gemeenteleden die in
de afgelopen jaren hun taak in de Kerkenraad als
ouderling, diaken of kerkrentmeester hebben
gedaan. Dankbaarheid past hierbij wetende dat
de ambtsperiode een tijd was van verhuizing, van
coronajaren, van minder kerkbezoek. Maar ook
een tijd waarin het goede blijmoedig is gedaan
voor onze kerkelijke gemeente. In het College
van Kerkrentmeesters, in de Diaconie, Kerken-
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raad, Jongerenraad en Pastoraal Beraad. Dank
jullie wel voor het vele dat is gedaan.
Op zondag 20 oktober wordt er in de dienst
waarin ds. Marius van Duijn voorgaat, met
dankbaarheid afscheid genomen van Lianne,
Lumke, Andrea, Jantien en Jaap.
Worden er in deze dienst ambtsdragers beves-
tigd? In de afgelopen periode heeft de Kerken-
raad een aantal activiteiten ontplooid om ge-
meenteleden te interesseren van het ambt. Er zijn
‘speeddates’ gehouden, een flink aantal gemeen-
teleden zijn persoonlijk benaderd. Er zijn publi-
caties en oproepen geweest in de ‘Op weg’,
website, Zondagsbrief, mededelingen en PGsa-
menapp. En er is een infoavond gehouden die
door een 3-tal gemeenteleden is bezocht.
Dit alles resulterend in …… we laten ons verras-
sen op zondag 20 oktober. 
 
Dit alles in het besef dat
er verschillende ambtsdra-
gers zijn die al meer dan 8
jaar, al meer dan twee pe-
rioden, het ambt invullen. Daarvoor past dank-
baarheid maar ook het besef dat voor een ieder er
een horizon is van ‘het is goed zo’. Gezien het
aantal vacante plaatsen in de Kerkenraad zal er in
de komende maanden nagedacht gaan worden
om het werk van de Kerkenraad op een andere
wijze te organiseren. Het kan immers niet zo zijn
dat hetzelfde werk door veel minder ambtsdra-
gers uitgevoerd blijft worden. Het is, zoals het is
in het besef dat onze kerkgemeenschap steeds
kleiner wordt. En dat daarmee de beschikbaar-
heid van gemeenteleden voor het ambt minder
zal worden. Dat is/lijkt een gegeven. 

Aktie Kerkbalans, geen reactie en vervolg
Als bekend worden jaarlijks een aantal ‘financi-
ele’ akties gehouden waarvan de aktie Kerkba-
lans de grootste is. Daarnaast Zending, Diaconie,
Solidariteitsfonds, ‘Op weg’. Dit alles om onze
kerkelijke gemeente ook in financiële zin te laten
reilen en zeilen. Periodiek wordt nagegaan welke
gemeenteleden in de afgelopen drie jaar op geen
enkele wijze (waarvan de aktie Kerkbalans de
belangrijkste is) hebben deelgenomen aan de
akties. Hoewel regelmatig wordt gecommuni-
ceerd dat voor elk ingeschreven doop- en belij-
dend lid financieel wordt afgedragen aan de
landelijke kerk, lijkt dit nog steeds niet een ieder
te beseffen. De jaarlijkse solidariteitsbijdrage,
diakonale bijdrage en meer. Goed beschouwd
vergelijkbaar met een lidmaatschap van een

(sport)vereniging en daarmee ook landelijke
(sport)organisatie. Lid zijn van een vereniging,
aangesloten bij een landelijke sportbond, bete-
kent automatisch een jaarlijkse afdracht aan de
landelijke bond.
Periodiek wordt dan ook vanuit de aktie Kerkba-
lans nagegaan of er gemeenteleden zijn die in de
afgelopen drie jaar geen (financiële) bijdrage
hebben gedaan. Naast het feit dat bij elke aktie er 
reacties komen van gemeenteleden die voor
zichzelf hebben besloten zich te laten uitschrij-
ven.
Dit najaar ontvangen zo’n 50 gemeenteleden een
schrijven waarin men hierop wordt geattendeerd.
Een brief waarin heel open en zorgvuldig, het-
geen hiervoor is genoemd, wordt voorgelegd en
waarin om een reactie wordt gevraagd. Een
zinspassage uit deze brief is:
Tegenwoordig is het in Nederland niet meer
vanzelfsprekend om bij een kerk te willen horen.
Dat is ieders vrije keuze. Wie geen enkele band
met de kerk (meer) beleeft, kan zich uit laten
schrijven. Als dat gebeurt, betreuren we dat,
maar respecteren iemands besluit.

Na een 6-tal weken wordt een 2e brief gestuurd
naar hen die niet hebben gereageerd waarin
nogmaals om een reactie wordt gevraagd. Mocht
blijken dat er nog steeds geen enkele reactie
wordt ontvangen dan volgt de uitschrijving van
het desbetreffende gemeentelid waarbij ook nog
een poging wordt gedaan om de gemeenteleden
die het betreft persoonlijk te contacten.
Is het schaamte om niet te reageren? Is de kerk
op zo’n afstand komen te staan dat zelf een
reactie niet meer nodig wordt geacht? Zijn er
geen herinneringen meer toen men met vader en
moeder naar de kerk is gegaan, volgend op de
doop? Zijn er geen herinneringen meer toen er
belijdenis is gedaan? Zijn de herinneringen
zodanig vervaagd dat zelfs geen reactie meer
wordt gegeven? Maar ook, heeft de kerk er alles
aan gedaan om deze gemeenteleden ‘erbij te
houden’? 
Is de wijze waarop we anno 2024 met elkaar kerk
zijn voldoende aansprekend voor een ieder?
Deze vraag mogen we ons zeker wel stellen. Het
is immers geen ‘automatisme’ meer dat een ieder
gemeentelid is en blijft, zoals dit tot zo’n 50 jaar
geleden het geval was.

150 Jaar Waterstaatskerk Warmond
Vrijdag 13 september jl. bracht ik een bezoek aan
de protestantse kerk Warmond. Er was een ‘bu-
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reninloop’ georganiseerd door de kerkelijke
gemeente vanwege het feit dat de kerk in 2024
150 jaar oud > jong was. Op zondag 5 juli 1874
in gebruik genomen en in 2024, als onderdeel
van de monumentendagen, de viering van dit
jubileum. Aan de bouw in
1874 is een hele geschie-
denis aan vooraf gegaan
en dit heeft alles te maken
met het ontzet van Leiden.
In 1573 kwamen de Leide-
naren, de Glibbers dus,
naar Warmond en staken
de dorpskerk in brand
waarvan de toren als ruïne
nog steeds zichtbaar is.
Deze kerk is herbouwd
maar werd zodanig bouwvallig dat in 1874 de
huidige kerk in gebruik is genomen. Gods Huis
opvallend aanwezig aan de Herenweg en evenals
de Dorpskerk in Sassenheim, een Rijksmonu-
ment.
Namens PG Sassenheim zijn felicitaties overge-
bracht. En dit is gepaard gegaan met het aanbie-
den van ‘zondagbloemen’ voor een 2-tal eredien-
sten in de fraaie Waterstaatskerk.  
Bijzonder te lezen dat er in Nederland een aantal
kerkgebouwen zijn die zo worden genoemd;
Waterstaatskerk heeft niets met de bouwstijl te
maken. Het zijn kerken die onder toeziend oog
werden gebouwd van ingenieurs van Rijkswater-
staat, veelal met financiële steun van de overheid
(Ministerie van Waterstaat). Wist u dat er in het
verre verleden een 2-tal ministeries voor eredien-
sten waren. Het Ministerie van Zaken van de
Hervormde en andere Erediensten. En het Minis-
terie van Zaken der Rooms-Katholieke eredienst.
Dat was overigens voor de scheiding van ‘kerk
en staat’, intussen alweer zo’n 175 jaar geleden.
Bijzonder te zien was de liturgische schikking in
de kerk, gemaakt door ds. Egbert van der Weide.
Met een prachtige beschrijving en uitleg van het
‘bouwwerk’, van bouwstenen uit het verleden en
heden. Mooi ook de laatste zin in de beschrij-
ving. ‘Zolang hier mensen samenkomen in de
naam van de Heer, is dit een levende kerk. Twee
of drie is al genoeg – daar is Hij in hun midden’.

Hoorzittingen 
In de afgelopen periode zijn er zittingen geweest
betreffende een 2-tal lopende zaken bij de ge-
meente Teylingen (inrichting Dorpskerk) en bij
het Generale College Bezwaren en Geschillen,
GCBG  (kosterschap Dorpskerk). De

(hoor)zittingen zijn respectievelijk gehouden in
Lisse (HLT verband) en Utrecht (GCBG). Bij
zittingen horen bezwaar-, beroep- en verweer-
schriften en te houden pleidooien. Het wachten is
op de uitspraak en/of advies van de hoorzittings-
commissie/college B&W Teylingen en het
GCBG. Duidelijk zal zijn dat een kerk(gemeen-
schap) die doende is met de toekomst hiermee te
maken kan krijgen; daarin is PG Sassenheim
geen uitzondering. 

Julianakerk
Bij de kijk- en meeneemmomenten (eind augus-
tus) in de Julianakerk hebben tal van gemeentele-
den hun slag geslagen. Tal van goederen, materi-
alen en snuisterijen zijn meegenomen resulterend
in een mooi bedrag middels de giften.
Ook zijn er een aantal eiken rieten stoelen uit de
kerkzaal ‘voor weinig’ verkocht. In de afgelopen
periode heeft Kringloop Op Dreef ook de nodige
spullen opgehaald voor de verkoop. Wat er nu
nog over is, wordt/is naar de milieustraat afge-
voerd. 
Van hetgeen er dan nog resteert, wordt nagegaan
of dit via marktplaats of anderszins kan worden
herbestemd. Dit betreft o.a. nog een aantal
waardevolle materialen en goederen.
Blijven over de kerkbanken, hoe deze te herbe-
stemmen? Is er interesse als deze middels ver-
koop aan de man/vrouw, waaronder gemeentele-
den, worden gebracht? Dit alles wordt in gang
gezet als duidelijk is wat de bestemming
kan/mag worden in relatie tot de ‘historische
status’ van de kerkbanken. Intussen gaat Kerke-
lijk Waardebeheer verder met het proces herbe-
stemming Julianakerk en erf. Het bidbook (ver-
koopinfo en verkoopmemorandum) is inmiddels
in concept geschreven. U bent hierover in de
laatste ‘Op weg’ geïnformeerd. Stapje voor
stapje gaat PG Sassenheim op de weg van ‘Julia-
nakerk naar Dorpskerk en Het Venster’.

Shared dinner & Grunneger Poffert
Smakelijk gezellig was de shared dinner die
onlangs door de Pastoraatsgroep 67+ werd
georganiseerd. Mooi deze- en tal van andere
pastoraatsactiviteiten die lopende het kerkelijk
seizoen worden georganiseerd. En ….. zij die
niet zijn geweest, hebben de ‘Grunneger Poffert’
gemist. Een broodachtig boerengerecht met
bruine suiker en gesmolten boter. Het is maar dat
u het weet als er weer een pastorale activiteit
wordt georganiseerd.
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Gezamenlijke diensten Havenkerk
Zowel eind augustus als ook eind september
waren er gezamenlijke diensten van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk Sassenheim, de Ha-
venkerk. Beide diensten zijn gehouden in de
Dorpskerk vanwege de te verwachte belangstel-
ling. Het is goed dat er is gekozen voor de
Dorpskerk; in de Havenkerk (met zo’n 120
zitplaatsen) had het aantal kerkgangers niet
gepast. Zonder direct mijn eigen gevoel (die heb
ik al gedeeld met de betrokkenen) over deze
diensten met u te delen wil ik u vragen ‘wat is
uw gevoel en mening over deze diensten’? Laat
het mij of de scriba weten.  

Liturgische fronten en centra
In de afgelopen (3) maanden hebben drie ver-
schillende liturgische fronten in de Dorpskerk
gestaan. Lopende de maand oktober wordt aan de
gemeente gevraagd welke opstelling de voorkeur
heeft voor de komende periode. Voor de periode
durend tot de verdere inrichting van de Dorps-

kerk. U zult wellicht denken heeft de voorzitter
van de Kerkenraad een voorkeur voor een litur-
gisch front? Een setting met een eikenhouten- of
grenen tafel en anderszins?  Was zelf zo’n 35-40
jaar vertrouwd met het (laatste) liturgisch cen-
trum van de Julianakerk. Maar …. de Julianakerk
is er niet meer en we kerken nu in de Dorpskerk.
Belangrijk is een functioneel liturgisch centrum
waar de predikant en zij die een rol hebben
tijdens de eredienst en de gemeenteleden, zich
‘prettig bij voelen’. Meer is niet nodig wat mij
betreft.

Het najaar in 
Na een zonnige feestweek, het najaar in. De
verhuizing achter de rug maar het werk van/voor
de kerk blijft doorgaan. Het ga u allen goed en
zoals Lied 416 noemt ‘Ga met God en Hij zal
met je zijn’. Het lied dat in 2022 op de eerste
plaats van de meest geliefde liederen is gekozen.

Kees de Jong, voorzitter

Ds. Sietske van der Hoek stelt zich voor.
Nog maar net vertrokken als ambulant predikant uit Naaldwijk, waar ik meerdere jaren heb gewerkt,
ben ik vers begonnen in Sassenheim. Wie ben ik? Hieronder een paar vragen en antwoorden, die een
idee geven.

1. Waar kom je vandaan?
Ik heb gewoond in Zoeterwoude-Rijndijk, Eind-
hoven en Amsterdam en nu woon in Amstelveen.
Mijn vader kwam uit het Westland, mijn moeder
uit de Haarlemmermeer. Ik heb 1 broer en 3
zussen, en ik ben een nakomertje. Ik werd tante
toen ik 4 was. Mijn ouders waren Nederlands
Hervormd, met als belangrijkste leefregel: “Wat
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet”. Daarom kochten we geen ijsjes op
zondag en mochten we niet naar het zwembad of
de ijsbaan, omdat ze zelf ook niet wilden werken
op zondag. We baden voor en na het eten, en
Bijbellezen gebeurde alleen op zondag. Omdat ik
op de VU studeerde, kon ik niet zomaar Her-
vormd predikant worden en daarom ben ik
Gereformeerd geworden. Beide kerken erkenden
elkaars opleiding nog niet toen ik afstudeerde. Ik
was vroeger wel conservatiever dan nu. Dankzij
mijn studentenvereniging en de Keizersgracht-
kerk in Amsterdam ben ik vrijzinniger geworden.
Geloof moet voor verbonden zijn met de wereld
waarin we wonen.

2. Wie leven met je samen?
Ik ben getrouwd met Fred Tuinder. Onze dochter
Fieke (25) woont bij ons, ze is bezig werk te
zoeken. Ze heeft een tijdje op kamers gewoond,
maar in coronatijd was dat geen succes en is ze
teruggekomen. Onze zoon Job (23) woont op
kamers in Amsterdam.

3. Waarom ben je predikant?
“Ik kan niks anders”, is het eenvoudigste ant-
woord, maar ook een leugen. Want ik ben 18 jaar
geestelijk verzorger geweest in een zorgcentrum
in Amsterdam, en daarvoor projectmedewerker
bij de Nederlands Hervormde Kerk voor een
kerk-en-internetproject dat meteen bij afsluiting
al achterhaald was, en daarvoor als directiesecre-
taresse bij de thuiszorg. Ik heb lang getwijfeld of
ik predikant zou worden. Mijn vader had het
graag willen worden, maar kreeg daar niet de
kans toe. Dus ik wist na mijn studie niet goed of
het mijn vaders wens was, of mijn eigen verlang-
en. Maar uiteindelijk kon ik niet anders. Mis-
schien moet je het “roeping” noemen: zonder dit
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vak zou ik verpieteren. Ik heb de inspiratie van
gemeenteleden nodig voor mijn eigen ziel en
zaligheid. Ik vind het heerlijk om op de kansel te
staan en te vertellen over die oude verhalen die
ons tot op van-
daag op de huid
zitten. Brood en
wijn delen als
teken van de na-
v o lg i n g  v an
Christus is voor
mij nog steeds
een wonderbaar-
lijke spijziging.
Ik ben dankbaar dat mensen me toelaten in hun
leven, in hun persoonlijke worstelingen en
vreugdes. Het is een enorm breed vak, waarin je
vooral heel goed moet kunnen luisteren en
vervolgens de verhalen van gemeenteleden
verbinden met Bijbelverhalen en een breder
maatschappelijk verhaal. Eigenlijk ben ik een
soort verhalenvertaler. Dat komt ook tot uiting
bij uitvaarten, waar ik mensen die soms groten-
deels los zijn van kerk en geloof weer in verbin-
ding breng met die oude verhalen. Daar doe ik
extra mijn best. Uitvaarten zijn een soort visite-
kaartje van het geloof tenslotte.

4. Wie inspireert je?
Tot mijn eigen verbazing ben ik een groot fan
van de apostel Paulus. Zijn brieven aan de Gala-
ten en de Filippenzen raken me. En ook Etty
Hillesum, en Maria de moeder van Jezus, die in
de protestantse traditie zwaar onderschat wordt.

Ik kreeg een paar jaar geleden een boek onder
ogen van de Canadese Ann Voskamp, van Ne-
derlandse afkomst. Het boek heet “One Thou-
sand Gifts” ofwel: 1000 cadeautjes. Zij vertelt
daarin over een lijst die ze maakt van 1000
dingen waar ze dankbaar voor is, iedere dag
schrijft ze er een paar op. En gaandeweg wordt
ze vrolijker en lichter. Dat wil ik ook. Dankbaar-
heid is een vorm van wijsheid. Dat inspireert me.

5. Wat is je missie?
Ik geloof in een existentiële verbinding van
mensen met elkaar en met de hele schepping. “Ik
geloof in God de Vader (…), schepper van hemel
en aarde”. Wie dat belijdt, zou zich moeten
inzetten voor die schepping. Maar als we ons
daarvoor inzetten, moet er heel veel veranderen.
En dat vinden we met ons allen heel moeilijk. Ik
zou graag iedereen ervan doordringen hoe onze
manier van landbouw, eten, vervoer en onze
kooplust het klimaat en daarmee de biodiversiteit
en dus de schepping in gevaar brengen. Ik zou
willen dat tot ons allemaal doordringt hoe zeer de
hele schepping Gods liefde heeft, niet alleen wij
mensen. En hoezeer de uitputting van de aarde
ook onszelf raakt, nu al. Rechtvaardigheid en
vrede. Dat is wat er nodig is. Heel Bijbels, heel
actueel.
Hartelijke groet en graag tot ziens!

Sietske van der Hoek

Kerkenraadsberichten
Nadenken over bestuur in de toekomst
In september start het kerkelijk seizoen en dat
geldt ook voor de Kleine Kerkenraad. Deze
kwam op 5 september bijeen. 
Begonnen werd met een gesprek met twee leden
van de Beroepingscommissie. Na het geslaagde
beroep van ds. E.M. Ezinga als ouderenpastor
heeft de Beroepingscommissie als taak om voor
0,8-1,0 fte een predikant te vinden die zich zal
richten op het algemene werk in de gemeente. 
Vorige zomer is een profielschets opgesteld,
evenals een tekst voor een advertentie. Op basis
van de ervaringen van de afgelopen tijd stelt de
Beroepingscommissie voor om beide teksten aan
te scherpen. 

Zo is niet duidelijk dat de te beroepen predikant
in een gemeente gaat werken die heel actief is.
Dat kan helpen bij het
nemen van een besluit om
een beroep naar Sassen-
heim aan te nemen. De
Kleine Kerkenraad heeft
met dit voorstel in-
gestemd. Op basis hiervan
zal de Beroepingscommis-
sie een nieuwe tekst op-
stellen van de profielschets en de advertentie-
tekst, die vervolgens door de Kerkenraad goed-
gekeurd dienen te worden. 
De Kerkenraad sprak haar grote waardering uit
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voor het vele werk dat de Beroepingscommissie
al heeft verricht en nog te verrichten heeft.
Wellicht ten overvloede meld ik nog dat ds.
Marius van Duijn als consulent betrokken blijft
bij het beroepingswerk. 

Omvang
Jaarlijks is de vraag aan de orde welke ambtsdra-
gers aftredend zijn en wie het stokje gaan over-
nemen. Al een paar jaar merken we dat het
minder vanzelfsprekend is voor gemeenteleden
om voor een periode een ambt te vervullen. 
Op dit moment telt de Kerkenraad nog 25 leden.
De vraag is of we daaraan moeten vasthouden.
We zijn namelijk niet de eerste en ook niet de
enige kerk die hiermee te maken heeft. De
landelijke kerk heeft over deze ontwikkeling ook
nagedacht. Goed dus als wij dat ook doen. 
Om die reden is besloten om een commissie in te
stellen die gaat nadenken over andere organisa-
tievormen. Daarbij is het wel belangrijk om een
heldere opdracht te formuleren. Hieraan zal de
komende tijd worden gewerkt, waarna enkele
gemeenteleden benaderd gaan worden om deel
uit te gaan maken van deze commissie. 
Ook kwam in deze vergadering ter sprake dat er

negen vacatures zijn te vervullen. Een flink
aantal gemeenteleden is al benaderd, maar het
aantal positieve reacties is nog niet groot. 

Trouwstoelen
Op verzoek van het College van Kerkrentmees-
ters is gesproken over de trouwstoelen en de
knielbank uit de Julianakerk. Dit ensemble is in
1928 ontworpen door architect Berend Tobia
Boeyinga, die destijds ook de architect was van
de uitbreiding van de Julianakerk. 
De trouwstoelen stonden vele jaren helemaal
linksvoor in de kerk, de knielbank werd gebruikt
bij onder meer het bevestigen van ambtsdragers.
Stoelen en bank zijn ontworpen in de zogenoem-
de Amsterdamse School, een kunststroming
waartoe Boeyinga geruime tijd heeft behoord.
Gezien de cultuurhistorische waarde van deze
objecten heeft de Kerkenraad besloten om ze
vooralsnog niet af te stoten, maar aan het CvK te
vragen of er ergens in Het Venster een plaats
voor te vinden is. 

Arie Dwarswaard, scriba

Havencafé
U bent van harte wel-
kom bij onze middag-
activiteiten, van
14.15-16.15 uur op:

17 okt.: herfstacti-
viteit

31 okt.: slingers 100 jaar Havenkerk
14 nov.: terracotta potje

Eén keer per maand maken onze vrijwillige
kokers een heerlijke driegangenmaaltijd voor
u. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur.
We vragen een bijdrage van € 6,00.
Graag aanmelden bij:

Anita de Kreij, tel: 21 82 68
17 oktober
14 november, jubileummaaltijd

In de Havenkerk, Bijweglaan 4
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Pastoraatsgroep 67+
Uitnodiging voor alle pastoraatsgroepen voor
een presentatie met envoy Miep van der
Woude van het Leger des Heils.
Pastoraatsgroep 67+ nodigt u uit voor een bui-
tengewone avond op donderdag 17 oktober
2024 van 20.00 - 22.00 uur in Het Venster.
Aanmelden: t/m dinsdag 15 oktober.
Kosten: graag een  vrijwillige bijdrage voor
het Leger des Heils.
Envoy Miep van der Woude was tot enkele jaren
geleden pastor in twee verpleeghuizen. Zij wordt
vaak gevraagd om lezingen te geven over uiteen-
lopende onderwerpen, maar wel altijd over zaken

die 'het hart raken'. In de zomer ging Envoy Mev.
Miep van der Woude in een gezamenlijke, zeer
inspirerende dienst voor in de Dorpskerk in
Voorhout. Deze avond wordt u van harte aanbe-
volen!
Met vriendelijke groet namens de pg67+ werk-
groep,

Gerry van Prooijen - tel:0252 221 960
Joke Kremer - tel:0252 211 582
Email: pgs67plus@gmail.com

Pastoraatsgroep 80+
Zomerse Maaltijd 
De belangstelling voor deze middag was erg
groot en het was heel knap van de ‘koks’ om
voor alle gasten snel iets warms en lekkers op
tafel te zetten. De maaltijd was erg lekker en we
hebben genoten van de courgettesoep met kaas-
stengel, de kipstukjes met satésaus, de huzaren-
salade, de patat en een zelfgekozen ijsje.
Voor we aan de maaltijd begonnen, hebben we
‘Het Onze Vader’ gebeden. Aan het eind van de
maaltijd hebben we een tweetal liederen ‘Nader
mijn God, bij U’ en ‘Nu wij uiteengaan vragen
wij God’ gezongen; begeleid door mevr. Bep
Vermeulen en dhr. Hans de Nooij. 
Tussen de gangen door werden we verrast door
een zomers verhaal, getiteld ‘1000 kilometer’,
voorgelezen door mevr. Heleen Kersten. Zij deed
dit zo beeldend dat het leek of we naar een radio-
hoorspel luisterden (van heel vroeger).
Al met al: het was een heel geslaagde middag,
waarvoor allen die hieraan meegewerkt hebben
heel hartelijk werden bedankt.

Mevr. Geet Moolenaar-Bergman

Uitnodiging woensdag 23 oktober 
De eerstvolgende bijeenkomst van de Pastoraats-
groep 80+ is gepland op woensdagmiddag 23
oktober om 14.30 uur tot ± 17.00 uur in ons
kerkelijk centrum Het Venster, Westerstraat 8a.
Wij maken die middag ‘een reis terug in de tijd’
met ‘De Verhalenkist’. Hiervoor hebben we
mevr. Petra Harland uit Wassenaar uitgenodigd.
Zij is een energieke entertainer gedreven door
pure passie voor haar vak. Haar optredens zijn
altijd authentiek en afgestemd op de gelegenheid,

waardoor elk evenement een bijzondere ervaring
wordt. Of het nu gaat om levendige shows of
interactieve performances, Petra’s veelzijdigheid
is haar kracht. Wat Petra echt onderscheidt, is
haar toewijding aan kwalitatief entertainment
zonder poespas. Ze weet haar publiek steeds te
verrassen op een relaxte manier. 
*Wat houdt de Verhalenkist in?
Ontdek samen met Mien (= Petra Harland) de
verborgen schatten van het verleden! Als een
ware ontdekkingsreiziger heeft deze nostalgische
werkster een oude kist gevonden op de zolder
van één van haar werkhuizen. Maar deze schat
blinkt niet in goud of zilver; het zijn kostbare

herinneringen verstopt in
oude voorwerpen van
weleer.
Verlies jezelf in de beto-
verende wereld van vroe-
ger, waar elk item een
verhaal vertelt. Mien
nodigt u allen uit om uw
herinneringen bewust op
te halen uit uw geheugen
en die kostbare momen-
ten uit het verleden te
omarmen. Het is niet
slechts een kist vol oude
spullen, maar een schat-
kist vol levendige herin-

neringen. Herleef het verleden en geniet van de
rijkdom die verscholen ligt in de eenvoudige
pracht van vroegere tijden.
Na deze voorstelling is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een hapje en
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drankje.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met
zondag 20 oktober bij:
Janske Colijn tel. 21 48 13 of 06-239 52 741 
Gerry Eenkhoorn tel. 23 09 01 of 06-237 77 437. 
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte onkos-
ten stellen wij zeer op prijs!

Hartelijk welkom; ook als u onlangs 80 jaar bent
geworden of dit binnenkort hoopt te worden.

Namens alle leden van de activiteitencommissie,
Gerry Eenkhoorn

Project Pastoraal Fonds voor de kastjes in het
4e kwartaal 2024.
De opbrengst van de kastjes in het 4e kwartaal
zijn traditiegetrouw bestemd voor het Pastoraal
Fonds.
Deze keer wil het Pastoraal Fonds de opbrengst
bestemmen voor de aanschaf van “schoonmaak-
middelen” voor arme mensen in een zestal
dorpen in Oekraïne. In de briefwisselingen met
de contactpersonen van het Pastoraal Fonds komt
regelmatig naar voren dat het levensonderhoud in
Oekraïne door de oorlog heel duur is geworden.
Iets extra’s zit er niet meer in.
Met transporten van hulpgoederen zijn dit jaar
ook een aantal dozen meegestuurd met in  Kring-
loopwinkel Op Dreef ingezamelde schoonmaak-
middelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen.
Dit bleek een schot in de roos te zijn. De mensen
in de zes dorpen waar het Pastoraal Fonds actief
is, waren zeer enthousiast over de persoonlijke
verzorgingsmiddelen, zoals tandpasta en deodo-
rant maar nog meer over de schoonmaakmidde-
len. Helaas was het aandeel was- en schoon-
maakmiddelen gering. 
Vanwege het uitbreken van de oorlog in februari
2022 zijn deze artikelen nauwelijks te koop en
daardoor ook duur geworden, zo niet onbetaal-
baar.
Het plan is om met een volgend transport (dit zal
waarschijnlijk februari 2025 zijn) alle mensen
die nu via onze contactpersonen kleding krijgen
bijvoorbeeld 2-3 schoonmaakartikelen te geven.
Uitgaande van gemiddeld 50 personen/gezinnen
per dorp zou dit neerkomen op: 300 flessen
allesreiniger, 300 pakken waspoeder en 300
flessen afwasmiddel. Ons streefbedrag voor deze
actie ligt rond de € 3.000,- 
We hopen dat u, zoals altijd, weer ruimhartig uw

bijdrage in de kastjes in de kerk doet of anders
via de betaalapp uw bijdrage stort. 
Ook kunt u een bijdrage leveren via de rekening
van het Pastoraal Fonds: NL43RABO 0357 2057
58

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens het Pastoraal Fonds

Rob Gerrits, voorzitter

Pastoraal Fonds

Bede van een migrant

Noem mij geen vreemdeling:
mijn woorden klinken vreemd,
maar mijn gevoelens zijn dezelfde
als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling:
ik wil mensen dicht bij me,
omdat het zo koud is en kil
diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling:
de grond waarop we lopen is dezelfde,
maar niet het ‘beloofde land’
dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling:
ik zoek zoals jij vrede en recht
in naam van God
zo is er maar één.

Opgetekend in Quezon City tijdens een kerk-
dienst voor teruggekeerde migranten
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‘Ben ik hier al?’

De route uit Utrecht naar huis heb ik al zo vaak met de auto gereden. Het gaat bijna
automatisch. Afslagen neem ik zonder
nadenken. Mijn hoofd heb ik er niet bij
nodig. Dus kan ik volop nadenken over
het bezoek waar ik vandaan kom.
Terwijl daarmee bezig ben, schieten  de
kilometers onder mij voorbij. Dan….
ineens zie ik de lichten van Schiphol en
denk verbaasd: ‘Ben ik hier al?’

We gingen jaren geleden op vakantie naar
het zuiden van Europa. Op tijd vertrokken we om de drukte voor te zijn. Het zou een hele
rit worden. 
Terwijl het onbekende landschap aan ons voorbij trok, was het stil in de auto, de kinderen
sliepen nog. Later kwam de cassette met muziek en de spelletjes met de kinderen. We
reden door. Zij kregen limonade en Ina en ik dronken koffie.
Het geluid van de motor was ritmisch en klonk  tevreden. De muziek was vrolijk en Bert
en Ernie gaven veel plezier. Zo reden we uren door, gedachteloos over de snelweg.
Terwijl ik naar buiten kijk, dringt het tot me door dat ik Franse woorden zie en besef
ineens  dat we al lang de grens over zijn. En zeg verbaasd tegen mezelf: “Ben ik al hier?”

Op mijn levensweg ben ik dit vraagteken afgelopen jaar vaker tegengekomen. Heel lang
was m’n leven in een stevig tempo gewoon doorgegaan. Natuurlijk waren er bochten en
hellingen, maar die nam ik.
Jaartallen die verwijzen naar je leeftijd, zeggen me niks. Net zo min als het uitbundig
vieren van je 40ste of 50ste verjaardag. Dit jaar ben ik 72 geworden. Getal voor 73 en na 71.
Dat is het. 
Maar zo voelde het niet. Dat getal stond ineens met grote rode cijfers voor me. Daardoor
drong het met een flits tot me door: ‘Hier ben ik al’.

Ik had toen pas door wat al lang aan de gang was: op m’n levensweg was ik een nieuw
traject in gegaan (m’n herseninfarct onderstreept dat nadrukkelijk). 
Daar ben ik niet de enige in. Dat maakt iedereen mee. De ontwikkeling van baby naar
peuter, van kleuter naar jong kind en dan verder van tiener, naar (jong) volwassene,
middelbaar, senior…. en dan oud.

Die overgangen vallen niet altijd mee, zijn soms een hele worsteling. Zo herinner ik me
het begin en het einde van mijn pubertijd. Toch denk ik intussen dat je het gelukkigst bent
als je de plek op je levensweg aanvaardt als jouw plek. Daar mag je leven met de
mogelijkheden en de beperkingen die erbij horen.
Doe niet alsof je in een andere periode bent. Gedraag je als jongen niet als een oude man
en gedraag je als oude man niet als een tiener.

Bij het woordje ‘oud’ wordt vaak somber gekeken. Want -zo wordt gedacht- dat is de tijd
van verlies, van gebrek, van minder, het is het laatste station van opgaan blinken en
verzinken.
Het is herkenbaar voor me. Het doet zeer als je niet meer kan doen wat je deed. Er is
gemis omdat het aantal lege plekken in de kring van geliefden toeneemt. Zo valt er een
donkere schaduw over de laatste fase van het leven. Je zou er gebogen van gaan lopen.

Maar je kunt ook anders leven: rechtop en rechtvaardig en fris. Dan wandel je in het licht,
zingt de psalm die bij elke zondag hoort. Een levenslied dat met elkaar in de kerk (nergens
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anders!) gezongen wordt. Het eindigt niet in donkere somberheid, maar zo: 

De rechtvaardigen groeien op als een palm
Zij staan gepland in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.

 psalm 92: 13b

TM

PS. 
Allen die de afgelopen twee en een halve maand aan ons dachten en noemden in hun gebeden,
willen we hartelijk bedanken. We hebben jullie -al was het maar voor even-  ervaren als  engelen.
Via kaarten zweefden jullie even bij ons naar binnen in het ziekenhuis, de kliniek en op de
Mecklenburg. We hebben ons gedragen gevoeld.
Dank!                       

Ina en Tim

Jongerenraad......

Beste allemaal,
We hopen dat eenieder heerlijk genoten heeft van
de zomer!
Nu de scholen weer begonnen zijn en de herfst
zijn intrede doet is ook de Jongerenraad begon-
nen aan het nieuwe kerkelijk jaar. Half septem-
ber hebben wij onze eerste vergadering gehad. In
deze vergadering bespreken wij de geledingen en
alle belangrijke zaken voor onze jonge gemeen-
teleden tot 25 jaar.

Oppasdienst
Wij zijn dankbaar voor degene die zich inzetten
voor onze jongeren en kin-
deren. 
De Oppasdienst kan geluk-
kig iedere week plaatsvin-
den door voldoende vrij-
willigers om op te passen
tijdens de eredienst. Wel
zijn we nog naarstig op-
zoek naar een coördinator voor het maken van
het rooster. 
U kunt bij interesse contact opnemen met Linda
Koning (linda_meijer85@hotmail.com)
Natuurlijk is het altijd fijn als er mensen zijn die
willen toetreden als vaste oppasser. 
In dat geval kunt u ook contact opnemen van
Linda.

Kinderdienst
Wat is het toch altijd heerlijk die blije gezichten
van onze jonge gemeenteleden te zien als ze
terugkomen van de Kinderdienst. We zijn dank-
baar dat we elke zondag een kinderdienst kunnen
geven. Gelukkig is daarvoor voldoende leiding.
Maar mocht u zeggen dat lijkt mij leuk om toe te
treden tot de leiding van de kinderdienst, dan
bent u van harte welkom. 
U kunt in dit geval contact opnemen met Vera
Kortenoever (vrkortenover@hotmail.com).

Solid Friends
Op 6 oktober heeft Solid Friends het nieuwe
seizoen geopend met een Bijbels escaperoom
spel in het Venster. De volgende data staan
geplant voor zondag 24 november (Eeuwigheid-
zondag) en zondag 22 december (kerstontbijt)
beide data begint de groep om 10 uur in Het
Venster. Later volgen de nieuwe data tot de
zomer.
We kijken uit naar een gezellig seizoen met
afwisseling in diepgang en ontmoeting.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Daan Kruik (daankruik@gmail.com)

Maaltijd en gesprek
Een deel van deze jongeren komt ook samen met
Maaltijd en Gesprek, wat Martin Koster een
drietal maandagen begeleid. Dit keer zal het
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thema Gastvrijheid zijn.
Wij zijn blij dat Martin dit drieluik wil begelei-
den.

Pastoraat 20 tot 50 jaar
Vanuit de Jongerenraad is een werkgroep opge-
zet. Er is aan alle ingeschreven gemeenteleden
van 20 tot 50 jaar een brief bezorgd met een
uitnodiging voor een borrel op zondag 20
oktober a.s. in Het Venster van 16.00 uur tot
18.00 uur om elkaar te ontmoeten. Graag komen
we te weten waar de behoeftes liggen van deze
gemeenteleden en wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Hiervoor is er een enquête gemaakt
die online in te vullen is. Natuurlijk kunt u uw
ideeën ook aangeven bij deze samenkomst.

Afscheid
In juni hebben wij afscheid genomen van Cees
van Egmond als commissielid. Cees heeft zich
ongeveer 10 jaar ingezet in de Jongerenraad. Als
meedenker, begeleider van de groep Marafi en de
laatste jaren als Penningmeester. Nu wil Cees
zijn talent inzetten in ander vrijwilligerswerk.
Wij wensen hem veel succes daarmee, en danken
hem voor de jaren dat hij zich inzette voor de

Jongerenraad.
Jantien Rijerse (jantiendoolaard@hotmail.com)
neemt vanaf nu het Penningmeesterschap op zich
in de Jongerenraad. Zij stopt als jeugddiaken
maar blijft gelukkig deel van de JR.
In september namen we afscheid van Jaap Bet-
ting, die de laatste jaren als Jeugdouderling
betrokken was bij de Jongerenraad. Jaap gaat met
zijn gezin verhuizen naar Neede. Wij danken
Jaap voor zijn inzet in de Jongerenraad en Ker-
kenraad en wensen hem veel geluk toe in Neede.

Tot slot
Wij vinden het heel leuk om ons in te zetten voor
onze jeugd en jongeren. Maar meerdere mening-
en zijn heel welkom in een vergadering. Nu de
Jongerenraad wat uitdunt, zouden wij het heel
fijn vinden als er een vrijwilliger toetreedt.
Geheel vrijblijvend kunt u een keer een avond
mee vergaderen. Dit is vijf keer per seizoen. Bij
interesse kunt u met 1 van ons vieren contact
opnemen.

Namens de Jongerenraad,

Daan Kruik, secretaris

College van Kerkrentmeesters
Giften
Collectes
De opbrengst van de collectes voor de kerk
bedroegen in juli 2024 € 450 en in augustus €
168.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Dorpskerk op zaterdag
Voor de Open kerk op zaterdag ontvingen we €
80.

Voor de actie ‘Op weg’ ontvingen wij een bedrag
van € 6.870,50

Verkoop spullen Julianakerk
De Julianakerk en de zalen zijn de afgelopen
periode verder leeggeruimd. Goederen en materi-
alen die nog enige gebruikswaarde hadden zijn
verzameld. 24 Augustus was er gelegenheid deze
spullen te bekijken en mee te nemen, waarbij een
gift meer dan welkom was. Voor de meegeno-
men spullen ontvingen we het bedrag van €
536,80.

Adverteren in ‘Op weg’
Anderen gingen u al voor. Maar ook u kunt uw
advertentie laten opnemen in ‘Op weg’. Voor ¼
A4 betaalt u op basis van een jaar lang adverte-
ren € 200. Advertenties worden in zwart/wit
afgedrukt. De advertentie moet digitaal ingele-
verd worden. Meer informatie bij Ria Doolaard
(secretaris-cvk@pgsassenheim.nl).

Crescendo
Vanaf 1950 repeteerde Crescendo in de Juliana-
kerk. Zij gaf daar concerten en verleende haar
medewerking aan diensten. Crescendo repeteert
nu in de Bernardus. Eind augustus overhandigde
de voorzitter van het CvK tijdens de laatste BBQ
bij de Julianakerk een taart. Crescendo werd
bedankt voor de jaren van fijne samenwerking en
verbinding in en rondom de Julianakerk. We
hopen dat Crescendo zich snel thuis zal voelen in
de Bernardus en er in de toekomst mooie mo-
menten mogen zijn waarin de lange band tussen
PGS en Crescendo zichtbaar is en blijft.
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College van kerkrentmeesters
De samenstelling van het College gaat eind
oktober veranderen. De voorzitter, Lianne Brug-
man, geeft haar taken terug aan de gemeente. Zij
schrijft een stuk hierover. Zie hierna. 
De tweede termijn van onze penningmeester,
Tewis Zandbergen, loopt ten einde. We vertrou-
wen erop dat  iemand van u opstaat om hem op
te volgen. 
Ook voor Gert Stad loopt de tweede termijn af.
Hij is echter bereid aan nog een derde termijn in
het college te beginnen. De resterende leden zijn
Gert Stad, Marja Mantel en Ria Doolaard.
Door de minimale overblijvende bezetting zullen
wij een aantal van onze taken niet kunnen uitvoe-
ren. Meld u dus aan om lid van ons college te
worden!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria Doolaard, secretaris

Versterking gezocht. Komt u/kom jij erbij?
De afgelopen jaren hebben we als Kerkrent-
meesters intensief en hecht samengewerkt,
tezamen met overige leden van de Brede Kerken-
raad en ondersteund door diverse commissies.
We zijn hier erg dankbaar voor. Een stabiele
bezetting met 5 leden in het CvK was een groot
goed in de afgelopen jaren en belangrijk, gezien
de intensieve periode en
belangrijke besluiten die
we als kerkelijke gemeen-
te daarin moesten nemen.
Termijnen werden ver-
lengd omdat we het be-
lang van de continuïteit in
de bezetting van het CvK
in deze periode van transitie van de Julianakerk
naar de Dorpskerk en daarbij de bouw van Het
Venster, hoog achtten. En als je het samen doet
en je gedragen weet, kun je veel. We zijn er nog
niet helemaal. Er wordt achter de schermen druk
gewerkt aan het in verkoop brengen van de
Julianakerk waarbij we hopen dat we begin 2025
zicht mogen hebben op een aankomende ver-
koop. Daarnaast wordt er in dit openingsjaar
onder meer hard gewerkt aan het goed inrichten
van het beheer en gebruik van Het Venster. En
uiteraard spelen daarom heen nog meer zaken die
onze aandacht hebben.

Maar zoals we dit gewoon zijn, kerkordelijk en
ook binnen de PGS, is er ook een tijd om anderen
de ruimte te geven zijn/haar talenten in te mogen

laten zetten en het werk met veel energie op te
pakken en voort te zetten, waarbij oud-ambtsdra-
gers op de achtergrond waar gewenst/nodig nog
adviserend aanwezig kunnen zijn.
In de dienst van 20 oktober zal ik als ouderling-
kerkrentmeester mijn ambt aan de gemeente
teruggeven. Een besluit waar ik de tijd voor heb
genomen omdat ik hiermee een periode afsluit
die onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift zal
blijven. Moeilijke momenten hebben we als CvK
in de afgelopen jaren samen doorleefd en daarna
op gereflecteerd en goede momenten hebben we
ook samen ontvangen. Ik ben dankbaar voor de
samenwerking met mijn collega CvK leden Gert,
Ria, Tewis en Marja, alsmede met Kleine en
Brede Kerkenraad en alle vrijwilligers die zo
hard hun bijdrage leveren aan de PGS, elke week
opnieuw. Ook u als gemeente wil ik dankzeggen.
Uw kritische en bevragende maar daarnaast ook
bemoedigende en ondersteunende inzet is leer-
zaam en inspirerend voor het werk als ambtsdra-
ger. Samen zijn we gemeente.
Het is echter tijd om het stokje over te dragen en
hiermee mezelf de ruimte te geven wat meer op
de achtergrond aanwezig te kunnen zijn en aan
andere verantwoordelijkheden in mijn leven de
komende tijd de benodigde (en meer onverdeel-
de) aandacht te kunnen geven. Dit doe ik in het
vertrouwen dat er opvolging zal komen voor de
rol van Voorzitter binnen het CvK, we zijn
immers met vele leden en talenten binnen de
PGS.
Ook zijn we op zoek naar opvolging voor de
taken van de penningmeester. Tewis heeft er
inmiddels 2 termijnen op zitten en het is ook
voor deze functie goed als iemand opstaat om
deze taak van hem over te gaan nemen. Er is
door Tewis in de afgelopen jaren onnoemelijk
veel werk verzet. Wij hopen dat er ook voor deze
rol iemand op gaat staan in de komende tijd die
na een periode van goede en gedegen overdracht
door Tewis de rol van penningmeester kan
overnemen. Kennis van en affiniteit met financi-
ele administratie is voor deze functie uiteraard
gewenst. Bent u of kent u iemand die hier een rol
in kan/wil spelen?
Kortom: uw inzet en bijdrage is van harte wel-
kom in College van Kerkrentmeesters. Belt u me
als u een kop koffie/thee wilt drinken om per-
soonlijk over uw eventuele belangstelling (maar
ook bij aanwezige twijfel) van gedachten te
wisselen: 06 51827008. Ik kom graag langs.

Lianne Brugman, voorzitter
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Actie Kerkbalans
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans
2025 zullen binnenkort weer opgestart worden.
Zo zullen de bestellingen gedaan worden, wordt
er een folder ontworpen, worden de vrijwilligers
weer benaderd en uiteraard gaan de reguliere
taken van het inboeken van de toezeggingen ook
gewoon door. 
Ook dit jaar vragen we uw aandacht voor het
digitaal versturen van de Actie Kerkbalans. Het
is mogelijk om de brief over Kerkbalans via de e-
mail te krijgen en uw toezegging digitaal of via
de kerkapp te doen. Naast dat dit beter is voor het

milieu (minder papierverbruik), scheelt dit ook
werk voor onze vrijwilligers die jaarlijks de
kerkbalans bezorgen en ophalen.
En ook voor u is het makkelijk om het op deze
manier te regelen. Doet u hier nog niet aan mee,
maar wilt u ook graag de Actie Kerkbalans via
uw e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar:
kerkbalans@pgsassenheim.nl
Tot op heden (29-09-2024) is er voor de Actie
Kerkbalans 2024 een bedrag binnengekomen van
€ 175.977,74. In totaal is een bedrag toegezegd
van € 222.326,12 door 850 leden. 

Als een plant die verpot wordt, verhuizen wij naar Neede

Na jaren deel te hebben uitgemaakt van deze
bijzondere kerkelijke gemeente, staan we nu voor
een grote verandering: 28 november gaan we nl.
verhuizen naar Neede. Dit besluit brengt ge-
mengde gevoelens met zich mee. Enerzijds zien
we uit naar een nieuw avontuur, anderzijds
beseffen we hoeveel deze plek voor ons betekent.
De verhuizing voelt een beetje als het verpotten
van een plant. Hier, in deze kerkelijke gemeente,
zijn we jaren geworteld en hebben hier gebloeid,
maar nu is het tijd om verder te groeien in nieu-
we aarde.
We laten niet zomaar deze kerk achter. We
nemen een deel van deze gemeente met ons mee
in onze herinneringen, net zoals een plant haar
sterke wortels behoudt. Hoezeer we ook uitkijken

naar ons nieuwe avontuur, we zullen deze ge-
meente ontzettend missen.
Bedankt voor de warmte, het vertrouwen en de
steun die we hier hebben mogen ervaren. Dankzij
jullie zijn we gegroeid als mens, zoals een plant
door een liefdevolle verzorging. Jullie zullen
altijd een plek in ons hart houden, als een vaste
wortel in onze grond.
Als een klein afscheid, zorgen wij na de kerk-
dienst van 17 november voor iets lekkers bij de
koffie.
Tot ziens!
Mirjam en Jaap
Jens en Aron Betting

Hoe verdelen we de rollen in de eredienst?

In de kerk van de eerste eeuwen werden verschillende onderdelen van de liturgie door verschillende
personen geleid. Door de eeuwen heen is de rolverdeling met enige regelmaat aan verandering
onderhevig. Wil de eredienst echt door de gemeente gedragen zijn, dan is het mooi om taken te
verdelen. Dat komt ook goed uit in de huidige kerk met een tekort aan voorgangers. 

Onze hulp
‘Onze hulp is in de Naam van
de Heer die hemel en aarde
gemaakt heeft’ (Psalm 124: 8),
soms aangevuld met ‘die trouw
houdt tot in eeuwigheid’ (Psalm
146: 6) ‘en niet laat varen het
werk van zijn handen’ (Psalm
138: 8). Zo klinkt vaak de ‘aftrap’ van de ere-
dienst. Meestal worden die woorden door de
voorganger van dienst uitgesproken, en lijkt het
erop dat die woorden aan deze persoon zijn

voorbehouden. Toch is dat
niet zo.
Daarnaast zien we in sommige
vormen van liturgie aan het
begin van de dienst van het
Woord of aan het begin van de
dienst van de Tafel ineenseen
groet, meestal in wisselspraak

tussen de voorganger en de gemeente: ’De Heer
zij met u’ - ‘Ook met u zij de Heer’. Waarom
staat zo’n begroeting midden in de dienst? En als
de voorganger pas dan de gemeente begroet, kan
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er dan ook aan het begin van de dienst een
andere rolverdeling zijn?

Eigen rol in de liturgie
Hoewel er veel lokale variatie was, zien we in de
kerk van de eerste eeuwen dat de diakonos
(diaken), presbyteros (ouderling) en episkopos
(bisschop) ieder hun eigen rol in de liturgie
hadden. Verschillende onderdelen van de liturgie
werden door verschillende personen geleid. De
uitleg van de Schriften en de eucharistie bijvoor-
beeld door de bisschop, de taken eromheen door
de andere ambtsdragers en gemeenteleden,
waarbij de ambten hun onderscheiden rollen
hadden. Daar kwam bij dat de uitleg van het
Woord werd bijgewoond door de catechumenen
(‘catechisanten’) die daarna werden ‘weggezon-
den’, en pas na hun doop in de paasnacht deelna-
men aan het deel van de dienst waarin de eucha-
ristie werd gevierd. Dat betekent dat de samen-
stelling van de deelnemers bij die twee hoofdon-
derdelen verschillend was, waardoor een nieuwe
groet gepast was.

Klassiek gereformeerd
Eeuwen later vinden we in een totaal andere
context, namelijk in de Gereformeerde Kerk in
de Republiek der Verenigde Nederlanden, tot
diep in de 19e eeuw de praktijk dat een voorlezer
de door de predikant opgegeven lezing uit de
Bijbel las en de predikant pas binnenkwam voor
het ‘grote gebed’, de preek en de zegen, begin-
nend met de apostolische groet. Ook hier zien we
dat de predikant in de rol werd gezet waarvoor
hij was geordineerd (‘gewijd’): de verkondiging
van het Woord en het geven van de zegen in
Gods naam. En hij ging voor in de gebeden. Het
overige deel van de kerkdienst werd mede gedra-
gen door gemeenteleden; ouderlingen of een
voorlezer.

Anno nu
Door de tijden heen is de eredienst in veel kerken
zo gegroeid dat de rol van de voorganger door de
hele dienst centraal is geworden, ondanks dat de
Reformatie voor ogen had om de gemeente weer
‘terug te geven’ aan de gemeente. Feitelijk is
deze participatie van de gemeente in veel geval-
len gereduceerd tot alleen het (psalm)zingen. De
Liturgische Beweging in de 20e eeuw heeft
getracht de gemeente weer actiever te maken
door lectoren, diakenen en de cantor ieder een
eigen rol te geven. Daarmee wordt niet een
bevoegdheid bij de predikant weggehaald, maar

wordt de predikant als professional juist meer in
haar (of zijn) kracht gezet: ze kan zich richten op
waar ze voor is geroepen als dienaar des Woords.

Verplichtingen
Dit voornemen van de Liturgische Beweging is
in veel kerkplekken weer tenietgedaan doordat
vrijwilligers zich in een krimpende kerk niet
willen binden aan al te veel vaste verplichtingen
in de zondagse dienst. Er zijn voorbeelden dat de
ouderling tevens lector, collectant en welkomst-
commissie is. Hoe goed bedoeld ook, eigenlijk is
het een zwaktebod. De liturgie is in alle tradities
van de Reformatie door de gemeente als geheel
gedragen en de predikant is, met alle respect, niet
bedoeld om als betaalde kracht de gaten te vullen
die de gemeente laat liggen.

Hoe kan het ook? 
Wil de eredienst echt door de gemeente gedragen
zijn, en daarmee de voorganger in haar of zijn rol
ook, dan is het mooi om taken te verdelen. De
predikant is immers niet de beroepsgelovige: alle
gemeenteleden zijn gelovigen die kunnen bidden
en bijbel lezen. De predikant legt de Schriften
vervolgens uit en past die toe.
Zo kan de ouderling het ‘Onze hulp’ en het
drempelgebed uitspreken. De diaken, met een
zorgende taak voor de samenleving, het Kyriege-
bed, de lector de bijbellezing. Dat is temeer een
mooie vorm omdat de lezing van de Schriften en
de uitleg ervan dan niet door een en dezelfde
stem klinken. 
Het hoeven niet alleen ambtsdragers te zijn die
een actieve rol hebben in de dienst. Leden van de
rouwgroep kunnen de afkondiging van overlijden
van een gemeentelid doen. Leden van de gebeds-
groep kunnen in overleg met de voorganger de
gebeden mee vormgeven. Structureel, zodat de
hele gemeente routine krijgt in het vormgeven
van de liturgie.
Ik vind dat wel een mooi plaatje in een kerk waar
een tekort aan voorgangers is, of in gemeenten
waar veel gastvoorgangers elkaar afwisselen: een
liturgie die in al haar creativiteit en rijkdom
gedragen wordt door de gemeente als geheel.
Een liturgie gebaseerd op de gaven en krachten
die in de gemeente aanwezig zijn.

Uit de praktijk
“In de Evangelisch-Lutherse Kerk wordt een
behoorlijk vaste orde van dienst gebruikt. Er is
vrijwel altijd een lector die de eerste twee bijbel-
lezingen doet. De predikant doet zelf de evang-
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elielezing. Verder zit in de muziek een grote
bijdrage van anderen. Zo is er een belangrijke rol
weggelegd voor de organist die niet alleen de
gemeente begeleidt maar ook met zorg stukken
uitkiest die voor en na de dienst, bij de collecte
en na de preek gespeeld worden. In Utrecht
hebben we ook voorzangers die een rol hebben
bij de muziek bij het avondmaal, en bijvoorbeeld
van het gezongen kyrie en gloria de eerste regels
zingen, waarna de gemeente instemt. Ook in de
bemoediging is sprake van beurtspraak tussen
voorzanger en gemeente. De gemeente partici-
peert in de gezongen onderdelen van de litur-
gie.” 
Hetty Brederoo, Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist

“In de Hoeksteen in Capelle aan den IJssel, mijn
tweede gemeente, bedacht ik met de ‘werkgroep
levendige kerkdiensten’ de KeuzeKerkdiensten:
behalve de kinderen gingen ook de volwassen
gemeenteleden naar hun eigen ‘verwerking’ van
de Schriftlezing. Die verschillende verwerkingen
werden door gemeenteleden geleid. Die Keuze-
Kerkdiensten nam ik mee naar mijn volgende
gemeente, de Regenboogkerk in Honselersdijk.
Daar zijn we ook begonnen om een kind het
aanvangswoord te laten spreken, na stilte en
bemoediging. En ook in de Bosbeskapel in Den
Haag, mijn laatste gemeente, hielden we Keuze-
kerkdiensten. Daar had met name de jongere
generatie een rol in. In die gemeente voerden we
ook een ritueel in dat ik meemaakte in Reykja-
vik, om het moment van aanvang van de ere-
dienst te markeren. De ouderling van dienst heet
ieder welkom en kondigt daarna stilte aan. Zodra
de organist het orgelspel inzet, gaat de gemeente
staan. De lector of diaken draagt dan het licht
(een grote kaars) aan. Daarna spreekt de ouder-
ling, in samenspraak met de gemeente, de be-
moediging en het drempelgebed. In Sassenheim

dragen ook kinderen brood en wijn aan bij het
vieren van het avondmaal. Ik vind dat altijd weer
ontroerend.”
Martin Koster, ambulant predikant in Sassenheim

door: dr. Oane Reitsma, PG Hilversum en

medewerker Eredienst en Kerkmuziek

dienstenorganisatie

bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping

Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting: over Erasmus en
gedenken
Misschien heeft u het programmaboekje voor het
nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting al
meegenomen uit de kerk of vanuit Het Venster.
Als u het boekje doorkijkt, ziet u ook voor dit
jaar weer een heel gevarieerd aanbod van activi-

teiten. We hebben als commissie tussen maart en
juli met veel plezier gewerkt aan dit programma
en zijn, als het klaar is, altijd weer verrast door
het eindresultaat. We hopen dat er voor iedereen
wel iets bijzit en zien uw aanmeldingen dan ook
graag tegemoet. 

Als bomen en planten 
op en morgen de zon voelen
beginnen ze te leven!
Als mensen op een morgen
het hart van een medemens voelen,
komen ze tot leven!

Mensen staan op
en geloven in een nieuwe dag!
Mensen zien de zon opgaan,
voelen de warmte van haar stralen
en geloven weer in het licht!

Mensen staan op 
en geloven weer in mensen.
Ze dromen van een huis,
een groot en warm huis,
als een haven voor allen.
Mensen komen en gaan,
breken het brood 
van de vriendschap
en vinden het licht 
voor een nieuwe dag!

van: Phil Bosmans
uit: Zonnestralen van hoop
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We starten in het najaar en dat is in het kerkelijk
jaar de tijd van de voleinding. We staan in die
periode stil bij hen die ons zijn voorgegaan. Dat
doen we dit jaar op twee hele verschillende
manieren. De eerste betreft een workshop
Bloemschikken, die op donderdag 24 oktober
wordt gehouden bij Bloomdezign in Warmond
bij Nelleke de Mooy. Thema van deze workshop
is Wij gedenken. Nelleke de Mooy gaf de afgelo-
pen jaren ook al workshops bloemschikken, met
name voor Pasen. Een voorbeeld hiervan ziet u
om de omslag van het boekje. De kosten voor
deze workshops bedragen € 25,-. Bij voldoende
belangstelling is er ’s morgens en ’s avonds een
workshop.

Woensdag 13 november
komt de Belgische rouwex-
pert Manu Keirse naar Sas-
senheim. In samenwerking
met boekhandel Wagner is
het gelukt een avond met
hem te organiseren, die
wordt gehouden in Het
Venster. Manu Keirse
schreef diverse boeken
over het proces van rou-
wen, onder meer samen met Luuc Smit in het
boek Rouwen is liefde. Tijdens deze avond zal
Keirse een genuanceerd beeld schetsen van de
vele gezichten van verdriet en enkele hardnekki-
ge mythes over rouw ontmaskeren. Ook zal hij
concrete handvatten aanbieden die kunnen
helpen om houvast te vinden bij aangrijpend
verlies. De toegang bedraagt deze avond € 10,-. 

Tussen beide activiteiten in staat Desiderius
Erasmus centraal. Hoewel al meer dan 500 jaar
geleden geboren staat hij nog steeds volop in de
belangstelling, getuige de biografie van Sandra
Langereis die enkele jaren geleden over hem is
verschenen en volop werd verkocht. Ds. John
Fockens heeft zich in het leven en werken van
Erasmus verdiept. Velen kennen Erasmus alleen
van De lof der zotheid, maar hij zorgde ook voor
een hele getrouwe versie van de Bijbel in de
diverse grondtalen. Ds. Fockens neemt ons mee
in het leven van deze bijzondere wetenschapper.
Dit vindt plaats op 5 november ’s middags,
aanvang 14.30 uur in Het Venster.

Elke zondag klinken er verhalen uit de Bijbel. In
de vier evangeliën zijn het vaak gelijkenissen die
Jezus aan de mensen vertelt. Maar waarom
verpakt hij zijn boodschap in een gelijkenis?
Waarom kan hij niet gewoon zeggen wat hij
bedoelt? Ds. Tim Moll gaat met ons het gesprek
aan over die vragen. Dat doet hij op dinsdag 19
en 26 november in het Parochiecentrum van de
Sint Pancratiuskerk. De avonden beginnen om
20.00 uur. 

Voor alle activiteiten geldt dat u zich vooraf
dient aan te melden via: tineke.braam@hetnet.nl.
Voor de activiteiten Bloemschikken en Rouwen
is Liefde kost deelname € 25,- respectievelijk €
10,-. Voor de bijeenkomsten van ds. Fockens en
ds. Moll geldt ons vaste bedrag van € 3,-. 

Namens de commissie,
Arie Dwarswaard

Verhuisd….

Na heel lang twijfelen, schrijf ik toch maar eens
iets over de verhuizing van de Julianakerk naar
de Dorpskerk. Wat voor mij toch moeilijker was
dan verwacht. Het weten dat dit niet anders kon
en nodig was, is realiteit, maar gevoelsmatig is
het anders. Het doet pijn.
De kerk waar ik gedoopt ben, belijdenis deed,
waarin ik trouwde, onze kinderen liet dopen,
rouwdiensten had van geliefden, ambtsdrager
werd en vrijwilligerswerk deed en zoveel jaren
betrokken gemeentelid was. En dan… verhuizen
naar de Dorpskerk, waar ik de avonddiensten met
regelmaat bezocht heb.
Dus eigenlijk best een vertrouwde kerk, maar

toch nog niet de kerk waar ik het gevoel heb: Dit
is nu onze kerk. Komt dit nou omdat er nog zo
weinig veranderd is aan de kerk? Banken die
voor mij en meerderen onder ons niet goed
zitten, het orgel te schel voor mijn gehoor is, er
nog geen schermen zijn en geen podium? 
De afgelopen drie maanden stonden er andere
opstellingen voor wat betreft, tafel, kaarsenstan-
daard, lezenaar en het doopvont. Daarbij zijn
verschillende keuzes gemaakt vanuit beide
kerken, met de opdracht daaruit te kiezen. Staat
het mooi of niet?
Voor mij persoonlijk niet echt. Ik miste hierin de
keuze van àlle onderdelen van het liturgisch
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centrum uit de Julinanakerk. Daarvan is in het
voorjaar een proefopstelling gemaakt door
Werkgroep 11. Het verrraste mij hoe mooi dit
stond in deze oude kerk. Natuurlijk snap ik dat
dit gevoelig kan liggen. Dat ligt het eigenlijk
voor ons allemaal, want het loslaten van de
Julianakerk is pijnlijk en definitief!

Het Doopvont
Voor mij is het Doopvont uit de Julianakerk wel
het belangrijkste onderdeel. Dit doopvont waar-
uit zoveel gemeenteleden vanaf 1928 zijn ge-
doopt, ikzelf, mijn Jaap, kinderen, kleinkinderen
en zelfs de generaties voor mij. Zelf zou ik dit
Doopvont graag willen behouden in de Dorps-
kerk. Misschien aan de andere kant van de
liturgietafel vanwege de ruimte.
Datzelfde gevoel hebben de gemeenteleden bij
het doopvont van de Dorpskerk ook, lijkt me. 
Zou het dan niet mooi zijn om het samengaan
van twee kerken te benadrukken met het samen-
stellen van een nieuw doopvont uit de beide
vonten?

Opstelling
Door een van de
werkgroepen zijn
meer mogelijke
o p s t e l l i n g e n
gemaakt. Eén
daarvan was een
podium in het
koor van de kerk (tegenover de ingang) waarbij
de banken worden omgedraaid. In dat geval
wordt de kansel niet meer gebruikt. Deze
verandering zag ik in Hillegom, wat een ruimte
kun je daarmee creëren. Is het een optie om de
kansel niet meer te  gebruiken? Zo maak je toch
een kerk voor de toekomst, die voor meerder

doeleinden gebruikt kan worden?
Deze zomer zag ik bij de Dorpskerk in Ruurlo,
ook al eeuwen oud, dit bordje hangen aan de
gevel, binnen was hij prachtig verbouwd, met
stoelen die qua opstelling makkelijk gewijzigd
kan worden. Heel geschikt als er niet zoveel
bezoekers zijn zoals bij een avonddienst. Vooral
de laatste regel sprak mij aan: In 2018 is met
respect voor het verleden gekozen voor een
inrichting voor de toekomst met vele
gebruiksmogelijkheden.
Het is meer tekst geworden dan ik vooraf had
bedacht. Het meest belangrijk voor mij is: Het
Doopvont!

Tot slot….
Omdat ik veel gezichten mis in de eredienst
vraag ik me af waar zij zijn gebleven. Daar ben
ik vast niet de enige in. Waarom komen zij niet?
Vinden zij het makkelijker om thuis te kijken op
een zelf gekozen tijdstip dan zondag 10.00 uur?
De mogelijkheid is prachtig om thuis de dienst
mee te beleven, maar weet wel dat u gemist
wordt. Het is fijn om samen te luisteren naar
Gods Woord, om met elkaar te zingen en elkaar
te ontmoeten in de kerk en nadien in Het Ven-
ster.
Of zijn zij het met de veranderingen niet eens of
voelen zij zich niet thuis in de Dorpskerk`en Het
Venster? Een prachtig gebouw met nieuwe
mogelijkheden. Ik hoop dat daar ook voldoende
vrijwilligers voor komen om het schoon te
maken of voor andere werkzaamheden. Laten we
met elkaar proberen het onze kerk en ons Venster
van te maken.

Joke van Leeuwen

Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 18 tot en met 23 november organiseert Kerk
in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte.
Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekra-
ine de oorlog door. Om deze collecte tot een
succes te maken, zijn veel collectanten nodig.
Doe je mee?

Kerk in Actie organiseert de collecte in 2024
voor de vijfde keer. De afgelopen jaren was de
landelijke collecteweek een groot succes. “Mooi
dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden

gevers.

Het doel van de collecte is hulp aan kinderen in
Oekraïne. Zij leven nu al bijna drie jaar in een
verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld.
Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed moge-
lijk door te komen. Met voedsel, tijdelijk onderd-
ak in kerkelijke hulpcentra en psyschosociale
hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. 

Collectecoördinator, Wil de Ruijter organiseert
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de collecte in Sassenheim. Wil jij kinderen in
Oekraïne ook helpen? Meld je dan aan als collec-
tant bij Wil de Ruijter, 0252 210 289/06 300 797
16 of wilbalt@kpnmail.nl.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie
zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht.
De projecten van Kerk in Actie richten zich op
mensen die slachtoffer zijn van rampen en
conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen
geloven en mensen die leven in armoede. Een
belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie
richt zich op kinderen die in de knel zitten door
oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op
kerkinactie.nl.

Wil de Ruiter

De protestantse diensten om 16.00 uur
in de Kapel van de Bernardus:

Vrijdag 18 oktober : dhr. Jan Joost Snoek

Danklied

Gij hebt, o God,
dit broze bestaan gewild,
hebt boven ‘t nameloze
mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen
in de bevende zekerheid

Dat ik niet
uit dit smal onvast bestand
van mijn bestaan zal valen
dan in uw hand.

van: Ad den Besten
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Kerkdiensten Dorpskerk

zondag 13 oktober 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. S. v.d. Hoek
1e Werelddiaconaat
2e Kerk + Diaconie
Lily Kruik / Anne Lutjeboer

zondag 20 oktober
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Wisseling ambtsdragers
ds. M. van Duijn
1e Het Venster
2e Kerk + Diaconie
Gerry Eenkhoorn / Laura Nijman

zondag 27 oktober 10.00 uur
collecte

oppasdienst

ds. K.E. Bras (Haarlem)
1e Werelddiaconaat
2e Kerk + Diaconie
Rosemarijn v. Drimmelen / Noe Eenkhoorn

zondag 3 november 10.00 uur
collecte

oppasdienst

19.00 uur
collecte

ds. R.J. Bakker (Amsterdam)
1e Happy & Joy
2e Kerk + Diaconie
Mariëlle v/d Zwam / Leia Poot

ds. P. Wattèl (Oegstgeest)
Diaconie + Kerk

zondag 10 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Gezamenlijke Diaconiale dienst Teylingen
ds. R. de Reus (Warmond)
1e Najaarszending
2e Kerk + Diaconie
Lily Kruik / Tess Koning

zondag 17 november
10.00 uur

collecte

oppasdienst

Viering Maaltijd van de Heer
dhr. M. de Ridder
1e Happy & Joy
2e Kerk + Diaconie
Linda Meijer / Mieneke Zwaan

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er
voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89



Feiten

Genoeg feiten die verlammen,
terneerdrukken.
Zoveel onrecht, geweld.
Vlak bij, verder weg,
wereldwijd.

Waar niet.

Zoveel ziekte, pijn, dood.
Mensen, die geen mens mogen zijn.
Mensen, die geen mens willen zijn.
Dieren, die geen dier mogen zijn.

Je kunt je erbij neerleggen. 

De feiten,
je hebt er niet van terug.
Je berust,
je geeft ze het laatste woord.
Maar of je dat siert,
of je zo nog wel tot je recht komt....

Heb je geen droom meer,
buig je je voor de feiten,
je verliest je glans,
je menselijke pracht.

Steeds kleiner word je,
steeds onooglijker.

Alles slaat dicht.

van: Hans Bouma
uit: Hoop


