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Opmaat

T

Zomaar te gaan met een stok in je hand - nieuw kerkelijk seizoen 2025- 2026

Marcus 6 en Exodus 4

De staf of stok is een voorwerp dat we overal in
de Bijbel tegenkomen. Zo vertelt Jezus ons
vriendelijk maar dringend ‘zomaar te gaan met
een stok in je hand, zonder te weten wat je zult
eten’. Nou is een stok een prachtig stuk speel-
goed in de hand van een kind, en een uiterst
handige steun voor wie niet goed kan lopen (en
een behoorlijk gevaarlijk voorwerp in de hand
van een kwaadwillend mens maar daar hebben
we het nu even niet over).

Maar is het dan wel meer =
dan dat? Wat moeten wij
met die Bijbelse stok? En B4
kan die ons helpen in ons g
geloof, in ons gemeente
zijn? Om daar meer van te
weten, wil ik jullie meene-
men naar een van de merk-
waardigste en tegelijk ont-
roerendste Bijbelverhalen uit
de Bijbel, uit Exodus 4. Mozes, we kennen hem
als de grote leider van het volk Israél door de
woestijn, 40 jaar lang. Deze Mozes had letterlijk
en figuurlijjk de leidersstat van God gekregen,
maar: wat voor één. Een spannende staf, het is
een ware beproeving. Zoals de hele tocht een
ware beproeving was. God had dat van hem
gevraagd. Maar Mozes heeft niet zo’n hoge dunk
van zichzelf. Hij is vaak bang en heeft er vaak
eigenlijk helemaal geen zin in.

Maar God daagt hem steeds weer uit. En op
een dag zegt God tegen Mozes: “Werp je staf op
de grond”, en dat doet Mozes. En.... dan gebeurt
er iets bijzonders. Want die staf ligt nog niet op
de grond, of hij verandert in een slang. En.... dat
is voor ons, nuchtere mensen van deze tijd
natuurlijk bijzonder. Want hoe kan dat nou,
vraag je je af, hoe kan een stok of een staf een
slang worden. Daar kén ik het volgende op
zeggen:

Er gebeurt meer tussen hemel en aarde dan wij
mensen kunnen snappen. En dat is het dan, daar
zouden we ons bij neer kunnen leggen. Maar....
het is, en zo is de Bijbel meen ik ook bedoeld,
veel belangrijker om ons zelf af te vragen: wat
wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Voor Mozes
lang geleden en voor ons nu? Dan zie je dat een

slang in de Bijbel vaak staat voor het kwaad in
de wereld; en ook voor de zwartmaker, dat
stemmetje in ons hoofd dat ons zegt: “Het heeft
toch allemaal geen zin. Doe maar niet je best, je
kunt er niks van”. Dat soort gedachten.

Die slang moet Mozes van de grond oppakken

van God. Dat is vragen om moed, om lef, om
levenskunst! God zegt tegen Mozes en zo ook
aan ons die dit lezen: Pak die slang bij zijn staart.
Ofwel: pak het kwaad bij de wortel aan, maar
g ook: pak ook jezelf aan in
g alles waar je bang voor
bent. Stel orde op zaken in
jouw leven, maak recht wat
~ krom is, vergeef wat onver-
8 zoenlijk lijkt.
"\ Gemakkelijker gezegd
dan gedaan natuurlijk: De
slang in ons leven oppak-
ken. De slang, dat stemme-
tje in ons dat zegt: waar
doe je het voor. Om dat stemmetje aan te pakken.
Ik noem maar wat voorbeelden. Een leven lang
of korter getrouwd zijn, om dan weduwe te
worden of weduwnaar. En toch door gaan. Door
ziekte of kwaal van jezelf of je partner of een
ander geliefd familielid of vriend niet meer
kunnen doen wat je fijn vindt. En toch een weg
van leven zoeken. Door werkloosheid thuis
komen te zitten, en toch erop uit gaan en oplos-
singen zoeken. Legio uitdagingen. We moeten
het leven bij de staart pakken. Dat is soms eng,
vaak lastig.

In september beginnen we weer met een nieuw
seizoen in onze gemeente. Traditioneel ingeluid
met de Parkdienst. U komt toch ook?

Het komende seizoen 2025 -2026 is er weder-
om een van uitdagingen: De Kerkenraad wordt
steeds kleiner, en moet steeds meer gaan doen.
Er nemen ambtsdragers afscheid, en wie ‘neemt
het stokje over’.

We moeten wederom op zoek naar een nieuwe
vaste fulltime predikant, nadat de beroepings-
commissie al haar uiterste best heeft gedaan om
er eentje te krijgen in deze tijd van dominees-
schaarste. De koers van de gemeente zal het
komende jaar wederom besproken moeten



worden. Om maar weer eens opgewekt wat te
noemen.

Maar het verhaal van Mozes en zijn stok, zijn
staf, die een slang werd en toen weer een staf,
geeft ons een wijze, Bijbelse les: dat, als we dit
ook zelf doen, de slang bij zijn staart oppakken,
als we dat durven, ieder van ons in onze eigen,
unieke, situatie en leven, dat die slang toch weer
een staf blijkt te zijn, die troost en.... uitdaagt. En
richting geeft. Zo ging het ook bij Mozes. Hij
pakte de slang bij de staart en die slang werd
weer een staf.

Wie de slang bij de staart pakt, merkt dat hij -
dat zij- niet alleen is, dat God erbij is, dat er lieve
mensen zijn. Dat je, ook heel belangrijk, meer
kracht in jezelf hebt dan je gedacht had. En dat er
een weg is, voor elke gemeenschap uniek. Maar
ook: voor elk mensenleven uniek. Wie deze
slang durft op te nemen, wie zijn leven neemt
zoals het op haar of hem afkomt, in alle alle-
daagsheid, wie haar kruis opneemt achter Jezus
aan, en op weg gaat, zal merken dat die slang
ook een staf kan zijn. Die bemoedigt, die richting
geeft.

Een stok krijg je mee om op te steunen. De stok
van de Goede Herder. Een stok die troost als we
er geen gat meer in zien. En tegelijk een stok die
uitdaagt, een leven lang. Als een slang die je bij
de staart moet pakken. Maar we moeten hem, in
Gods Naam, wel steeds weer pakken!

Ds. Ellis Ezinga

Elke maandag
Elke dinsdag

woensdag 17  sept.
zaterdag 4 okt
woensdag 8 okt.
zondag 12 okt

Kringloopwinkel.:

Gebedsgroep:

De volgende ‘Op weg’ verschijnt op 14 oktober
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 6 oktober

Eenmaal in de 2 a 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

agenda - agenda - agenda - agenda

Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie
wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

startavond Kringen Moderne profeten om 19.30 uur

Schilderworkshop van 14.00-16.00 uur in Het Venster

Christelijke meditatie informatieavond 19.30-20.30 uur in de Havenkerk
Uitvoering oratorium JOZEF. Pancratiuskerk, aanvang 15.30 uur

Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inle-
veren van goederen op Kagerdreef 51A »

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding
‘kopij Op weg’ op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg @pgsassenheim.nl




Predikanttekeningen

In het spoor van.... Start in het nieuwe seizoen 2025 - 2026

Op zondag 14 september vieren we onze
startdienst in ons prachtige dorpspark, samen met
de katholieke parochie en de Havenkerk! Wat
een mooie traditie, en wat fijn dat ik er ook een
steentje aan bij mag dragen. Het thema is ‘In het
spoor van...’. Het gaat uiteraard over onze
levensweg en ook hoe de Levende God daar
gevonden kan worden. Deze zomer zijn er trou-
wens, aanvullend, bijzondere stiltewandelingen
georganiseerd vanuit Sassen- .
heimse kerken, voor wande-
laars buiten en wandelaars ‘aan |
tafel’. Graag meld ik hieronder |
een lied van Huub Oosterhuis @ &5¢
dat al lang met me meegaat §'
maar dat we 14 september niet
zullen zingen; het is een lied
dat we vaak zongen bij wandel- [
tochten (we noemden ze pel-
grimstochten) vanuit de kerke-
lijke gemeente in Noordwijk, waar mijn Willem
en ik aan verbonden waren.

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?

Nooit meer gebaande.

Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.

Maar met iets in hun hoofd

dat stroomt en licht geeft.

De zon zal hen niet steken overdag.

Bij nacht de maan niet.

Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen.
Omdat zij willen leven als nog nooit -
Angstig te moede

Zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
Wagen zij alles.

Soms wordt woestijn oase waar zij komen.
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
Zal weer ontvlammen.

Zij blijven kinderen, zij worden groter.

Hun stoet is zonder einde en getal.

Tel maar de sterren,

Zij weten van de Stad met Fundamenten.

Het lied gaat over de weg die we gaan, met
elkaar, met God. De komende tijd zal ik tijdens
de gesprekken bij u thuis vragen: Welke mensen
zijn belangrijk voor u onderweg door het leven?
En hebt u het idee dat we onderweg zijn naar een
doel? Is dat belangrijk, of gaat het vooral om de
weg zelf?

Aftrapavond huiskringen
In onze gemeente zijn vijf zogenaamde huis-
kringen: groepen gemeenteleden van ongeveer
10 mensen die op regelmatige basis bij iemand
thuis komen om te praten over een Bijbeltekst en
wat die tekst hen doet. Samen bidden. Misschien
dat u, dat jij denkt: dat lijkt me ook wel wat! Dan
word je uitgenodigd op 17 september om 19.30
uur in het Venster, voor een zogenaamde ‘Aftrap
avond’. Het thema dat met een voorbereidings-
groepje uit alle kringen is uitgekozen, wordt
geintroduceerd (overigens heeft elke huiskring
uiteraard de vrijheid om dat op eigen wijze te
doen). En we gaan in groepjes alvast wat ‘proe-
ven’ van dit thema. Welkom!

Info: Jaap de Ruijter (zie elders in deze ‘Op

weg’)

Christelijke Meditatie

In het mooie V & T boekje zal het uitgebreid
staan, maar ook op deze plek tip ik een ieder die
baat heeft bij Christelijke Meditatie, een bijzon-
dere manier om een Bijbels verhaal of lied
binnen te laten komen en de ziel te raken. Op 8
en 22 oktober en 12 november, met als locatie:
de Havenkerk, zal ik dit leiden.

Wel en wee

Vanwege gezondheid thuis zijn en meeleven

Er zijn heel wat mensen die thuis vanuit de
huiskamer (of vanaf hun vakantieadres....) kerk-
diensten via de livestream mee volgen. Wie dat
wel eens heeft gedaan, weet dat het dan net lijkt
alsof je zelf in de kerk zit, achterin, je kijkt tegen
de achterkanten van hoofden aan, naar de voor-
ganger op de kansel en achter de tafel, en zo kun
je ook thuis eendrachtig en uitbundig meezingen.



En trouwens, als ik zelf als voorganger op de
kansel sta, kijk ik in de camera voor me, en denk
aan al die mensen die meekijken en meeluisteren.

Wie door gezondheid niet meer lijfelijk in de
kerk aanwezig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld Jan
en Nely van der Molen-Tukker, Parkstate 24. Hij
heeft evenwichtsproblemen door een hersenbloe-
ding een tijd geleden alweer. En zij heeft de
ziekte van Kahler. Onder anderen, want er zijn
wel meer euvels. Maar ze laten graag weten dat
ze intens meeleven en u allen groeten!

En zo zijn er wel meer mensen, die graag
meeleven, zonder dat hun naam hier genoemd
wordt (noemen wordt trouwens altijd alleen
gedaan mét toestemming). Bijzonder, zo’n
zichtbare en onzichtbare gemeenschap van
heiligen (en allen onder Gods aangezicht).

Revalidatie

Wim Olden (Menneweg 87) werd aangereden
door een auto, brak zijn been en moet nu revali-
deren in Alrijne Leiden, Houtlaan. Daar was ook
Henk de Bruijn vanwege een gebroken schouder,
maar hij is nu weer thuis aan de Rembrandtlaan
3. Meneer Arie Buurman (Angelenhorst 3) is
daar ook, maar voor hem wordt een definitieve
plek elders gezocht en die is gevonden in Huis
Op de Waard in Leiden.

Verpleeghuizen

Gemeenteleden moeten door complexe gezond-
heidsproblemen soms uit hun vertrouwde huis
weg, en gaan wonen in een verpleeghuis. Ingrij-
pend om elders athankelijk te worden van zorg
van vreemden, en ook veel kleiner te moeten
wonen. Ingrijpend ook als je
partner niet mee kan komen,
en je na vele jaren samen op
een plek, niet meer bij elkaar
kunt wonen, en naar elkaar
toe reizen ook lastig is, om-
dat de leeftijd mee gaat spe-
len. En soms betekent dit
een verpleeghuis in Sassen-
heim, maar soms ook veel
verder weg, want ook dat
komt steeds vaker voor. Een
aantal gemeenteleden van ons woont zo al jaren,
en zijn er, de een wat meer dan de ander, aan
gewend. De laatste tijd overkwam dit ook een
behoorlijk aantal andere mensen uit onze kring
(en als er een naam niet bij is, die ook genoemd
had moeten worden, dan noem ik die de volgen-
de keer):

Mevrouw Ans van Starkenburg (Hoofdstraat)
woont nu in Berkhout, Lisse.

Meneer Herman Verhoef, woonde eerst aan de
Wanmolenlaan, en nu in de Ommedijk in Leider-
dorp.

Mevrouw Tine van der Plas-van der Linden,
met echtgenoot Nico wonend Jupiterlaan 17,
woont nu in Groot Hoogwaak, Noordwijk

Mevrouw Bep van Boulogne uit Sassem-
Bourg, woont nu in Bolero, Voorhout

Meneer Jan v.d. Roest, met echtgenote Marion
wonend Troubadourshof 6, woont nu in
Overrhijn, Leiden.

Daar woont nu ook Mevrouw van Os-Bos,
(woonde aan de Lindenlaan).

En voor anderen wordt nog naar een goede plek
gezocht, wordt vervolgd.

Laten we al deze kwetsbare geloofsgenoten
een plekje geven in onze gebeden. En mocht u
een kaartje willen sturen en het adres niet zelf
met familie of vrienden kunt vinden op internet
of anderszins: ondergetekende wil vast helpen.

ds. Ellis Ezinga

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
Tijd voor nieuwe activiteiten....

De nieuwe tienergroep met de predikant

Eén maal per maand komen kinderen van de
brugklas en de tweede klas van het voortgezet
onderwijs bij elkaar. We eten samen (pasta,
pizza, pannenkoeken, patat) en praten over
dingen die met geloven en kerk en je dagelijks
leven te maken hebben. We beginnen op maan-
dag 29 september om 17.30 uur. Het zal tot
ongeveer 1 uur duren.

Andere data: 27 oktober, 1 december, 19 januari,
23 februari, 23 maart, 11 mei, 15 juni.

Meld je aan bij mij: 06-237 41 921 alleen via
Whatsapp. Of anders per e-mail:

» sietske.vdh@icloud.com

Maaltijd en gesprek

Voor tieners van 14-15 jaar. Deze groep bestaat
al en we gaan komend jaar weer drie keer een
serie van 3 gesprekken voeren, met een feestelij-
ke maaltijd als afsluiting. Er zijn wat thema’s
aangedragen. Maar misschien hebben jullie nog
veel meer ideeén? Laat ze vooral weten per e-
mail of via whatsapp:

* sietske.vdh@icloud.com of 06-237 41 921



Data zijn: 3 november, 24 november en 15
december in 2025. In het nieuwe jaar: 12 januari,
2 februari, 2 maart. En de laatste van het seizoen:

13 april, 4 mei en 1 juni.

Graag jullie input!

Onder koffietijd (K 2 = 622 ( 3
Een nieuwe groep voor vol- \)
wassenen, bij voorkeur wie .\ D
nog niet met pensioen zijn. S~=

Het zal gaan over geloof en kerk, maar zeker ook
over dingen waar we in het dagelijks leven mee
te maken hebben. Eén keer per maand komen we
bij elkaar.

Ik weet niet wat voor jullie een handig moment
is. Ik kan zelf niet op woensdagavond en vrijdag-
ochtend. Dus: heb je belangstelling, laat het
weten en laat vooral ook weten wat een handig
moment voor je is! Via whatsapp 06-237 41 921,
of per e-mail: sietske.vdh@icloud.com

ds. Sietske van der Hoek

Laat mij maar zingen
zolang ik nog kan.

Laat mij maar zingen
zolang ik nog ben
bij mijn verstand en bij stem.

Zolang de aarde nog rond is
en vrede een vierkante cirkel
laat mij nog zingen

mijn hart op mijn tong.

Zolang de oorlogen duren
de levenden sterven

de doden niet opstaan
zullen wij zingen.

uit:  Wie bestaat
van: Huub Oosterhuis

o
De voorzitter schrijft....(éév

Een kleine week voor inleveren kopij een begin gemaakt voor de gebruikelijke bijdrage in ‘Op weg’.
De scholen zijn weer gestart en hopelijk heeft de vakantie (elders of thuis) u allen goed gedaan en

voldoende energie gegeven voor de tijd die komt.

Het zijn rustige weken in de zomerperiode.
Weinig vergaderingen en dat is wel zo prettig.

De gezamenlijke diensten in Warmond en
Voorhout zijn gehouden. De dienst in Sassen-
heim, 31 augustus, is bij het uitkomen van dit
kerkblad ook gehouden. De ‘kerkelijke fiets-
ploeg’ op weg naar Warmond en Voorhout is
niet meer. Geen probleem, het belangrijkste is
niet het fietsen maar het bezoek aan de eredienst.

Eind juli is een schrijven verspreid onder de
gemeenteleden die drie jaar of langer geen
kerkelijke bijdrage hebben betaald. Vanaf eind
augustus worden ze persoonlijk benaderd om te
vernemen wat men wil.

Woensdag 20 augustus een activiteit van de
Pastoraatsgroep 67+ bijgewoond. Een week later
was er een activiteit van de Pastoraatsgroep 80+.
Mooi dat zelfs in de zomervakantie het pasto-
raatswerk doorgaat.

De voorbereidingen zijn gestart om te komen

tot een (mobiele) presentatie-opstelling in de
Dorpskerk. Zoals ook de planning is gemaakt tot
het aanbrengen van verlichting langs het midden-
pad op het kerkhof. De vijf te plaatsen lantaarns
zijn identiek aan de bestaande lantaarns. Het
proces betreffende het herbestemmen en verkoop
van de Julianakerk en opstallen gaat gestaag
door. Naar verwachting dit najaar een vervolg-
stap.

In de zomervakantie is de creatieve Hobby-
groep gewoon doorgegaan met hun brei- en
haakkunsten voor de medemens. Zoals ook de
wekelijkse schoonmaak van de Dorpskerk en Het
Venster is gedaan evenals het sproeien en be-
planten van de plantsoenen bij Het Venster. En
zelfs in de stille zomerweken waren er nog
enkele vergaderingen, zowel intern als ook
extern.

Het Kerkelijk Bureau was meerdere keren
bemenst en wat dacht u van het beheer van Het



Venster. Dorpskerk Open, alle zaterdagen van
12.00-15.00 uur was er de gelegenheid om de
kerk te bezoeken. Met vanaf zaterdag 16 augus-
tus de mogelijkheid om te bezinnen op hetgeen
er plaatsvindt in Gaza. Op het leed dat de Gaza-
nen en de familie van de gijzelaars moeten
doorstaan. Om maar niet te spreken van eredien-
sten, oppas- en kinderdiensten. Zelfs als er maar
twee kinderen waren is deze toch gehouden.

En niet te vergeten is zaterdag 30 augustus de
BBQ voor vrijwilligers georganiseerd.

Woensdag 3 september de eerste vergadering
van de Kleine Kerkenraad. Een dag later is er een
eindgesprek met de Beroepingscommissie waarin
o.a. het eindverslag van de commissie wordt
besproken. En wetende dat het beroepingswerk
middels een nieuwe commissie voortgang moet
krijgen. Een uitdaging te gaan, dat is zeker.

Nog zoveel te noemen wie er doende is en wat
er gaande was tijdens de zomervakantieweken.
Onlangs las ik nog een citaat: Vrijwilligers
hebben niet per se de tijd; ze hebben alleen het
hart!

Wijdekerk

Sinds 2021 is PG Sassen-
heim aangesloten bij de -

Wijdekerk. Zoals ook Y\f IJ JTEeKETIK
genoemd op de website.

Wijdekerk biedt een platform voor persoonlij-
ke ervaringen van LHBTI-ers met de kerk. Ook
is er een kaart van kerkelijk Nederland te vinden
waarop honderden kerkelijke gemeenten vermeld
worden die openstaan voor LHBTI-ers in hun
midden. Om aan te geven dat er voor een ieder
plaats is in de kerk en bij de Heer. Geen onder-
scheid maken op seksuele geaardheid is vanzelf-
sprekend maar het is goed dit nog eens te benoe-
men. En om dit zichtbaar te maken wordt enkele
malen per jaar de regenboogvlag gehangen bij
Het Venster en de Dorpskerk. In het
arbeidszame-, verenigingsleven en ook het
kerkelijk leven (dichtbij en veraf) hoor je zo af
en toe de worsteling van (lieve) mensen die
vanwege hun geaardheid moeite hebben om zich
te kunnen ontplooien in hun werk, vereniging of
anderszins. Of de moeite die bijvoorbeeld jeugdi-
gen hebben om thuis te vertellen dat men valt op
een jongen of meisje van hetzelfde geslacht. Mag
toch hopen dat ouders liefdevol zijn en blijven
als hierover wordt gesproken wetende dat dit -
heel verdrietig- anders kan zijn.

Bij muziekverenigingen, Adest Musica in het
bijzonder (en dat zal bij Crescendo niet anders

-
i

zijn), heb ik gezien dat muzikanten met hun
eigen geaardheid zich vanaf het begin direct thuis
voel(d)en in korps of orkest. En zo hoort het
ook, met en voor elkaar in de samenleving, in het
gezin, op het werk, in de vereniging en zeker ook
in de kerk.

Ambtsdragers, zorg voor de nabije toekomst
De Kerkenraad ziet de toekomst, als het gaat om
de invulling van (vitale) kerkelijke functies in de
Kerkenraad, niet rooskleurig in. Mede om die
reden zal dit najaar de werkgroep bestuurlijke
vernieuwing starten op basis van een plan van
aanpak. Dit betekent dus absoluut niet dat direct
alle openstaande functies zijn geregeld. Zeker
niet.

Wat dacht u van de functie penningmeester
College van Kerkrentmeesters?

Tewis Zandbergen neemt deze functie waar,
wetende dat hij vorig jaar, na acht jaar penning-
meester te zijn geweest, al aftredend ambtsdrager
was.

Wie heeft er een financiéle achtergrond, wie
kan Tewis en het CvK ondersteuning bieden?

Ria Doolaard neemt in de aanstaande ere-
dienst van 5 oktober afscheid als secretaris van
het CvK, eveneens na 8 jaar deze functie vervuld
te hebben. Kerkordelijk dient deze functie te
worden ingevuld, dat is zeker. Hoe en op welke
wijze is nu nog een open boek.

Marja Mantel neemt, na 4 jaar ambtsdrager te
zijn geweest, afscheid van het CvK. Vier jaar
ambtsdrager zijn ten dienste van PG Sassenheim,
wie doet dit Marja na?

Henriétte Wilbrink neemt na maar liefst 12
jaar ambtsdragerschap (kerkordelijk de maximale
termijn), waaronder een flink aantal jaren als
voorzitter van de Kerkenraad, eveneens afscheid
op 5 oktober. Wie volgt Henriétte op?

Wat mijzelf betreft was ik van plan om, na
vier jaar voorzitterschap Kerkenraad, nog vier
jaar door te gaan als ouderling en niet meer als
voorzitter. Omdat ik meer en meer vergader moe
ben (meer dan 50 jaar op allerlei gebied) en veel
liever huisbezoeken doe of doende ben met
activiteiten. Het komende jaar zal ik nog wel
‘waarnemend voorzitter’ zijn. Of... het moet zo
zijn dat een gemeentelid aangeeft deze- of een
andererol te willen invullen? Van harte genodigd
om toe te treden tot de Kerkenraad, als ouderling,
kerkrentmeester of diaken. En dan te bedenken
dat er in 2026 maar liefst negen ambtsdragers
aftredend zijn waaronder onze scriba en tal van
diakenen.



Het is goed te noemen dat er op 5 oktober een
ouderling kerkrentmeester wordt bevestigd.
Verheugd dat een gemeentelid heeft aangegeven
deel te willen uitmaken van het CvK. Meer
informatie leest u o0.a. in de Zondagsbrief, lopen-
de de maand september.

En... als het gaat lukken is er op maandag 15
september een inloopavond gepland voor ge-
meenteleden die interesse hebben in het ambts-
dragerschap. Noteer de datum in de agenda.

Israél & Gaza

In de afgelopen weken is er door de Kerkenraad
aandacht gegeven aan Israél & Gaza. Dorpskerk
Open, zaterdag van 12.00-15.00 uur, staat deze
weken in het teken hiervan. Bezinning, gesprek,
kaarsje aansteken voor de slachtoffers en done-
ren voor het Rode Kruis (giro 716). In de afgelo-
pen weken is o.a. onderstaand gedeeld met de
Brede Kerkenraad. Wetende dat het voor velen
van ons een ‘worsteling’ is hoe hiermee om te
gaan. Wel of geen partij kiezen, wel of geen
mening hierover hebben. Mogen we de verwoes-
ting van Gaza en de wijze waarop de toegewezen
gebieden op o.a. de Westbank met voeten wor-
den getreden op het conto schrijven van het
Israélische volk of is dit de volledige verant-
woordelijkheid van de politieke staat Isragl?

Bij dit alles wordt ook nadrukkelijk de rol van
Hamas en de zorg om de gijzelaars benoemd.

Trouw

Een bericht aan de Brede Kerkenraad dat mede
was ingegeven door de paginagrootte advertentie
in dagblad Trouw. De advertentie belicht niet
alleen de rol van de Israélische regering maar
noemt ook het bedreigen (en het aangedane leed)
van het volk Isra€l en dat al generaties lang. Een
70-tal protestantse kerken ‘zwijgen niet meer’
maar nemen afstand van hetgeen in Gaza ge-
beurd. Maar ook wat er gaande is op o.a. de
Westbank. In de advertentie wordt een nadrukke-
lijke oproep gedaan aan de Nederlandse regering
om de regering van Israél met de grootst moge-
lijk nadruk te bewegen.

- Onmiddellijk en onbeperkt toelaten van voed-
selhulp en andere humanitaire hulp in Gaza
onder internationale supervisie.

- Onmiddellijk staakt het vuren.

- Wederzijdse vrijlating van gijzelaars.

- Beéindiging van het geweld op de Westbank.

- Stoppen van wapenleveranties aan Israél.

- Erkenning van Palestijnse staat als een onmis-
kenbare voorwaarde voor een veilig en mens-
waardig bestaan van het Palestijnse volk.

Het betreft een initiatief van een ouderling

kerkrentmeester van de Maranatha kerk in Den

Haag.

Van de bijna 1400 kerkgemeenschappen zijn
zo’n 220 kerkgemeenschappen (waaronder ook
Remonstrantse en Doopsgezinde kerk) aang-
eschreven waarvan er 70 de grote advertentie
hebben ‘ondertekend’. Gezien de vakantieperio-
de en het feit dat deelname aan een dergelijke
(spontane) actie voor elke kerkgemeenschap
afstemming vraagt, heeft men deze advertentie
toch kunnen plaatsen. Over de tekst(en) in de
advertentie is veel afstemming geweest tussen de
deelnemende kerkgemeenschappen. Het geeft de
gevoeligheid aan binnen de PKN kerkgemeen-
schappen. PG Sassenheim heeft - evenals tal van
andere kerkgemeenschappen - hiervan geen
uitnodiging/info ontvangen, is niet benaderd door
de initiatiefnemer.

Dat doet me beseffen: ‘wat zou onze reactie
zijn geweest’? Zou PG Sassenheim, evenals
enkele andere regionale kerken (die wel zijn
benaderd), deze advertentie hebben ondertekend?
Zou het voor PG Sassenheim een ‘worsteling’
zijn geweest? Wat mij betreft niet, we kunnen
niet zwijgen als het gaat om onbeschrijflijk
menselijk leed, het gaat om mensenrechten, het
gaatom ....... vul zelf maar in. Daarbij wetende
dat de positie van Israél er is om zich te kunnen
verdedigen als het gaat om de gruwelactie en
daden van Hamas, om de continue bedreigingen
van nabij gelegen landen. Maar m.i. niet op de
wijze waarop nu een (Palestijns) volk en gebie-
den die hen zijn toegewezen, worden verwoest
en/of verdreven.

Vredesweek

In de Vredesweek -20 tot 28 september- en wel
op woensdagavond 24 september is het de bedoe-
ling om hierover met de gemeente in gesprek te
gaan. De voorbereidingen hiertoe zijn nog pril.
Meer informatie volgt via website, zondagsbrie-
ven en PGsamenapp. Noteer de datum vast in de
agenda.



Juweeltje

Wat een ‘juweeltje’ (zo heb ik dit ervaren) werd
er gezongen na de preek in de dienst van zondag
17 augustus. Lied 935. Eenvoudig, fijngevoelig,
korte teksten maar wat een zeggingskracht.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Van scriba Arie begreep ik dat dit lied jaren
geleden -bij het verschijnen van het nieuwe
liedboek- door onze gemeente, samen met oud
predikant Hendrik Betting, is geoefend. Herin-
nert u dit zich nog?

We g@&@mk@no oo

B Gerarda van der Wees-Lalleman Grar
*16 januari 1927 - 114 juli 2025

Op twee jaar na was ze een eeuw oud: En al die
vele jaren heeft ze het leven omarmd; Ook
moeilijkheden en verdriet hebben haar pad
gekruist, zoals het verlies van een dochter en
echtgenoot, en gezondheid die ook wel eens te
wensen over had, en ander verlies, maar haar
levensmotto was elke keer als verdriet doorleefd
was of achter de rug: Dit is geweest, laten we nu
leven in het hier en nu. En hoe! Met
verve kon ze tot op het laatst vertellen
van het grote gezin van 12 kinderen in
Pijnacker, waar ze als tweede opgroei-
de, en moeder moest meehelpen die
een eigen tabakszaak had, en een vader
meemaakte die een drukbezet aanne-
mer was maar toch alle tijd had om
ouderling te zijn in de kerk. Van jongs

Tot slot, Parkdienst & Najaarsfeesten

Zondag 14 september de Parkdienst. In 2005 -
mede op initiatief van de Oranjevereniging
Sassenheim- gestart en goed beschouwd de
opmaat voor een nieuw seizoen van de Sassen-
heimse kerkgemeenschappen. U allen wordt een
uitdagend kerkelijk seizoen gewenst. De uitda-
ging is mede ingegeven door een oplevende
interesse voor de kerk. De nieuwe jongere gene-
ratie kijkt meer en echt onbevangen naar het
christelijk geloof. Kan PG Sassenheim in deze
waargenomen trend ook een rol spelen?

Op weg naar het najaar. Maar... eerst nog de
Najaarsfeesten vieren in de Bollenstreek. Na
Katwijk a/d Rijn, Noordwijk, Noordwijker-
hout/De Zilk komen Hillegom en Voorhout.
Hierna Sassenheim, gevolgd door Lisse. Na een
(zomer)seizoen hard werken op het land, in de
bollen, de ontspanning. Zo was het vroeger en
deze traditie wordt anno 2025 nog steeds voort-
gezet. Het ga u allen goed en denkend aan de
seizoenen wordt afgesloten met Genesis 8, vers
22: ‘zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn
om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht — nooit daar een einde aan’. De seizoe-
nen, de schepping zijn ons gegeven. Wat een
geschenk, wat doen we ermee, nu en in de (na-
bije) toekomst?

Kees de Jong

af aan kreeg ze mee dat je je ook altijd moet
inzetten voor de samenleving. Ze trouwde in
1948 met de in 2007 overleden Mar, die ook een
maatschappelijk betrokken hart had, en een lintje
kreeg voor alles wat hij als gewaardeerd politiea-
gent voor Sassenheim had betekend. En naast
voor het gezin van drie kinderen dat Grar op-
voedde, eerst aan de Hoofdstraat en later de
Hoekstraat, had ze ook alle tijd en energie om in
de Kerkenraad te zitten en met flair jeugdouder-
ling te zijn. Ze had een grote vrienden-
en vriendinnenschare, en tot op het
laatst had ze haar klaverjasclubjes bij
haar thuis in SassemBourg, waarbij
iedereen voorzien werd van heerlijk
eten en drinken. Tijdens de dienst van
Woord en Gebed op 18 juli jl. in de
Dorpskerk, voorafgaande aan de be-
grafenis op het kerkhof, hebben we



Psalm 32 gelezen, over Gods liefdevolle oog dat
over ons waakt, hetgeen voor Grar altijd de bron
is geweest van haar, zoals haar kinderen zo
treffend op de rouwkaart schreven, ‘volledig en
prachtig leven’.

® Rienk Hans Visser Rienk
* 18 januari 1942 - t 8 augustus 2025

Rienk was een verwoed zeiler: geboren in Wor-
kum ging hij vanuit Sassenheim, waar hij aan het
Rijnlands lyceum werkte, eerst als wiskundele-
raar en later ook als bevlogen conrector en
roostermaker, regelmatig terug naar de Friese
meren voor een ontspannen zeiltocht in zijn
eigen bootje. Ook speelde hij niet onverdienste-
lijk piano: in een muzikaal trio trad hij nogal
eens op. Praktisch en pragmatisch, met vaart en
humor, omarmde hij het leven hier en nu, en was
hij een lieve echtgenoot voor wijlen Adrie, lieve
vader voor Mirjam en schoonvader voor Johan,
en een lieve opa voor Marinde en Elias. Boven
aan de rouwkaart stond een treffende tekst: Je
was een rots in de branding/ en koerste recht
door zee/ je trotseerde storm en golven,/maar je
had de wind niet mee. Tien jaar geleden kreeg
Rienk een hersenbloeding, waardoor hij uiteinde-
lijk zijn huis aan de Knorrenburg moest verlaten
om in de Bernardus te moeten wonen. Het waren
pittige jaren. Toen zijn vrouw een paar jaar
geleden overleed, was hij ontroerd door de
afscheidsdienst in de Dorpskerk voorafgaande
aan de begrafenis op het kerkhof; dit wou hij ook
voor zijn eigen afscheid; hetgeen geschiedde op
15 augustus. We hebben in zijn stijl prachtige
klassieke muziek gehoord, en ook onder ander
het lied van Adrie gezongen, ‘De Heer is mijn
Herder’; en daarnaast klonk Prediker 3, over de
tijden van ons leven en de liefde die blijft.

ds. Ellis Ezinga

Een kaars voor jou

Op die lange weg van het zekere

naar het onbestemde

naar wat niemand van ons 0oit zag,

staan wij mensen met ons kwetsbare kaars-
je

en willen we jou verlichten

en allen die het donker in moeten,

van de pijn en de onmacht,

van het onbenoembare.

Onze handen zijn onzeker.
Onze woorden schaars.
Onze stem is trillend.

Als kaarsen die warmte geven,
echte kaarsen,

die tot het einde branden,

willen we naast jou staan

en met jou meetrekken,

totdat jij in de tunnel gaat

en onze wegen uiteen moeten gaan.

Dan zul je nog bij ons zijn in ons verdriet
en in de mooie dagen

als die eindelijk weer doorbreken

na die lange nacht.

van: Marinus van den Berg

Troost!

Een zacht gebaar dat je zegt:
je mag er zijn zoals je bent!

(Phil Bosmans)




BERICHTEN VAN DE DIACONIE

Omzien naar elkaar

Fijn om op zondag in de Dorpskerk een volle
kerk te ervaren met 150 deelnemers. En er zijn
vast ook mensen die via de stream de dienst
meebeleven. Ongeveer zo’n 200-300 PGS-ers
van de 1500 totaal actief en betrokkenen.

Soms word ik daar ook best sip en somber
van. Wat mag je en kun je nog echt van deze
groep verwachten? Voor kerk en maatschappij?
Die hebben toch genoeg aan zichzelf?

Recent werden we als Diaconie getipt door
een gemeentelid. lemand leek een helpende hand
nodig te hebben. Rap een oproep in de “durf te
vragen app” geplaatst. Fijn om te ervaren dat
heel snel hulp werd aangeboden!

Uit het gesprek met de hulpvrager bleek dat
onze predikant bij het gezin betrokken was. En
iemand van de kerk in dezelfde buurt. En nog
een naam. En nog een naam. Mensen die belang-
stellend betrokken bleken te zijn bij het gezin.

We blijken, achter de schermen, alert en
zorgzaam te zijn. Dat voelt goed voor de hulp-
vrager. Ze staan er niet alleen voor. Het deed mij
persoonlijk ook goed dat te horen en te ervaren.
We blijken ‘om te zien naar elkaar’.

Dank namens uw Diaconie,
Jaap de Ruijter

Woord
en Daad

Als PG Sassenheim hebben we in het tweede
kwartaal geld verzameld voor Stichting Woord
en Daad. We ondersteunen daarmee de training
van docenten in Nepal.

We hebben een bedrag van € 3200,- overge-
maakt.

Van Lisette Koolmees, Relatiebeheerder
basisscholen en kerken van Woord en Daad,
ontvingen we de onderstaande reactie:

Hartelijk dank voor uw ondersteuning. Mooi dat
jullie in de achterliggende periode geld hebben
ingezameld voor Nepal. Jullie bijdrage is van
grote waarde voor de docenten en hun leerlingen
in Nepal!

Dank voor uw bijdrage

Diaconie PG Sassenheim

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de vele kaarten,
appjes en bloemen die ik mocht
ontvangen. Ik waardeer dat zeer
en geeft ook veel voldoening. Ik
heb lange tijd met een zuster (non) op kamer
gelegen en we hebben enorm veel gesprekken
over het geloof kunnen voeren. Was verhelde-
rend.

Hier in dit huis lagen we op een gegeven
moment met drie broeders. Een broeder kwam
mij opzoeken als bezoeker niet wetende dat hij
na een ongeval zelf ook als patiént kwam te
liggen.

Mijn conditie verloopt niet erg soepel. Wonen
in de Angelenhorst is verleden tijd. Herstel gaat
niet vlot en ik moet rekenen dat ik nooit meer
met een rollator mag lopen. Het is steeds inleve-
ren en dat is hard. Van de andere kant ben ik
praktisch zonder problemen 92 jaar geworden en
daar moet je ook dankbaar voor zijn.

Ik word niet alleen dagelijks door Ien maar
ook vaak andere kerkleden bezocht. Fijn om dat
te mogen ervaren. Zo hangt de vlag er hier bij.
Bid iedere dag naar God om steun en weet dat
Hij mij hier ook ziet maar ik zal de weg moeten
gaan die Hij voor mij heeft uitgestippeld.
Groeten,

Arie Buurman
Huis op de Waard Nieuwe Rijn 115
2312 JP Leiden
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prikbord

Oratorium ‘JOZEF’

Een muzikaal verhaal over hoop en vergeving

Canticum Vocale Sassenheim voert samen met een project-
koor het indrukwekkende Nederlandstalige oratorium
‘JOZEF’ uit, gecomponeerd door Marco den Toom.

Laat je meeslepen door het inspirerende verhaal van Jozef -
vol jaloezie, vergeving, hoop en veerkracht- in een moderne
muzikale vertelling onder leiding van Ad de Joode.

Datum: zondag 12 oktober
Plaats:  Pancratiuskerk, Sassenheim
Aanvang: 15.30 uur, kerk open: 15.00 uur.

Mis deze unieke uitvoering niet.

Programma Havencafé
Havencafé

U bent van harte welkom bij onze middagactivitei- S §. A de kerk is open
ten, van 14.15 uur tot 16.15 uur. LA -
We serveren daarbij een kopje koffie of thee met
wat lekkers erbij, gebakken door cliénten van het
Raamwerk. De activiteiten zijn gratis, maar u bent
vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.

Activiteiten: 11 september: keramiek deel 1
25 september: hartje met bloemen
9 oktober: keramiek deel 2

Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangenmaaltijd
voor u. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een bijdrage van 6 euro.
Graag aanmelden bij Anita de Kreij ( 0252 218268) op de maandag in de week van de
betreffende maaltijd, vanaf 9 uur. Er is plaats voor 20 personen.

Maaltijden: 25 september

Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim
Voor meer info: www.havenkerksassenheim.nl

-1 -




Pastoraatsgroep 50+

Eerste activiteit nieuwe seizoen: Shared Dinner

Op zaterdag 4 oktober 2025 willen wij met onze
Pastoraatsgroep het jaar gezellig en informeel
starten door middel van een ‘Shared dinner’. De
bedoeling is dat iedereen een (klein) favoriet
hapje meeneemt om zo met elkaar een smakelijk
buffet samen te stellen. Wellicht heb je een
lekker recept waar wij van mogen meegenieten.
Het hoeft ook beslist niet te ingewikkeld te zijn.
Een zelfgemaakte (pasta)salade, wat kaashapjes,
hartig taartje of een stokbroodje met een smeer-
sel, neem mee wat je zelf lek-
ker vindt. Voor een drankje
wordt gezorgd.

Zo kunnen we met elkaar
genieten van de door ons zelf
klaargemaakte hapjes, worden e
wellicht recepten uitgewisseld
en is het een avond waar voor-
al het elkaar ontmoeten be- .
langrijk is.

Graag bij aanmelding doorgeven met hoeveel
personen je komt en wat je bijdrage zal zijn voor
het buffet, zodat wij een inventarisatie kunnen
maken. Aanmelden uiterlijk zondag 27 septem-
ber 2025 via het onderstaande e-mailadres.

We willen de activiteit op die zaterdag om 17.00
uur beginnen en rond 19.00 uur weer huiswaarts
keren. Wij hopen je te zien op zaterdag 4 oktober
2025 in Het Venster. Ook wanneer je niet tot
deze doelgroep behoort ben je van harte uitgeno-
digd.

Met vriendelijke groet namens de activiteiten-
commissie,

Ben Kooy
e-mail: pgsgroep5065 @gmail.com

Pastoraatsgroep 67+

Vakantiehapjes en gerechten 20 augustus

Vanaf 16.30 uur kwamen de mensen die zich
hadden aangemeld langzaam binnenwandelen in
ons mooie Venster. Ze werden verwelkomd en
konden een drankje halen aan de bar.

Toen de gerechten op de balie waren uitgestald,

konden we zien hoe creatief de mensen zijn. Er
waren gerechten ut Kroati€, Hongarije, Zweden,
Spanje, Frankrijk (Elzas), Nederland, Oostenrijk,
Indonesi€. Dus behoorlijk veel diversiteit.

_]2-

Na het drankje en de opening door Gerry, begon-
nen we aan de Goulashsoep.

Daarna hebben we ons tegoed gedaan aan alle
heerlijkheden van het buffet.
Als dessert was er nog een heerlijk toetje.

Wij hebben allen genoten van deze gezamenlijke
maaltijd, van de gesprekken en de gezellige
sfeer.

Piet de Vries heeft de bijeenkomst be€indigd
met een mooi gedicht en gebed.

Hans en Riet Ruijgrok



Hopen

In het afgelopen kloosterweekend waren we te gast bij de broeders Benedictijnen te Egmond.
‘We’ zijn de groep gemeenteleden en parochianen, die zich aangemeld hadden, Pastor
Owel en ikzelf als begeleiders. Peter en ik
deden dat voor de tiende keer samen en
genieten van onze samenwerking. Met de
broeders vierden we de negentigste verjaar-
dag van de Adelbertabdij.

De mogelijkheid om een klooster van binnen
te bekijken, wordt regelmatig aangeboden
door de commissie Vorming en Toerusting.
Het gaat om kennis te maken met het kloos-
terleven o.a. door deel te nemen aan de
verschillende vieringen op de dag.

Daarnaast hadden we als groep een aantal activiteiten rondom het thema ‘hopen’. De
deelnemers was gevraagd iets mee te nemen (dat je kunt zien, horen of voelen) dat te
maken heeft met hopen. De bijdragen waren persoonlijk en heel gevarieerd: muziek, een
gedicht en een aantal dingen waarbij een ingrijpend verhaal hoort. Een van de bijdragen
wil ik graag aan jullie allemaal doorgeven.

We luisterden naar het gedicht ‘De kleine hoop’ van de Franse dichter Charles Peguy. Hij
was een socialist in hart en nieren. Eerst was hij faliekant tegen de kerk, maar later
bekeerde hij zich tot het geloof. Hij sneuvelde aan het front in de Eerste Wereldoorlog, 41
jaar jong. De situatie was hopeloos ook voor hem persoonlijk. Toch zette hij zich in voor
een betere wereld en verbond dat met zijn geloof in God. Hij was hopeloos hoopvol:

De kleine hoop

Het kleine meisje hoop
Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.

Geloof

Geloof, dat verwondert me niet.

Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,

in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in 't gewemel van de vissen in rivieren,

en in alle dieren,

en in het hart van de mens, zegt God,

dat het diepste is

en het meest in het kind dat het liefste is

dat ik ooit heb geschapen.

In alles wat boven en onder is

ben ik zo luisterrijk aanwezig,

dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.

Liefde

Ook liefde verwondert me niet, zegt God.

Er is onder de mensen zoveel verdriet,

soms niet te stelpen,

dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen.

Ze zouden wel harten van steen

moeten hebben als ze voor een die tekort heeft het brood

- 13-
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niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

Hoop

Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.

Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig

dat zij dat kleine hoopje hoop

nooit als overbodig ervaren

maar met voorzichtige gebaren

in hun hand en in hun hart bewaren,

een vlammetje dat keer op keer weer

wankelt en dreigt neer te slaan

maar altijd weer weet op te staan,

en nooit wil doven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen

en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,

die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:

het is dat kleine meisje hoop

dat al wat tussen mensen leeft

en al hun heen en weer geloop

licht en richting geefft.

Want het is dat kleine meisje hoop

— je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is —
het is dat kleine meisje hoop

dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.

Liefde, dat is geen wonder.

Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.
Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Van Charles Péguy (1873-1914)

In de afsluitende viering op zondagmiddag kregen we elk de zegen:
God is jouw hoop
Jij bent de hoop voor anderen.

Gezegend ben je.

Met een lichtje voor ons gewone leven gingen we hoopvol naar huis.

- 14 -
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)6 bloemen uit de Kerk gingen met een groet naar.
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In het spoor van......

Dit is het thema van de Parkdienst 2025 die dit
jaar op zondag 14 september om 10.00 uur in
Park Rusthoff gehouden zal worden. Opnieuw
een oecumenische viering die door menig bezoe-
ker als heel bijzonder wordt ervaren.

De feestweek in Sassenheim start al 21 jaar met
deze openlucht-kerkdienst die verzorgd wordt
door de gezamenlijke kerkgemeenschappen in
samenwerking met de
Oranjevereniging.

Als rode draad en als ver-
binding met elkaar heb-
ben de kinderen tijdens de
Avondvierdaagse in juni
een voetstap ingekleurd.
Deze voetstappen zullen
zichtbaar zijn tijdens de
openluchtdienst in het
\ park. Ook hebben we drie
Stilte-inspiratiewande-
lingen gehouden, waarbij
we met elkaar op pad zijn gegaan in stilte en
verdieping.

Voorgangers dit jaar zijn ds. Ellis Ezinga namens
de PGS en pastoraal werker Hans van Wijk van
de RK-parochie.

De muzikale medewerking wordt verleend
door het ensemble van Crescendo onder leiding
van Theo Peters met medewerking van zangeres
Manon Verbaan.

De dienst is een gezinsdienst en is dus geschikt
voor jong en oud. Kinderen kunnen samen met
hun ouders in de voorste vakken gaan zitten,
zodat ze er makkelijk bij betrokken kunnen

worden. Creche voor de allerkleinsten is in de
‘Havenkerk’, ingang Bijweglaan 4, open vanaf
09:40 uur. De opbrengst van de collecte gaat
zoals altijd naar een goed doel, dit jaar is dat
voor materialen voor de speeltuinverenigingen in
Sassenheim.

Mocht het weer onverhoopt roet in het eten
gooien dan wijkt de Parkdienst uit naar de St.
Pancratiuskerk. Indien nodig zal dit gecommuni-
ceerd worden via de websites van de Oranjevere-
niging en van de kerken, via de app van de
Oranjevereniging en op zondagochtend bij de
ingangen van het park.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een
kopje koffie, thee of limonade te drinken.

We hopen dat ook u op pad gaat naar de
Parkdienst om elkaar te
ontmoeten, te inspireren
en te motiveren.

Tot zondag 14 september!




Een bijzondere ervaring

Op zondag 3 augustus heb ik een kerkdienst
bijgewoond die speciaal voor slechthorende en
dove mensen wordt georganiseerd. Een dienst
met een predikant en een doventolk, zoals we die
nog wel kennen uit persconferenties tijdens de
coronatijd.

We hebben in onze gemeente een dove man.
Hij wordt elke twee weken door iemand van
onze gemeente naar de dovendienst in Leider-
dorp gebracht.

Omdat ik vele jaren geleden een cursus geba-
rentaal heb gevolgd, wilde ik wel eens zo’n
dienst meemaken.

Er waren zes of zeven dove mensen aanwezig
en een aantal begeleiders plus enkele mensen van
de kerk waar de dienst werd gehouden.

De predikant sprak langzaam en duidelijk en
een doventolk vertaalde het gezegde in gebaren-
taal.

Het was, als je de doventolk wegdacht een
heel gewone kerkdienst, alleen werd er niet
gezongen, maar werd de tekst van de liederen
geprojecteerd en werd deze gezamenlijk gelezen
met ondersteuning van gebaren.

Het thema was: Houd vol! Het ging over het
dochtertje van Jairis en de bloedvloeiende vrouw
die beiden genezen werden hoewel voor beiden
de hulp kwam toen de moed al bijna opgegeven
was. Maar ze hielden vol omdat ze geloofden dat
Jezus de macht had om te genezen.

Weet u dat er een aantal van onze gemeenteleden
al ongeveer dertig jaar deze dove man uit onze
gemeente elke twee weken begeleiden naar een
dovendienst? Het is een bijna onzichtbaar stukje
kerkenwerk, maar wat is het kostbaar dat ook
deze dove man het woord van God mag ‘horen’
in zijn eigen taal!

Marijke Loenen

Startavond kringen 2025-2026

Moderne profeten

U kent ze vast allemaal: Jesaja, Jeremia, Ezechi-
el, Joel, Micha en nog 12 profeten uit het Oude
Testament. Hun aanzien varieerde van gezien en
gehoord tot verguisd en vernederd.

Profeten zijn de waarheid op het spoor. Ze
zien iets van mensen of maatschappij en ze
zeggen wat ze er van vinden. Dat is vaak ong-
emakkelijk, het is meestal scherp, maar het is
altijd ‘goed bedoeld’. Zij spreken omdat ze
willen bewaken wat goed is, omdat ze willen
tegenspreken wat mensen en samenlevingen geen
goed doet.

Oude verhalen uit vervlogen tijden?

Ook Dietrich Bonhoeffer sprak zich uit over wat
er zich in het Duitsland in oorlog in de 40-er
jaren gewoon gebeurde. Martin Luther King had
een droom. Kijk op You-tube en zijn boodschap
komt nog steeds binnen in je hart. Aleksey
Navalni overleefde een vergiftiging en ging toch
terug naar Rusland. Drie ‘moderne profeten’ die
zich uitspraken en hun leven verloren.

Ook wij worden anno 2025 aangesproken op
onze verantwoordelijkheid. Op keuzes die we
maken of juist niet maken. Soms vanaf de kansel
door een predikant. Dat is best al lastig te accep-
teren. Waar bemoeit die zich mee. Hoezo politiek
in onze kerk?

Moderne profeten is het thema van de kringen
van PGS komend seizoen. Het gaat over de rol
die wij als mens of als kerk of als maatschappij
op ons moeten nemen. Je kunt niet wegkijken.
Wat zeggen moderne profeten ons hierover?

Op woensdag 17 september is de startavond
om 19.30 uur in Het Venster. Ds. Ellis Ezinga
neemt ons mee in de wereld van ‘moderne profe-
ten’.

Ook als ‘niet-kring lid’ bent u van harte
welkom. Er zijn best een aantal kringen waar u
komende seizoen kunt aansluiten. Het gaat om 6
tot 8 kringavonden (in kleine groepjes) van
september t/m juni.

Vragen? Spreek Gijsje Duijzer, Ineke Scheffers,
Wim Olden of Jaap de Ruijter even aan!
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Vorming & Toerusting

Creativiteit, spiritualiteit, theologische vorming

Op veel rotondes staan ze: wegwijzers, die aangeven waar je allemaal naar toe kan. Aan keuze geen
gebrek. Zo is het dit jaar ook met het programma van de Commissie Vorming & Toerusting. Of het nu
om creativiteit, spiritualiteit, kunst of theologische verdieping gaat, het is er allemaal. Vanaf eind
augustus is het programma beschikbaar.

Hoofd, hart en handen. We hebben ze alle drie en om in Katwijk de Soefitempel te bezoeken, waar

de ene keer gebruiken we het hoofd, soms het vanuit de spiritualiteit van de zeven wereldgods-

hart en vaak de handen. Die drieslag zit ook in diensten mensen bijeenkomen.

het nieuwe programma van Vorming & Toerus- Kunst kan ook ons hart raken. Wat doet

ting. bijvoorbeeld de kruiswegstatie met ons? In de
Veertigdagentijd leidt pastor Owel ons

Handen Wma:f’ Y %H langs alle veertien verbeeldingen van
Als het gaat om de handen, dan zijn &f A \ /ﬁ% 4@;»1 het lijdensverhaal van Jezus, zoals die
er schilderworkshops, geleid door ds. ?: % ?‘% Y w@“ zijn te vinden in de Sint Pancratius-
Sietske van der Hoek. Hiervoor is ’i‘(, er kerk. En hoe is door de eeuwen heen
geen schildertalent nodig. Kom als je 55{ *"‘q‘%@ﬁg het verhaal van Pasen verbeeld? Kunst-
wilt meedoen en wees verrast wat het historica Desirée Krikhaar neemt ons
resultaat is van de opdracht. Ook zijn er in de mee naar de westerse en oosterse kerken.

Veertigdagentijd twee workshops die Nelleke de En dan zijn er nog films, zoals Where are you,

Mooij geeft over bloemschikken, waarbij de tijd Adam?, waar het spirituele leven van de kloos-
van het kerkelijk jaar leidend is in het thema voor tergemeenschap op het Griekse eiland Athos

het bloemstuk. centraal staat. Ook zijn er weer films op weg
naar Pasen, die ons kunnen raken.
Hart Het thema was: Houd vol! Het ging over het

In veel wereldgodsdiensten is spiritualiteit de dochtertje van Jairis en de bloedvloeiende vrouw
basis voor het voortbestaan van het geloof. Ook die beiden genezen werden hoewel voor beiden
de christelijke kerk heeft op het gebied van de hulp kwam toen de moed al bijna opgegeven
spiritualiteit een lange traditie. Ds. Ellis Ezinga ~ was. Maar ze hielden vol omdat ze geloofden dat
gaat in drie avonden met dit onderwerp aan de Jezus de macht had om te genezen.

slag.

Dit jaar staat de Rooms-katholieke kerk stil bij Ten slotte zijn er bijeenkomsten waar verdieping
het Heilig Jaar. Het thema is Pelgrims van Hoop van kennis centraal staat. Soms op theologisch
en in dit jaar ervaren gelovigen over de hele gebied, soms kunstzinnig, soms meer algemeen.
wereld het bijzondere van hun geloof. Tiendui- Zo staat drie avonden die ds. Moll leidt het Onze
zenden gelovigen trekken naar Rome om in de  Vader centraal. Een gebed dat we maar al te vaak
Sint Pieter door de Heilige Deur te gaan. Jan gedachteloos meezeggen, maar wat staat er
Koeleman en pastor Peter Owel verzorgen een allemaal in deze tekst? Ds. Fockens verdiepte

avond over het Heilig Jaar. zich in het leven van Greet Hofmans en in de
Naast de gangbare zondagse morgendiensten orde van de Tempeliers.
zijn er vieringen met een meer verstild karakter, Prof. dr. Arie van der Kooij gaat dieper in op

waarbij de spiritualiteit de ruimte krijgt. Dit een tekst uit het evangelie van Mattheiis, waarin
betreft bijvoorbeeld de Evensongs, die ook dit  Jezus spreekt over het koninkrijk van God. Een

jaar twee maal worden gehouden in de Protes- tekst die vragen oproept, die tijdens deze avond
tantse Kerk in Warmond en waaraan Canticum aan de orde komen.

Vocale en ds. Rianne de Reus hun medewerking Pastor Hans van Wijk gaat met de aanwezigen
verlenen. Vaste onderdelen van ons programma  lezen uit Mattheiis 5:21-43 over twee vrouwen,
zijn de Vespers in de Advent en in de Veertigda- een oude en een jonge vrouw en hoe hun levens
gentijd. Momenten om even uit de drukte van zich tot elkaar verhouden.

alle dag een kort moment te luisteren, bidden, Ten slotte belicht ds. Hedda Klip zelthulpboe-
zingen en stilte te ervaren. ken uit de Oudheid, waaronder het bijbelboek

Ook is er dit jaar nogmaals de mogelijkheid Spreuken.
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Het programma is op de website van alle deelne-

mende kerken te vinden en zal ook in de Dorps- Opvoeden is

kerk en Het Venster liggen. Voor de meeste jonge mensen ogen geven
activiteiten is vooraf aanmelden zeer wenselijk. voor het wonder,

En voor de meeste activiteiten blijft de eigen voor het grote mysterie
bijdrage ook komend seizoen € 3,00. van alles wat leeft en adem heeft.

(Phil Bosmans)

Namens de commissie,

Arie Dwarswaard

Nicuws van Canlicum (ecale

Canticum Vocale gaat een groot werk uitvoeren ~ Het oratorium zal uitgevoerd worden in de
op 12 oktober a.s. Het is het oratorium Jozef, van Pancratiuskerk op 12 oktober, om 15:30 uur.
Marco den Toom. Het koor bestaat uit
alle leden van Canticum Vocale en
daarbij een heel aantal projectleden,
zodat het een prachtig klinkend koor
is geworden van zo’n kleine 80 leden.
Sinds afgelopen april wordt er al
gezongen over Jozef en leven dirigent
en koorleden zich in hoe Jozef door
zijn jaloerse broers als slaaf werd
verkocht, hoe zijn vader hem miste en Schrijf 12 oktober alvast in uw agenda
hoe het Jozef in zijn verdere leven, met alle ups om deze uitvoering bij te wonen. De toegang is
en downs, vergaat. God vergeet hem niet en blijft gratis. Na afloop wordt er een bijdrage of donatie
bij hem, Jozef blijft op God vertrouwen. Uitein- gevraagd om de gemaakte onkosten te dekken.
delijk zal hij zijn broers en zijn vader terugzien
en hen kunnen helpen.

De dirigent is Ad de Joode, er is een
begeleidend combo met o0.a. als pianist
Kerst de Ruijter (ja, de broer van Jaap).
Als solist in de rol van Jozef zingt
Robert Molenaar en als verteller heeft
pastor Owel ook een rol in dit geweldig
klinkende oratorium.

KERK=EBALANS
2025

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans werk voor onze vrijwilligers die jaarlijks de
2026 zullen binnenkort weer opgestart worden. kerkbalans bezorgen en ophalen. En ook voor u
Zo zullen de bestellingen gedaan worden, er is het makkelijk om het op deze manier te rege-
wordt een folder ontworpen, de vrijwilligers len. Doet u hier nog niet aan mee, maar wilt u
zullen weer benaderd worden en uiteraard gaan ook graag de Actie Kerkbalans via uw e-mail
de reguliere taken van het inboeken van de ontvangen? Stuur dan een e-mail naar:
toezeggingen ook gewoon door. Ook dit jaar » kerkbalans @pgsassenheim.nl

blijven we uw aandacht vragen voor het digitaal

versturen van de Actie Kerkbalans. Het is moge- Tot op heden (23-08-2025) is er voor de Actie
lijk om de brief over Kerkbalans via de e-mail te Kerkbalans 2025 een bedrag binnengekomen van
krijgen en uw toezegging digitaal of via de = € 155.032,62. In totaal is een bedrag toegezegd
kerkapp te doen. Naast dat dit beter is voor het van € 213.874,51 door 767 leden.

milieu (minder papierverbruik), scheelt dit ook
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Pastoraal Fonds

Werkbezoek aan Oekraine van 17 t/m 25 mei 2025

Op zaterdag 17 mei 2025 vertrekken we met een
delegatie van het PF naar Oekraine. Deze keer
bestaat de delegatie uit: Rob Gerrits (voorzitter),
Jan Lindhout (penningmeester), Wim Kersbergen
(lid en tolk) en Freek Bosveld (lid).

We vertrekken vanaf station Sassenheim om
06.38 uur, vliegen aansluitend in 1.45 uur van
Schiphol naar Boedapest (Hongarije) en na een
korte busrit met de trein in 3,5 uur naar
Nyiregyhéza, een plaats dicht bij de grens met
Oekraine.

Daar worden we opgewacht door Sohaj Kati
(achternaam en voornaam) en haar echtgenoot
Sohaj Istvén. Zij zijn een van de contactpersonen
van het Pastoraal Fonds. Het is een hartelijk
weerzien.

De eerste controleposten langs de weg worden
zichtbaar. Tenzij je een vrijstelling kunt overleg-
gen worden alle mannen van 18 - 59 jaar opge-
pakt voor militaire dienst.

De contactpersoon

In ieder dorp waar het PF hulp verleent is er een
contactpersoon die verantwoordelijk is voor alle
zaken die er namens het PF worden gedaan. De
contactpersoon is de verbindende schakel tussen
de projecten die het PF goedkeurt en de plaats
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De
contactpersoon zorgt ook voor een financiéle
verantwoording. Aanvragen voor een project
worden altijd door de contactpersoon gedaan, en
weer door de contactpersoon bewaakt. Een
verantwoordelijke en veeleisende taak, je zou
bijna zeggen ‘baan’. De contactpersoon weet wat
er in het dorp speelt, wie hulp nodig heeft (kle-
ding en eten) etc.

Aangekomen in Gét, onze vaste verblijfplaats
bij Bak Irén, worden we wederom hartelijk
welkom geheten. Het is al laat en het eten is bijna
klaar. We installeren ons voor de komende week.
Hier worden we iedere dag weer door een andere
contactpersoon opgehaald die ons mee neemt
naar zijn/haar dorp en waar wij spreken met de
plaatselijke predikant, diaconie, arts, directrice
van een (kleuter)school etc.

We eten met Irén de maaltijd die haar schoon-

dochter Agi voor ons klaar heeft gezet. Al gauw
gaat het over de oorlog. De man van Irén, Bak
Zoltan, is december 2023 overleden. Ze spreekt
over haar zoon Zoltan (vaak worden de zonen
vernoemd naar hun vader) die zich schuilhoudt
voor de soldaten. Hij heeft een winkel en land en
is constant op zijn hoede. Misschien komt de
vraag in je op waarom ze niet vechten voor hun
land. Het werd al snel duidelijk wat daar de
reden van is: je gaat 4 weken naar een oplei-
dingscentrum waar je mag oefenen met stenen en
een bezemsteel. Daarna word je naar het front
gestuurd en de verwachte afloop mag duidelijk
zijn. Vluchten of schuilen dus en veel mannen
zijn gevlucht naar Hongarije, ook omdat in dit
deel van Oekraine veel mensen wonen van
Hongaarse afkomst. Ondergedoken mannen
ontmoeten we vaker tijdens ons bezoek.

Kerk

Zondag, 18 mei, is onze
eerste kerk- en werkdag.
We bezoeken een dienst
in de Reformatorische
kerk in Gat en worden
speciaal welkom gehe-
ten door de predikant. g
Namens het Pastoraal Yy

groet over vanuit Sas-
senheim. Wim, onze tolk
en tevens lid van het
bestuur spreekt vloeiend Hongaars. We zitten
trouwens allemaal aan de kant waar de mannen
zitten, mannen en vrouwen zitten gescheiden van
elkaar in deze kerk. In een gesprek met ds.
Szilagy Kéroly horen we dat het aantal bezoekers
sterk is afgenomen, veel gezinnen zijn gevlucht.
Andere mensen kunnen niet komen, zoals de
mannen die ondergedoken zitten. Het baart hem
zorgen, ook als het gaat om de diaconale onder-
steuning. Minder mensen betekent minder geld
terwijl de nood steeds hoger is.

Uit alle bezoeken zijn vaak hele lange vriend-
schappen ontstaan. Dat is prachtig om te ervaren,
waar we ook gaan.
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Kerk in Gat: Diaconie

’s Middags spreken we met de diaconie. De

diaconie bestaat uit acht personen. De diaconie

heeft het druk. Er is veel diaconale hulp nodig.

Maandelijks ontvangt de diaconie een bedrag van

het PF om de ergste nood te slechten. Een korte

opsomming van wat met het geld wordt gedaan:

- Levensmiddelenpakket voor ongeveer 120
gezinnen, ook Roma gezinnen;

- Aankoop medicijnen;

- Aankoop incontinentiemateriaal;

- Behandelingen in ziekenhuis;

- Operaties in ziekenhuis;

- Kerstpakketten voor 300 personen, ook kinde-
ren.

Daarnaast was men erg blij met de levering van

schoonmaakmiddelen en ondergoed. Er wordt

gevraagd dit voort te zetten. Wij vertellen dat de

schoonmaakspullen zijn gekocht na een inzame-

ling gedurende het vierde kwartaal in de Protes-

tantse Gemeente Sassenheim. In alle dorpen waar

wij komen wordt er bij ieder gesprek gerefereerd

aan de schoonmaakmiddelen. Voor ons heel

gewoon maar daar hebben de mensen het niet.

Het is veel te duur.

De diaconie vraagt ons niet om extra geld,
maar ze kunnen het goed gebruiken. Dat zie je
vaker, de mensen hebben moeite om iets te
vragen en daarom is de contactpersoon zo be-
langrijk. Die slaat een brug en maakt een verta-
ling naar het PF. Op de valreep horen we dat er
een enorme behoefte is aan wandelstokken,
krukken en looprekken. Geen rollator, de wegen
zijn veelal onbegaanbaar en een stoep is er
meestal niet. Ook rolstoelen zijn welkom.

Iedere morgen staan we om 06.30 uur op,
ontbijten we en maken we ons klaar voor de dag.
We bezoeken in vijf dagen 6 dorpen en zien veel
projecten uit het verleden maar praten vooral
over de toekomst. Dankbaarheid is er overal,

mensen hebben weinig tot niets maar zijn zo
dankbaar.

Er zijn een aantal ‘Tafeltje Dekje’ projecten.
In Gét gaat het om 50 maaltijden, 3 keer per
week. Het gaat naar mensen die niets hebben en
vaak ook nog maaltijden versnipperen zodat er
iedere dag wat is. Vier vrouwen maken alles
klaar in enorme pannen. De volgende klus is het
bezorgen van de maaltijden via vaak onbegaan-
bare wegen. De contactpersoon weet precies wie
iets nodig heeft, er is helaas een wachtlijst.

Met de inkomsten van de verkoop in de
kringloopwinkel kan het PF dit werk voortzetten.
Het is echt nodig. Dat geldt ook voor het inleve-
ren van kleding en hulpmiddelen. Ieder kwartaal
is er een transport voor Oekraine of Roemenié,
volledig gevuld met wat u heeft aangeleverd.

Het PF dankt u voor uw bijdrage. Wilt u een
uitgebreider verslag lezen van het werkbezoek
dan kan dit via:
https://kringloopwinkelsassenheim.nl/onderste
unde-doelen/pastoraal-fonds/werkbezoeken/

Daar staan alle werkbezoeken beschreven met
foto’s ter ondersteuning. Het maakt zichtbaar hoe
het is in de dorpen en waar behoefte aan is.

Nogmaals dank namens het PF,

Freek Bosveld

Najaar

Zienderogen ben je mijn genoot,
herfstige tuin, toon je gedichten,
opengevallen vergezichten,

taal die okergeel is en wijnrood.

Bomen staan aanzienlijk uit het lood,
lage zon huist in ontdane struiken,
neergang die je proeven kunt en ruiken,
stilte die mij afstemt op de dood.

Woorden, bladval, laag na laag,
water hoor ik mijn loop vertellen,
zwijgzame knoppen zie ik zwellen
in de onthulde beukenhaag.

van: Jaap Zijlstra
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College van Kerkrentmeesters

Giften
De opbrengst van de collectes voor de kerk
bedroeg in mei € 526,- en in juni € 457 -

Bijdrage ‘Op weg’

Op dit moment is een bedrag ontvangen van €
6.065. Voor het geval dat.... U kunt uw bijdrage
overmaken op NL36RABO0373728476 t.n.v.
CvK Protestante Gemeente Sassenheim o.v.v.
Bijdrage Op weg 2025. U kunt ook bijdragen via
de kerkapp PGSamen of door middel van de QR-
code op de brief Per adres bedragen de kosten
ongeveer € 27,50. Ook als u de ‘Op weg’ per
mail ontvangt, zijn er kosten. Wij verzoeken u
dan om € 6 over te maken.

Duurzaamheid

Op de planning voor 2028 staat groot onderhoud
aan het dak van de Dorpskerk. In verband daar-
mee zoeken we iemand die ons professioneel kan
adviseren over verantwoorde verduurzaming van
de Dorpskerk of die ons in contact kan brengen
met een dergelijke adviseur. Bent u zo iemand
neem dan contact op met de voorzitter van het
CvK.

Advertentie

GLAS
MAAT

Kerk zijn doe je met elkaar.

-Vervanging Hans Ruijgrok, beheerder

Hans Ruijgrok is verantwoordelijk voor alles wat
met de keuken te maken heeft. Hij doet de ink-
oop en zorgt voor het schoonhouden van de
apparatuur en het gebouw. Hij regelt de planning
van de vele vrijwilligers. Zoals het team koffie-
schenkers op zondag, het team schoonmaaksters
-makers en de gastvrouwen en -heren die op
afroep komen helpen bij de verhuur.

Hans vervult zijn taken met veel plezier, maar hij
heeft ook verplichtingen elders en wil ook wel
eens met vakantie. Wij zoeken daarom iemand
die Hans kan ondersteunen en bij afwezigheid
kan vervangen.

Bezetting CvK

Binnen het college van Kerkrentmeesters zijn
twee vacatures. De penningmeester, Tewis
Zandbergen wil zijn ambt neerleggen en ook de
secretaris, Ria Doolaard, wil haar ambt neerleg-
gen. Heeft u een warm hart voor de kerk en
affiniteit met genoemde functies, neem dan
contact met ons op.

Ruit woning
vervangen?

\. 0252 -823 418
= info@glasmaatbv.nl

@ www.glasmaatbv.nl
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Petrus in het land

Dit jaar was Petrus in het land aanwezig op de 2025-editie van het Graceland Festival in Zeewolde.
Uit de workshops en interviews die daar werden gehouden, kwam een opvallend thema naar voren,
namelijk de holistische benadering van geloof: geloof draait niet alleen om denken, maar ook om

voelen, ruiken, bewegen en ervaren.

Yoga met een psalm

Laurien Blom gaf op het festival twee yogases-
sies met een christelijke inslag. Ze haalt tijdens
de oefeningen Psalmteksten aan en voegt korte
overdenkingen toe.

‘Ik noem het zelf geen ‘christelijke yoga’,” zegt
ze, ‘ik noem het gewoon yoga en ik vind dat je
dat als christen prima kan beoefenen.’

Niet iedereen denkt daar zo over. Binnen
christelijke kringen bestaat veel onenigheid over
yoga. Dat ervoer Laurien zelf ook: ‘Ik ben zelf
ook gewend dat yoga van de duivel zou zijn en
dat het dus eigenlijk iets is wat echt niet mag.’
Laurien kreeg kritiek, ook uit haar eigen kerk.
Toen ze twee jaar geleden yoga gaf op Grace-
land, laaide de discussie online op. ‘Het is vooral
toen ik wat meer in de media kwam met Grace-
land twee jaar geleden, dat er op internet wel wat
te doen was rondom yoga en of dat kan op een
christelijk festival.’

Laurien vindt het goed en zelfs belangrijk dat
er verschillende meningen bestaan. Toch gaat de
kritiek soms erg ver, vertelt ze. ‘Er worden wel
dingen over mij gezegd die niet helemaal eerlijk
voelen om over mij te zeggen, omdat ze nooit in
gesprek met mij komen. En dat is wel het moei-
lijke van social media.’

Reformatie en het verlies van lichamelijkheid
Ondanks de kritiek gelooft Laurien dat een
ontmoeting met God via yoga zeker mogelijk is.
Juist door aandacht te geven aan het lichaam, kan
men het mysterie van God dieper omarmen. ‘Ik
denk dat de kracht om je lijf ook een plek te
geven in je geloofsbeleving, zit in een stukje

beleving. Een stukje mystiek misschien ook wel.
Dat je het soms gewoon niet rond krijgt in je
hoofd. (...) Ik denk ook een stukje overgave, dat
je dat in je lijf vindt.’

Hoe is het dan gekomen dat in het westerse
christendom juist de nadruk zo sterk op het
denken - de ‘ratio’ - is komen te liggen?

‘We zijn heel erg getraind, zeker in het wes-
ten, om heel veel te denken,’ zegt Laurien. ‘Sinds
de Reformatie ook. Sola scriptura, dat ging alleen
maar over het Woord eigenlijk, en dat doe je met
je hoofd. Maar kunnen we dat Woord ook laten
landen in ons lijf? (...) Durven we ons over te
geven aan het mysterie dat God ook is?’

Ook Tijitske Volkerink, oprichter van het
Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum en
organisator van meerdere ‘Oase’-workshops op
Graceland, sluit zich daarbij aan. Haar works-
hops gaan onder meer over de rol van geur in
meditatie en het gebruik van essentiéle olién.

‘De Katholieke kerk heeft [de zintuiglijke
ervaring van geloof] volop, en de protestanten
hebben dat met de Reformatie en de Verlichting
wel een beetje overboord gegooid. (...) Als je
gelooft dat God jou geschapen heeft, dat God de
Schepper is van de hemel en de aarde, al die
dingen, en je gebruikt het niet, dat is toch raar?’

Zweverig of juist gegrond?

Critici vinden yoga en meditatie vaak ‘zweverig’.
Tjitske draait het om: “Weet je hoe 'zweverig' het
is om alleen in je hoofd te leven, als je dit alle-
maal overslaat?’

Ook Boaz, deelnemer aan de yogasessie van
Laurien, noemt yoga juist concreet: ‘Ik kom uit
een christelijke omgeving, maar ook uit een
omgeving die zegt dat ze heel erg gegrond zijn.
Dus niet zo ‘zweverig’, zoals heel veel mensen
kijken naar yoga, terwijl dat eigenlijk helemaal
niet zo is. Yoga is juist heel erg gegrond, omdat
je heel erg bezig bent met dat wat er is en niet
met dat wat er eventueel zou kunnen zijn.’

Een nieuwe weg voor het christelijk geloof?
Bieden oefeningen als yoga, massages en het
gebruik van oli€én een manier om ons meer over
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te geven aan het mysterie en ruimte te laten voor veelbelovend en met enthousiasme ontvangen te
het ‘niet-weten’ binnen het geloof? Op het worden.
Graceland Festival lijkt deze weg in ieder geval Bron: kro-ncrv.nl/programmas/petrus-in-het-land
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zondag 7 september

Viering Maaltijd van de Heer

10.00 uur | ds. T. Moll
collecte [ 1° Nood in de wereld
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Linda Meijer / Anne Lutjeboer
19.00 uur | ds. E.B. Mandemaker-Dieleman (N.wijkerhout)
collecte | Diaconie + Kerk
zondag 14 september Parkdienst
10.00 uur | ds. E.M. Ezinga en pastor Hans van Wijk
collecte | Speeltuinen in Sassenheim
oppasdienst | In de Havenkerk: Marianne de Nooij / Laura Nijman
zondag 21 september 10.00 uur | ds. A.A. van Houwelingen (Noordwijk)
collecte | 1°  Online kennisplatform Pionieren Nederland
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Mraiélle v.d. Zwam / Leie Poot
zondag 28 september 10.00 uur | ds. A. Alblas (Leiden)
collecte | 1°  Online kennisplatform Pionieren Nederland
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Tess Koning / Sandra Muilwijk
zondag 5 oktober Af- en aantreden ambtsdragers
10.00 uur | ds. E.M. Ezinga
collecte | 1° Mensenkinderen
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Hanneke Jellema / Noé€ Eenkhoorn
Taizéviering
19.00 uur | ds. T. Moll
m.m.v. | Taizé zanggroep
collecte | Diaconie + Kerk
zondag 12 oktober 10.00 uur | ds. M.J. Wattel (Hoofddorp)
collecte | 1°  Joodse en Palestijnse kinderen
2°  Diaconie + Kerk
oppasdienst | Gerry Eenkhoorn / Rosemarijn v. Drimmelen
*

Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van O t/m 3 jaar en wordt er

voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt.
Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89




zondag 14 september aanvang: 10.00 uur

@ Park Rusthoff* dﬁ Manon Verbaan

o.l.v. ds. Ellis Ezinga
ﬁm & pastoraalwerker qS‘ Ensemble Cresendo

Hans van Wijk

% Gezinsdienst @ Collecte: Speeltuinen Sassenheim

*bij slecht weer: Pancratius kerk

Deze speciale dienst wordt georganiseerd door de gezamelijke kerken
in samenwerking met de Oranjevereniging Sassenheim.




