
Paasgroet 

Want als Hij is opgestaan vannacht

Dan ook onze moed om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend

Dan ook onze wil Hem te volgen

Want als Hij is opgestaan

Dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag

Is het onze liefde, geboren uit Hem

En bestemd voor de wereld

Want als er iets is opgestaan

Is het ons antwoord op:

“heb je Mij lief?”

 
uit: Intercity Bestemming Pasen 
van: D. van Maaren





Pasen, nieuw licht in een donkere wereld

Pasen is een feest tegen de klippen op. Een opstandig feest. Een feest
van opstanding. De dood wordt recht in zijn gezicht uitgelachen: “Haha! Jij
hebt niet het laatste woord!”

En dat niet alleen, ook alle krachten die bij de dood horen, worden in het
opstandingsverhaal op hun plaats gezet: de Romeinse overheersers
hebben geen macht over deze Jezus. Koning Herodes heeft geen macht
over Jezus. De religieuze leiders hebben geen macht over hem. Ze
meenden van wel. Zij waren immers de baas over het land en de toen
bekende wereld. Zij konden alles naar hun hand zetten. Iedereen danste
naar hun pijpen. Dat moest wel, want die bazen waren wreed. Dat wist
iedereen. 

En toen kwam er eentje die zich daar niet door liet inpakken. Een mens
van God, die niet kroop voor de grote mond van de wereldmachten, maar
die zich liet leiden door de kracht van de Heilige Geest, waardoor hij niet
vatbaar was voor alle vijandschap, tweespalt en gekonkel, geruzie en
rivaliteit. Maar hij verspreidde juist liefde om zich heen, en vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. 

En uiteindelijk waren die krachten zo sterk dat zelfs de dood hem niet kon
tegenhouden. Daar kan geen wereldleider tegenop. Toen niet en nu niet.
Het donker, de dood zal niet het laatste woord hebben! Daar geloven we
heilig in. Dat is wat we vieren met Pasen, feest van Opstanding. Voorwaar
een reden voor grote vrolijkheid!

Een vrolijk en gezegend Paasfeest gewenst!

Ds. Sietske van der Hoek, ds. Ellis Ezinga, 
namens alle kerken in Sassenheim



U bent van harte welkom in onze kerkdiensten: 
Palmzondag 13 April Stille Zaterdag 19 april
Witte Donderdag 17 April Pasen 20 april
Goede Vrijdag 18 april

Bernardus:
Palmzondag 10.30 uur Tuinzaal

Witte Donderdag 15.00 uur Kapel

Goede Vrijdag 15.00 uur Kapel

Paaszaterdag 19.00 uuur Tuinzaal 

Dorpskerk:
Palmzondag 10.00 uur ds. Th. Doornenbal

Witte Donderdag 19.30 uur ds. Sietske van der Hoek, Avondmaal

Goede Vrijdag 19.30 uur ds. Ellis Ezinga, Kruiswake

Stille Zaterdag 21.30 uur ds. Sietske van der Hoek, Paaswake

Pasen: 10.00 uur ds. Ellis Ezinga 

Havenkerk:
Goede Vrijdag 19.30 uur dhr. Klaas Visser

Paasmorgen 10.00 uur dhr. Andries Bakker

De Hoeksteen:
Pasen 10.30 uur Marianne Pompert

Sint Pancratiuskerk:
Palmzondag 10.00 uur Eucharistie/gezinsviering 

m.m.v. kinderkoor Vivo en 

voorstellen 1ste communicanten

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg m.m.v. kinderkoor Vivo

Pasen 10.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Vivace; 

er is ook een kinderwoorddienst


