


“Marial”

Een van onze kinderen was tijdens zijn studie in Groningen een jaar lang
voorzitter van een organisatie voor buitenlandse studenten in die stad. Het
betrof meer dan drieduizend studenten waarvoor zijn team van alles
organiseerde.

Elke dag repeteerde hij de namen van de studenten die hij die dag had
ontmoet en de studie die ze volgden. Want, zei hij, het woord dat ze het beste
kennen is hun eigen naam. Daarom wil ik van elk van hen de naam
onthouden.

Op de dag van de opwekking van Jezus zie je hoe belangrijk het noemen van
een naam is. Maria is overmand van verdriet. Niet alleen hebben ze Jezus
gedood, maar nu is Hij ook nog eens uit zijn graf gehaald. Had ze eerst nog
een dode Jezus, nu had ze helemaal geen Jezus meer.

Vol verdriet loopt ze in de tuin bij het graf en ziet dan de tuinman. Die zegt:
“Waarom huil je?” en “Wie zoek je?” En ze zegt: “Als u Hem hebt wegge-
haald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meene-
men”.

En dan ineens zegt de tuinman, die geen tuinman is, maar Jezus zelf:

“Maria!”

Meteen draait ze zich om en zegt: “Meester!”

Het was Jezus, haar Jezus, die haar bij haar eigen naam riep. Niet alleen
hoorde ze haar eigen naam noemen, maar ze herkende ook nog eens de stem.
Het was de stem van Jezus!

Zo was ze opgeslokt en opgesloten door haar verdriet, en zo was ze er uit
bevrijd doordat Jezus haar naam noemde. Meer niet. Alleen haar naam.

We zitten nu in de tijd voor Pasen. Misschien kijken we erg uit naar het feest
van de opstanding van Jezus. Maar voor hetzelfde geld is dat niet het geval.
Misschien zitten we net als Maria een soort van opgesloten in de situatie van



ons leven. Maar we kunnen ook in de verdrukking komen van de stemmen
en wat dan ook om ons heen, die ons leven overheersen.

In wat voor situatie wij ons ook mogen bevinden, middels deze Paasgroet
noemt Jezus ineens onze eigen naam: Cornelis, Johanna, Jan, Catharina,
Willem, Anna, Dirk, Sophia, Gerrit, Petronella, Augustijn, Jacoba, Simon,
Trijntje, Pieter, Maria, ......

Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde en Die zelfs de dood heeft
overwonnen noemt uw naam. En Hij kijkt u in de ogen. Vol liefde. Hij zegt:
“Wees niet bang” en “Ik ben met je tot de voltooiing van deze wereld”.
“Kom maar, Ik ga je voor naar het feest van Pasen. We gaan het samen
vieren”.

Een gezegend Paasfeest!

Namens de pastores van Sassenheim

Paul den Hertog (Interim-predikant van de Havenkerk)

Afbeelding voorkant:
Jezus zei tot haar: “Maria!” Zij draaide zich om en zei: “Raboeni” (“Meester”)
‘Rabboni”  door Gutzon Borglum
Begraafplaats Rock Creek Cemetery in Washingtod D.C.



Witte Donderdag
Goede Vrijdag

28 maart
29 maart

Stille Zaterdag 30 maart
Pasen 31 maart

Stille Zaterdag wordt om 21.00 uur het Paasvuur ontstoken in Park Rusthoff

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Paaszaterdag

19.00 uur

voorganger

15.00 uur

voorganger

19.00 uur

voorganger

21.30 uur
voorganger

Eucharistieviering

P. Owel m.m.v. Gemengd Koor
Kruisweg

P. Owel m.m.v. Kinderkoor Vivo

Het lijden en sterven van de Heer

M. Straathof m.m.v. Herenkoor
Paaswake

P. Owel en J. Lamberts m.m.v. Vivace

Eerste Paasdag en tweede Paasdag geen viering in de Pancratiuskerk

Eerste Paadag

Goede Vrijdag
Eerste Paasdag

Dorpskerk
Witte Donderdag

Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

Julianakerk
Eerste Paasdag

10.30 uur
voorganger

19.30 uur
10.00 uur
voorganger

19.30 uur
voorganger
19.30 uur
voorganger
21.30 uur
voorganger

10.00 uur

in de Hoeksteenkerk te Voorburg
ds. Katrijne Bezemer

Doopdienst
ds. Paul den Hartog Doopdienst

Viering Maaltijd van de Heer
ds. Martin Koster

Kruiswake

ds. Martin Koster

Paaswake

ds. Martin Koster

ds. Tim Moll m.m.v. Cantium Vocale



