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Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen 

Voorbereiding 

We zingen als intochtslied: Licht ontloken aan het donker Lied 600

zanggroep

1 Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Allen (staand)

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3  Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

5  Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Moment van stilte  

Bemoediging en Groet

We zingen: Daar juicht een toon melodie Lied 637

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan!



2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held,
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Inleidende woorden

Uitleg bij de nieuwe Paaskaars

De zanggroep zingt: De Heer is waarlijk opgestaan Lied 638 

Gebed om ontferming 
De zanggroep zingt tussen de onderdelen van het kyriegebed:
! Gospodie pomilui - Heer ontferm U

We zingen als loflied: Lof zij God in de hoogste troon Lied 619

allen 1 Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.  Halleluja (3x)

mannen 2 Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag. Halleluja (3x)

vrouwen 3 De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet. Halleluja (3x)

mannen 4: Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. Halleluja (3x)



vrouwen 5: Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot, Halleluja (3x)

allen 6 opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lofzingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd. Halleluja (3x)

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift 

We zingen het Projectlied
’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf,  
maar vinden daar Jezus niet meer.
Als eng’len herhalen wat Hij heeft gezegd,
dan weten de vrouwen het weer!
Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast.
Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd.
refrein: Want Jezus is opgestaan en het is Pasen.

Wij volgden de weg die Hij voor ons ging. 
Samen met Hem blijven wij onderweg.
Wij volgen Hem tot aan een nieuw begin

(Hierna gaan de kinderen naar de Kinderdienst)

Eerste Schriftlezing door de lector: Kolossenzen 3: 1-4

De zanggroep zingt: Christ est venu 

Het verhaal van Christus van geboorte tot opstanding

Christ est venu - Christus is gekomen. Christus is
geboren. Christus heeft geleden.
Christus is overleden, Christus is

opgewekt. Christus leeft

Christus zal terugkomen. Christus is

aanwezig

Tweede Schriftlezing door de lector: Matteüs 28:1-10



We zingen: Tussen waken, tussen dromen  Lied 631

zanggroep

1 Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

 allen

2 Zij die zich als eersten buigen
over leven in  haar schoot,
zijn  op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

zanggroep

3 Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan
het is tijd om op te staan.

  allen

4 Lente kleurt de kale bomen,
door het even aangeraakt,
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

 
Preek (in twee delen we zingen halverwege:)

We zingen: Christus onze Heer verrees  Lied 624

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!



2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Eng’len jub’len Hem ter eer, halleluja!

Muzikaal meditatief moment 

We zingen: Lied  Hanna Lam/Verburg

allen De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

1 Jezus deed de dood teniet.
zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

mannen

2 Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.

  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
vrouwen

3 En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

allen

4 Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

7 Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!



Rondom ons antwoord 

Gebeden

Dankgebed en voorbeden worden steeds besloten met: 
voorganger: Zo bidden wij U
allen: Jezus Christus Licht der wereld, licht voor mensen, 

Licht voor mij
                                                  
Stil gebed 

Onze Vader

Aandacht voor de collecten  

(De kinderen komen terug uit de Kinderdienst)

We zingen als slotlied: U zij de glorie Lied 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Heenzending en zegen

We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met Amen

Orgelspel


