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Muziek

Voorbereiding

Welkom en mededelingen

We zingen: Komt laat ons deze dag... lied  672: 1 en 6  

1 Komt laat ons deze dag 

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen.

Eens gaf de Heil'ge Geest 

aan velen heldenmoed.

Bidt dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed.

6  Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan.

Houdt Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam.

Stil gebed

 

Bemoediging en begroeting

Gebed om ontferming afgesloten met Wij zoeken hier Uw aangezicht
lied 281

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
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3 Verschijn ons als de dageraad,

Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!

6 De zon straalt van uw aangezicht

en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja!

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!

Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja!

De kinderen komen naar voren

We zingen met de kinderen: ‘t Is feest vandaag, ‘t is Pinksterfeest
lied 683

1 't Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.

2 Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.

Hierna gaan de kinderen naar de Kinderdienst

Rondom het Woord

Gebed, afgesloten met: Wij delen in het vuur lied 687

2 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,

de vonk die overspringt op allen die geloven.

Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,

versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.
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Lezing: Handelingen 2: 1- 13 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige wind-

vlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen

aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en

zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige

Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun

door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit

ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en

ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal

hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het

zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij

hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en

Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen

uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van

Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en

ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten - wij allen

horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijs-

terd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft

dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel

dronken zijn.’

We zingen: Heer, raak mij aan met uw adem lied 695

1 Heer, raak mij aan met uw adem,

reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust

tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.
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3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt

en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,

Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent

voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,

geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

We zingen: De Geest des Heren heeft lied 686

1 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

6 De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.

Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.
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Rondom ons antwoord

Geloofsbelijdenis 

We zingen: Kom tot ons o heil’ge Geest lied 681

Kom tot ons o heil’ge Geest 

in ons ontsteekt Gij het vuur van Uw liefde

Kom tot ons o heil’ge Geest. Kom tot ons o heil’ge Geest  

Gebeden 

Inzameling van de gaven:

1e Bangladesh

2e Diaconie + Kerk

De kinderen van de Oppas- en Kinderdienst komen terug in de dienst

We zingen als slotlied: Geest van hierboven lied 675

1 Geest van hierboven leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Uitzending en zegen

We antwoorden zingend: Amen
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Veni, sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest,

en zend uw lichtstraal uit de hemel.

Kom, Vader der armen,

kom, gever van geschenken,

kom, licht van het hart.

Allerbeste trooster,

zachte gastheer van de ziel,

zoete lafenis.

Rust bij het werk,

verfrissend bij hitte,

vertroosting bij verdriet.

O allerzaligste licht,

vul het binnenste

van het hart van uw gelovigen.

Zonder uw goddelijke macht

is er niets in de mens,

is er niets onschuldigs.

Reinig wat vuil is,

maak nat wat droog is,

genees wat gewond is.

Maak soepel wat stroef is,

leid wat afgeweken is.

Schenk uw gelovigen,

die op U vertrouwen,

de zevenvoudige heilige giften.

Schenk voldoening voor weldaden,

schenk het uiteindelijke heil,

schenk de eeuwige vreugde.

Stephen Langton

aartsbisschop van Canterbury (rond 1200)


