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KERKDIENST(EN)

10.00 uur Dorpskerk

Predikant : ds. R. J. Bakker uit Amsterdam

Ouderling van dienst : Jaap Kruik

Organist : Ad de Joode

Lector : Annette Kampinga

Koster : Bert Nijman

Collectes : » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

1e collecte Happy en Joy, 2° collecte Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website: Pastoraal Fonds
Koffiedrinken : Ontmoeting na de dienst in Het Venster
19:00 uur Dorpskerk : ds. P. Wattél uit Oegstgeest

Deze kerkdienst wordt via de livestream rechtstreeks uitgezonden. Wilt u niet in beeld komen, neem dan plaats
op de banken in de vakken direct rechts en links bij binnenkomst.

ORGELSPEL
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.

VOORBEREIDING

We zingen staande als intochtslied: Psalm 68:2
Moment van stilte

Bemoediging en Groet

We zingen: Psalm 68:7

Gebed om ontferming

We zingen: Gezang 967: 1 en 5

De kinderen gaan daarna naar de kinderdienst.

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing door de lector: Openbaring 21:1 t/m 4

We zingen: Gezang 766:1 t/m 3

Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 30-32

We zingen: Gezang 209: 1 t/m 3

Preek: ‘Hoort de dood niet bij het leven?’

Muzikaal meditatief moment

We zingen in beurtzang: Gezang 801: Allen vs 1 en 8, Vrouwen vs 2, 4, 6, Mannen vs 3, 5, 7

RONDOM ONS ANTWOORD

Gebeden

Toelichting op de collecten

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

We zingen staande als slotlied: Gezang 416: 1 en 3

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen” (3x).

ORGELSPEL



MEDEDELINGEN

Provinciale Ontmoetingsdag over jodendom

Op donderdag 14 november 2024 organiseren de classicale commissies Kerk & Israél van de classes
Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid in de Pauluskerk te Gouda een Provinciale Ontmoetingsdag
voor iedereen die belangstelling heeft voor de joodse geschiedenis en de joodse religie. De dag
begint om 10.00 uur.

Sprekers op die dag zijn schrijver Patrick Bernhart en ds. Harry Smit. Tanja Verstelle, chazaniet
(voorzangster) in de Liberale synagoge van Den Haag zal op deze dag de muzikale invulling
verzorgen door het zingen van enkele liederen uit de synagoge. Zij zal deze liederen voorzien van
een toelichting. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website kerkenisraelzh.nl

Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 18 tot en met 23 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met
de opbrengst helpen we kinderen in Oekraine de oorlog door. Om deze collecte tot een succes te
maken, zijn veel collectanten nodig. Doe je mee? Het doel van de collecte is hulp aan kinderen in
Oekraine. Zij leven nu al bijna drie jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in
Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met voedsel, tijdelijk onderdak in kerkelijke
hulpcentra en psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. Collectecodrdinator Wil
de Ruijter organiseert de collecte in Sassenheim. Wil jij kinderen in Oekraine ook helpen? Meld je dan
aan als collectant bij Wil de Ruijter, 0252210289/0630079716 of wilbalt@kpnmail.nl.

UITNODIGING voor een koffie-uurtje. Pastoraatsgroep 67+ nodigt u uit voor een koffie-uurtje in
Het Venster op woensdag 13 november vanaf 10.00 uur. In november willen we graag nog een
keer bij elkaar komen voor een gezellige ochtend, waarbij het ontmoeten en samen zijn op de
voorgrond staat. Kom voor een praatje, een kopje koffie met wat lekkers bij ons langs in Het Venster.
Als u slecht ter been bent, zorgen wij voor vervoer. Opgeven kan t/m zondag 10 november via e-
mail: pgs67plus@gmail.com of bij Gerry van Prooijen tel: 221 960 /Joke Kremer tel: 211582.

Vorming en Toerusting: Rouwen is Liefde

Verdriet is de keerzijde van liefde. Vroeg of laat zul je afscheid moeten nemen van iets dat of iemand
die je dierbaar is. Helaas boezemen dood en afscheid velen onder ons angst in, omdat we collectief
verleerd zijn wat rouwen is. Het liefst houden we de dood zo ver mogelijk van ons weg. Maar
daardoor is de dood ook een vreemde voor ons geworden. Rouwexperts Luuc Smit en Manu Keirse
houden in het boek Rouwen is Liefde daarom een vurig pleidooi om rouw opnieuw de broodnodige
ruimte te geven in ons leven. Manu Keirse komt in deze lezing concrete handvatten aanbieden die
kunnen helpen om houvast te vinden bij aangrijpend verlies.

De avond wordt gehouden op 13 november in Het Venster, aanvang 19.30 uur, en wordt
georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Wagner te Sassenheim. De entree voor deze avond
is € 10. De kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de winkel of via https://www.boekhandelwagner.nl/

Vorming en Toerusting: Desiderius Erasmus

Een verhaal over één van de meest beroemde Rotterdammers: Desiderius Erasmus. Hij leefde van
1469 tot 1536. Hij werd in zijn tijd beschouwd als de meest begaafde schrijver van heel Europa, werd
verheerlijkt en verguist. Hij was een diepgelovig mens, priester, humanist en theoloog tegelijk. Hij
was vooral de man, die de grondtalen van de Bijbel weer tot leven bracht. Hij beheerste als geen
ander Latijn, klassiek Grieks en Hebreeuws. Bijna alle grootheden en vorsten van zijn tijd heeft hij
ontmoet. Ds. John Fockens neemt ons op 5 november mee in het leven van deze bijzondere man;
de locatie is Het Venster, aanvang 14.30 uur. Aanmelden via tineke.braam@hetnet.nl of tel.
215847. Meer informatie over beide onderwerpen in het boekje van Vorming en Toerusting.

Mededelingen inleveren t/m donderdag 7 november (voér 18:00 uur) bij Tineke Braam-Luijk, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



