Protestantse Gemeente Sassenheim

ZONDAGSBRIEF

KERKDIENST(EN)
10.00 uur Dorpskerk
Predikant

Ouderling van dienst
Organist

Lector

Koster

Collectes

Koffiedrinken
19:00 uur :
31 december 17.00 uur

: Ds. E. van der Weide uit Warmond
: Jaap Kruik

: George Germans

: Erica van der Lans

: Robert Viugt

: » In de collectezakken tijdens de dienst, via de kerkapp of de website:

28 december 2025, JAARGANG 8, NR. 47
www.pgsassenheim.nl

1¢ collecte: Kinderen in de knel, 2¢ collecte: Kerk en Diaconie
> Via de kastjes, de kerkapp of website:
Pastoraal Fonds “Schoonmaakmiddelen”

: Ontmoeting na de dienst in Het Venster
: geen dienst

: Oecumenische Oudjaarsdienst, Havenkerk, voorganger pastor P.A. Owel

LITURGIE VAN DE MORGENDIENST, de kleur van de zondag is wit

ORGELSPEL

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Moment van stilte
Bemoediging en groet
We zingen: Psalm 8: 6
Gebed om ontferming

We zingen: Lied 489: 1 en 2

RONDOM HET WOORD
Gebed
Met de kinderen

We zingen 'O Kind van het licht’ — Michel van der Plas, melodie: O kindeke klein

1 O Kind van het licht, o ster in de nacht, 2 O Kind van het licht, o ster in de nacht,

Jij hebt je Vaders wil volbracht; sinds jij hier naar de mensen lacht,
gekomen uit het hemelrijk, zet God zijn grote hemelzaal

ben jij als mens aan ons gelijk weer open voor ons allemaal

O Kind van het licht, O ster in de nacht. O Kind van het licht, o ster in de nacht.

3 O Kind van het licht, o ster in de nacht,
wat is dat lief door God bedacht:
dat onze aarde in een kind
de hemel als haar huis hervindt.
O Kind van het licht, o ster in de nacht.

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Schriftlezing door de lector: Matthelis 2: 13 - 18,

We zingen: Lied 510
Preek

Muzikaal meditatief moment

We zingen: Lied 482



RONDOM ONS ANTWOORD
Gebeden
Aandacht voor de collecten en inzameling van de gaven
De kinderen komen terug in de kerk
We zingen als slotlied: Lied 478:1, 2 en 4

HEENZENDING EN ZEGEN
We ontvangen Gods zegen en antwoorden zingend met "Amen”

(3x)
ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

De bloemen.

De bloemen gaan met een groet van u als gemeente naar dhr. en mw. J. Booij — Kruiff,
Nachtegaallaan 14.

Van de predikanten

Ds. Ellis Ezinga is er voor gemeenteleden van 67 jaar en ouder. Haar telefoonnummer is 06-23490429.
De werkdagen van Ellis zijn vaak: dinsdag, woensdag en vrijdag (en een keer per maand op zondag).
Ds. Sietske van der Hoek is er voor gemeenteleden tot 67 jaar. Haar telefoonnummer is 06-23741921.
Wilt u bezoek of weet u iemand die bezoek wil, laat het ons gerust weten.

Nieuwjaarswens predikanten

Voor het komende jaar 2026, zien wij weer uit naar vele mooie ontmoetingen binnen onze gemeente;
En dat hoop, geloof en liefde ons allen zullen dragen!

Hartelijke groet, dominee Sietske en dominee Ellis

Afwezig: Ds. Sietske van der Hoek is van 25 december tot en met 2 januari afwezig. Ds. Ellis Ezinga
neemt waar.

Wel en wee

e Dhr. Arie Buurman (Angelenhorst 3 en sinds juni in verpleeghuis Huis op de Waard), is blij en
dankbaar dat hij vanaf maandag 22 december weer in Sassenheim woont; zijn woonplek is de
Bernardus, kamer 403. (19 december ds EE).

e Dhr. Piet Bakker (Kagerdreef 172) woont nu in Zuydtwijck, Aaltje Noorderwierlaan 50, 2324 KS
Leiden, afd. Engelendaal, kamer F 133. Een ingrijpende verandering voor hem en zijn vrouw
Willy. (16 december ds EE)

e Mevrouw Ien Zuilhof-Eigenraam is gevallen en moet herstellen van een breuk aan haar bekken,
ribben en schouder. Zij is ter revalidatie in Wijckerslooth: Marente Revalidatie &
Herstel, Afdeling Kracht, K 26, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. (8 dec. ds EE)

1¢ collecte: Kinderen in de knel.

Met Kerst collecteert Kerk in Actie voor mensen in armoede in Nederland. Steeds meer gezinnen
kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de
Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en SchuldHulpMaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen.
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen.
Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000
mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar.

Afkondigingen: er gaat iets veranderen

Sinds april 2020 verzorgde scriba Arie Dwarswaard de afkondigingen die de ouderling van dienst elke
zondag doet aan het begin van de kerkdienst. Zoals al eerder in Op Weg en de Zondagsbrief gemeld,
wilde hij deze taak overdragen aan enkele gemeenteleden. Dat is gelukt. Vanaf 1 januari gaan Tineke
Braam, Leny Reijerse en Jaap de Ruijter dit bij toerbeurt verzorgen. Berichten voor de afkondigingen
kunnen vanaf 1 januari worden gemaild naar afkondigingen@pgsassenheim.nl; dat kan tot zaterdag
15.00 uur.

Vorming en Toerusting: Het Onze Vader, bidden voor beginners

De plek van het gebed in het dagelijks leven. Bidden, doe je dat nog wel eens of ben je er mee
gestopt? Zeg je iets op zoals de tafel van tien of gebeurt er iets anders? Hoe doe je het, welke
woorden gebruik je, of is stilte beter?



De leerlingen van Jezus wisten het niet en vroegen het hem. Hij gaf hen toen het "Onze Vader” En dat
bidden we nog steeds. Ds. Tim Moll gaat in drie avonden op zoek hoe dat gebed ons dagelijks leven
raakt. Wie mee wil zoeken is van harte welkom. De avonden worden gehouden in Het Venster; de data
zijn maandag 5 en 19 januari en 2 februari 2026, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via
tineke.braam@hetnet.nl.

Vorming en Toerusting: Boeken: 4 x B

“En tot slot mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat
geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.” Dat schrijft Prediker, 2500 jaar geleden. Niet
iedereen neemt deze waarschuwing ter harte. Een van hen is Arie Dwarswaard, die juist graag boeken
leest en ook verzamelt.

Over zijn verzameling komt hij op 12 januari vertellen. Rode draad zijn vier keer woorden die met
een B beginnen: Botanie, Bloembollen, Boerhaave en Bijbel. Hij laat een aantal van zijn soms
bijzondere boeken zien en vertelt ook hoe het ooit is begonnen het met schrijven en het maken van
boeken. Maak deze avond kennis met Carolus Clusius, de familie Elzevier en een merkwaardig
Russisch boek over bloembollen uit Nederland. De locatie is het Venster, aanvang 20.00 uur.
Aanmelden kan via tineke.braam@hetnet.nl.

Schoonmaak Het Venster

Niet omdat het niet gezellig was, maar om andere redenen zijn enkele personen met ons “cleanteam
gestopt en is de bezetting nu geslonken. Om niet een ieder teveel te belasten zoeken we uitbreiding
van het Team. We werken op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. Het streven is in 3-tallen per week te
werken wat resulteert in 1 x per maand dienstdoen. Het is een gezellige groep en we houden na een
uur pauze voor thee/koffie en als afsluiting drinken we nog een drankje. Wilt u ons team komen
versterken ? Meld u dan aan bij Cees Faber en/of Hans Ruijgrok telefoon beheer: 06-15641535

"

DE DRUKKERS EN DE REDACTEUREN VAN DE ZONDAGSBRIEF
WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Mededelingen inleveren t/m donderdag 1 januari 2026 (v66r 18:00 uur) bij Silvia Zandbergen, zondagsbrief@pgsassenheim.nl



