
Kerstnachtdienst

woensdag 24 december 2025

voorganger: ds. Sietske v.d. Hoek
pianist: Ad de Joode
m.m.v.: Canticum Vocale



Muziek

Welkom: door de ouderling

Wij zingen: Komt allen tezamen Lied 477

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (2x)
Komt laten wij aanbidden, die koning!

5 Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren
Zingt alle scharen rondom de troon
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt laten wij aanbidden (2x)
Komt laten wij aanbidden die koning!

Bemoediging en groet
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Levende God,
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid,
allen: en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
voorganger: De Levende God zij met u.
allen: Ook met u zij de Levende God.

Drempelgebed:
voorganger: In deze heilige nacht is ons een licht opgegaan
allen: Wilt u ons ervan doordringen dat dit het levenslicht is?
voorganger: verhelder alle donkere nachten door de hoop op uw dageraad

schenk ons de vreugde die blijft, nu en in uw rijk dat komt.
allen: Amen

-2-



Het koor zingt: Rose of Bethlehem

Er is een roos in Bethlehem net een goddelijke schoonheid  
Perfect in deze wereld van zonde in deze stille, heilige nacht
O, Roos van Bethlehem wat mooi, puur en zoet 
Geboren om de Vader te verheerlijken 
Geboren om de doornen voor mij te dragen

Gebed om ontferming

Wij zingen als loflied: psalm 98

1 Zing een nieuw lied voor God de Here
want Hij bracht wonderen tot stand
Wij zien hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand
Zing voor de Heer, hij openbaarde
Bevrijdend heil en bindend recht
Voor alle volkeren op aarde
Hij doet zoals hij heeft gezegd.

3 Laat heel de aarde een loflied wezen
De psalmen gaan van mond tot mond
De naam des heren wordt geprezen
Lofzangen gaan de wereld rond
Hosanna voor de grote koning
Verhef, bazuin, uw stem van goud
De Heer heeft onder ons zijn woning
De Heer die bij ons intocht houdt.

Gebed om de Heilige Geest
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We zingen samen met het koor: Stille nacht Lied 483

1 Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Eerste schriftlezing: Lucas 2: 1-20

Het koor zingt: Every Valley

Elk dal zal verhoogd worden en elke berg en heuvel geslecht. 
Wat krom is zal recht en wat ruw is zal vlak gemaakt worden.

Tweede schriftlezing Lucas 21: 1-4
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We zingen: Ik mag hier aan uw kribbe staan Lied 475

1 Ik mag hier aan uw kribbe staan
Heer Jezus, licht en leven
Ik draag u als geschenken aan
Wat gij mij hebt gegeven
U zij mijn hart en ziel gewijd
Mijn geest, mijn zin, mijn innigheid
O neem ze aan als gaven.

2 Voor ik als kind ter wereld kwamt
Zijt gij voor mij geboren
Eer ik een woord van u vernam
Hebt gij mij uitverkoren
Voordat uw hand mij heeft gemaakt
Werd gij een kindje arm en naakt
Hebt gij u mij gegeven.

Verkondiging

Het koor zingt: Son of Mary

Zoon van Maria, Zoon van mensen. Geboren uit een maagd
Oh wat een prachtig plan. Hij is de zoon van God
Geopenbaard in het vlees, opdat de wereld Hem kan zien.

Nooit zullen wij Zijn genade volledig kennen, 
dat Hij naar Bethlehem is afgedaald. 
Maar wij kunnen dankbaar aan Zijn voeten knielen
Hem aanbidden en vereren. Steeds weer Zijn lof bezingen.
Gedurende al onze dagen, en tot in eeuwigheid.

Stilte
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We zingen: Komt verwondert u hier mensen lied 478 

1 Kom verwondert u hier mensen
Ziet hoe dat u God bemint
Ziet vervult der zielen wensen
Ziet dit nieuw geboren kind
Ziet, die ’t woord is zonder spreken
Ziet die vorst is zonder pracht
Ziet die ’t al is in gebreken
Ziet, die ’t licht is in de nacht
Ziet, die ’t goed is dat zo zoet is
Wordt verstoten, wordt veracht.

Mededelingen en collecte

Het koor zingt: There is a place

Er is een plek, bescheiden en klein, één hooiruif, één kribbestal.
Twee elkaar vertrouwende zielen, twee harten van geloof, 
heten Heer Jezus welkom op deze plek.

Er is een plek, verborgen, binnenin, 
dat vergeving nodig heeft en zwaar van zonde is
dat aanraking nodig heeft van alles wat je bent
Wees welkom Heer Jezus, in mijn hart.

Heer, toen geboren in Bethlehem, 
wordt opnieuw geboren in mijn hart.
Er is een plek die vreugdevol en vrij is. 
Ik woon in U, U woont in mij
Ik hoor Uw stem, ik vertrouw Uw Woord
Wees welkom Heer Jezus in mijn wereld
Er is een plekje, bescheiden en klein
Wees welkom Heer Jezus in mijn hart.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
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Zending en zegen

We zingen als slotlied: Hoor de eng’len zingen de eer  Lied 481

1 Hoor de eng’len zingen de eer van de nieuw geboren Heer
Vrede op aarde, ’t is vervuld God verzoent der mensen schuld
Voeg u volken in het koor dat weerklinkt de hemel door
Zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem
Hoor de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer.

3 Lof aan u die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt gij af ons tot redding uit het graf
Dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn
Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer.

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

Na de zegen zingen wij: Ere zij God
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Muziek

Bij de uitgang wordt gecollecteerd: Kinderen in de Knel

Vanavond is de collecte voor mensen in armoede in Nederland. Steeds meer
gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Kinderen gaan
zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag
en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen.
Voor kinderen heeft armoede grote gevolgen, denk aan hun schoolresultaten,
geen geld voor schoolspullen, vakantie of je verjaardag vieren, geen sport,
muziekles of schoolreisje. En het heeft effect op hun gezondheid. De
kinderen ervaren gevoelens van angst en ervaren de stress van hun ouders.
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot
structurele oplossingen. Van harte aanbevolen.

U bent van harte welkom in Het Venster voor warme wijn en kerstbrood.

Gezegend Kerstfeest gewenst

De voorkant van de liturgie is geschilderd door: Christel Holl
Kloosterkunst Duitsland


