Pinksteren

Zondag 24 mei 2026

In deze dienst worden
Feline Sophia Johanna Koot en Nienke Astrid Reijerse gedoopt

voorganger:  ds. Sietske van der Hoek
organist: George Germans en Ad de Joode



Orgelspel

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst
We zingen als openingslied: Kom laat ons deze dag Lied 672

1  Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

6  Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht, in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door het wonder van Gods naam.

7  Wie ’s Heren Geest bezielt, wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.

Bemoediging en groet

voorganger: Onze hulp is de naam van de Levende God

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen: en die niet loslaat wat zijn handen begonnen zijn

voorganger: Genade zij u en vrede, van God die ons liefheeft en van
Jezus Christus onze Heer

allen: Amen

Gebed om ontferming



We zingen als loflied: Psalm 100 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

1 Juicht Gode toe, bazuin en zing
treedt nader tot gij Hem omringt
Gij aard' alom, zijn rijksdomein
zult voor de Heer dienstvaardig zijn

2 Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt

3 Treedt statig binnen door de poort
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord
Heft hier voor God uw lofzang aan
Gebenedijdt zijn grote naam

4 Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Rondom het Woord

Voor de kinderen

Muziek op het nieuwe orgel

Gebed bij de opening van de Schrift

Bijbellezingen:
® Handelingen 2: 1-16
® Lucas 10: 25-37



We zingen: Wij leven van de wind Lied 687

1

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult waar knieén zijn gebogen,
die doordringt in het hart, in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Wij zingen: De Geest des Heren heeft Lied 686

1

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

(De kinderen komen terug uit de Kinderdienst)



Bediening van de Heilige Doop

Inleiding op de doop

Vandaag zullen we twee kinderen dopen. Daarom is het feest.

We vieren dat God gekomen is, de dood heeft overwonnen en naar ons
mensen omzag.

God noemde ons zijn Naam, en zo sloot Hij vriendschap met ons.

De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 1s voor
ons een teken van die vriendschap:

Een verbond dat God sloot met Abraham en Sara, met Izak en Rebekka,
met Jacob en Lea en Rachel.

Het verbond werd zichtbaar in Jezus Christus, wiens feest van verrijzenis
uit de dood we steeds opnieuw vieren.

Als we deze kinderen dopen, gebruiken we water.

Je kunt water drinken, je kunt je erin wassen. Je wordt er schoon en lekker
fris van, van buiten en ook van binnen.

Planten en bomen en dieren, en alles in de natuur leeft van water. En wij
mensen 0oKk.

Water is een verwijzing naar nieuw leven, leven in vrijheid, leven zoals
God het heeft bedoeld.

Vraag aan de doopouders: met welke naam willen jullie dat je kind
genoemd wordt?

Aansteken van de doopkaarsen

Jullie brengen je kinderen hier in het midden van de gemeente, een groep
van mensen die zingen en vragen en bidden en luisteren, met elkaar en
met God in gesprek zijn.

We zijn op zoek naar elkaar, op zoek naar God en op zoek naar een wereld
waar alle mensen in vrede en gelijkwaardigheid kunnen wonen, zo
verschillend als we zijn.

Want we zijn geraakt door de verhalen in de Bijbel over schepping en
redding en bevrijding en hoop en geloof en liefde.

We hopen dat Nienke en Feline zich in deze gemeente thuis zullen voelen
en met ons mee willen gaan.



Vragen aan de doopouders:

® (Geloofje het evangelie, het bevrijdende woord van God?

® Vertrouw je erop dat God een verbond met ons heeft gesloten waarin
Hij beloofd heeft: “Ik ben jullie God en jullie zijn mijn mensen™?

® Beloof je samen met de gemeente te leven in vriendschap met God
en met heel de schepping?

® Beloven jullie zoveel als je kunt Gods liefde ook aan je kind over te
dragen?

Antwoord van de ouders

Vraag aan de gemeente:
® (Gemeente, deze kinderen worden gedoopt. Willen jullie ze in je

midden opnemen?
Allen:

Wij van onze kant nemen Nienke en Feline graag in ons midden op
als een kring van mensen die er voor anderen willen zijn, en dus ook
voor jullie.

Doop en Zegen

We zingen het dooplied: Kind wij dragen je op handen

(Hanna Lam, Jos vd Kooij)
1 Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het
waarom.
Refrein:  Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn

2 Als jouw naam wordt uitgesproken over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken, ben je hier niet meer alleen.
Refrein:  Door het water vroeg of later...

3 Water, water, laat het stromen, teken en herinnering,
van een eeuwig heimweer dromen, van een alDjd nieuw begin.
Refrein:  Door het water vroeg of later...



4 Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist.
Refrein:  Door het water vroeg of later...

Overhandigen doopkaart, doopkaars en doopschelp

De ouders hangen de doopschelp op

Rondom ons antwoord

Gebeden: dankzegging, voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader: Lied 1006

Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen
geef dat alle mensen weten zoals U er is er maar een

doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn
in Uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn

help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt
geef ons elke dag te eten tot de honger 1s gestild

en vergeef ons wat we fout doen net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander maar weer samen verdergaan

help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar
geef dat wij het juiste kiezen dat we goed zijn voor elkaar

onze Vader, wij geloven dat U onze wereld leidt
met Uw licht helpt u ons verder hier en nu en straks altijd

Amen (3x)

Mededelingen, collecte



We zingen als slotlied: Geest van hierboven Lied 675

1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen, beantwoord met gezongen: Amen (3x)

Na de dienst bent u van harte welkom in Het Venster om de doopouders te
feliciteren en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of
thee.



