
Wij geloven in delen 

Dit voorjaar hebben we de Julianakerk achter ons gelaten,  

en zijn we gaan kerken in de Dorpskerk.  

We voelen het gemis, maar ook de vreugde om in de Dorpskerk 

dicht bij elkaar te zitten, meer gemeenschap te zijn. 

Kerk zijn zit hem niet in gebouwen, maar wat is dan de kerk? 

Kerk in Actie zegt daar over: 

‘De kerk, dat is hij, zij en wij.’ 

Samen zijn wij de kerk, geen instituut, maar een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven 

in God en in elkaar. Overal komen mensen in beweging, van hartje Sassenheim tot in het achterland 

van Oeganda. We zien overal de kerk in actie, geïnspireerd door Jezus, die deelde, vijf broden en twee 

vissen. Wat als delen een deel van ons wordt? Als we delen van wat wij nu in handen hebben, tijd en 

talent, aandacht en geloof in het volste vertrouwen dat God het zal zegenen. Zo bieden we hoop en 

doen we elkaar recht, waar ook ter wereld, niemand uitgezonderd. Wij geloven in delen, wij zijn de 

Kerk in Actie. 

Via “Kerk in Actie” zetten mensen zoals jij en ik – de zendelingen – zich in om deze praktische hulp te 

verlenen. Ze ondersteunen kerken in landen waar christenen in de minderheid zijn, helpen kinderen 

en jongeren in kwetsbare situaties, bieden noodhulp en wederopbouw, en zowel in Nederland als 

wereldwijd staan ze op tegen armoede.  

Om zendelingen hun werk te laten doen is er geld nodig voor 

onderdak, materialen, vervoer etc. Als je op de site van Kerk 

in Actie kijkt, besef je pas hoe goed de meeste mensen het 

hier in Sassenheim hebben.  

 

Daarom durft de diaconie u te vragen om te delen, van onze 

overvloed. 

 

Mogen wij op uw bijdrage rekenen? 

Heel hartelijk dank! 

Namens team diaconie, 

Mariska Hofland 
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